“Istanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır; onu fetheden ordu ne güzel ordudur.” 


Hz. Muhammed (s.a.v.) 
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YAZAR HAKKINDA 
FERİK AHMET MUHTAR PAŞA (1861-1926) Aske- 


ri okullardaki hocalığı ve topçuluğa dair eserleriyle tanınan Osmanlı paşası, Askeri Müze'nin kurucusudur. 


Mühendishane-i Berri-i Hümayun'u mülazım olarak bitirdikten sonra bir yıllık Erkan-ı Harbiye sınıfında okuyup yüzbaşı rütbesine yükselmiştir. 1885-1894 yılları arasında kolağası ve kaymakam rütbeleriyle dönemin önemli mekteplerinde topçulukla ilgili dersler vermiştir. Miralay rütbesine yükseldiği sırada hocalık görevine ek olarak Umum Topçu ve İstihkâm Komisyonu azalığına tayin edilmiştir. 
1902'de mirliva, 1906'da ferik rütbesine yükseltilmiş, Sultan 11. Abdülhamit tarafından Osmanlı ordusunun yeniden düzenlenmesi sırasında top, tüfek gibi bazı silahların temini maksadıyla Almanya, Avusturya ve Fransa'ya gönderilmiştir. 
Buradaki gözlemleri sonucu Esliha-i Askeriyye Müzesi'nin kurucusu ve müdürü olmuştur. Bu sırada müze, dönemin önde gelen kültür merkezlerinden biri hâline gelmiş, mehter takımı konserlerinden, sergilere çeşitli kültürel aktivitelere mekân olmuştur. 


Ferik Ahmet Paşa, İstanbul'un Fethi'nden başka on bir eserin daha yazarıdır. 
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İstanbul Şehri 


Büyük Konstantin tarafından yeniden tamir ve inşa olunduktan sonra 1125 yıl süre ile Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olmuş; kutsal işaretler üzerine uzun müddet İslam hükümdarları buraya göz dikmişlerdi. 
Ünlü şehir İstanbul, diğer adıyla Muazzam Belde Konstantiniyye -ki Napolyon Bonapart'ın da söylediği gibi âlemin başşehri sayılmaya lâyık, şu dünyada bir eşi ve bir benzeri daha bulunmayan cennet gibi hoş bir şehirdir- kurulduğu tarihten beri yirmi dokuz kere kuşatılmış; bu kuşatmalar- dan yalnız yedisinde kuşatan tarafın eline geçmiş, yirmi ikisinde -fethi uğruna çok uğraşıldıktan ve büyük kayıplara uğrandıktan sonra- hücum edenleri kuşatmayı kaldırmaya mecbur etmiştir. Bu yirmi dokuz kuşatmanın on yedisi Yunanlılarla Romalılar, Bizans imparatorları, Bulgarlar, Slavlar, Ruslar, Latinler ve diğer bazı milletler tarafından çeşitli tarihlerde; on ikisi de -yedisi Araplar, beşi Osmanlılar tarafından olmak üzere- Müslüman gazileri tarafından yapılmıştır. 
Müslümanların kuşatmalarının Cennetmekân Hazreti Fatih Sultan 11. Mehmer* tarafından yapılan on ikincisinde ünlü 


* Sultan Hazreti 11. Mehmet Han 1432 yılında Manisa'da doğdu. On dört yaşında tahta çıktı. Bir yıllık hükümdarlıktan sonra devlet işlerini yine babasına bırakarak Manisa'ya gitmişti. Orada beş sene kaldıktan sonra 1451 yılı şubatının on sekizinci perşembe günü yirmi bir yaşındayken ikinci defa olarak Osmanlı tahtına geçti. Otuz bir yıllık hükümdarlıktan sonra 1481 yılında hayata gözlerini yumdu. 
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şehir İstanbul, ileride ayrıntılarıyla anlatıldığı ve açıklandığı üzere elli üç günlük savunmadan sonra 1453 yılında Müslüman gazilerin eline geçmiş; Osmanlı'nın şanlı hidayet bayrağı surlarının burçlarında dalgalanmaya başlamıştır. 


Osman Gazi 1299'da Osmanlı Devleti'nin temellerini ortaya koyarak yeni bir İslam devleti kurduğu zaman Rum İmparatorluğu Avrupa'nın büyük devletleri arasındaydı. İstanbul da son derece gelişmiş ve zengin bir şehirdi. 
İlk önce bu büyük devlet Osmanlıların dikkatini çekmiş, Osmanlı Devleti'nin şan ve kuvvetinin artmasının Rum İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla mümkün olacağı daha o zamanlar çok iyi anlaşılmıştı. (Cennetmekân Hazreti Sultan Osman Han Gazi'nin “İstanbul'u aç gülzar yap” tarzındaki uzak görüşlülüklerini belirten mısraları tarihçiler tarafından bilinir.) Anadolu'da Rumlara karşı kazanılan zaferler devletin kurulmasında ve genişlemesinde önemli rol oynamış; kırk Osmanlı cengâverinin sallarla Rumeli'ye gelmesiyle başlayan Rumeli fetihleri, Osmanlıların pek büyük bir devlet kuracak kararlılık ve yetenekte olduklarını bütün dünyaya göstermişti. Gerçekten Osmanoğulları Rumeli'de önce Gelibolu kalesini fethetmişlerdi. Bu kesin fetih Osmanlıların ülkeler fethetmesine bir başlangıç olmuş; “Bismillahirrahmanirrahim” sözünün kutsallığı, Rumeli'deki bu ilk fethe tarih düşmüştü (1357). Rumeli fetihleri birbiri ardına devam ettikçe hükümdarların ideal olarak gördükleri Muazzam Belde Konstantiniyye'yi zapt etmek emel ve arzusu Osmanlılarda gittikçe kuvvetlenmeye başlamıştı. Bu emelin gerçekleşmesi için Selçuklu hükümdarı Sultan Alaaddin'in vaktiyle verdiği talimat ve nasihat üzerine ilk önce İstanbul'un üç tarafının ele geçirilmesine çalışılmıştı. 
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Hazreti Sultan Orhan Gazi, Hazreti Murat devirlerinde Osmanlı orduları bir taraftan Rumeli'de fetihlere devam ederken bir taraftan da İstanbul surlarına gittikçe yaklaşıyorlardı. “Anadolu Ülkesi Sultanı” yüce adıyla hürmet edilen Cennetmekân Sultan Yıldırım Beyazıt devrinde Osmanlı heybet yıldızı gittikçe yükseliyordu. Rum İmparatorluğu'nun talihsizlik ve gerileme yıldızı ise aksine olanca hızla ufka doğru iniyor, Bizans hükümeti günden güne kuvvetten düşerek dağılıyordu. Rum İmparatoru Yoannis Paleologos, Sultan Beyazıt'a karşı görülmedik alçaklıklara başvuruyordu. Bu arada Osmanlı sarayı Rum kayserlerini* dilediği gibi vazifeden almak veya tayin etmek gücünü elde etmişti. 


Sultan Beyazıt Han Gazi devrinde ünlü şehir İstanbul iki defa kuşatılmış, şehrin civarındaki Rum memleketleri zapt edilmiş; Doğu Roma İmparatorluğu yalnız Konstantiniyye ve bucaklarından ibaret kalmıştı. Bu kuşatmalarda İstanbul'un fethine çok yaklaşılmışsa da Osmanlı haşmetini söndürmeye kalkışan Hristiyanların eseri Niğbolu olayıyla Başvezir Çandarlı Ali Paşa'nın Rumlara karşı dostça ve onları korurcasına takındığı tavır, bunların devamında elem verici Timur olayı şehrin kurtulmasını sağlamıştı. Şöyle ki: 


Hazreti Sultan Yıldırım Beyazıt önce 1394'te İstanbul'u kuşattı ki bu kuşatma İslam ordularının sekizinci, Osmanlıların ilk kuşatmasıydı. Bu kuşatma pek ciddi değildi, İslamiyet yıldızının parlaklık ve ışık kazanması ve Hristiyan milletlerin göz bebeği olan Konstantiniyye'nin kuşatılması onların dindarlık duygularını coşturmuştur. Toplanan dehşetli bir Haçlı ordusu -Hazreti Padişah İstanbul 


Kayser: Roma ve Bizans imparatorlarına verilen san. (y.n.) (TDK) 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kuşatmasıyla meşgulken- Niğbolu'yu kuşatmıştı (1396). 
Bunun üzerine başlamasından altı ay sonra kuşatma kaldırılmıştı. Niğbolu zaferinden sonra İstanbul tekrar ikinci defa kuşatıldı ve Güzelcehisar (Anadoluhisarı) inşa edildi. 
Ancak Rum Kayseri Emanuel Paleologos şehir içinde ve Galata'da İslam mahallesi kurulması, bir cami yapılması, kadı ve imam tayin edilmesi, burada şeriat hükümlerinin uygulanması, padişah adına hutbe okunması (bir rivayete göre kale dışındaki bağ ve bahçelerin mahsulünün onda bir oranındaki vergisinin de Osmanlılara ait olması) şaruyla ve Padişah'a, özellikle de Başvezir Çandarlı Ali Paşa'ya değerli hediyeler sunarak barış teklifinde bulunması üzerine Osmanlı taraftarı ve barışçı bir kimse olan Başvezirin isteğiyle haracı kabul edilerek kuşatma kaldırıldı. Bu olay Hazreti 11. Mehmet Han devrindeki beşinci kuşatmada Rumların Başvezir Halil Paşa'ya bol hediyeler sunarak kaleyi kurtarmaya çalışmalarının yegâne sebebidir. İşte böylece Sirkeci tekkesi, şeriat mahkemesi olarak seçildi ve Osmanlılar şehrin içine girerek Rumlarla birlikte barış içinde yaşamaya başladılar. Ancak Timur olayından sonra Rumlar verdikleri sözden caydılar. “İstanbul içinde bir Müslüman kalmasın! Yoksa hepsi öldürülecektir!” diye tellallar dolaştırarak verdikleri bir günlük süre içerisinde hepsini şehirden çıkardılar ve kutsal camiyi tahrip ettiler. Müslüman halkın bazısı kara bazısı da deniz yoluyla İstanbul'dan çıkıp Tekfur Dağı ve Edirne taraflarına gelirken Rum soysuzları onların üzerlerine saldırdılar ve çoğunu haksız yere şehit ettiler. Bu elem verici olay Osmanoğulları'na büyük bir yürek yarası oldu, İstanbul fethedilerek bunun intikamının alınması daha o zamanlar bütün Osmanlıların zihnine yerleşti. 
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Yıldırım Beyazıt'ın şehzadelerinden Musa Çelebi üçüncü defa İstanbul'u kuşatmışsa da sonuca gidememişti. Hazreti Çelebi Sultan Mehmet Han devrinde memleketini kurtarmak gayretine düşen Rum Kayseri Osmanlı Devleti'ne büyük bir sevgi ve dostluk göstermeye başlamış, hatta Padişah bir aralık İstanbul'a uğradığında kendisine imparator tarafından büyük ziyafetler verilmişti. Hazreti Fatih'in cennetmekân babası Hazreti Sultan 11. Murat 1423 yılında dördüncü defa olarak İstanbul'u kuşatmış, bu kuşatmada Emir Şemseddin Buhari uğur getireceğine inanarak Padişah'ın ordusunda hazır bulunmuşlarsa da Hazreti Çelebi Sultan Mehmet Han'ın henüz on üç yaşında bulunan küçük şehzadesi Mustafa Çelebi'nin Anadolu'da çıkardığı isyanı üzerine kuşatmanın kaldırılması gerekmişti. Hazreti Sultan II. Murat saltanatının sonlarına doğru Bizans İmparatoru öldüğünden imparatorluk tahtına getirilmesi için Padişah'ın himmetine başvuran Mora prensi Konstantin Paleologos, Osmanlı padişahı tarafından İstanbul'a gönderilen bir haber üzerine imparatorluk tacına sahip olmuştu. 


Nihayet Anadolu ve Rumeli bölgelerinin büyük bir kısmına hâkim olmaya başlayan Ebülfeth* Hazreti Fatih Sultan II. Mehmet Han Konstantiniyye işini bitirmeye yani İslamiyet âlemini çok şanlı bir zaferle sevindirmeye, Osmanlı ordularına Müslümanlar arasında sonsuza kadar iftihar vesilesi olacak bir şan ve şeref kazandırarak iki dünyanın efendisi Hazreti Muhammed'in yüce ve temiz ruhunu kendisinden hoşnut ve razı etmeye kesin olarak karar vermişti. İleride ayrıntılarıyla anlatılacağı üzere bütün uyku ve rahatını bu uğurda feda ederek tam bir başarıya ulaşmış; böylece devle- 


*  Ebülleth: “Fâtihler babası”, 11. Mehmed'in lâkabı. (y.n.) (Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 2008.) 
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tini parmakla gösterilir bir devlet, Osmanlı ordularını bütün İslam milletlerinin sevgilisi yapmıştır. 


Boğazkesen Hisarı'nın” İnşası 


azreti Fatih, Karaman isyanını bastırdıktan sonra 

Bursa'ya döndüklerinde gerekli hazırlık ve önlemlere başladı. Konstantiniyye'yi kahramanca fethetmek niyetiyle İstanbul yakınlarına geldi. Anadolu'dan Rumeli'ye ikinci bir yol açmak ve tasarlanan fethi kolaylaştırmak için -Büyük Konstantinden itibaren on ikinci Kayser olan- Konstantin Dragazes'den Rumelihisarı'nın yerini istedi (1452). İmparatorun, “Orası benim değildir, Cenevizlilerindir!” diye ret cevabı vermesi üzerine Hazreti Sultan Beyazıt Han'ın Boğaziçi'nde Jupiter-Urillo adlı eski mabedinin harabesi üzerine yaptırmış olduğu ve bugün Anadoluhisarı denilen Güzelcehisar'ın karşısına bugün Rumelihisarı diye anılan Boğazkesen kalesini inşaya, bir taraftan da Anadoluhisarı'nı tamire başladı (Nisan 1452). Bunun amacı Boğaz'ı tamamen kesip kapamak ve böylece Osmanlı ordusunun gerektiğinde Rumeli'ye geçebilmesini güven altına almakla birlikte, kararlaştırılmış bulunan İstanbul kuşatması sırasında bu yoldan da gelebilecek yardım kuvvetlerinin geçmelerine kesinlikle engel olmaktı. 


Kış başlarında Osmanlı sınırları içerisinde bulunan bütün valiliklere birer ferman gönderilmişti. Bu fermanla duvarcı- nın, marangozun, kireççinin, yeteri kadar işçinin ve inşasına karar verilen hisarın yapılması için gerekli her türlü malzemenin gönderilmesi emrediliyordu. 


* Rumeli Hisarı'nın diğer bir adı. (y.n.) 
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Boğazkesen kalesinin inşası için seçilen nokta, Güzelcehisar'ın tam karşısında ve Boğaz'ın en dar yerinde bulunuyordu. Böylece Karadeniz'den gelecek yabancı gemiler burada durdurulabilecekti. Bu iki hisar arasındaki yere eski devirde Sisamlı Androkles, tarihte meşhur olan bir köprü kurmuş ve bu köprü üzerinden Darius'un ordusu Seythie'de savaşmak üzere karşı sahile geçirilmişti. Bu bakımdan Fatih'in Boğaz'ın en uygun yerini seçtiği daha önceki olaylarla da ispat edilmiş bulunuyordu. 


Fatih inşasına karar verdiği hisar planının, uğur getireceği inancıyla Hazreti Peygamber (s.a.v.) efendimizin mübarek isimlerini meydana getiren Arapça harflerin şeklini alacak biçimde olmasını istemiş; “mim” harflerinin oluşturduğu daireler üzerine büyük birer burç (kule) yapılmasını emretmiş; dolayısıyla hisar, bu kutsal plana göre inşa edilmişti. 

Hisarın inşasında iki bini duvarcı, dört bin marangoz olmak üzere toplam altı bin işçi çalıştırıldı. Bundan başka inşaat sırasında çeşitli sınıflardan büyük ve küçük birtakım şahıslar canı gönülden hizmette bulundular. Sadrazam Halil Paşa, vezirlerden Sanca ve Zağanos paşalar olduğu hâlde Hazreti Padişah da geceyi gündüze katarak çalıştılar. Bu büyük kişiler gibi çok sayıda yüksek mevki sahibi devlet adamları bile taş, kireç, tuğla taşıdılar. İnşaatta bazı surlarla çevrili şehirlerin, Boğaziçi'nde bulunan kilise harabelerinin taşlarından da faydalanıldı. 


Dört aya yakın bir zaman zarfında bitirilmesi başarılan bu hisar yirmi beş adım genişliğinde duvarlara, üç büyük burca sahip olarak o devrin en dayanıklı kaleleri arasında yer alıyordu. Hisar tamamlanınca bunun denize en yakın olan 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Halil Paşa kulesine ağır toplar yerleştirildi ve böylece sur, boylu boyunca Boğaz'a hâkim bir durum aldı. 


Firuz Ağa adında bir yiğit bu hisara kumandan tayin edildi; muhafız kıtasını oluşturmak üzere emrine dört yüz yeniçeri verildi ve istisnasız bütün yabancı milletlere ait gemilerin kontrol edilip, ancak kendilerinden bir geçiş hakkı alındıktan sonra geçmelerine izin verilmesi emredildi; işte böylece Karadeniz Boğazı kapatılmış oldu (1452). 


Tarihi Olaylar ve Savaş İlanı 


EH son Bizans İmparatoru olan Manuel'in oğlu Konstantin Dragazes üç yıl önce imparatorluk tahtına oturmuştu. Bu kişi seleflerine nazaran çok değerli, yiğit ve namuslu olduğundan ileride ayrıntılarıyla anlatılacağı üzere kaleyi kurtarmak için gerekli bütün önlemleri almaya gayret etmişti. Boğazkesen Hisarı'nın inşasına başlanınca imparator önceleri çok şiddetli tepkiler vermiş; böyle bir işe başlamakla antlaşmaya aykırı bir harekette bulunulduğunu ileri sürmüştür. Bununla birlikte başlanan inşaatın ertelenmesi, ancak eskiden olduğu gibi uygun bir vergi alınması teklifinde bulunmak üzere Fatih'e elçiler göndermişti. Ancak Fatih bu elçilere, babalarının meşhur Varna savaşı için Karadeniz boğazı üzerinden Rumeli'ye geçerlerken ve ondan önce Rumlar'ın çıkardıkları zorluklardan ve Osmanlılar aleyhine giriştikleri uygunsuz hareketlerden bahsetmiş, “Varna savaşına giderken Gelibolu'dan geçmesini engellediğiniz zaman, babam buraya bir kale yapmaya karar vermişti. Ben onun kararını gerçekleştiriyorum. İmparatora deyin ki: “Şimdiki 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padişah seleflerine benzemez. Gücümün yettiği yerlere onların emelleri bile varamaz” şeklinde mertçesine cevap vererek şiddetle imparatorun tekliflerini reddetmişti. 


Kısa bir müddet sonra imparator bir elçi daha göndererek Osmanlı askerlerinin hayvanlarının Boğaziçi köylülerinin ekinlerine zarar vermesinin önüne geçilmesi ricasında bulundu. Rumların asıl amaçlarının yaygara koparmak olduğu anlaşılınca hayvanların eskiden olduğu gibi Rum arazisinde otlatılması ve bu hususta karşılık verenlere de silahla karşılık verilmesi emredilmişti. 


Bunun üzerine imparator politikasını değiştirerek dostça davranmaya, pahalı hediyeler sunarak barış istemeye başlamış; Başvezir Çandarlı Halil Paşa'ya çok miktarda armağanlar göndererek kendisinden yardım talebinde bulunmuştu. 
Aynı zamanda her gün Fatih'in sofrasına çeşitli meyveler ve nefis yiyecekler koydurarak hoşnutluğunu kazanmak zorunda kaldığını anlamış; bununla birlikte bir taraftan elinden gelen gayreti göstererek gereken hazırlıkları yapmaya, erzak ve mühimmat toplamaya, eksiklerin tamamlanmasına, kalenin tamirine çalışmak suretiyle savunmaya hazırlanmaya lüzum görmüş, bir taraftan da Batı Avrupa devletlerinden (özellikle Macarlar'la İtalyanlar'dan) acele yardım istemiş ve ileride görüleceği üzere yardım hususunda pek de istediği başarıyı elde edememekle birlikte bir hayli Avrupalı mühendis ve asker İstanbul'u kurtarmak amacıyla kaleye gelmişti. Savaş sırasında da en şiddetli savunmayı -daha sonraki tarihlerde görülen Kandiye Kuşatması'nda olduğu gibi- bunlar yapmışlardır. 


Boğazkesen Hisarı'nın biteceği sıralardaydı ki Fatih'in 


damadı İsfendiyaroğlu Asya sahilinde Piyatos köyüne (bu köyün asıl adı Epivatos'dur) bir miktar asker nakletmiş ve 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çıkarmıştı. Bu birlik, beraberlerinde bulunan hayvanları ve özellikle koyun sürüsünü bu yörede otlatmaktayken Rumlar hayvanların kendi bahçelerine, tarlalarına zarar verdiğini bahane ederek kavga çıkarmışlar, bu kavgada kan dökülmüş, Osmanlı askerlerinden bazıları şehit edilmişti. Durum Kâhya Bey aracılığıyla Fatih'e bildirilince padişah buna çok üzüldü ve Osmanlılara düşmanca davranan bu yörenin Rumlarını şiddetle cezalandırdı, idam ettirdi (Haziran 1452). 


Bu olay; Bizans İmparatorluğu'nun büsbütün mahvına sebep olan meşhur savaşın başlangıcı, daha doğrusu maddi sebebi olmuştu. Yine aynı olay üzerine imparator kale kapılarını kapattı, Osmanlılara karşı kötü davranmaya başladı, kale içindeki Osmanlıları esir etti. Bununla birlikte üç gün sonra onlar arasında bulunan birkaç hadımağasının yollarını açarak onlarla birlikte soğuk birtakım tekliflerle Hazreti Sultan Fatih'e bir elçi gönderdi; meydana gelen olaydan şikâyet ederek savaş çıktığı takdirde kendisiyle birlikte halkın son 


nefeslerine kadar şehri savunacaklarını bildirdi. 


Nice yıllardan beri Bizans İmparatorluğu'nda tutuklu bulunan şehzade Orhan'ın* birikmiş masraflarını elçiler göndererek ısrarla ve tehdit eder bir tarzda istediği için daha önce Padişah'ı gücendirmiş olan imparator yine ara sıra yersiz birtakım tavırlarıyla Sultan'ı üzüyor, ancak pek kusuru- na bakılmıyordu. Yalnız bu defaki gururlu tavrı bir cezayı gerektirecek kadar sorumsuzca bir tutumdu ve dolayısıyla Hazreti Padişahı çok kızdırmıştı. Bunun üzerine Fatih bu olayı, İstanbul hakkında eskiden beri mevcut düşüncelerini uygulamaya güzel bir sebep saydı; gerçi sonraları imparator yine alttan almaya ve yumuşak davranmaya çalıştıysa da Sul- 


Şehzade Orhan Sultan, Yıldırım Beyazıt'ın şehzadelerinden, saltanatın veliahdı olan Emir Süleyman'ın torunudur. 
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tan, imparatorlar devletinin hile ve oyunlarına artık bir son vermeye karar vererek, “Ya kaleyi versin ya da baharda savaşa hazır olsun” şeklinde tehditkârca bir hitapla kendisine haber gönderdi. Olumlu cevap alınamayınca baharda çarpışılmak üzere derhâl Doğu Roma İmparatorluğu'na savaş ilan edildi 


(1453). 


Meselenin bu şekil alacağını daha önceden anlayarak altı aydan beri şehrin ambarlarını dolduran ve hazırlıklarını tamamlamakla uğraşan imparator, savaş ilanı üzerine kule kapılarının duvarlarla örülmesi, savunmaya hazır bulunulması emrini vermişti. Bu sıralarda ise Boğazkesen Hisarı tamamen bitmiş ve “boğazkesen” tabirinin manasını iyice kavrayamayan Rumlar buna “baş kesen” manasını verdiklerinden hayli korku ve telaşa düşmüşlerdi. 


(1452 yılının mart ayı sonlarında Boğazkesen Hisarı'nın inşa malzemesi tamamen toplanıp istif edilerek aynı senenin nisanında inşaata başlanmıştı. İnşaatı dört ay kadar süren hisarın temmuz sonlarında tamamlanmış olduğu ve savaş ilan edildiği anlaşılmaktadır.) 


Hazreti Fatih'in Osmanlı tahtına geçtiği zamandan Rumlara savaş ilan ettiği vakte kadar geçen süre zarfında meydana gelen bazı olaylarla savaş ilanını gerektiren ve yukarıda kısaca söz edilen olaylarla ilgili bazı hususlar büyük öneme sahiptir. Bundan dolayı Hazreti Fatih'in İstanbul fethi için giriştiği askeri hazırlıklar ve sevkiyat konusuna girmeden önce bu olaylar ve sevkiyat hakkında bazı açıklamalarda bulunulması uygun görülmüştür. 
Şöyle ki: 
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Hazreti Fatih Sultan 11. Mehmet Han'ın saltanatları zamanının; birçok savaşlarla geçeceğini, bu savaşların çok parlak ve bahtiyar edici zaferler ve başarılarla sonuçlanacağını birtakım mübarek zatlarla müneccimler, manevi güç sahibi kişiler haber vermişlerdi; bazı yabancı tarihçilerin verdikleri bilgilere göre Müslümanlar arasında beş ve yedi rakamlarının kutsiliği ve hatta yüce Kuran'da bu hususta kutsal işaretler bulunması bunların dikkatini çekmişti. 


Nitekim Hazreti Fatih Osmanoğulları'nın yedinci padişahı olmak üzere bir perşembe günü yüce Osmanlı tahtına oturarak padişahlıkları ilan olunmuş; bu garip tesadüfle manevi güç âleminin işaretleri, gerek kendilerinin gerek sadık tebaalarını oluşturan Osmanlı milletinin zihin ve düşüncelerine çok güzel bir şekilde tesir etmiştir. Herkes büyük başarı ve zaferler elde edileceğini kuvvetle ümit etmeye başlamıştı. Bundan başka Hazreti Padişah'ın Allah tarafından yüce mizaçlı yaratılmış olmaları sebebiyle Osmanlı padişahlarının en büyükleri arasında yer alacakları, daha ilk tahta geçtiği sıralarda milletin bütün fertleri tarafından hissedilmiştir. Herkes neşe ve sevince boğulmuştur. Gerçekten de kendileri sonraları gerek akıl ve açık fikirliliği gerek zekâ ve dirayet, yiğitlik ve cesaret, bütün ilimlere ve edebiyata ilgi ve sevgisi yönleriyle Osmanlı padişahları içinde çok büyük bir mevki kazanmıştır. Kendilerinin Orta Çağ'da ve hatta daha sonraki yüzyıllarda gelip geçen gerek Müslüman gerek Hristiyan bütün hükümdarların en büyüklerinden olduklarını, tarihlerde ince ayrıntılarına kadar zikredilen ve yazılan her hâl ve şanları fazlasıyla gösterir ve ispat eder. 


p” 
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Jouannin ve arkadaşı tarafından yazılmış ve Avrupa'da büyük bir ün kazanmış olan Resimli Osmanlı Tarihi'ne göre Fatih'in babası Sırp kralının kızını âdet üzere nikâhı altına almış, ondan Ahmet isminde bir şehzade dünyaya gelmişti. Fatih tahta çıktığı zaman bu şehzade henüz beşikteydi. Şehzadenin bu aralık ölmesi Sultan Mehmet'i çok üzmüş; annesini saygıyla, birçok paha biçilmez hediye ve tesellilerle, büyük maaş ve daha birçok maddi manevi yardımlarla memnun ederek babası olan Sırp kralının yanına göndermişti. Fatih'in ilk tahta çıktığı sıralarda Edirne'de meydana gelen bu olayın ardından İstanbul İmparatoru olan Konstantin'in kardeşi ve elçisi Demetrius usul üzere yeni padişahı tebrik için Edirne'ye gelmiş; imparatorun samimi dostluk ve saygı hislerini Padişah'a arz etmişti. Hazreti Fatih bu elçiyi büyük bir saygı ile kabul etmiş; kendisine ve beraberindekilere bol bol iltifat ederek onları sonsuz bir neşeye boğmuş; bundan başka babasıyla imparator arasında yürürlükte olan barışa, yapılan antlaşmaya daima bağlı kalacağını; hatta “Paleolog”ların* yani Rum imparatorlarının Osmanlılara karşı takip ettikleri politika sonucu olarak İstanbul'da duran ve Süleyman Çelebi'nin torunu olan şehzade Orhan'a iyi bakılması için ödenek olarak her sene imparatora üç yüz bin akçe göndereceğini de ayrıca ilave etmişti. 


İmparatorun elçilik heyeti böyle büyük iltifat ve saygıyla kabul edilip, ağırlanıp yine birtakım ikramlarla uğurlandıktan sonra Raguza Cumhuriyeti** ile Ulahya 


*  Paleologos Hanedanı: 1259-1453 arasında hüküm sürmüş Bizans hanedanı. (y.n.) 
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Ragusa Cumhuriyeti: 14. yüzyılın başlarında bugünkü Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyısındaki Dubrovnik şehrinde kurulmuş ve 1365 yılından Napoleon Bonaparte döneminde Fransız ordularınca zapt edilinceye kadar Osmanlı Devleti'nin himayesinde varlığını 


devam ettiren şehir devleti. (y.n.) 
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(Eflak), Midilli, Sakız, Galata, Cenova hükümetlerinin, Rodos şövalyelerinin elçilik heyetleri de Hazreti Padişah'ı tebrik etmek üzere birbiri ardına Edirne'ye geldiler. Saygı ve tebriklerini sunduktan sonra hepsi yüce Padişah'ın sonsuz iltifatlarından memnun bir şekilde memleketlerine döndüler. Bu sıralarda Hazreti Fatih bu komşu hükümetlerin hepsiyle barışı yenilediği gibi Osmanlıların, kuvvetli bir düşmanı olan Macar kralı Jan Hunyade ile de üç yıllık bir antlaşma yaptı. Bundan sonra Hazreti Padişah Anadolu'ya geçerek Karamanoğlu üzerine yürüdü. 
Çünkü Karaman Beyi İbrahim Bey Padişah'ın gençliğin- den ve henüz tecrübesizliğinden faydalanarak babasının Karaman ilinden zapt ettiği vilayetleri geri almak ümidiyle ordu kurmuş ve civarındaki bazı derebeylerini ittifak çemberine alarak türlü fesat hareketlerine kalkışmıştı. Fatih bir hamlede Karaman Beyi'nin askerini bozdu, fesat ateşini söndürdü. İbrahim Bey ancak kendi eliyle kızını Padişah'a vererek idamdan yakasını kurtarabilmişti. İşte böylece civardaki hükümdarların hepsiyle barış sağlanarak her türlü büyük dertler ortadan kalkmıştı. Dolayısıyla Hazreti Padişah için ülkelerini imar etmek, memleketin her köşesini bilgi ışığıyla aydınlatmak, Osmanlılığın daha doğrusu bütün İslamiyet âleminin şan ve namusunu devam ettirecek, yüceltecek vasıtaları araştırarak bulup meydana çıkarmak, bu hususta girişilecek geniş çaptaki faaliyetleri düşünmekten başka bir şey kalmamıştı. 


Osmanlılığın şan ve heybetini yüceltmek için yapılması gereken şeyler Hazreti Padişah'ın zihnini meşgul edemiyordu: Osmanlı Devleti'ni batıda, tabii sınırı olan Sava ve Yukarı Tuna havzalarına doğru yürütmek, doguda Kürdistan ovalarında, Irak vadilerinde çeşitli İslam topluluklarını el ele verdirecek bir birlik kurulmasına imkân sağlayacak topraklar kazanmak arzuları bu büyük Padişah'ta gitgide kendini daha fazla hissettirmeye ve diğer emellerinin hepsini bastırmaya başlamıştı. Bu arzularının gerçekleşmesi için de saltanatın yüce sarayını önemli merkezi bir noktada, yani Muazzam Belde Konstantiniyye üzerinde kuvvetli bir şekilde temellendirmek kendilerince çok gerekli görülmüştü. Bu yüzden Osmanlıların her türlü başarı ve zaferlerine çok kuvvetli bir zemin hazırlayacak olan İstanbul fethi meselesi, en önemli iş olarak Fatih'in her türlü emel ve arzularının düğümlendiği bir nokta hâlini almıştı. Fakat haksız yere karıncayı bile incitmek şanından olmayan, doğrusu nıedeniyet ve insanlık dünyasının cidden medarı iftiharı, bulunan Hazreti Fatih -icabında emirlerini yürütmek için bir şimşek kesilen kahraman askeri sayesinde emelini elde etmesi hiç de işten bile değilken- haksız ve sebepsiz yere başkalarının hukukuna saldırmayı yaradılışında bulunan faziletine, olağanüstü şefkatine ve aciz-severliğine bir türlü uygun göremiyordu. Bu sebeple ta içinde volkan gibi yanmaya başlayan emel ateşini insanca ve yüce karakterine yakışır tarzda sabır suyu ile yatıştırmaya çalışıyor, çalıştıkça çok büyük acı ve işkenceler içinde kalıyordu. 


Bu sıralarda Bizans imparatorunun düşüncesizce, daha doğrusu Fatih'in mertçe hareket ve muameleleri- ne karşı çok bayağıca bir teşebbüs ve davranışı -icabında düşmanını öldürücü korkunç pençesi ile parçalamak, püskürdüğü kahramanlık ateşi ile yakmak şanından olan- o koca Osmanlı aslanına sabır ve tahammül perdesini paramparça ettirdi. Bizans İmparatorluğu'nun harap 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olmasını, sona eriş ve tükenişini hızlandırdı. Şöyle ki: 


İmparatorun elçileri İstanbul'da tutuklu bulunan şehzade Orhan için olan ödeneğin ödenmesinde gecikildiğinden Padişah'a çok acı, çok iğrenç bir şekilde şikâyetlerde bulunmaya ve verilmesi vaat edilen paranın iki mislinin derhâl verilmemesi hâlinde şehzadeyi İstanbul'dan salıvereceklerini bunun, Osmanlıların başına büyük bir dert açacağını belirtmişlerdir. Hatta şehzade Orhan'ı her türlü istek ve iddialarında destekleyerek kendisini her yönden koruyacaklarını, ödeme hakkındaki çirkin şikâyet ve yersiz iddialarına ilave ederek çok tehditkâr bir tarzda bildirmeye başladılar. Şehzadenin salıverilmesi hâlinde memlekette büyük bir karışıklık çıkacağını, böylece milletin rahat ve huzurunun kaçacağını 


anlayan Padişah bu elçileri akıl ve hikmet gereği büyük 


vaatlerle geri gönderdiyse de Rumların normal olmayan istekleri karşısında verilen bu sözlerin en küçüğünü bile yerine getirmemekte kararlıydı. Ancak gerekli önlemleri almak için ve siyaset icabı böyle davranmıştı. İmparatorun çok bayağıca denilebilecek haksız isteklerine karşı Osmanlı padişahının kendisine vereceği bir tek şey kalmıştı; o da haddini bildirecek bir dersten başka bir şey değildi. Bu dersi vermek için güçlü silahının dehşet ve kuvvetini iki kere Kosova düzlüklerinde, Varna, Niğbolu önlerinde muazzam Hristiyan ordularına anlatmış; atlarının şakırtısı, kılıçlarının, mızraklarının, toplarının parıltısı Avrupa'nın ödünü koparmış olan şanlı -o zamana göre intizam ve mükemmelliğin en yüksek derecesinde bulunan- Osmanlı ordusu sevgili padişahlarının tek bir emrini bekliyordu. 
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Rumların cüret ettikleri hareket ve davranışlarını, İstanbul hakkında çoktan beri beslediği şiddetli arzunun gerçekleştirilmesi için bir fırsat bilen Hazreti Padişah “Başlatan, sebep olan daha zalimdir” sözü hükmünce dökülecek kanların, sönecek ocakların her türlü sorumluluğunu tarihte Rumlar üzerine bırakarak İstanbul'u fethetmek suretiyle imparatora layık olduğu cezayı, vermeye karar verdi; fakat siyaset yolundan ayrılmak akıl ve hikmete uygun düşmeyeceğinden bu kararını önceleri gizledi. Yukarıda bahsedildiği üzere İstanbul Boğazı'na gelerek Boğazkesen Hisarı'nı inşaya başladı. Bu hisarın inşası sırasında iki hükümdar arasında meydana gelen ve yukarıda yeterince ayrıntılarıyla anlatılan bazı durumlar ve olaylar, Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han'ın Doğu Roma İmparatorluğu'na savaş ilan etmelerine sebep oldu. 


Kuşatma Hazırlıkları ve Sevkiyat 


452 yılı ağustosunun yirmi sekizinde Hazreti Fatih Sultan Mehmet Boğazkesendeki ordugâhından çıkarak keşiflerde bulunmak üzere İstanbul Kalesi'nin hendekleri önüne kadar ilerledi ve aynı yılın eylül ayının birinde savaş hazırlıklarını tamamlamak üzere Edirne'ye gitti! 


İmparator Konstantin'in kardeşi olan Demetrius ve Thomas isimli Mora hükümdarlarının İstanbul'un yardımına gelmesini önlemek için Fatih, Beylerbeyi Turhan Bey'i Mora yarımadası üzerine gönderdi. Bey orada Yunanlılar'ı kuşatarak onları İstanbul'a yardımdan alıkoydu. 
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Turhan Bey'in Mora yarımadasını kuşattığı, Yunanlılar'a Osmanlı'nın güç ve kahramanlığını gösterdiği sıralarda Padişah da Edirne'de aralıksız her türlü kuşatma araçlarını hazırlamakla meşguldü: 


Boğazkesen Hisarı inşa olunduğu sırada Urban isimli bir Macar top dökümcüsü -maaşının arttırılması isteği kabul edilmediğinden dolayı gücenerek- İstanbul'dan (Rumlardan) kaçıp Osmanlılara geldi. Sanatını göstermeyi ve Osmanlı ordusuna hizmet etmeyi teklif etti. Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han Macar'ın teklifini kabul ederek kendisine son derece bol ihsan ve ikramlarda bulundu. Kuşatma sırasında kullanılan ve özellikleri bütün milletlerin tarihlerini meşgul ettiğinden dolayı hepsi tarafından bilinen çok ağır kuşatma toplarını -topçuluk ilmi daha henüz çocukluk devrini yaşarken- Urban'a döktürdü ve imal ettirdi. 


Urban'ın ilk döktüğü, son derece büyük çaplı bir top Boğazkesen Hisarı'nın en ilerideki Halil Paşa burcuna yerleştirilmişti. Boğaz'ı zorla geçmek isteyen Venedikli Kaptan Ricci'nin idaresindeki gemi bu top için ilk hedef olarak kullanıldı ve mermilerin isabetiyle gemi sulara gömüldü. Kaptan otuz kişi ile bir sandala atlayarak kurtulmaya çalışmışsa da Kandilli akıntısı, sandalı Rumeli sahiline attığından hisar muhafızlarının eline düşmüş, içindekiler esir edilmişti. 


Fatih, Urban'ın icadı olan bu topu beğendi ve takdir etti. Kendisinden bunun iki misli daha büyük, topçuluk ve kuşatma tarihinde eşi benzeri o zamana -ve hatta şimdiye- kadar görülmemiş, son derece ağır bir top daha dökmesini istedi. Bu ikinci top tunçtan döküldü ve imal edildi. 12 
karış çevre uzunluğunda ve her biri 12 kantar ağırlığında taş gülle atıyordu. Elli çift öküz bu topu yerinden oynatabilirdi. Bunu hareket ettirmek ve kullanmak için hizmetine yedi yüz kişi verilmişti. Bu topla Edirne'de bir atış yapılmak istenmiş; Urban'ın gözü önünde büyük zorluklarla doldurulmuş ve halkın bir korkuya kapılmaması için top atılacağı tellallarla halka ilan edilmişti. “Ateş!” kumandasıyla birlikte bütün şehri ağır bir bulut gibi kesif barut dumanı kaplamış, ardından çok şiddetli bir patlama olmuş ve çıkan ses birkaç fersahlık mesafeden işitilmiş; Edirne'de bütün camlar kırılmıştı. Mermi bir millik bir mesafe katettikten sonra yere bir kulaç derinliğinde gömülmüştü. Bu yeni deneme Osmanlılarda büyük bir heyecan ve sevinç havası yaratmış, Rumlarda ise aksine müthiş bir korku ve şaşkınlık yaratmıştı. 


Hidayet yolunun fatihi, medeniyet ve insanlık binası- nın. en büyük temelinin koyucusu, ezelsiz Cenabı Rabb'in nurunun parçası, eşsiz dinin mücahitlerinin sultanı, bürün yüce peygamberlerin sevinci Hazreti Peygamber efendimizin İstanbul'un fethi hakkındaki hadisi şerifleri Fatih Sultan Mehmet'i çok düşündürmüş; bundan başka bazı yabancı tarihçilerin verdikleri bilgiye göre Hazreti Peygamber (s.a.v.) 
efendimizin eshâb-ı kirâmlarına* hitaben söylemiş oldukları diğer bir hadisi şerifin yüce manası gerek Hazreti Padişah ve gerek tabiiyetleri** altında bulunan bütün Müslümanlara büyük bir heyecan ve cesaret vermişti. Bu hadisi şerifin yüce manası: “Bir tarafı karaya ve diğer iki tarafı denize bakan bir şehirden bahsedildiğini işittiniz mi? Bu şehir, Hazreti İshak'ın yetmiş evladı tarafından zapt edilmeden önce asla mahşer saati gelmeyecek; onlar kendi silahları, mancınıkları ve katapulılarıyla değil belki “Lâ İlâhe İllallah, Allahü ekber * o Eshâb-ı Kirâm: Hz. Muhammed'in sahâbeleri (destekçileri). (y.n.) (Ferit Develioğlu, 


Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 2008.) 
** Tabiiyet: Bir şeye veya bir kimseye bağlı olma, bağımlılık, bağlılık. (y.n.) (TDK) 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nidalarıyla savaşacak, o zaman kalenin duvarları yarılarak 


galipler bu şehre girecektir” şeklindedir. 


İki cihan efendisi Peygamberimizin övgüsünü kazanmakla birlikte Osmanlı ordusuna sonsuza kadar iftihar ve imtiyaz vesilesi olacak mukaddes ve büyük bir şeref kazandırmanın, bir Osmanlı padişahı için ne büyük bir bahtiyarlık olacağı Fatih'in nazarında büyüdükçe büyümüştü. Hele babası Sultan 11. Murat'ın yazıp bıraktığı vasiyetnamede İstanbul fethinin tavsiye edilmiş ve bu hususta teşvikte bulunulmuş olması bu şehir hakkında bambaşka fikirlere sahip olmasının asıl sebeplerindendi. Bundan dolayı cesur Fatih Edirne'de bulunduğu sırada daima ve hatta geceleri bile uyumadan büyük bir arzu ile yalnız İstanbul fethini düşünüyor, nereye gitse bir türlü rahat ve huzur bulamayarak kendisini çok etkileyen bu arzunun pençesinde kendisini aciz buluyordu. Bu hususta garip tavırları görüldüğünü anlatan Sadrazam Halil Paşa'yı bir gün gece yarısına doğru ansızın yanına çağırtarak yattığı yere getirtmiş ve yatağını göstererek ona hitaben, Lala! Bu yatağı görüyor musun? Onun içinde uyuyamıyorum, büyük bir acı ile kıvranıyorum. Rumların parasına aldanma sakın; yakında savaş başlayacak! Allah'ın ve peygamberimizin yardımı ile şu kâfırlerden şehri alacağız” demişti. 

Hazreti Padişah İstanbul'u fethetmek için sürekli düşünmekten ve bu uğurda devamlı çalışmaktan kendini alamayarak bütün rahat ve huzurunu kaybetmişti. Galibiyet ve zafere ulaşmak için ne yapılması mümkünse hepsini insan gücünün üstünde denebilecek bir çaba ile yaparak bu hususta kendinden sonra geleceklere çok güzel örnek olmuştu: İstanbul üzerine gidilirken -Hazreti Yıldırım Beyazıt devrinde olduğu gibi- civardaki Hristiyan milletlerin harekete zarar verecek saldırılara yeltenmemeleri için önce Osmanlı sınırlarının kuvvetlendirilmesi ve güven altına alınması emredilmişti. Bunun dışında yeterli güvenliği sağlamak için Konstantiniyye'nin zaptı şartları kendileri tarafından hazırlanmaya başlanmıştı. Fatih, akıllara hayret veren diğer birçok maharetleri yanında, İstanbul ve çevresinin haritasını, surlarıyla burçlarının ve öbür kuvvetlerin planlarını bizzat kendisi çizmişti. Saldırı noktasını, çeşitli kolorduların düzenini, bataryaların ve kuşatma makinelerinin (hareketli kulelerle mancınıkların, koçbaşlarının) yerlerini, kanal kazılacak ve kullanılacak yerleri uzun uzadıya düşünerek belirledi ve bunları harita ve plan üzerine işaretledi. Şehir ile şehirdeki savunma araçları hakkında doğru ve mükemmel bilgilere sahip kimseleri çağırtıp toplayarak ve onlarla enine boyuna tartışma ve fikir alışverişlerinde bulunarak gerekli bilgileri elde etmek için büyük gayret gösterdi. Öyle ki bugün bile en hünerli bir kuşatma kumandanının kuşatmadan önce bunlardan başka yapacağı bir iş yok gibidir. 

1453 yılı şubatına doğru Edirne'de ağır toplarla diğer kuşatma malzemesinin imali ve hazırlanması çalışmaları sona ermek üzereydi. Şubat ayı içinde bunlar İstanbul üzerine sevk edilmeye başlandı: Bu ayın ilk günlerinde özel bir teknikle dökülmüş olan çok ağır kuşatma topu Edirne'den hareket etti. Bu top elli çift öküz tarafından çekiliyor ve dengede tutmak için her iki tarafında ikişer yüz adam gidiyordu. Köprüleri, yolları düzeltmek için elli arabacı ile iki yüz kazmacı önden giderek gerekli çalışmaları yapmaktaydı. İki günlük bir yol iki ayda alındı. Çok yavaş olan bu yürüyüş sırasında muhafaza askerlerini Karaca Bey kumanda etti. 
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Kuşatma araçlarını hazırlamak için Fatih'in Boğazkesen ordugAlundan Edirne'ye geldikleri 28 Ağustos 1452 tarihinden kuşutma arabaları, silah ve mühimmatının İstanbul'a sevk tarihi olan 1453 şubatına değin altı ay kadar bir zaman geçmişti. Bu süre esnasında İmparator Konstantin kaleyi tamir etmiş, erzak ve mühimmat bakımından her türlü noksanlarını tamamlamış ve özellikle Avrupa'dan epeyce yardım görerek savunmaya hazırlanmıştı. 


İstanbul kapılarına doğru başlayan hareket devam ederken ve her türlü hazırlıklar en geniş çapta yapılırken Rumlar, Rum ve Latin kiliselerinin birleştirilip birleştirilmemesi meselesinin çözümünü tartışmakla meşguldüler ve bunun için Ayasofya'da toplanan büyük bir mecliste başlayan tartışmalar kavgaya dönüşmüştü. Rumlardan bir kısmı bu mesele hallolursa büyük Avrupa devletlerinin hepsinin yardımlarını elde edeceklerini ümit ediyorlardı. Bir kısım ise iki kilisenin birleşmesinin kesin olarak karşısında yer alıyorlardı. Hatta Katoliklerin aleyhinde olan Rumların en ileri gelenlerinden biri olan Lucas Notaras mecliste, “İstanbul'da bir kardinal şapkası görmektense bir Türk sarığı görmek daha iyidir” demişti. 

Kısacası Rumlarla Latinler birbirleriyle bir türlü anlaşamayarak kiliselerden çıktılar; kiliseler, hatta o güzel ve muazzam Ayasofya mabedi bile bomboş kalmış denecek dereceye gelmişti. Bizans'ta serserilik, inançsızlık halkın çoğu arasında dinsizlik, ahlaksızlık alıp yürümüşken Allah tarafından doğru yolu bulmak suretiyle içlerinden İslam'ı kabul edenler bile oldu. Nitekim rahiplerden birisi açıkça İslamiyet'i kabul etmiş, Müslüman kıyafeti giymiş, herkes içinde Hristiyanlığı küçük düşürmeye başlamış, Rumların perhiz zamanı iken 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açıktan açığa et yiyip Hazreti Muhammed'e iman ederek kurtuluşa ve saadete ermişti. 


Yine bu sıralarda İstanbul halkı arasında çoktan beri dolaşıp duran, büyük bir ciddiyet ve önemle konuşulmaya başlanan garip ve acayip birtakım söylentiler binbir kalıba girerek ağızdan ağıza dolaşıyor ve türlü gürültülere sebep oluyordu. Hristiyan azizlerinden bazılarıyla birtakım papaz ve müneccimler tarafından ortaya atıldığı söylenen bu sözler, İstanbul'un o zamanki hâli ve geleceği hakkında keramet ve kehanet satan ve gaipten haberler veren birtakım söylentilerden ibaretti. Bunlar, o sıralarda bu gibi şeylere çok rağbet eden ve inanan, hurafeleri bile gerçeğin ta kendisiymiş gibi kabul eden Hristiyanlara haddinden fazla etki etmiş, onları büyük korkuya ve telaşa düşürmüş, çoğunun gelecekten ümitlerini kesmelerine başlı başına bir sebep olmuştu. Hristiyan azizlerinden Morenus adında birine dayandırılan, “Ok ile silahlanmış bir kavim liman tarafından şehri zapt ederek Rumları tepeleyecektir” şeklindeki bir söz bu sıralarda ağızdan ağıza yayılarak savunmaya hazırlanan Bizanslılara büyük bir üzüntü ve acı kaynağı olmuştu. Yine bu sıralarda diğer bir kehanet eseri halk arasında yayılarak onları geniş ölçüde etki altına almıştı: Bu da, “Düşmanlar şehir içinde Bogakapısı denilen kapıya ve aynı adı taşıyan meydana kadar ilerleyecek; fakat orada halk tekrar cesarete gelip düşmanları sürerek şehir dışına atacak; bundan sonra kendi şehirlerinin sahibi kalarak rahat ve huzur içinde yaşayacaktır” şeklindeki gaipten haber iddiasından ibaretti. 


Bir de Altınkapı denilen Yedikulekapı ile Eğrikapı civarında bulunan dehlizden galiplerin şehre gireceğine dair gaipten verilen bir haber üzerine bu kapılar kuşatmadan önce 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duvarla örülerek kapatılmıştı ki bugün ikisinin de yerleri bellidir. 


Kısacası bir taraftan imparator etraftan yardım isteyerek savaşa hazırlandığı hâlde diğer taraftan İstanbul halkı Rum ve Katolik mezhepleri taraftarlığı ile birbirine girmekte; gafiller hayatlarının ve kurtuluşlarının sebebi olan devletlerinden yüz çevirerek şehirde kendileri için mukaddes olan büyük perhiz zamanını bozgunculuk ve bölücülükle meşgul olarak geçirmekteydi. Bundan başka, türlü asılsız söylentiler manevi kuvvetlerini kötü bir şekilde etkisi altına almaktayken Osmanlıların ağır kuşatma vasıtaları İstanbul surlarına doğru yol almakta, büyük ve dehşetli Osmanlı orduları şehre gittikçe yaklaşmaktaydı. 

Paskalyadan sonra -miladi 1453 yılı nisanının altıncı, hicri 857 yılının nisanının başlarına rastlayan- bir cuma günü Hazreti Fatih Sultan Mehmet bütün ordusuyla kale önlerinde göründü. Padişah'ın ordusu kara tarafından suru derhâl kuşattı; Yedikule'den Ayvansaray'a kadar olan saha, 


çadırdan görünmez oldu. 


İstanbul Şehrinin Yapısı 
| Bi Roma İmparatorluğu'nun ikinci başşehri, daha 


sonraları Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkezi olan ünlü şehir İstanbul; o zamanlar da haddinden fazla önem taşıyan ve eşi benzeri bulunmayan bir kale olduğu gibi ondan sonra da her devir ve asırda askerlik ve ticaret yönlerinden son derece önemli; Allahü teâlâ'nın iradesi üzerine de dört buçuk asırdan beri İslam saltanatının heybet, şan 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ve ihtişamının başşehri, hükümdarların en büyük arzusu olan güzel bir belde olduğu için Osmanlı ordularının fetih zamanında bu şehrin önlerine gelmesiyle savaşa başlamaları, kuşatma hazırlıkları ve hücumlarını ne şekilde yaptıkları ile bunların sonuçları ayrıntılarına girmeden önce Konstantiniyye'nin o zamanki hâliyle diğer hususlar hakkında aşağıda görüleceği üzere birtakım bilgiler verilmesi uygun görülmüştür. 

İstanbul, ileride daha geniş anlatılacağı üzere kurucusunun adına nispetle önce Bizans ismini almışsa da daha sonra burasını hükümet merkezi kabul eden ve genişletip imar eden Büyük Konstantin'in adına izafeten “Constantinopolis, Constantinople” ismiyle ün kazanmış, bir aralık “Antoniyon, Vizantiyon, Bizansiyon” ve buna benzer isimlerle de anılmıştır. Bu güzel şehre sonraları Rumlar “İstanbul ve Antosa” isimlerini, Osmanlılar bazı resmi yazılarında ve mezar taşlarında görüldüğü üzere “İslambol”, Araplar “Konstantiniyye” ismini vermiş oldukları gibi burası Avrupa'yı Asyadan ayırdığı için Araplar arasında “Fârük”* adıyla da anılmış, dünyanın en önemli ve güzel bir yerinde bakımlı bir şehir olması sebebiyle bu muazzam beldeyi Osmanlılar “Ümmüdünya” diye de adlandırmış ve vasıflandırmışlardır. 


Gerçekten de İstanbul, Avrupa ve Asya kıtalarının birbirine birleştirecek kadar özel bir konuma sahiptir ve Karadeniz'le Marmara denizi arasında süratle akan nehri ile sayılmaya değerdir. Olağanüstü güzelliği bütün milletlerin ve kavimlerin dillerinde destandır. Karadeniz Boğazı'nın girişinde ve 41 derece kuzey enleminde bulunması dolayı- 


Fârük: Haklıyı haksızdan ayırmakta pek mâhir olan. (y.n.) (ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 2008.) 
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sıyla yerkürenin en güzel ve ılık bir noktası; eski bir karışıp kaynaşma ve ticaret merkezi; kısacası her yönden dünyanın en mühim bir beldesi sayılmaktadır. Bazı yabancı büyüklerin, “İstanbul'a sahip olan cihana hâkim olabilir”, “İstanbul dünyanın başşehridir” tarzında ve buna benzer sözleri, özellikle bu muazzam belde hakkındaki mukaddes işaretler halk arasında bilinir. 

İstanbul, büyük Roma şehri gibi yedi tepe üzerine kurulmuştur. Bu tepelerden her birini, bugün üzerinde bulunan büyük binaları da belirterek sayabiliriz: 

Birinci Tepe: Topkapı Sarayı, bugün harbiye ambarı olarak kullanılan St. İren Kilisesi (Aya İrini Manastırı), Ayasofya Camii, Adliye ve Padişah Vakıfları dairelerini içi- 


ne alan büyük binanın bulunduğu tepe. 
İkinci Tepe: Nuruosmaniye Camii'nin bulunduğu yer. 


Üçüncü Tepe: Süleymaniye ve Beyazıt camileriyle Askerlik Dairesi ve yangın kulesinin bulunduğu, şehrin en yüksek yeri. 

Dördüncü Tepe: Sultan Selim Camii'nin bulunduğu yerdir. 

Beşinci Tepe: Fatih Camii'nin bulunduğu yerdir. 

Altıncı Tepe: Balat'ın üst taraflarıdır. 


Bu altı tepe doğudan batıya doğru uzanan büyük bir sırı üzerinde bulunur; yani bu sırın dik bölümlerinde bulunurlar. 


Yedinci Tepe: Yedikule tarafındadır; diğer tepelerle bunun arasında bulunan vadide iki tarafın suları akarak Langa semtinde Marmara'ya dökülür. 
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İstanbul, ilk kurulduğu sıralarda çok küçüktü ve şimdiki Sarayburnu'nun bulunduğu sırt üzerinde yer alıyordu. Sonraları gitgide genişletilmiş, ileride daha geniş bir şekilde anlatılacağı üzere Büyük Konstantin zamanında Roma'ya denk ikinci bir başşehir yapılmak arzusuyla süslenmiş, büyültülmüş ve Roma taklit edilerek on dört mahalleye ayrılmıştır. 
Bu bölgeler hakkında bazı eserlerde rastladığımız ve dikkatimizi çeken bilgiler önemli olduklarından bunlardan biraz 


bahsedeceğiz: 


Birinci mahalle: Vizandiyon adı verilirdi ve bugün Topkapı Sarayı ile ek binaların bulunduğu birinci tepe üzerindeydi. Bu bölge içinde nice eski mabetler, mengene tabir edilen aletlerin konulduğu mahzenlerin bulunduğu yerde kurulmuş olan balıkhane yakınında büyük bir manastır, İnciliköşk'ün yakınında “Arkadius” adlı imparatorun hamamları ve Teodosius'un taşı ve diğer hükümdarlara mahsus binalar mevcuttu. 

İkinci mahalle: Yine birinci tepe üzerindeydi ve bugün Harbiye Ambarı veya Eski Cephane denilen St. İren Kilisesi ile Büyük Meclis Sarayı'nı, çok süslü ve dört başı mamur bir hamamı içine alıyordu. 


Üçüncü mahalle: Sultan Ahmet ve Küçük Ayasofya camileriyle Çatladıkapı yakınındaki Saray Limanı'nın bulunduğu araziden müteşekkildi ve Ar Meydanı ile Kartal Sarayı, Patrik Sarayı gibi meşhur binaları içine alıyordu. 

Dördüncü mahalle: Yerebatan tarafında ve eskiden Cebeciler kışlası olarak kullanılan, sonra üniversiteye çevrilen yerin bitişiğinde bulunuyor ve büyük bir çalar saati, birçok kiliselerle şehrin mahkemesini, Konstantin 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Sarnıcı'nı ve büyük bir kütüphaneyi içine alıyordu. 

Beşinci mahalle: Şehrin içinde yer alan yedi tepeden birinci ve ikinci tepelerin arasında ve bugün Babiili'nin bulunduğu yerde bulunuyordu; çeşitli hamam, kilise, çeşme ve havuzlar, sütunlarla süslü ve Umum-i Harbiye Nezâreti konağını içine alıyordu. 


Altıncı mahalle: Vefa Meydanı ile şimdi Askeri Daire'nin bulunduğu yeri ve Çemberlitaş civarını içine alıyordu ve burada çeşitli mabetler, Konstantin sütunu denilen Çemberlitaş ve benzeri başka sütunlar, mermer kapılarla süslü Konstantin Meydanı, imparatorların imparatorluk elbisesini giydikleri eski saray bulunuyordu. 


Yedinci mahalle: Şehrin kurulu olduğu tepelerden üçüncüsü olan ve Süleymaniye Camii'nin bulunduğu tepe üzerinde bulunuyordu. İmparator Valentinyanus'un hamamlarını, kızları için yaptırdığı sarayı -ki sonra Şeyhülislamlık Dairesi'ne çevrilen Ağakapısı'nın bulunduğu yerdeydi- “Boğa Meydanı”* denilen meydanı içine alıyordu. Kuşatma sırasında Rum kâhinleri tarafından Osmanlıların şehir içinde varacaklarını haber verdikleri Boğa Meydanı da işte bu meydandı. Bu meydanda İmparator “Teodosius”un süslü bir sütunu ile koni şeklinde dört mevsimi ve rüzgâr yönlerini bildirmek üzere düzenlenmiş, üzeri kazıma yazı ve resimlerle süslü diğer bir sütun vardı. 


Sekizinci mahalle: Şehzade Camii ile Laleli semtini ve Sultan Beyazıt türbesi taraflarını içine alıyordu. İmparator Teodosius'un sarayı ile şehrin büyük okulları ve Boğa 


* Bizans döneminde 'Boğa Meydanı" olarak anılan günümüzde ise 'Beyazıt Meydanı' adıyla bilinen meydandır. (y.n.) 
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Meydanı'nın diğer kısımları burada bulunuyordu. 


Dokuzuncu mahalle: Kumkapı ve Yenikapı semtlerinden meydana geliyordu. Şehrin buğday ambarlarıyla büyük bir meydanını, sonra “Bodrum Camii”ne çevrilen “Mireleoin” Kilisesi'ni, “Arkadius”"un Sarayı'nı içine alıyordu. 

Onuncu mahalle: Fatih Camii ile müştemilatının bulunduğu yerdeydi. Bu bölgede ismi havarilerden esinlenerek verilen bir kilise, (Havariler kilisesi) ile sonraları “Kıztaşı” adını alan Markianos'un sütunu ve benzeri şeyler vardı. 


On birinci mahalle: Şehrin kurulduğu tepelerden beşincisinin (Fatih Camii ve benzerlerinin bulunduğu tepe) üzerinde sahile doğru uzanan ve bugün Gül Camii denilen Aya Teodosia mabedi; “Odoksiya ve Plakidi” adlı imparatoriçelerin tantanalı köşklerinin bulunduğu yerdi. 

On ikinci mahalle: Yedikule tarafında bulunan yedinci tepe üzerindeydi ve Yenibahçe ile Mevlevihane Kapısı, Samatya ve Yedikule semtlerine kadar uzanırdı. Bu bölgede bulunan ve “Sığır Pazarı” adıyla anılan büyük bir meydanda imparator Teodps zamanında Bergama'dan getirtilen ve içi boş olan, bakırdan yapılmış bir öküz heykeli vardı. İdam edilecek bir mahküm bu heykelin içine konularak altında ateş yakılır ve zavallı mahkümlar Avrupalıların bugün eski medeniyetlerinden bahsettikleri eski Rumlar tarafından işte böyle vahşicesine idam edilirdi. 


On üçüncü mahalle: Bütün Galata'dan meydana gelmişti. 


On dördüncü mahalle: Edirnekapı'dan Ayvansaray ve Tekfur Sarayı semtlerine Küçük Mustafa Paşa semtine doğru uzanıyordu. Bu bölge “Sotiros” Kilisesi denilen “Kariye” Camii ile “Odmun” denilen Tekfur Sarayı'nı, “Ayos Nikola” Kilisesi'yle daha diğer birçok büyük ve meşhur binaları içine alıyordu. 


Eski devirleri hakkında yukarıda verilen açıklamadan da anlaşılacağı üzere İstanbul, imparatorlar ve bilhassa son imparator olan Konstantin zamanında çok bakımlı, kalabalık, yer yer heykeller abideler ve büyük birtakım binalarla süslüydü. Zaman zaman inşa edilen ve eskileri tamir edilen istihkâmlar*, devrine göre son derece sağlam, o zamanlar dünyanın en dayanıklı ve süslü kalelerinden sayılıyordu. 
Deniz kenarında birçok balık dalyanları, çeşitli iskeleler bulunuyordu ve Yedikule'den ta Sarayburnu'na varıncaya kadar iç tarafta kalenin eteği bir cadde hâlinde görülüyordu. 
Bugün Divanyolu denilen yol uzantısınca “merkezi ana yol” denilen büyük bir cadde mevcuttu. 


Şehrin içinde ve dışında imparatorlara mahsus saraylar vardı: Daha önce sözü edilen Tekfur Sarayı, bütün Langa bostanlarının bulunduğu yerdeki Neodos Sarayı, Kadırga limanı yakınındaki “Jülyen sarayı, Bukoleon Sarayı”, “Psamatya yahut Samatya Sarayı” şehir içinde olduğu gibi “Ayazma Sarayı denilen Balıklı Sarayı” da şehir dışındaydı. En güzel imparatorluk sarayı Sarayburnu'ndaki Topkapı padişah sarayının bulunduğu yerdeki “Bukoleon” Sarayı'ydı. 


Bugün mevcut eski eserlerden, büyük binaların kalıntılarından da anlaşılacağı üzere kalenin içi ve dışı bayındır 


Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş yer. (y.n.) (TDK) 
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olduğu gibi yortu günleriyle resmi günlerde ve pazar günleri kalenin duvarları üzerine çanlar, süslü ve işlemeli putlar, bayraklar yerleştirilir ve asılırdı. Kalenin birçok yerlerinde trampetler, büyük davul ve erganunlar*, Yunan çanları çaldırarak şenlikler yapılır; imparatorlar başlarına İskender tacı giyerek büyük bir merasimle at üzerinde şehri ve kale bedenlerini dolaşarak askerlere, özellikle kapıcılarla kalenin muhafızlarına bol bol ihsan ve ikramlarda bulunurlardı. Haftada bir kere imparatorun at üzerinde şehri dolaşması merasim olarak kabul edilir; Rumların bu debdebe ve gösterişi her milletten şehri ziyaret için gelen yabancılar tarafından hayretle seyredilirdi. Bizans İmparatorluğu'nun içinde yüzdüğü bu debdebe ve gösteriş, türlü türlü süs ve ihtişam düşkünlüğü fetihten sonra kısmen Osmanlılara da geçmiş, bu tür debdebeler bir müddetten beri Alman imparatorlarında, Rus çarlarında da görülmeye başlamıştır. 


İmparatorlar, Paleolog'lar devrinde İstanbul'un ne durumda bulunduğu, bugün şehirde hâlâ mevcut olan eski eserlerden çok iyi anlaşılabilir. Bu eserlerin başlıcaları şunlardır: 


İstanbul'un zaman zaman inşa edilen eski surları, Fatih Camii civarından eski saraya doğru büyük bir abide şeklinde uzanan su kemerleri, bugün Sultanahmet Camii ile aynı adı taşıyan meydanın işgal ettiği ve o devirde “At Meydanı” denilen yerde bulunan çok büyük bir binadan ibaret olarak binlerce seyirci alabilen ve Hipodrom ile yine aynı meydanda iki dikilitaş ve tunçtan yapılma Burmalıdirek, eskiden Konstantin Sütunu adını taşıyan Çemberlitaş, Fatih civarındaki Kıztaşı, büyük birer su deposundan ibaret olan bostan- 


Erganun: müz. Org. (y.n.) (TDK) 
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lar ve Fazlı Paşa'da yer altındaki Binbirdirek'le Ayasofya'da ve Fener'deki şimdiki Rum okulunun bulunduğu tarafta “Citerne” denilen dikdörtgen şeklinde diğer bir su sarnıcı, Tekfur Sarayı yakınında bulunan ve sonradan Ayvansaray adıyla anılan “Kynegion” adlı büyük sirk, Galata kuleleri, İstanbul'da Osmanlıların uzun müddet umumi hapishane olarak kullandıkları Yedikule Şatosu, Kızkulesi, Kadınpazarında ve İstanbul'un diğer bazı yerlerinde bugün kalıntıları görülen bazı abideler, eskiden kilise olan Ayasofya ve Küçük Ayasofya, Kariye, Fethiye, Zeyrek, Gül camileri ile bunlara benzer diğer camiler, zamanımızda Harbiye Ambarı olarak kullanılan Darphane-i Amire'nin bitişiğinde bulunan St. 
İren Kilisesi. 

Bugün Kadırga denen yer büyük bir liman hâlindeydi ve buraya Julien Limanı (Kadırga Limanı) denirdi. Bunun gibi zamanımızda Langa Bostanı denilen büyük bostanın yeri de Teodosius Limanı adında çok büyük bir limandı. Bu limanlar kazılarak meydana getirilmişti. Sonraları kum yığınlarıyla dolmuştur. Teodosius Limanı'nın girişi ve etrafı rivayete göre kale duvarıyla çevriliydi ve gemiler özel bir şekilde açılmış gözlerden limana girerlerdi. 


St. İren Kilisesi ile Kariye Camii imparatorlara mahsus ve bundan dolayı çok bakımlı ve süslüydü. Bunlardan biri Sarayburnu'ndaki Bukoleon Sarayı'nın, diğeri Tekfur Sarayı'nın yakınında olduğundan, imparatorlar bu saraylardan hangisinde bulunurlarsa onun yakınındakine giderek 


ibadet ederlerdi. 
İstanbul şehrinin eski eserleri ve binaları hakkında bel- 


li başlı eserlerde dikkatimizi çeken, bazı önemli bilgileri de belirtelim: 
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Bugün İstanbul'da imparatorlar devrinden kalma çok az bina mevcuttur. Bunlar da bazı su kemerleri, su sarnıçları, saray ve hamam yıkıntıları gibi tamamen harap olmuş bina izleri, eskiden kilise olduğu hâlde fetihten sonra camiye çevrilmiş mabetler, şehrin ötesinde berisinde bulunan sütunlarla surlardan ibarettir. 


Zamanımıza kadar varlığını koruyan eski Rum eserleri arasında su kemerleri dikkate değer bir önem taşırlar. Bunlardan sur dışında bulunan ve İmparator Adriyanus'un eseri olmakla beraber İmparator Justinianus tarafından yeniden tamir edilen Justinianus Kemeri ile Büyük Konstantin tarafından yaptırılarak Halkalı'nın suyunu şehir içine getiren Alisi Kemeri Osmanlı padişahları tarafından birçok kereler yenilenmiş eski önemli yapılardan oldukları gibi meşhur Bozdoğan Kemeri de İmparator Valensi tarafından Kadıköy surlarının kalıntılarıyla yaptırılmıştır. 


Şehrin, yazları su sıkıntısı çekmemesi için imparatorlar zamanında çeşitli yerlere büyük sarnıçlar, havuzlar inşa ettirilmişti. Bugün onlardan ayakta kalanları Yerebatan adıyla bilinen ve 336 somaki* direkle süslü, kırk çeşmenin suyunun fazlasını toplayan büyük sarnıç, direklerinin çokluğundan dolayı Binbirdirek adıyla anılan gerçekte 224 mermer sütun ihtiva eden ve bugün içinde ipekçilerin çalıştığı Filoksen Sarnıcı, bu sarnıcın yakınında bulunan çok işlemeli Theodosius sarnıcı, Sultan Selim ile Macuncu mahallelerinde ve Samatya'da ve diğer bazı yerlerde çukurbostan adıyla bilinen havuzlar, Zeyrek'te Kilise Camii adıyla anılan mabedin altında bulunan İmparator Fukas'ın sarnıcı ile Fatih civarında bulunan Havariler Sarnıcı ve benzerlerinden ibarettir. 


Somaki: Kızıl veya yeşil renkte, damarlı ve çok sert bir porfir türü mermer. (y.n.) (TDK) 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İmparatorların zafer işareti ve önemli başarılarının bir işareti olmak üzere yer yer diktirdikleri sütun ve taşların çoğunu Latinler istilaları sırasında tahrip ettikleri ve bazılarını da memleketlerine götürdükleri için bugün çok azı mevcuttur. 
Bunların başlıcaları şunlardır: 


Birincisi: Yanıkdirek adıyla da anılan Çemberlitaş'tr ki bunu Büyük Konstantin Rondan getirterek diktirmiş ve tepesine çok güzel işlemeli bir heykel koydurtmuştu. Bugün yabancılarca Konstantin sütunu adıyla anılan bu sütun, sekiz parça kızıl somakinin birbirlerine bakır çemberlerle birleştirilmesinden meydana gelmiş ve saygı duyulmasını sağlamak için temeline Hazreti İsa zamanıyla ilgili kıymetli eşya konmuştu. 
Yangınlar sebebiyle bu sütun bir aralık harap olmaya yüz tutmuşsa da yüzeyden tamir edilerek mahvolmaktan kurtarılmıştı. 


İkincisi: Bugün Kıztaşı denilen ve bir başlığı görülen sütundur. İmparator Markianos'un eseri olan bu taş sütunun üzerine Venüs heykeli konmuştu. 


Üçüncüsü: Sultanahmet Camii karşısındaki At Meydanı'nda bulunan (ODikilitaş, Burmalıdirekle Konstantin Porphyrogenitus'un Örme Sütunu'dur. Bunlardan Dikilitaşı Theodosius Mısır'dan getirerek otuz iki günde yerine diktirmiştir. Bu taş yekpare kızıl somakiden yapılmış ve piramit şeklindedir. Üzerinde hiyeroglif yazısı ile şu cümle kazılıdır: “Bu büyük eseri Mısır hükümdarı, kâinatın yaratıcısına inanan ve onun hizmetçisi Melik Totmozis, ezelilik hikmetinin şan ve büyüklüğünü üstün kılmak için yaptırmıştır.” Bu sütunun kaidesinin bir yüzünde Iheodosius'un ve karısıyla çocuklarının taht üzerinde resimleri vardır. İkinci yüzüne tebaasını, üçüncü yüzüne At Meydanı oyunları, dördüncü yüzüne elinde zaferi ve yardımı sembolize eden tacı tutan resimleri, taşın dikilmesinde kullanılan araç gereçlerin resimleri çizilmiştir. 


İstanbul'un eski eserlerinden, birisi de dünyada eşsiz denmeye gerçekten layık olan büyük Ayasofya mabedidir. 
İnsanlığın harikalarından olan bu muazzam yapı hakkında gerekli ve ayrıntılı bilgiler ileride verilecektir. 


Ayasofya'dan başka Pantokratos denilen ve İmparatoriçe İren ile oğlu Manuel'in yaptırmış oldukları Zeyrek'teki Kilise Camii, Sergius denilen Küçük Ayasofya, eskiden Sokırı Manastırı adı verilen Kariye Camii v.s. İstanbul'un eski mabetlerinin bugüne kadar varlıklarını koruyabilenleridir. 
İleride bunlardan ayrıntılı olarak bahsedilecektir. 


İstanbul hakkında verdiğimiz bilgilerin eksik kalmaması için biraz da şehrin etrafının eski durumunu, yani imparatorlar zamanında ne hâlde olduğunu görelim: 


İmparatorlar zamanında İstanbul yukarıda da belirtildiği üzere çok bakımlı ve güzel olduğu gibi surların dışı ve buraya bağlı yerler de bakımlıydı. 


Balıklı ayazmasının bulunduğu semtte imparatorlara mahsus saray ve binalar mevcuttu. Burası ve Tekfur Sarayı tarafları Bizans hükümdarlarının baharlarını geçirdikleri yerlerdi. 


Ayvansaray'dan Eyüp'e kadar uzanan yere “Kozmidyon” denilirdi. Rum tarihçilerinin rivayetlerine inanılırsa burada saraylar, köşkler, kiliselerden başka Jüstinyen'in yaptırdığı Deve Köprüsü adıyla bilinen on iki kemerli büyük bir köp 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rü ve Ayos Memas Manastırı ile aynı adı taşıyan meydanla liman bulunuyordu. 


Sütlüce ve Hasköy'deki yüksek hamamların, özenle yapılmış çeşmelerin kalıntılarının yakın zamana kadar görülmekte olduğu rivayetler arasındadır. 


Cenevizlilerin kalmakta olduğu Galata on iki kapılı büyük bir surla çevriliydi. Eski devirlerden kalma eserler arasında Arap Camii meşhurdur. 


Vizandiyon putperestlerini Hristiyanlığa davet eden Ayos Andriyas'ın makam ve kilisesi, Arkiropolis mahallesindeydi. 
Dolmabahçe çok derin bir liman yeriydi. 


Üsküdar'a altın şehri manasına gelen, “Hrisopolis” adı verilmişti. Bazı Rum yazarları Üsküdar'da Çamlıca eteklerine doğru imparatorların yazlıklarının, köşklerinin bulunduğunu ve hatta bugün Üsküdar mezarlığında görülen taş direklerin bu eski yapıların enkazı olduğuna şüphe olmadı- 


ğını ileri sürerler. 


Kız Kulesi önceden “Damalis” adıyla anılırdı. İleride daha detaylı olarak anlatılacağı üzere bu kule ile Balıkhane'deki Mengene Kulesi arasında bir zincir uzatılmış ve İmparator Manuel Kominos böylece şehri güven altına almıştı. 


Eski adı Halkedon olan Kadıköy İstanbul'dan yirmi yedi yıl önce kurulmuş bakımlı bir şehirdi. Rivayet edildiği üzere altmış büyük gemi alabilecek genişlikte yapma bir limanın izleri bugün de görülür. 

Rum tarihçilerinin sözlerine inanılacak olursa çok süslü ve büyük kiliselerin enkazı bazı camilerin inşasında kullanılmıştır. 


Fenerbahçe adlı yerde Rum tarihçilerine göre hamamlar, kiliseler, meydanlar vardı. Buranın önündeki kayalıkta bulunan bir heykel kaidesinin bugün de yerinde durduğu söylenir. 


Bazı yazarlar Boğaziçi'nin eski bakımlı ve süslü hâlinin bugün belli yerlerde görülen eserlerden anlaşıldığını söylemekle birlikte Adalar tarafının da bakımlı olduğunu; bunun harabeler, bodrum, sarnıç, manastır gibi eski eserler sayesinde rahatlıkla görülebileceğini belirtmişlerdir. 


Üsküdar tarafında bulunan Çamlıca, Kayışdağı, Aydos gibi yüksek yerlerin tepelerinde bekçilerin kaldıkları yerler vardı ve bunlar sınıra kadar böylece uzanırdı. Bu noktalarda Arap ve Selçuklu mücahitlerinin hücumlarını süratle İstanbul'a haber vermek için yer yer ateşler yakmak âdetti. 


a il 


Eski İstanbul Hakkında 
Tarihi Bilgi ve Ayrıntılar 


İstanbul'da Hüküm Süren Kayserler 


üyük Konstantin tarafından genişletilip inşa edilişin- den Osmanlıların eline geçtiği zamana kadar geçen süre içinde İstanbul'da birçok Bizans imparatorları hüküm sürmüştür. Kayserler içinde Konstantin adlı on üç hükümdar 
. . .. . . <6 
gelip geçmiş; Birinci Konstantin tarafından kurulan “Muazzam Şehir Konstantiniyye” on üçüncü Konstantin zamanında Osmanlıların eline geçmiştir. 


Büyük Konstantin adıyla da anılan 1. Konstantin Roma imparatorudur ve 306-337 yılları arasında hüküm sürmüştür. 


II. Konstantin yine Roma imparatorudur (337-340). 
NI. Konstantin de Roma imparatorudur (607-641). 


Constantin Pogonat adıyla da bilinen IV. Konstantin Doğu Roma imparatorudur (668-685). 


V. Konstantin de Doğu Roma imparatorudur. Constantin Copronyme adıyla bilinir (741-775). 

VI. Konstantin yine Doğu Roma imparatorudur ve meşhur imparatoriçe İrene'in oğludur (780-797). 


VI. Konstantin de Doğu Roma imparatorudur (911- 959). Asıl adı Constantin Porphyrogenite'dir. 
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VII. Konstantin Doğu Roma imparatorudur. Kendisinden önceki imparatorun serbest olmadığı dönemde yani 928-946 yılları arasında hüküm sürmüştür. 


IX. Konstantin Doğu Roma imparatorudur (976-1028). 


X. Konstantin Doğu Roma imparatorudur. Asıl adı Constantin Monomague'dir (1042-1045). 


XI. Konstantin (veya Constantin Ducas adıyla bilinen) Doğu Roma imparatorudur (1059-1067). 


XII. Konstantin Doğu Roma imparatorudur (1067-1078). 


Konstantin isimleriyle İstanbul'da hüküm süren birçok kayserin en sonuncusu, XIII. Konstantin denilen ve asıl adı Constantin Palaiologos Dragas olan imparatordur (1448- 
1453). 


Onun hükümet sandalyesinde oturmasından kısa bir süre sonra Cennetmekân Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han bahtı yüce Osmanlı tahtına büyük şeref bahşetti. Osmanlı padişahlarına Allah'ın hususi bir vergisi olan yiğitlik ve kahramanlıkla birlikte her türlü ilmi faziletleri de şahsında toplamış bir kılıç ve kalem dâhisi olduğu, özellikle altı dili (Arapça, Rumca, Latince, İbranice, Farsça, Türkçe) aynı kolaylıkla konuştuğu için Osmanlı tahtına geçmeleri her tarafta büyük bir önemle karşılanmıştı. 


Fatih Sultan Mehmet'in tahta geçişinden bir müddet sonraydı ki Konstantin Paleolog hükümete bir varis bırakmak için evlenmek istiyordu. Venedik hanedanından bir kız istedi. Bir mezhep meselesinden dolayı isteğinin kabul edilmemesi üzerine bu sıralarda dul kalmış olan Sırp prensesi Mari'ye evlenme teklif etmiş, ancak bu da şiddetle reddedilmişti. Bundan sonra Rusya'da Georgie bölgesi prenseslerinden Prenses Jorj adında birini beğenmiş, kızı istemek ve düğünü İstanbul'da yapmak için memleketine debdebeli bir heyet göndermişti. Prensesin İstanbul'a geleceği sıralarda Doğu Roma İmparatorluğu'na son veren büyük savaş başlamış olduğundan Rus prensesi İstanbul'a gelmeden şehir Osmanlıların eline geçmişti. 


İstanbul'un Şehrinin Uğradığı 
Kuşatmalar 


| bi şehri, kurulduğundan Osmanlıların eline geçtiği 
zamana değin birçok olaylara sahne olduğu gibi birçok defalar da kuşatmalara maruz kalmıştır. 593 yılında Avarlar tarafından kuşatılmış olduğu gibi bu tarihten otuz iki yıl sonra yani 625 yılında yine Avarlar'la İranlılar tarafından kuşatılmıştır. 668'de Şam halifesi Yezid bin Muaviye tarafından; bundan yedi yıl sonra Bulgarlar tarafından; 716'da ve Süleyman bin Abdülmelik zamanında Mesleme* kumandasında gelen İslam mücahitleri; ondan kırk yıl sonra yine Bulgarlar ve bundan yirmi yedi sene sonra Halife Mehdi'nin kumandası altındaki İslam ordusu tarafından zorlanıp kuşa- 


uldı fakat zapt edilemedi. 


1204 yılında Fransadan Kudüse giden Hristiyanlar 
İstanbul'u zapt ederek burada bir Latin hükümeti kurdular. 
Bu Fransız hükümeti elli yedi sene varlığını sürdürmüştür. 


Bundan başka Abbasiler ve Selçuklular da defalarca İstanbul surlarına kadar gelmişler, imparatorları bile esir etmek gibi 


* Mesleme: Emeviler sülalesinin ünlü kumandanlarından olan Halife Abdülmelik bin Mervan'ın oğludur. Kardeşi Süleyman bin Abdülmelik zamanında İstanbul'u kuşatmıştır. (y.n.) 
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başarılar göstermişlerse de Müslüman gaziler şehri fethedip ele geçiremeyi başaramamışlardır. 


Muazzam belde Konstantiniyye Osmanlılar tarafından da beş kere kuşatılmış, Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1453 yılında girişilen beşinci kuşatma sonunda İstanbul fethedilmiştir. Diğer dört kuşatmanın ikisi Cennetmekân Hazreti Yıldırım Beyazıt Han Gazi tarafından, üçüncüsü Musa Çelebi ve dördüncüsü Fatih'in kıymetli babası tarafından yapılmıştır. 


İssağbulun Fethi 
(1453) 


Kalenin Kuşatılması 


Kk önceki olayları -bu konuda bilinmesi geeken bazı önemli bilgilerle birlikte- birinci bölümde anlatmıştık; Fatih Sultan Mehmet'in İstanhul'u kuşatmak ve ele geçirmek için yaptığı askeri hazırlıkları ve sevkiyatı, Rumların bu sıradaki durumunu aynı bölümde yazmıştuk. Hazreti Padişah'ın Osmanlı ordusuyla birlikte başkent Edirne'den hareket ederek İstanbul önlerine gelişi ve kalenin çepeçevre sarılması ile ilgili ayrıntılar ise şu şekildedir: 


Padişah her türlü hazırlıkları tamamlayarak Edirne'de topladığı ordusuna yürüyüş emrini vereceği sırada kahraman askerlerinin yiğitlik ve cesaretini bir kat daha teşvik için gözleri kamaştıracak derecede aslanca bir kıyafetle ordugâhtaki çadırından çıkarak onlara hitaben çok güzel bir konuşma yapt. “Hükümdarların sözü sözlerin hükümdarıdır” hikmetine hakkıyla sahip olan bu nutkunda savaş ve mücadelenin türlü fazilet ve faydalarından, bu husustaki ayet ve hadis-i şeriflerin kurtuluşa erdirici hüküm ve emirlerinden, hele yapılacak çarpışmanın büyüklüğünden, kutsallığından bahscttikten sonra korkmayarak aslanlar gibi düşman üzerine saldırmalarını emretti. 


56 Ahmet Muhtar Paşa 


Bu söylevin ardından orduya yürüyüş emri verildi. Mayaları yiğitlik kanıyla yoğrulmuş olan kahraman Osmanlı askerleri bir düğüne gider gibi davullar, dümbelekler çalarak, kahramanlık türküleri söyleyip, naralar atarak kollar hâlinde yürüyüşe geçtiler. Çok ağır toplarla donanmış olan kuşatma birlikleri ağır ağır fakat büyük bir düzenle orduyu takip ediyor, çok kalabalık süvari birlikleri ordunun yürüyüşünü gizliyor ve onları koruyorlardı. 


Ağır kuşatma birliklerinin takip edeceği yolları; kuşatma hattının, hücum edecek askerlerin ve kuşatma bataryalarının yerlerini kısacası kuşatma çarpışmasının nasıl yapılması gerektiğini araştırmak üzere birkaç ay önce Fatih Sultan Mehmet'in bir miktar askerle İstanbul önlerine gelerek askeri keşiflerde bulunması bu yürüyüşün düzen içinde yapılabilmesini sağlamış ve sonraları kalenin tam planlandığı gibi sarılıp kuşatılmasının asıl sebeplerinden sayılmıştır. 


Urban adlı Macar mühendisin dökmüş olduğu toplar ve özellikle bunlar arasında 300 kental ağırlığında olan ve 
12 kantar ağırlığında taş gülleler atan çok büyük bir top, 
kuşatma topları arasında bulunuyordu ve büyük zorluklarla orduyu takip ediyordu. 


İstanbul civar ve yöresinde bulunan küçük kale ve hisarlar silah patlamaksızın Karaca Paşa adındaki Osmanlı kumandanına teslim oldular. 

1453 Martı sonunda Osmanlı ileri karakolları İstanbul 
kalesi önlerinde görünmeye başlamıştı. 

Cennetmekân Hazreti Fatih Sultan Mehmet 1453 Nisanının altısına rastlayan bir cuma günü bizzat kendi kumandası altında bulunan Osmanlı ordusu ile birlikte kalenin önünde görünerek derhâl kalenin etrafını kuşatmıştı. 
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Yedikule'den Ayvansaray'a kadar İstanbul suru önündeki tepeler; koca koca sarıklı, heybetli binlerce Osmanlı yiğidinin dehşeti içinde boğulmuştu. Ordunun sura yaklaşmak için giriştiği muazzam yürüyüş, göstermeye başladığı aslanca cesaret, daha kuşatmanın başlarında İstanbul'u savunan Rumları büyük bir korkuya uğratmış, âdeta tir tir titretmişti. 


Osmanlı ordusunun kuvveti ve aldığı savaş nizamı hakkında ileride açıklanacağı üzere merkezi oluşturan ve bizzat Hazreti Padişahın kumandası altında bulunan Osmanlı askerleri Edirnekapı dışında yüklerini indirip çadırlarını kurmuşlardı. 
Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Padişah'ın ordusuna katılmış olan Anadolu askeri de Yedikule taraflarında yerleşmiş; Rumeli askeri Eğrikapı ve Haliç'e doğru sol kanatta yerini almış ve denizden İstanbul'a gelmiş olan Erzurum yöresi askeri de bugün Okmeydanı denilen yerde çadırlı ordugâh kurmuştu. 


Fatih Sultan Mehmet çadırını Topkapı ile Edirnekapı arasındaki hücum kapısı önüne rastlayan ve rivayete göre bugün üstünde Maltepe hastanesi bulunan tepe üzerinde, padişah alayını oluşturan yeniçeri askerlerinin karargâhı ortasında diktirmiş, yani genel karargâhı burada kurmuştu. 


Osmanlı ordusunun tuttuğu çevirme hattı kaleden bir mil uzaklıkta bulunuyordu ve bu har üzerine çadırlarını diktikleri zaman İstanbul sahraları bembeyaz kesilmiş, rengârenk Osmanlı sarıkları buraları bir papatya denizine çevirmişti. 


Kara tarafından Osmanlı askerlerinin tuttuğu kuşatma hattı Yedikule kapısından Ayvansaray kapısına kadar uzanıyordu. Kuşatma hattı tutulduktan sonra Osmanlı askerleri tarafından metrisler*, top bataryaları, hendekler kazılmaya ve inşa edilmeye başlandı. 


Metris: Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper. (y.n.) (TDK) 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Fatih'in başkent Edirne'den İstanbul'a hareketi hakkında en ünlü tarih eserlerinden olan 77c'76- Tevârih'in verdiği bilgiler hususi bir önem taşıdığından aşağıya alınmıştır: 


“Boğazkesen Hisarı tamamlandıktan sonra Hazreti Padişah başkent Edirne'ye geldi ve İstanbul'u fethetmek niyetiyle toplar döktürüp savaş hazırlıklarında bulundu. Sarıca Paşa'nın döktüğü top 300 kantar bakırdan yapılmıştı. 


Bahar gelince Fatih, hükümdarların özlemini çektiği İstanbul'a hareket etti. Aynı zamanda her biri kale söken, burç yıkan silahlar, ejderha ağızlı toplar arabalarla çekilip zaferin koruyucusu olan ordu ile birlikte yola koyuldu. 


Hazreti Padişah askerlerine nasihatlerde bulundu. “Cihat ediniz” emrinin ve cihat ayetlerindeki ilahi vaatlerin manasını açıkladı. İslamiyet'in kaidelerinin ancak İstanbul'un Müslüman topraklarına katılmasıyla tam olarak yerine getirilmiş olabileceğini anlattı. İstanbul'un fethinin dinin azametini arttırma işaretlerinden biri olduğunun, üzerinde şüphe edilmeyen hadislerden ve açık seçik delillerden anlaşıldığını, o büyük hisarın kendi ümmetinin gayreti ile ele geçirilip Müslüman ülkesi ve İslam merkezi olacağını Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) müjdelediğini söyledi. Bu hitaba gerçekten layık olan ordu can boynuna kılıç bağlarını takıp, mücahitler bir an önce şehitlik şerbetini içmek istercesine sabırsızlanmaya başladılar ve Hünkâr, atının dizginini İstanbul'a çevirdi. Âlimler, şeyhler ve ileri gelen zatların eskiden beri hüküm süren âdetler gereğince o gazi sultanla birlikte girmek şerefini kazanarak makamları yükseldi. Dua ederek Padişah'ın alayında yüce Sultan ile arbaşı yol aldılar. Keramet sahiplerinden hakikati gören Hazreti Şeyhi Akşemseddin ve Akbıyık Dede, İslam ordusuna yüzünün kara çıkmaması için 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dua ettiler ve Hazreti Padişah'ın fermanı ile zafer alayları vasıtalarının yanında yürüdüler. Bir seher vakti önce Osmanlı askerlerinin öncüleri sonra da süvariler hisarın yakınlarına kadar varıp kara tarafını kuşattılar. Bizans imparatoru bu sırada Padişah'ın yüce katına elçi gönderip İstanbul civarındaki kasabaları ve buraya bağlı olan yerleri kabul etmesini, yalnız İstanbul kalesini kendisine bağışlamasını ve bir miktar da haraç alınmasını rica etti. Cömert ve insaflı hükümdar elçinin sözüne bakmaksızın, “Ya kılıç ya da İslam” sözünü söyleyerek kalenin teslimini teklif etti. İmparator düşündüğü çareden ümidini kesince olanca kuvvetini kollarına verdi, dağları döven toplarını burçlara ve kale duvarlarına çıkararak mücahit* saflarını top ve tüfek darbeleriyle mahvetmek, içi petrol dolu havan gülleleriyle yakmak için hazırlıklara girişti.” 


Hücum Eden Tarafın Gücü, 
Ordusu ve Savaş Düzeni 


B. Ansiklopedi'nin Osmanlıların İstanbul'u hâkimiyet altına almasından bahsederken verdiği bilgilere göre Hatih'in kumandasındaki Osmanlı ordusu 165.000 kişi ve bunun 15.000'i yeniçeri, 80.000'den fazlası düzenli askerdi. Yine aynı ansiklopediye göre Hazreti Fatih Sultan Mehmet'in topçusu çok büyük üç parça topla on dört bataryaya sahipti. Bir sürü dervişler, mollalar, imamlar ordunun yanında yer alıyor ve askerin, cesaretini ateşliyordu. Osmanlı donanması Bulgar asıllı Baltaoğlu Süleyman Bey'in kumandasındaydı ve 12 büyük galer, çifte kürekli 80 gemi, 25 parça küçük gemi ve bir- 


* Mücahit: Din uğruna savaşan, uğraşan, savaşçı.(y.n.) (TDK) 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kaç berikden, yani toplam 145 yelkenli gemiden oluşuyordu. 


Büyük Ansiklopedi, Hazreti Fatih'in savaş düzeninden bahsederken şöyle diyor: 6 Nisanda Padişah ordusunu İstanbul karşısına getirdikten sonra kaleden bir mil mesafeye kadar yaklaştırdı ve kendi karargâhını yeniçerilerin ortasında olmak üzere Maltepe denilen tepe üzerinde kurdu. Bu tepe St. Romain kapısı (Topkapı), Charisius kapısı (Sulukule kapısı)”, Myriandron kapısı (Edirnekapı) denilen kapılar karşısındadır. Maltepe'nin sağ tarafında Marmara denizine doğru Anadolu askerleri; Maltepe'nin solunda, Haliç'e doğru da Rumeli askerleri ordu kurmuştu. Ordunun yarısı yedek olarak arka tarafa yerleştirilmişti. Hazreti Padişah'ın kayınpederi Zağanos Paşa ile Karaca Bey kumandasındaki bir kol Galata'daki Cenevizlileri (Cenovalıları)** kontrol altında 


bulundurmak üzere Beyoğlu sırtlarını işgal ediyordu. 


Osmanlı Devleti Tarihi*** adlı eserin yazarı Hammer'in 


4 


Büyük Ansiklopedi'nin Edirnekapısı olduğuna inanılan Charisius kapısını Sulukule kapısı olarak göstermesi dikkate değer. 

** İtalya'da bulunan Cenova (Genes) şehri ahalisine Cenovalı (Genois) veya eski Osmanlı tabiri üzere Cenevizli denir. Cenova, İtalya'nın kuzey bölgesinde ve bu isimdeki körfez kıyısında çok önemli eski bir şehirdir. 707 yılında Ligörinler tarafından kurulduktan ve sonra Romalıların eline geçerek birçok değişikliklere sahne olduktan sonra meşhur Şarlman'ın kardeşi zamanında bağımsızlık kazanmıştır. Halkı bir cumhuriyet hükümeti kurmuş; saltanatlarının devamı için ettikleri hizmete karşılık 1261'den 1295'e kadar Bizanslılardan büyük imtiyazlar elde etmişler, Galata ile Kırım'da bulunan Kefe ve İzmir şehirleri, Bozcaada, Midilli adası, Sakız adası ellerine geçmişti. Ancak daha sonraları Venediklileri kıskançlık ve rekabetleri yüzünden çıkan savaşlar çok zayıflattı. Bu devre Osmanlıların da istila devrine rastladığında dağınık olan birçok memleketleri ellerinden gitti. İleride görüleceği üzere İstanbul kuşatmasında Galata'nın sahibi olan Cenevizliler antlaşma gereğince tarafsız kalmak zorunda idiyseler de İstanbul'a gizlice yardımdan geri durmadıklarından şehrin fethedilmesinden sonra Galata ellerinden alındı. 

*** Bu kitap birçok Osmanlı ve Rum tarihlerine başvurularak Almanca yazılmış, Fransızcaya tercüme edilerek dünyanın her tarafında ve özellikle Avrupa'da büyük bir ün ka- 

Zanmıştır. Eski ve şimdiki Osmanlı ülkelerini anlatan ve meşhur Osmanlı savaşlarının 

planlarını içeren bir de mükemmel atlasla zenginleştirilmiştir. Bazı konuları Hristiyanlık 

gayretiyle ve art niyete dayanılarak yazılmış olmakla birlikte genel görünüşü itibariyle mükemmel bir Osmanlı tarihi kabul edilebilir. 


İstanbul'un Fethi 1453 6 


İstanbul'u kuşatmaya gelen Osmanlı askerlerinin kuvveti ve filosu ile kale önünde aldığı savaş düzeni hakkında sözü geçen kitapta verdiği bilgiler yukarıda sunulan açıklamalardan epeyce farklı olduğundan onları da burada belirtmeyi uygun bulduk: 


Hammer'e göre İstanbul önünde toplanan Osmanlı ordusu 250.000 kişi kadardı. Bu ordu kısımlarından 100.000 
süvari ihtiyatı oluşturmak üzere savaş meydanının en gerisindeki bölgeyi işgal ediyor, 100.000 piyade sağ kanadı oluşturmak üzere Yedikule kapısına karşı bulunuyor, 50.000 
kişi de sol kanatta yer alarak Vlakerna Sarayı önlerine Ensar kapısına doğru uzanıyordu. Hünkâr hazretleri -Padişah alayını oluşturan ve o zaman Osmanlı ordusunun en bilgili, en cesur, en seçkin bir temel parçası olan- on beş bin yeniçeri ile savaş düzeninin merkezini oluşturuyordu. Zağanos Paşa bir miktar askerle Haliç'in karşı tarafında Galata varoşuna 
hâkim tepeler üzerinde mevzi almıştı. Osmanlı filosu; 18 
kadırga, 48 tane iki tarafı iki sıra kürekli “bireme” denilen gemiler, 25 nakliye gemisi ile 300'den fazla da küçük gemiden meydana geliyordu. Yani küçüklü büyüklü toplam 420 
parça deniz aracından oluşuyordu. Bu filo ilk Osmanlı amirali olan Baltaoğlu'nun, kumandası altında Boğaziçi'nde ve bugün Baltalimanı denilen Baltaoğlu Limanı'nda kış mevsiminde hazırlanmış ve donatılmıştır. 


Bu ifadeden anlaşılıyor ki İstanbul önünde toplanan kuşatma ordusunu Büyük Ansiklopedi 165.000 kişi olarak gösterdiği hâlde ünlü tarihçi Hammer bu kuvvetin 250.000 
kişi kadar hatta ifade şekli ile 300.000'e yakın olduğunu belirtmek istiyor. 


Son devir tarihçilerinden Jonguiere Osmanl Tarihi adlı kitabının İstanbul kuşatması bölümünde şöyle diyor: 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“1458 yılı nisan ayında 250.000 Osmanlı İstanbul'u kuşattı ve kara tarafına 14 batarya yerleştirdi. 180 yelkenli gemiden meydana gelen bir donanma da denizi tuttu.” 


Meşhur tarihçilerden Kont Segür 1857 de iki cilt hâlinde yayımlamış olduğu Doğu Roma İmparatorluğu Tarihi'nin ikinci cildinde İstanbul'u kuşatan Osmanlı ordusunun 300.000 kişiden oluştuğu rivayet edilmekle birlikte birtakım başka söylentilere göre bu ordunun 150.000 kişi kuvvetinde olduğunu ifade ediyor. 


Osmanlıların kuvveti hakkında doğru bir fikir edinmek için bazı Osmanlı tarihçilerinin ifadelerini ve verdikleri bil- 


gileri dikkate almak gerekir. 


Ünlü Osmanlı yazarları arasında gerçekten, üstün bir yeri olan merhum Ahmet Vefik Paşa, Fezleke-i Tarih-i Osmani adlı eserinde İstanbul önüne iki yüz binden fazla insan toplanmışsa da bu miktarın yalnız askerden ibaret olmadığını, asker ve başıbozuk kalabalığından meydana geldiğini belirtiyor. Gerçekten de duacılık, satıcılık, seyircilik gibi çeşitli amaçlarla gelmiş olan başıbozukların sayısı düşünülecek olursa İstanbul önündeki asıl kuşatma ordusu miktarının 200.000 kişiden çok aşağı düşeceği ortadadır.” 


Eski Defter-i Hakâni müdürü merhum Mustafa Paşa'nın, Osmanlı tarihi kitapları içinde gerçekten üstün bir yeri olan 


* Hazreti Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten sonra Okmeydanı'nda İslam gazilerine verilen büyük bir ziyafette bilfiil savaşan veya savaşla ilgili olarak doğrudan doğruya yahut dolayısıyla hizmet ve yardımlarda bulunan kumandanlar, ileri gelenler, askerler, âlimler, dervişlerden oluşan 170.000 kişiye bahşiş ve hediyeler verildiğinin, evler ihsan olunduğunun deftere kaydedildiği; Hazreti Padişah'ın da savaş ganimetlerinden hisselerine düşen onda bir vergiyi burada kabul ettiği bazı değerli kitaplarda yazılıdır. 
Bundan dolayı İstanbul önünde savaş düzeni alan Osmanlı askerlerinin Hammer'in dediği gibi öyle 300.000'e yakın olmayıp, 150.000 ve belki bundan bile epeyce az olduğu ortaya çıkar. 
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Netâyic-ül Vuküat adlı eserinde 100.000 den fazla savaşçı askerle bir o kadar da çapulcunun kaleyi karadan ve denizden kuşattığı söyleniyor. 


Osmanlı yazarlarından Abdurrahman Bey Tarih-i Devlet-i Osmaniye adlı eserinde bütün kuşatma birliklerini iki yüz bin civarında ve savunan kuvvetleri de hücum eden tarafın dörtte biri kadar yani elli bin olarak gösteriyor. 


Şu da dikkate değer ki anlaşılması güç birer sanatlı nesir kitabı şeklinde olan eski Osmanlı tarihlerinin çoğunda iki tarafın birlikleri hakkında kesin bilgiler yer almamakta, son devirlerde yazılan tarih kitaplarımız ise çoğunlukla Avrupa tarih kitaplarından aynen alınarak yazılmakta olduklarından sözü geçen tarihler gibi bunlarda da kuşatma ordusunun miktarı büyük gösterilmektedir.'Dile kolay gelen 200.000- 300.000 kişinin sevk ve idare şekli, yiyip içeceği göz önüne getirilir; henüz Orta Çağ demek olan kuşatma devrinde şimdikine oranla her türlü sevk ve idare vasıtalarının eksikliği dikkate almalıdır. Özellikle Rum ve Avrupa tarihçilerinin ileride açıklanacağı üzere Osmanlı kuvvetlerini gerçek miktarından çok fazla ve savunma kuvvetlerini ise -200.000 
kişi kadar olduğu muhakkak olan bütün İstanbul kalkının savunma için silaha sarıldığını inkâr ederek- Osmanlı askerlerine göre gülünecek ve âdeta hiç denecek derecede az göstermek suretiyle Osmanlı'nın şan ve büyüklüğüne gölge düşürmek maksadı güttüklerinin kendi yazıları, ifadeleri ile sabit olduğu düşünülürse İstanbul'u kuşatan Osmanlı ordusunun gerçek miktarını onların dediklerinden çok az kabul etmek gerekeceği derhâl kestirilebilir. 


İstanbul kalesi yukarıda belirtildiği üzere kara tarafından kuşatıldıktan sonra lazım gelen istihkâmların ve siperlerin, 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top bataryalarının ve sonraları icap eden hendeklerin kazılmasına ve yapılmasına başlanmıştı. Gerektiği yerlere toplar, bir hayli mancınıklar ve tekerlekli savaş arabaları, savaş araç gereçleri konulmuş ve yerleştirilmiş, yerleştirilen toplar ileride ayrıntılı olarak anlatılacağı üzere on dört kuşatma bataryası oluşturmuştu. 


Ünlü Alman yazarlarından Kavzler; Osmanlıların on dört bataryasının mevcut ve bunların bir kısmının ateşli silahlar, bir kısmının da mancınık, savaş arabaları ve katapultlarla donatılmış olduğunu açıklıyor. Fatih'in kale bedenlerine Topkapı, Yedikule kapısı ile Myriandron kapısı (Edirnekapı) adındaki kapılar civarında üç yerden hücum ettiğini belirtiyor. 


Son devir Fransız yazarlarından Jonguiere'in 1881 de bastırmış olduğu Osman Tarihi adlı eserinde Hazreti Fatih Sultan Mehmet'in bir Macar mühendisine çok büyük toplar döktürdüğü, bunlardan en büyüğünün 12 kantar ağırlığındaki taş gülleleri bir mil uzaklığa attığı, fevkalade büyük olan bu topun hizmetinde yedi yüz kişinin görevlendirildiği ve kuşatma sırasında Osmanlılar tarafından inşa edilen on dört bataryanın diğer silahlarla birlikte bunun gibi ağır toplarla silahlandırılmış bulunduğu anlatılmıştır. Söz konusu tarih kitabında deniliyor ki: 


“Bu ağır ateşli silahlar Osmanlı ordusuna büyük bir güven ve manevi bir kuvvet vermişti. Bunların en büyüğü atılınca çok fazla gürültü çıkarıyor; fakat kale duvarlarında az bir tesir gösterebiliyordu. Kullanılışı sırasında parçalanmış olan top, onu döken Macar mühendisi öldürmüştü. Bu top patlatılınca onu tekrar doldurmak için iki saat zaman harcanıyordu.” 
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Hammer'in ifadesine göre Urban'ın imal ettiği büyük top önce Eğrikapı önüne yerleştirilmişse de sonra oradan kaldırılarak St. Romain kapısı denilen Topkapı karşısına konulmuş; bunun iki yanına da yine çok büyük, fakat ona oranla daha küçük çapta birer top yerleştirilmişti. Bu iki topun 
gülleleri yalnız 150 kg. ağırlığındaydı ve büyük topun 600 
kg.lık taş güllesine karşılık çok hafifti. 


Kont Segür de Doğu Roma İmparatorluğu Tarihi'nin ikinci cildinde on dört kuşatma bataryasından söz ederek diyor ki: 

“On dört Osmanlı bataryası surları dövmeye ayrılmış olsa da bunların gürültüsü tesirlerinden fazlaydı; çünkü henüz müthiş topçuluk sanatı daha çocukluk devresindeydi. Urban adında bir mühendis Bizanslılardan istediği maaşı alamadığından Osmanlı tarafına geçmiş, onlar için çok büyük bir top dökmüştü. Bu top 600 livr (300 kg.) ağırlığında taş gülle atıyor ve ancak 60 öküz koşularak hareket ettirilebiliyordu. Bu cehennem makinesi gözlere büyük bir korku vermekteyse de patlatıldığı sırada parçalanarak kendisini icat edeni, yalnız onu, öldürmüştü.” 


Hücum hazırlıkları tamamlandıktan sonra ileride daha geniş anlatılacağı üzere kalenin her bir kapısına ünlü emirlerden birer kişi kumandan tayin edilmiş, bunların çok büyük kahramanlık ve gayretleri görülmüştür. 


Büyük Ansiklopedi'ye göre Fatih Sultan Mehmet 1453 
yılı nisanının yedisinde kale bedenlerinin eteklerine kadar ilerlemiş, 11 Nisanda karşı muhiti (metris hattını) tamamlayarak kuşatma araçlarını, toplarını yerlerine koymuş ve yerleştirmiş, 12 Nisanda Osmanlı filosu İstanbul Boğazı'na girerek Diplokionion denilen Beşiktaş koyuna demir atmıştı. 
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Kritobulos ile Doukas gibi Tarihçilerin 
Osmanlı Ordusunun Düzeni 


Hakkındaki Görüş ve Eleştirileri 


ski ünlü tarihçilerden Kritobulos İstanbul kuşatmasından söz ederken surlar önündeki Osmanlı savaş düzeni hakkında en kesin, en detaylı bilgi ve açıklamayı veriyor: 


Ona göre Hazreti Fatih Sultan Mehmet Edirne'den İstanbul önlerine gelince kendisinden önce bu şehri kuşatan eski kumandanların taktiklerini benimseyerek kendi genel karargâhını şehri en çok tehdit altında bulunduran bir yerde kurmuştur.” 


Dr. Mordtmann, Kritobulos'un ifadesini eleştirirken diyor ki: Başşehrin Ayvansaray'dan Yedikule'ye kadar uzanan istühkâmlar hattı takip edilecek ve incelenecek olursa şehri en çok tehdit altında bulunduran yerin Tekfur sarayı ile St. Romain kapısı (Topkapı) arasında bulunan sur kısmının karşısı olduğu görülür. Bu durumda Fatih'in Edirne'den 


İstanbul önüne geldiğinde kendi genel karargâhını burada kurduğu kabul edilmek gerekir. 


Gerçi Fatih Sultan Mehmet'in genel karargâhını Eğrikapı karşısında kurduğunu söyleyen yazarlar da vardır. Ancak Eğrikapı çevresinde bulunan Caligaria, Blaguernas mahal- 


*  Kananas adlı tarihçi yazmış olduğu tarih kitabında İstanbul'un 1422 yılında Fatih'in babası tarafından yapılan kuşatmasından bahsederken diyor ki: “Padişah hazretleri en büyük bataryasını Lycus deresinin (Bayrampaşa deresinin) sura girdiği yerin yakınındaki sur kısmı önünde kurmuştu. Buranın önünde hendeğin derinliği çok azdı ve bundan başka orada harap ve yukarıdan aşağıya çatlak bir kule bulunuyordu. Bu yer ile hendek ve kule, Topkapı ile Charisius kapısının arasında bulunan St. Kyriakos kapısının yakınındaydı." 
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leleri yani Ayvansaray semtinin Heraclius ve Manuel surları denilen Blaguernas duvarları, bir çeşit iç kale oluşturan Anemas kulesi ile civarındaki kuleler, Blaguernas duvarları- nın gerisinde ikinci bir sur görünüşünde uzanan Teodosius duvarı vasıtasıyla aşağısının iyice korunmuş olması ve Emevi halifeleri zamanında bu taraftan yapılan hücumların başarısızlıkla sonuçlandığının bilinmesi dolayısıyla asıl hücumun buradan yapılamayacağı ortada olduğundan; hatta bazı tarihçilerin dedikleri gibi, Fatih Sultan Mehmet'in en büyük topunun önce bu tarafa konmuşken daha sonra kaldırılarak Topkapı önüne yerleştirilmesi lüzumunun Blaguernas duvarlarının çok sağlam ve dayanıklı olması dolayısıyla büyük topa karşı koyabilmiş bulunmasından ileri geldiği anlaşıldıından yukarıda sözü edilen yazarların ifadelerinde yanlışlıklar olsa gerektir. Bundan başka İstanbul'un anahtarının asla bu tarafta olmayıp, bu anahtarın olsa olsa Charisius kapısı (Edirnekapı) olacağı; çünkü bir kere bu kapı düşmanın eline geçtikten sonra artık onun büyük caddeyi (yani İstanbul'un üzerine kurulu olduğu yedi tepeden altısını kapsayan sırtın ortasından geçen ve bütün hâkim noktaları içine alan büyük caddeyi) takip etmesine hiçbir şeyin engel olamayacağı açık ve belliydi. Bundan dolayı Fatih'in her türlü kuşatma hareketlerinin merkezini oluşturan genel karargâhını Eğrikapı önünde değil, belki Edirnekapı önünde kurarak kuşatma sırasında en kanlı savaşların, mücadelelerin, çarpışmaların bu kapı civarında meydana geldiğini kabul etmek en mantıklısı ve en uygunu olur. 


Eski Rum tarihçilerinden Doukas da diyor ki: “Fatih Sultan J1. Mehmet genel karargâhını Charisius kapısının karşısındaki tepenin gerisinde kurmuştur.” 
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Bugün Edirnekapı civarını kontrol edip inceleyen bir kimse bu kapı civarından mezarlık tarafına doğru baktığı takdirde derhâl servilerin gerisinde yukarıdaki tarife uyan bir tepe görür. Lycus vadisinin* bir kenarında bulunan bu tepe Topkapı Sarayı'na kadar uzanan sur kısmını çok rahat görür. Bu durumda Fatih'in genel karargâhını kurduğu tepenin belirtilen tepe ve Charisius kapısının da Edirnekapı olması gerekmektedir. 


Ünlü tarihçi Doukas'nın bahsi geçen ifadesi ile bu konuda ileri sürdüğümüz görüş meşhur Rum tarihçi Kritobulos'un -Fatih'in Topkapı karşısında ordu kurduğunu anlatan- aşağıdaki ifadesine de uyuyor, onu açıklıyor ve izah ediyor. 


Kritobulos diyor ki: “Fatih Topkapı'nın karşısında ve sur- dan yaklaşık 500 adım uzaklıkta olmak üzere şehrin önünde yerleşmişti. Bu durumda Hazreti Padişah istihkâmlar hattının tam merkezi önünde yer almış bulunuyordu.” 


Fatih'in şehir önünde yerleştiği yerin uzantısı, aldığı savaş düzeninin şekli; Kritobulos'un Osmanlı ordusunun sağ ve sol kanatlarının düzeniyle ilgili olarak verdiği şu bilgilerden daha iyi anlaşılıyor; bu ünlü tarihçi diyor ki: 

“Rumeli beylerbeyi Karaca Bey sol kanadı kumanda ediyordu. Bu kanat, kuzeyde bulunan ve Kiloporta adlı kapıdan başlayarak Porfigenet Sarayı'na** kadar çıkan ve oradan Charisius kapısına doğru uzanan kale duvarlarını kuşatmakla vazifeliydi. Anadolu Beylerbeyi İshak Bey ile Mahmut Bey'e Myriandron denilen yerden başlayarak Yedikule'ye ve Marmara sahiline kadar uzanan surlara saldırı görevi verilmişti.” 


* Bayrampaşa sırtlarından akan sular Bayrampaşa deresini oluşturur. Bu dere Sulukule civarındaki bir dehlizden geçerek Yenibahçe deresi adını alır. Eskiden Langa civarında denize ulaşan bu derenin eski adı Lycus deresidir. 

** Tekfur sarayı denilen saraydır. 
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Eğer Kritobulos, Porfigenet Sarayı'nı diğer bir deyişle Vlakerna Sarayı'nı yahut müştemilatıyla birlikte Anemas kulesini kastediyorsa yukarıda geçen 'çıkmak' tabiri uygun düşmez: Çünkü Vlakerna Sarayı yahut Anemas kulesi düz yerde yani Eğrikapı'nın geri ve altlarına rastlayan bir vadi üzerindedir. Bu yorumla Tekfur Sarayı'nın ifade edildiğini kabul etmek daha uygun olur; çünkü Tekfur Sarayı'na varmak için bir yokuşu takip ederek tepe üzerine çıkılmak gerekir. Bundan dolayı tarihçinin Porfigenet Sarayı dediği sarayın bugün Tekfur Sarayı denilen saray, Charisius kapısı dediği kapının da bu sarayın daha ötesinde bir kapı (Edirnekapı) olması gerekmektedir. 


Kritobulos'un yukarıdaki açıklamasında Myriandron dediği yer Edirnekapı değildir; çünkü bu kişi Myriandron kelimesinin bir kısım surun adı olduğunu, bu isimde bir kapı bulunmadığını eserinde açıkça belirtmektedir. 
Bazı tarihçilerin bu sur kısmının adından hareket ederek Edirnekapı'yı Myriandron kapısı adıyla anmalarıyla birlikte Kritobulos'un Myriandron kelimesiyle Edirnekapı'yı kastetmediği ifade tarzından anlaşılmakta; onun dediği yeri (sur kısmını) herhâlde Edirnekapı ile Topkapı arasında aramak gerekmektedir. 


Osmanlı ordusunun hücum bölgesinin merkezine gelince bunun yeri ve sınırları şu ifadelerden kolayca anlaşılır: 


Eski tarihçilerden bazılarının rivayetlerine göre Hazreti Padişah Myriandrion ve Mesoteichion denilen yerlerin karşısında yerleşerek asıl hücumunu buralardan müteşekkil sur kısmı üzerine yaptırmış ve bu kısma yöneltilen kuşatma pratikleri bizzat Fatihin kumandası altında olmuştur. 
Karaca Bey kumandasındaki kanadın sol noktası yani Charisius kapısı bizzar Padişah'ın idaresinde bulunan araziye (hücum bölgesi merkezine) temas ediyor, İshak ve Mahmut beylerin kumandaları altında bulunan hücum bölgesi de Myriandron'un bittiği noktada yani St. Romain kapısı (Topkapı) yakınında başlıyordu. 


Bütün bunlardan Hazreti Padişah'ın Charisius kapısından Topkapı'ya kadar uzanan saldırı bölgesi merkezini bizzat kumanda ettiği, Charisius kapısının merkez ve sol kanat hücum bölgeleri bitişiğinde bulunduğu ortaya çıkar. 


İşte bu tarihçiler gibi Kritobulos'un da hiçbir yerde Myriandron'u kapı ile tarif yani bazı haritalarda görüldüğü üzere Myriandron kapısı adıyla bir kapıdan söz etmeyerek bunu surların bir kısmı gibi göstermekte ne kadar haklı olduğu yukarıdaki ifadelerden anlaşılır. Yazar, eserinin bir yerinde bu kısmın son noktalarının Charisius kapısı ile Topkapı olduğunu belirtmiştir. 


Şimdiye kadar sıraladığımız çeşitli söylentilerin ve verdiğimiz bilgilerin, Osmanlıları'n kale önündeki ordu düzenine dair yeterince doğru bir fikir edinilebilecek ölçüde olmasıyla birlikte -bu savaş düzeninin eski tarihçilerin sözlerine göre yönünü ve durumunu tayin için önemli ve temel bir nokta oluşturan, bütün İstanbul kuşatmalarında ve özellikle son kuşatmada en kanlı olayların meydana geldiği merkezi, İstanbul'la ilgili eski hadiselerin en fazla vücuda geldiği yer olmakla ün kazanan- Charisius kapısı hakkında esaslı bir fikir edinilmesine yardım edeceği umulur. Aynı zamanda bu söylenti ve bilgiler Charisius kapısı ile Edirnekapı'nın başka başka birer kapı olmadığına, her ikisinin de aynı kapı olduğuna, hiç değilse bitişik denilecek kadar birbirlerine yakın birer kapı olduklarına, Charisius 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kapısının Eğrikapı olması hakkındaki bazı söylentilerin kesin olarak anlamsızlığına işaret ve İstanbul kuşatma ve saldırılardan bahseden Rum ve Avrupa yazarları tarafından yazılmış olan bunca tarih kitaplarının birçok yerlerinde adı geçen Charisius kapısının hakiki yerini iyice göstermeye hizmet etse gerektir. 


Osmanlı Kuşatma Bataryaları Hakkında 
Bilgi ve Detaylar 


k“ ünlü tarihçilerden Nicolo Barbaro, kuşatma sırasında Osmanlıların -İstanbul surunda yaptıkları en önemli tahribat ve hasar karşısında büyük hayret uyandıran üç büyük gedik yeri karşısında- inşa ettikleri ve donattıkları kuşatma bataryalarının esas düzeniyle ilgili olarak şu bilgileri veriyor: 


İmparatorluk sarayı (Vlakerna sarayı) karşısına üç bombard* konulmuştu. 

Cressu kapısı önüne iki parça bombard konmuştu. 

Topkapı karşısında dört bombard vardı. 

Pigi kapısı önünde üç bombard bulunuyordu. (Pigi kapısı, Silivrikapı'nın eski adıdır.) 


Vlakerna Sarayı ile Kaligaria denilen sur kısmı önünde (Eğrikapı) bir kuşatma bataryası kurulmuşsa da çok geçmeden bu batarya geri alınarak Topkapı karşısına yerleştirilmiştir. 


Eski cins bir top türü. (y.n.) 
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Fatih'in dünyaca bilinen ağır topu da önce Kaligaria karşısına konulmuşsa'da istenen kuvvette bir iş göremediğinden yerinden kaldırılarak Topkapı önüne getirilmiş, Padişah işte bu büyük topla surun bir kısmını tahrip etmeyi başarmıştır. Bu kısım Charisius kapısı (Edirnekapı) ile Topkapı arasındadır. 


Zorzi Dolfin adlı tarihçi de Kaligaria önünde birçok kuşatma bataryaları kurulduğunu; fakat bunların etkisiz kalması sebebiyle Fatih'in bunları Topkapı ile Charisius kapısı arasına nakletmeyi tercih ettiğini anlatıyor. Dr. Mordtmann diyor ki: “Ahşap kapı (Porte en bois) denilen kapıdan Tekfur Sarayı'na kadar uzanan ve bilhassa Eğrikapı'nın yakınında ve civarında bulunan istihkâmların şimdiye değin hemen hiç değişmemiş olan hâli, asıl şekli bu tarihçinin sözlerinin doğruluğunun en büyük delilidir.”* 


* Birtakım tarihçilerin ve bunlar arasında Hammer, Jouannin gibi Osmanlı tarihi yazan bazı Avrupa tarihçileri ile yani Osmanlı tarihçilerinden bir kısmının, en büyük çarpışmaya sahne olan Edirnekapı'yı Eğrikapı olarak göstermelerine ve ileride daha geniş olarak bahsedileceği üzere Osmanlı ordusunun Eğrikapı ve Topkapı'dan şehre girdiklerini ifade etmesine bakılırsa bunların eski tarihlerde gördükleri Charisius kapısının Edirnekapı olduğunu anlayamayarak bu kapının Eğrikapı olduğunu sandıkları anlaşılmaktadır. Bundan başka kuşatmanın başlarında Hazreti Fatih'in en büyük ve önemli bataryaların -Zorzi Dolfin'in yukarıdaki ifadesi gereğince- Eğrikapı önünde kurdurması bazı ihtimalleri hatıra getiriyor; bunlar da: Bu kapı civarındaki sur kısmının önce Padişah tarafından asıl saldırı cephesi seçilmiş olması; bu bataryaların anlatıldığı üzere etkisiz kaldığı görülünce Edirnekapı ile Topkapı arasının asıl hücum cephesi alınarak bu bataryaların buraya nakledilmesi ve bu sebeplerden dolayı kuşatmanın ilk zamanlarında Fatih'in kendi karargâhını Eğrikapı karşısında bulunan ve Haliç'e tamamen hâkim olan Tokmaktepe üzerinde kurmuş olması ihtimalleridir. Biz öyle zannediyoruz ki belirttiğimiz bu iki durum adı geçen tarihçileri hataya düşürmüştür. Kılı kırk yararcasına ince araştırmalar neticesi yukarıda açıkladığımız ve ileride de ilgili konularda da yazacağımız çeşitli hususlara iyice dikkat edilirse, sözü edilen tarihçilerin bu konuda tamamen hataya düşmüş oldukları anlaşılabilir. En önemli ve eski milli bir tarihimiz olan Tac'üt-Tevârih ile birtakım hususi tarihlerimizde en önemli olayların Edirnekapı ile Topkapı arasında cereyan ettiğinin belirtilmesi; burada açılan gediklerden sonra Topkapı ile Edirnekapı'dan Osmanlı askerlerinin ve nihayet Edirnekapı'dan Fatih Sultan Mehmet'in şehre girdiğinin bildirilmesi iddiamızın doğruluğuna bir delil sayılabilir. 
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Bizans'ın Gücü, Ordusu ve Savaş 


Önlemleri 


Br Ansiklopedi diyor ki: “Hazreti Fatih Edirne'de savaş hazırlıklarıyla meşgul olduğu sırada XI. Konstantin Paleolog* da gerekli önlemleri alarak mükemmel bir şekilde savunmaya ve dayanmaya hazırlanmış, şehir içine büyük miktarda erzak ve cephane almış, etraftan gelen bir sürü firari ve göçmenleri kale içine toplamış, kısacası 1452-1453 kışını hazırlıkları tamamlamak, mevcut istihkâmları onarıp geliştirerek ve yenileyerek savunma durumuna getirmekle uğraşmıştı. Aynı zamanda imparator henüz elinde kalmış olan bazı kasabaları Alman prensi Jean de Carretto, ünlü Macar savaşçısı Hunyadi ile Napoli kralı Alphonse adlı önemli şahsiyetlere dükalık unvanlarıyla teklif ederek yardım isteğinde bulundu. 
Venedik hükümeti, Sforza'nın kendisine açtığı savaşla meşgul olduğundan, Bizans taraftarlığı ile bilinen Cenova halkı bile büyük bir yardım gönderememişti. Papa I. Nikola ile çeşitli Avrupa milletlerini oluşturan batılılar kendi yardımlarını, Rumların bağlı olduğu Doğu Ortodoks kilisesiyle Batı Kavolik kilisesinin (Roma kilisesinin) sürüncemede kalmış olan birleştirilmesi meselesinin kesin bir çözüme ulaştırılmasına bağlı görerek yardım elde edebilmesi için her şeyden önce bu meselenin halledilmesini imparatora teklif ettiler. İmparator bu teklifi kabul etti; 1452 yılının kasımında Sabino piskoposu ve papanın vekili kardinal İsidor İstanbul'a geldi; bu ayın on ikisinde sözü geçen piskopos, imparatorluk maiyeti, vekiller heyeti, devlet ileri gelenleri, rahipler hep birlikte Roma 


* Büyük Ansiklopedi'de son İstanbul imparatoru XI. Konstantin olarak gösterilmiş ve Kavzler de bu şekilde bilgi vermişse de bazı eserlerde bu imparatorun X|ll. Konstantin olduğu belirtilmiştir. 
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Katolik kilisesinin dini merasimlerine uyularak Ayasofya'da ayin yapıldı; ancak Rum papazları tarafından taassub”* hisleri coşturulmuş ahali “Osmanlı sarığı altında yaşamayı papa tacı altında yaşamaya tercih ederiz diye bağırmaya başladılar. Bu durum papa tarafından vaat edilen yardımların İstanbul'a çok geç gelmesine sebep oldu. Bundan dolayı XI. Konstantin yalnız kendi askerleriyle İstanbul'daki Latin göçmenlerine güvenebiliyordu. İstanbul'da bulunan Venedik göçmenleri kendi liderlerinin başkanı olan Girolamo Minotto'nun aracılığıyla beş büyük gemi hazırlayarak imparatora takdim ettiler. O zaman Pera denilen Beyoğlu'nda oturan Ceneviz göçmenleri yardım olarak İstanbul'a yedi yüz kişi ve iki gemi gönderdiler. 
Bunlar inadı ve cesareti ile tanınan Giustiniani'nin kumandası altında bulunuyordu. J. Grant adlı ünlü mühendis de onun maiyetindeydi. Buna karşı Beyoğlu halkının bir kısmı da Osmanlılarla ittifak etmişlerdi. 1453 yılı başında İmparator XI. Konstantin'in kumandası altında üç bini Latin olmak üzere yaklaşık dokuz bin kişi, on tanesi Rum gemisi olmak üzere yirmi altı gemi bulunuyor, çok az olan bu kuvvetlerle yirmi kilometre uzunluğundaki İstanbul surlarını savunması ve koruması gerekiyordu.” 


Hammer de diyor ki: “Silah altında bulunan Rumların mevcudu 4973 kişiden fazla değildi. Bunlardan başka iki bin yabancı ile iki geminin şehre yardım olarak getirdiği üç yüz ilâ beş yüz civarında Cenevizli kaleyi savunanlar arasında bulunuyordu. Bununla birlikte o zaman Galata varoşuna hâkim olan Cenevizliler Fatih'e karşı eski antlaşmayı korumaya ve dolayısıyla tarafsız kalmaya dinleri üzerine söz vermiş olmakla birlikte kuşatma sırasında Rumlara her türlü yardımı yap- 


Taassub: Kendi dinini çok üstün tutarak başka dinden olanlara düşman olma. (y.n.) (F. 
Devellioğlu) 
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maktan geri durmuyorlardı. Bu sebeple Fatih, Cenevizlilerin bu oyunlarından haberdar olduktan sonra ejderha öldürüldükten sonra yılanın da başını ezmeye yemin etmişti.” 


Ve yine Hammer Rum tarihlerinden aktardığı yazılara dayanarak diyor ki: “Bizanslıların topları Osmanlıların dünyaca meşhur olan topuna ve diğer ağır ateşli silahlarına karşılık vermekten aciz kalmışlardır. Onların da ağır topları vardı; hatta kaledekilerin topları içinde birtakım ateşli silahlar vardı ki bunlar 75 kg. ağırlığında taş gülleler atıyor; fakat atışında Osmanlılardan çok kale bedenlerini sarsıyordu. Ağır Rum toplarından biri savunma sırasında patlamış, bu topu yapan Avrupalı mühendisi Bizanslılar Osmanlı taraftarlığı ile suçlayarak idam edecek olmuşlar, daha sonra suçsuz olduğu anlaşılmış ve serbest bırakılmıştı.” 


Hammer Rumların deniz kuvvetinden söz ederek diyor ki: “Savunan kuvvetlerin bütün filosu toplam olarak on dört yelkenli gemiden meydana geliyordu. Bu gemiler Venedik'ten gelen üç ticaret gemisi, üç Ceneviz gemisi, bir İspanyol ve bir Fransız gemisi, Kandiye Rumları tarafından yardım olarak gönderilen diğer dört gemi ile Hanya'dan gelen iki gemiden meydana gelmişti.” 


Hammer'in yukarıdaki ifadelerine göre kuşatan tarafın kuvveti savunmadakilerin kuvvetinin yirmi katıdır. Bunun dışında yine bu yazara göre papazların yazdığı hurafeler sebebiyle Rumlar manen dağınık ve perişan bir hâlde iken Osmanlılar büyük bir arzu ve heyecan, kalpleri sonsuz güven içindeydi. 

Hammer'in Osmanlı kuvvetlerinin miktarını yukarıda ilgili bahiste belirtildiği üzere gerçek miktarından çok fazla, Rumlarınkini ise çok az, yani Osmanlıların yirmide biri kadar göstermesi büyük bir aşırılıktır ve eserinin her tarafında görünmekte olan taassub gayreti bu meselede artık büsbütün kendisini göstermektedir. 


Diğer Alman yazarları da İstanbul'u savunan Rumların miktarı hakkındaki aşırılıkta öbür yazarlardan geri kalma- 


mışlardır. Bunlardan bazıları diyorlar ki: 


“İmparator Konstantin'in emrinde mevcut bulunan askerin sayısı en sağlam olarak toplam sekiz bin kişiden ibaret olup bunun beş bini Rum, yani Bizans askeri, üç bini de Cenovalı Justiniani'nin yardıma getirdiği İtalyan askeriydi.” 


Almanya umumi harp erkânı albaylarından ve İsveç krallığı Askeri İlimler Akademisi üyelerinden Kavzler'in 1847 
yılında Almanca ve Fransızca olarak yayımladığı İlk, Orta ve Yeni Çağ'ın meşhur savaşlarından bahseden büyük eserin, “İstanbul'un Kuşatılması ve Fethi” bölümünde deniliyor ki: 


“İmparator XI. Konstantin başkentte yalnız 4973 silahlı Bizans askeri bulmuş ve buna 2500 yabancı ve Cenevizli ilave olmuştu. İmparatorun bütün donanması 14 yelkenli gemiydi ve bu gemiler Haliç'in girişini kapatan kuvvetli bir demir zincirin gerisine sıralanmıştı.” 

Jonguiere adlı Fransız, Osmanlı Tarihi adlı eserinde “İstanbul'un Kuşatılması ve Fethi” bölümünde Rumların kuvvet ve miktarından söz ederken diyor ki: 


“İmparator Konstantin, sınırsız denebilecek olan koca İstanbul içinde en kötü zamanda savaşa yarar topu topu 4973 
kişi bulabilmişti! 

Bir adamın kahramanlığı tarih karşısında bütün bir milletin kusurunu gizliyor, halkın hâli hükümdarın şan ve şerefini daha parlaklaştırıyordu. 
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İmparator Konstantin Paleolog Hristiyan Avrupa milletlerinden boş yere imdat ve yardım istiyordu. Bu sırada Hristiyan âlemi ruhsuz bir vücut şeklindeydi; papa göz kamaştırıcı, aldatıcı bir hayalden başka bir şey değildi. 

Papa, Romenisminin son varisine bir vekil gönderdi; eğer Doğu ve Batı kiliselerinin, birleştirilmesi sağlanırsa büyük bir haçlı savaşı çıkarmak için vaazlarda bulunacağını vaat ediyordu. Cenova hükümeti İstanbul ile bir ticaret tekeline sahip olduğundan ve bu hükümetin Galata'daki birçok ticarethaneleri İstanbul'dan hususi bir şekilde faydalandığından yalnız bu hükümet Rumların imdadına Justiniani adlı cesur bir kumandanın emrinde küçük bir donanma göndermişti. 
Bu gemilerle gelen beş bin yabancı İstanbul'un muhafaza askerlerine katılmışlardır. 


Genel hücumda yüz elli bin kişi, yedi haftadan beri devam eden müthiş bir savaşta, büyük kayıplara uğramış bir avuç askerle savunulan şehre yükleniyordu.” 


Jonguiere'in taassub ve yandaş duygularının etkisiyle ne dediğini bilmezcesine denebilecek bu açıklamaları çok gülünç, kuşatma sırasında iki yüz bin civarında olduğu muhakkak olan şehir halkından çoğunun hayatlarını kurtarmak için silaha sarıldığını gizlemesi ve inkâr etmesi çok gariptir! 

Aşağıdaki söylentileri ve “Osmanlı ve Bizans Ordusunun Karşılaştırılması” başlığı altındaki ifadelerimizi okuyanların iddiamızda tamamen haklı olduğumuzu teslim edeceklerine şüphemiz yoktur. 


Jouannin ve Jule Van Gavere adlı kişiler tarafından yazılarak 7isrguie adı altında bundan önce Paris'te yayımlanan Resimli Osmanlı Tarihi'nde kuşatan kuvvetlerin miktarı 250.000 civarında gösterildiği hâlde savunan tarafın asker 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sayısı belirtilmemiştir. Bu iki yazar, diğer Avrupalı yazarlar gibi savunan kuvvetleri çok az göstermektense bu konur- da hiç olmazsa susmayı tercih etmekte gerçeğe yaklaşmışlardır denebilir; çünkü savunma sırasında bütün İstanbul halkının silaha sarılmış oldukları muhakkak ve bu keyfiyet birtakım eserlerde, hatta şehri savunan asker sayısını çok gösteren yazarların kitaplarında bile, açıkça söylenmektedir. 200.000'den aşağı olmadıkları birçok delillerle aşağıda görüleceği üzere en tanınmış Avrupalı tarihçilerden Kont Segür'ün kesin ifadeleriyle sabit olan İstanbul ahalisinden hiç olmazsa dörtte birinin büyük bir tehlike altında kalan vatan ve hayatlarını kurtarmak için silaha sarıldıklarına şüphe edilemez. | 


Kont Segür 1857'de bastırdığı Doğu Roma İmparatorluğu Tarihi adlı eserinin ikinci cildinde İstanbul'un son kuşatmasından bahsederken Bizans İmparatorluğu'nun kuvvet ve savunma hazırlıklarına değinerek şöyle diyor: 


“Fatih Sultan Mehmet 150.000 kişilik bir ordu ile İstanbul'u kuşattığı sırada Demetrius ve Thomas adlı despotların İstanbul'a yardım etmelerine engel olmak için Mora ve Teselya'ya da asker göndermiş; diğer bir kol askerle Karaca Paşa Mesembria, Anchizle, Bizon taraflarından yapılacak hücumlara karşı kendisini güven altına almıştı. Bu sebeple İstanbul şehri komşu hükümetlerden ayrılmış, her türlü cephane tedarikinden mahrum, etrafı kuvvetli bir düşmanla sarılı olduğu hâlde dünya ile ilgisi kesilmiş bir durumda bulunuyordu. 


Bu durumda kuşatma altındayken bir kuyruklu yıldızın görünmesi, zaten korku ve dehşet içinde bulunan Rumları bir kat daha ürkütmüştür. 
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İmparatorun emri ile iki kat kale bedeninin duvarları onarılarak bedenler; toplar, Rum ateşleri, katapult ve mancınıklarla donatılmıştı. Şehrin bir kulesinden Galata kalesindeki bir kuleye büyük bir demir zincir gerilerek Rum ve Ceneviz gemilerinin büyük bir kısmı ve altı Venedik gemisi -Haliç'in gerisini savunma mevkiinde- bu zincirin gerisine yerleştirilmiştir. 

İmparatorun hususi bir emri ile İstanbul sakinleri sayıldığında başkentte iki yüz bin kişinin mevcut olduğu görüldü. Cesaret sahiplerini saymak gerektiğinden eski devirlerde olduğu gibi Romalı adını taşımaya layık 4970 kişiden fazla adam çıkmadı. Sayıca çok az olan bu kahramanlara iki bin yabancı katıldı. 


İşte bundan dolayı Doğu Roma İmparatorluğu kayserlerinin halefi olan Konstantin Paleolog bu imparatorluğu korumak için büyük bir ordu yerine bu kadar az bir asker toplayabilmişti. Bu asker de bu sıralarda Arnavutluk dağlarında hükümetini koruyan Scanderbeg adlı hâkimin emrindeki askere hemen eşit gibiydi. 

İstanbul'u savunan yedi bin kişi civarındaki kuvvetler Termopil kahramanlarına özenircesine çevresi beş fersah uzunluğunda olan şehri 300.000 kişiye karşı büyük bir şiddetle koruyorlardı! 


Kuşatmanın ilk günlerinde kale surlarının gerisinde kalamayarak son derece cesurca bir çıkış hareketi ile kuşatan kuvvetler üzerine saldırıp kuşatma planlarını altüst ettiler. 
Düşman saflarına korku ve dehşet saçtılar! Ancak Konstantin derhâl anladı ki çok pahalıya mal olan bu gibi zaferler tehlikeyi uzaklaştıracağına yaklaştırıyor ve kuşatmayı gerçekleştirenlerden yirmisinin ölmesi kendi zayıf koruma askerlerinden bir yiğidin ölmesini bile ödeyemiyordu!..” 
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Kont Segür cenaplarının eski zaman hurafelerine, efsane-İcre nazire yaparcasına bir romancı üslubuyla yazdığı bu boş ifadelerinin de ret ve tekzibini aşağıdaki iki tarafın kuvvetlerinin karşılaştırılması korusuna bırakıyoruz. 


Osmanlı yazarlarından Abdurrahman Bey, 72r7h-i Devlet-i Osmaniye adlı eserinde daha önce de söylendiği gibi kuşatma kuvvetlerinin mevcudunu 200.000 civarında gösterdikten sonra savunan tarafın kuvvetini de bunun dörtte biri yani elli bin kişi kadar gösteriyor. 

Evliya Çelebi kale içindekilerin savunma maksadıyla 200.000 kişi toplamış olduklarını, kalenin bütün burç ve baroları üzerinde nice bin türlü şeytanlıklarda bulunduğunu meşhur Seyahatnâme'sine kaydetmiştir. 


Kale bedeninin durumundan, Rumların savunma hareketlerinden ve çeşitli savunma bölgeleriyle bunların kumandanlarından söz ederek Büyük Ansiklopedi diyor ki: 


“Kara tarafında olan kale bedeninin, güney yarısı VT. 
Jean zamanında mükemmel ve sağlam bir şekilde onarılmıştı. Lycus deresinin kuzeyinde kale duvarları daha zayıftı. Yardımcı Venedik askerleri Eğrikapı'dan Tekfur Sarayı'na kadar olan kısım üzerinde, bir hayli zayıf olduğu kabul edilen savunma önlemlerine mart sonunda 104 adımlık bir hendek ilave ettiler.” 


Büyük Ansiklopedi beyanlarına devamla diyor ki: “2 Nisanda Bartolome Soligo adlı kumandan dünyaca ünlü zinciri gererek Haliç'i kapattı. Bu zincir demir takımları ve demir zincirlerle birbirine bağlanmış ağaç kütüklerinden meydana geliyor; yaklaşık olarak şimdiki köprünün geçtiği yer boyunca olmak üzere Güzelkapı denilen Bahçekapı'dan Galata surlarına uzanıyordu. Savunmadaki kuvvetlerin savaş 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gemilerinden dokuz parça büyük gemi bu zincirin gerisinde dizildi. Kale bedenleri üzerindeki toplarla Feu Gregeois denilen Rum ateşleri limanın (Haliç) müdafaasını hemen zorlanamaz bir hâle getirmişti. İmparator üç bin askerle kara tarafı surunun merkezini oluşturan St. Romain kapısında (Topkapı) ve Hazreti Fatih'in karşısında yer aldı. Bu üç bin askerin beş yüzü Cenevizliydi. İnat ve cesareti ile tanınan Giustiniani de bunlar arasında bulunuyordu. 


Topkapı'nın kuzeyinde bulunan ve yanından Iycus deresi geçen Charisius kapısı Katolik mezhebinden cesaretiyle tanınan Theodore de Carustus tarafından; Edirnekapısı Brochiardi adım taşıyan üç kardeş (Brochiardi kardeşler) tarafından, Tekfur Sarayı bölgesi, kumandanları Girolamo Minotto'nun emri altında Venedikliler tarafından; Blaguernas denilen Eğrikapı çevresi, maiyetindeki Romalılar, Sakızlılar ile Kardinal İsidor tarafından savunulmuştu. 


TTopkapı'nın güney tarafından Cyclobium veya Heptapyrgion Şatosu denilen Yedikule Şatosu'na kadar kalenin sur ve kapıları Venedikli Dolfin, Rum katoliği Theofil Paleologue, Cenevizli Maurizio Cattanea, Venedikli Fabruzi Conaro ve bir de Venedikli Kontarini adlı kumandanlar tarafından korunmuştu. (Venedikli Dolfin Silivrikapı'yı ve Kontarini de Yedikule Şatosu'ndaki Yaldızlıkapı'yı korumuşlardır.) 


Marmara denizi kıyısındaki deniz suru, silaha sarılan papaz ve keşişlerle Kontarini'nin kumandası altında bulunan Venedikliler tarafından muhafaza altına alınmıştı. Ahırkapı civarındaki Bukoleon Şatosu'nda, konsülleri* Pedro Juliano'nun kumandasında olmak üzere Catalans askeri bulunuyordu. 


* Konsül: Roma'da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri. (y.n.) (TDK) 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Haliç kıyısında bulunan surlar: Giritli gemiciler ve yüz atlı ile beş yüz arbaletçi* kumanda eden Rum Ortodokslarından büyük dük Lucas Notaras ve Cenevizli iki lider tarafından kontrol altına alınmıştı. Liman girişindeki Fener, Gabriele Irevisano'nun kumandasında bulunan elli Venedikli tarafından korunuyordu. 


Şehrin ortasında bulunan ve eskiden Fatih Camii'nin yerini işgal eden Havariler Kilisesi'ne bir kısmı silahlanmış papazlardan meydana gelen yedi yüz kişiden oluşan bir ihtiyat birliği konmuş ve bu ihtiyat asker Demetrius Kantakuzen ve Nicephore Paleologue adlı önderlerin kumandası altına verilmişti. 

Anlatılan bu düzenlemeler yapılmakla birlikte şehir içinde bile Doğu ve Batı kiliselerinin birleşmesine düşman olan mutaassıplar, bölünme ve nifaka sebep olan durumlara ve kiliselerin birleşmesi taraftarı olanlara karşı kötü düşünce ve güvensizliklerini korumaya devam ediyorlardı.” 


İşte Büyük Ansiklopedi'nin kaleyi savunan kuvvetlerce başvurulan ve uygulanan savunma tedbirleri hakkında verdiği bilgiler bunlardır. İleride Rumların -kalenin fethini sağlayan- genel hücum zamanındaki durumu anlatılırken bu konuda tamamlayıcı bilgiler verilecektir. 


Ünlü tarihçilerden bazıları savunma kuvvetlerinin liderleri ve savunma önlemleri hakkında şu hususi bilgileri veriyorlar: 


Bunlardan bir kısmı İmparator Konstantin'in kendi genel karargâhını Cenevizli Giustiniani'nin yan tarafında ve St. Romain kapısının (Topkapı'nın) uzağında olmamak üze- 


Arbelet: Tetikli yay. (y.n.) (TDK) 
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re kurmuş olduğunu anlatmakta; ünlü tarihçi Phranzes'nin Topkapı yakınında yer tuttuğunu belirtmektedir. 


Dr. Mordtmann diyor ki: “İmparator Konstantin ve Giovanni Giustiniani, St. Romain kapısı (Topkapı) tarafında yerleşmişler, fakat Leontarius Bryennius ve Fabrizio Cornero adlı liderlerin Charisius kapısında bulunmasından memnun olmayarak Brochiardi kardeşler adında üç asilzade kardeşi bu kapıdan Pempton kapısı (Avarlar kapisı) denilen kapıya değin uzanan surun inişli bir kısmının savunmasına memur etmişler ve bazı tarihçilere göre asalet ve inatlarıyla ün kazanmış olan bu kardeşler Osmanlıların bu cepheye olan hücumlarına şiddetle karşı koymuşlardır.” (Burada Charisius kapısı denilen kapının Edirnekapı ve Pempton kapısının Hücum kapısı veya Örülükapı denilen kapının Sulukule kapısı olduğu Dr. Mordtmann'ın ifade tarzından anlaşılmaktadır.) 


Kont Segür, Doğu Roma İmparatorluğu Tarihi adlı eserinde savunma kuvvetlerinin kumandanlarından ve savunma tedbirlerinden söz ederek diyor ki: 


“Kuşatma sırasında Konstantin'in maiyetinde bulunan komutanlar şunlardır: Grandük Lucas Notaras, Demetrius Kantakuzen, Paleolog hanedanından Nisefor ile Teofil büyük bir cesaret ve kuvvete sahip olan ihtiyar Teodor Karistinos. 


Yabancı kumandanlardan Venedikli Kontarini, Loredano, Gabriyelli, Trevizano, Venedik konsülü Battista Gritüi, Katalan konsülü Sirolamno Minyotto, Pedro Juliano. 


Grandük'ün emri altında bulunan Jorj Duria savaş gemilerine kumanda ediyordu. Giustiniani adlı Cenevizli, imparator tarafından “bütün ordunun generali" diye adlandırılmıştı. 
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Adı geçen bu kumandanlar savunma bölgelerine ayrılmışlardı. Papanın vekili Kardinal İsidor, İtalyan askeriyle birlikte bilfiil savaşa girmiş olduğu gibi Katolik papazları da dini sebeplerden dolayı savaşa girerek şiddetli bir şekilde savunmaya katılmışlardır.” 


Son İstanbul kuşatmasının tarihini yazanlardan Nicolo Barbaro adlı tarihçi, 5447b4/ Hücumuna Dair Günlük adıyla yazdığı, 1856 yılında Viyana'da bastırmış olduğu eserinde Rumların savunma tedbirlerinden söz ederken şöyle diyor: “İstanbul'un kara tarafındaki dört kapısının tehlikeye düşmesi üzerine bunları koruma görevi aşağıda belirtildiği şekilde bazı Cenevizli kumandanlara verilmişti. 


Bu kapılardan: 


Yaldızlıkapı (Porte Doree) adındaki birincisi (Yedikule kapısı) Kontarini adlı kişiye verilmişti. 


Charisaea kapısı (Porta Charisaea) adlı ikinci kapı Fabru- 


zi Corner adlı zat tarafından korunmuştu. 


Elgipi kapısı (Porta Elpigi) adındaki üçüncü kapının mü- 


dafaası Nicolo Mozenigo isimli kumandana verilmişti. 


İmparatorluk sarayı yakınında bulunan ve son kapıyı teşkil eden dördüncü kapı Dolfin'e verilmişti.” 


Nicolo Barbaro'nun sözü edilen günlüğünü son kuşatma olaylarından uzun süre sonra yazmış olması sebebiyle kapıların birbirlerine göre durum ve yerlerini unutarak eserinde hatalara düştüğünü bazı yazarlar belirtmekte, bu zatın üçüncü kapı diye bildirdiği Elpigi kapısının Yedikule'nin civarında olan ikinci kapı (yani Silivrikapı) olduğunu ve onun ikinci kapı dediği Charisaea kapısının üçüncü kapı (Topka- 


p9) olması gerektiğini ileri sürmektedirler. 
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Şehri savunanların kara suru kısımları üzerine bölünme ve dağılma şekli hakkında Zorzi Dolfin ve Pusculus'un verdikleri bilgiler birbirine büyük ölçüde uymakta ve hele kapılara verdikleri isimler tamamen birbirine benzemektedir. Böylece bu konudaki anlaşmazlıkları bertaraf etmeye yardımcı olmak üzere güneyden kuzeye doğru uzanan kapıların ve bu kapıları savunmaya memur oldukları bildirilen kumandanların isimleri sırasıyla şöyledir: 


Kapıların İsimleri 
Pusculus'a göre Zorzi Dolfin'e göre Türkçeleri 
1. P Aurea 1. Porta Aurea 1.Yedikule kapısı 
2. P Pagea 2. P Pegaca 2. Silivrikapı 
3. P Divi Romani 3. P de Sancto Romano 3. Topkapı P Carsaca P Charsaea Edirnekapı 
4. P Regia celsa 4. P del Palazo regia 4. Tekfur Sarayı kapısı 
5. P Calligaria 5. P Calligaria 5. Eğrikapı 
6. P Xilina 6. P Xilina appresso il porto Ooo 6. Ensar kapısı Kumandanların İsimleri 

Zorzi Dolfin'e göre Pusculus'a göre 

1. Andron. Cantacusino 1. Cat. Kontarini 

2. Nicola Guideldi 2. Batista Gritti 

Giov. Cantacusino 

3. Leontari Bryennios 3. Longini (Guist) 

4. Geronimo Minotto 4. Fabriz Cornero 

5. Em. Guideldi 


6. Eman Paleologo 


86 Ahmet Muhtar Paşa 


Hücum edenlerin ve savunmada bulunanların kara ve deniz kuvvetleri, hücum ve savunma ile ilgili esas hazırlıklar ve tertibat yukarıda anlatılmıştı. Kuşatmanın nasıl meydana geldiği ayrıntılarıyla anlatılırken bu konuda bilinmesi gereken bilgiler kendi kendine ortaya çıkacağından burada artık sözü uzatmayacağız ve hücum eden Osmanlı ile savunan Bizans kuvvetlerinin karşılaştırılması gibi önemli bir konuya geçeceğiz. 


Osmanlı ve Bizans Ordusunun 
Karşılaştırılması 


aha önce de açıklandığı üzere son İstanbul kuşatması 

hakkında kitap yazan eski Rum tarihçileriyle kuşatma sırasında hazır bulunmuş veya biraz sonra hizmet kalemine sarılmış bazı Avrupalı eski tarihçi ve yazarların mübalağalı bir şekilde ve gerçekten hayli uzak eserlerini kaynak kabul ederek Doğu Roma İmparatorluğu'nun eski başşehri ve burada meydana gelen savaşlar ve diğer tarihi olaylar hakkında dört asrı geçen bir süreden beri aralıksız yazı yazmaktan bıkıp usanmayan Avrupa yazar ve tarihçileri -peşinde oldukları hususi bir amaca hizmet yolunda gerçeğin mahvolup gittiğini dikkate almayarak- son kuşatmadaki Osmanlı kuvvetlerinin miktarını lüzumundan çok fazla, Rum tarafının mevcudunu ise gülünecek derecede az göstermek suretiyle İstanbul'un çok kahramanca savunulduğunu, Avrupa'nın çeşitli yerlerinden burasını kurtarmaya koşan Batılı kahramanlarla yerlilerin çok mertçe mücadele ettiklerini, sonunda sayıca üstünlüğün yiğitlik ve kahramanlığa üstün gelmiş 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bulunduğunu herkese anlatmaya, bu suretle kuşatmada kahraman Osmanlı askerinin göstermiş olduğu olağanüstü gayret ve yiğitliğin, kazandığı büyük şan ve şöhretin derecesini azaltmaya çalışıyorlar. 


Detaylı araştırma ve incelemelerimize göre taassubtan doğan bir gayretle yazan bu tarihçi ve yazarların bu konuda beyan ve söylentilerinin art niyetlerden hiçbir şekilde uzak olmadığı birçok hususlarla sabit olduğundan bu tür beyan ve rivayetlerini savunma maksadıyla reddettik, sözü edilen hususları birer birer ortaya koymayı gerekli gördük: 


Bu yazar ve tarihçiler içinde gerçekten ayrı bir yere sahip olan ve yirmi seneden fazla bir süre Osmanlı tarihi yazarak eserini Almanca ve Fransızca yayımlamış bulunan Avusturyalı Hammer'in savaşan iki tarafın kuvvetleri hakkındaki açıklamaları gerçeğin çok dışına çıkmıştır. Yeni yazarlardan birçoğunun eserlerine hemen aynen geçmiş olduğundan önce bu ve böylece bunlara benzer diğer beyanları ret edip çürüteceğiz. Sonra bütün bunların art niyetlerden uzak olmadığını ispat eden hususları gözler önüne sereceğiz. 


Hammer tarafından iki tarafın kara ve deniz kuvvetleri hakkında verilen ve bu eserde önce iki taraf kuvvetleri bahislerine aynen geçirilen bilgiler, şu hususlardan dolayı gerçeğe aykırıdır denebilir: 


Öncelikle şehrin Marmara, Haliç ve kara tarafındaki cephelerinin esas savunmasının Avrupa'nın her tarafından gelmiş olan çeşitli, Hristiyan milletlere mensup yabancılar tarafından yapıldığı ve birtakım yabancı kumandanların çeşitli savunma bölgelerine kumanda etmiş bulunduğu, verdiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı gibi birçok kitaplarda da açıkça yazılı ve bu durumda yazarın kendi kitabında kısmen doğrudan doğruya ve kısmen dolayısıyla bahsedildiği ve onaylandığı Avrupa'dan ve papadan birçok yardımların geldiği, söz konusu eserde doğrudan doğruya değilse de dolaylı yolla ve olayların açıklanması sırasında belirtilmiş olduğu hâlde savunan tarafın miktarı bahsinde etraftan akın akın gelen bunca yardımcı askerin toplam olarak 2300-2500 kadar gösterilmesi tuhaf bir şey olarak kabul edilse yeridir. 


İkinci olarak; kuşatma sırasında hemen bütün İstanbul halkının ve burada bulunan yabancıların silaha sarılarak kalenin savunmasıyla görevli asıl Rum askerleriyle birlikte şehri kurtarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdikleri ve hatta kuşatmanın son zamanlarına doğru geceleri sabaha kadar kale bedenleri üzerinde kaldıkları diğer birtakım önemli kitaplarda yazılıdır. Ayrıca bir aralık bedenler üzerindeki halkın çoluk çocuklarının aç kaldıkları bahanesiyle şehre dönmeye kalkıştıkları kendi kitabında da aktarılıyorken o zaman iki yüz binden aşağı olmadığına şüphe bulunmayan şehir halkından hiç olmazsa dörtte birinin olsun savunma kuvvetleri arasında sayılmaması elbette özel bir amaca hizmet etmektedir. 


Kont Segür Doğu Roma İmparatorluğu adlı tarihinin “Osmanlı Ordusunun Şehre Girişi” bölümünde diyor ki: “Sokaklarda sel gibi kan akıyordu, şehri savunanlardan kırk bin kişi bu sırada meydana gelen kanlı çarpışmada öldü; altmış bin kişi esir oldu.” 


Kont Segür'ün bu birkaç satırlık sözü de İstanbul halkının kuşatma sırasında yüz binden fazla olduğunu ve halkın savunmaya katıldığını apaçık göstermektedir. 


İstanbul surlarının çepeçevre on altı kilometre uzunluğunda olduğu, şehrin kara tarafının kuşatma sırasında -dış metris 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hattı da hesap edildiği takdirde- üç kat surla çevrili olduğu ve bu üç kat surun şiddetle savunulduğu bilinen bir gerçektir. Kuşatma vaktinde her taraftan hücumlara maruz kalan bu surların her metresine bir asker konmuş olsa korunması için 16.000 kişiye ihtiyaç duyulduğu, bütün çevre üzerinde bulunan toplam 1225 kuleden her birine onar kişi ayrılsa yalnız burçların savunması için toplam 12250 kişi gerekeceği, kara tarafındaki iki kat asıl surun da 20.000 kişi ile ancak korunabileceği, kısacası bütün savunma kuvvetlerinin hiç olmazsa toplam 48250 kişiden aşağı olmaması icap edeceği gün gibi açık bir hakikattir. Ancak Hammer'in Galata'daki Cenevizlilerden başka bütün savunan tarafın kuvvetini 2300-2500 kadarı yabancı olmak üzere yaklaşık 7273-7473 kişi olarak göstermesi ve imparatorun bu kadar asker ve etraftan gelen 14 gemi ile 
20 km. uzunluğundaki İstanbul bedenlerini koruduğunu ve 
savunduğunu ileri sürmesi şaşılacak değil, gerçekten gülünecek bir iddiadır. Bize kalırsa Hammer'in sekiz bin civarında gösterdiği savunma kuvvetleri silah altında bulunan yerli ve yabancı askerin miktarıdır ve buna kırk elli binden pek de aşağı olmayacağı tahmin edilen silaha sarılmış halkın, Büyük Ansiklopedi'de İstanbul'a bağlı olan yerlerden kaleye girip sıgındıkları bildirilen diğer Rum halkından silaha sarılanların, etraftan gelen silahlı kuvvetlerin de ilave edilmesi gerekir. 


Kalenin fethi sırasında kaleyi savunanların, Osmanlı askerince elli bin kişi kadar tahmin edildiği Hammer'de yazılı olduğundan bu husus da asker ve halktan meydana gelen Rum kuvvetlerinin elli binden aşağı olmadığına büyük bir 


delil gibi kabul edilebilir. 


Bir de yarım asır önce (Yıldırım Beyazıt zamanında) gerektiğinde Osmanlı orduları ile birlikte vazife görmek üzere 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on iki bin asker vermeyi üzerine alan bir devletin bu zaman zarfında eski hâli hemen hemen değişmemişken başkentini savunma sırasında yabancılarla beraber ancak sekiz bin kadar savaşçı çıkarabilmiş olduğunu iddia etmek kadar garip bir şey olamaz sanıyoruz. 


Kont Segür'ün Doğu Roma İmparatorluğu adlı eserinin İstanbul kuşatması bölümündeki bazı beyanları yerli halktan hiç olmazsa bir kısmının silaha sarılmış bulunacağını ifade ettiğinden aynen aşağıya alındı: 

“Rumelihisarı yapıldığı sırada Konstantin, Fatih Sultan Mehmet'ten kesin cevap alması üzerine ümitsiz kalarak ve kendi cesaret ve kuvvetinden başka hiçbir dayanak bulamayarak inşaatla meşgul olan Osmanlılar üzerine kendi mevcut askeriyle hücum edip yaptıkları istihkâmları altüst etmek istedi. Ancak daha önce Fatih'in babası İstanbul'u kuşatmaya geldiği zaman buranın sakinlerini oluşturan erkekler, kadınlar, ihtiyarlar ve hatta çocuklar bile büyük bir arzu ile silahlanarak kendi vatanlarını korumuşlarken bu defa şehirde bir korku hüküm sürmesi üzerine arzusunu gerçekleştiremedi.” 


Kuşatmalarından birinde -hatta kadın ve çocuklara varıncaya değin- bütün fertleri silaha sarılarak cesaret gösteren bir şehir halkının, aradan az bir zaman geçtikten sonra uygulanan diğer bir kuşatmada savunmaya asla katılmayarak korkak davranması çok uzak bir ihtimaldir. Bu yüzden biz aksine Kont Segür cenaplarının bu ifadelerini İstanbul halkının hep birlikte, hiç olmazsa kısmen olsun savunmaya katıldığının bir işareti gibi kabul ederiz. Bu ifadelerin, kale bedenleri üzerindeki 7500 Bizans ve yabancı askerini 250.000 Osmanlı'ya uzun müddet karşı koymuş, yani şehri sayıca çok az oluşlarıyla uygun düşmeyen bir kahramanlıkla 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korumuş göstermek suretinde bir taassub gayreti neticesi olduğunu şüphe götürmez sayarız. 


Üçüncü olarak; kuşatma devrinde bile Marmara sahillerinde ve bu sahillerin gerilerinde birçok Rum köy ve kasabaları, Silivri ve Tekfur Dağı gibi Rum yerleşme merkezleri olduğu gibi Ege denizindeki adalarda, Akdeniz'deki Rodos, Kıbrıs, Girit gibi büyük adalarla diğer birtakım adalarda, Mora ve Teselya bölgelerinde de çoğunlukla Rumlar otururlardı. Önceleri Çanakkale Boğazı'nın istihkâmları düşman gemilerini önleyecek ölçüde yeterli değildi. Nitekim yardım amacıyla İstanbul'a gelen Venedik donanması gibi donanmalar bir hisar fılan görmeksizin boğazdan geçebilmiştir. Bundan dolayı çoğu gemicilikte maharetli ve her tarihte güzel yelkenli gemilere sahip, sahillerde yaşayan Rumlarla Avrupalı yabancılar her türlü erzak, yiyecek vs. savaş malzemesini yükleyerek İstanbul önüne gelirler, Yedikule ile Sarayburnu arasında bulunan deniz suru kapıları önündeki iskelelere hiç olmazsa kuşatmanın ilk zamanlarında yüklerini çıkarabilirlerdi. Bu deniz, yüksek sura ve yeteri kadar askere sahip ve tamamen toplarla donatılmış olduğundan ve o zamanki Osmanlı donanması ise acele olarak hazırlanan küçük gemilerden meydana geldiğinden bu sur tabiatıyla kendi üzerine varamayan bu gemilerin etkisinin tamamen dışında, sahilleri de tamamen açık ve serbest olduğundan kalenin bu taraf sahillerinden birçok yardım alması çok normaldi. 


Hammer'in meselenin bu yönlerini asla göz önünde bulundurmayarak, şehrin Marmara sahillerinin açık olduğunu yani büsbütün kuşatılamamış olduğunu düşünmeyerek, birtakım yabancı ve Osmanlı tarihçilerinin dedikleri üzere Rumların bu taraftan epeyce yardımlar almış ve böylece savunmaya şiddetle 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devam etme gücünü elde etmiş olduğunu hesaba katmaksızın bütün savunma kuvvetlerini sekiz bin kadar, yani Osmanlı kuvvetlerine nazaran hiç derecesinde göstermesi gerçekle uyuşmamaktadır. Sonraları denizden geldiğini her nasılsa inkâr edemediği yardımcı askerlerin de çok az olduğunu ileri sürmesi Rumları kayırmak amacından başka hiçbir şeye bağlanamaz. Hammer'in sekiz bin civarında gösterdiği Rum tarafı kuvvetlerinin miktarı, Osmanlıların kuvvetinin de kırk nihayet elli binden fazla olmadığını tahmin eden bazı son devir yazarlarından başka hiçbir kimse tarafından kabul edilemez. 


Dördüncü olarak; Bizans donanması Hazreti Fatih Sultan Mehmetin babası zamanında Çanakkale Boğazı'nı tutmuştu. Bunun üzerine kanlı Varna savaşına gitmek için Sultan Murat İstanbul Boğazı'na kadar karadan gelmiş, oradan Rumeli yakasına geçmiş; tahta geçtikten hemen sonra Karaman meselesini bertaraf eden Fatih süratle Rumeli'ye geçmek istemiş, o da babası gibi hareket etmek zorunda bırakılmıştı. Yani Rumlar herhâlde var olduklarını ispat etmişlerdi. Bütün bu hususlar çoğu yabancı tarih kitaplarında da anlatılmışken ünlü tarihçinin İstanbul savunmasında asıl Bizans donanmasından söz etmemesi, diğer bazı tarihçilere göre Venedik'ten yardım olarak gelen on-on iki parça savaş gemisini dördü Cenevizlilerin ve biri imparatorun olmak üzere beş gemi olarak, iki taraf kuvvetlerini anlatırken bunları da hiç hesaba katmayarak Rum tarafının deniz gücünü İstanbul'a yardım için Avrupa deniz ülkeleri tarafından ve Giritten gönderilen toplam on dört gemiden ibaret göstermesi gerçeğe karşı büyük bir darbe sayılabilir. 


Beşinci olarak; İstanbul kuşatmasındaki Osmanlı filosu gemi değil âdeta mavna ve kayık denebilecek derecede acele 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hazırlanmış küçük deniz araçlarından ibaretken bunu dört yüz parça büyüklü küçüklü gemiden meydana gelmiş büyük bir filo olarak göstermesi her yönüyle hayret vericidir. 


Altıncı olarak; İstanbul önüne gerçi büyük bir Osmanlı ordusu toplanmışsa da bunlardan çoğunun ordugâhla ve menzil, sağlık ve taşıma gibi hizmetlerle vazifeli, büyük bir kısmının da duacı, seyirci, satıcı vs. takımından olduğunu, asıl savaşçıların orta derecede denebilecek bir rakamı geçmediğini Hammer göz önüne almamıştır. İstanbul'un daha önceleri dünyaca bilinen ve birçok kereler büyük büyük kuşatma ordularını (ve özellikle yedi kere Arap mücahitlerini, dört kere Osmanlı ordularını) kuşatmayı kaldırmaya mecbur eden olağanüstü dayanıklılık ve sağlamlığını, Orta Çağ sonlarında en büyük toplarla atılan taş güllelerin bu gibi güçlü kalelerin duvarlarına olan tesirsizliklerini, taş güllelerle bir kale bedeninin ne büyük bir zorlukla tahrip olunabileceğini* araştırmak ve düşünmek tarafına yanaşmamıştır. O asırda hâlâ büyük ölçüde bir tesir gücüne sahip olan, sadece Bizanslılar tarafından kullanılan “Rum ateşi”nin olağanüstü etkileri ve etrafa saldığı dehşetin, kaleye az kuvvetle yana- 


* İstanbul suru üzerine ne büyüklükte taş gülleler atılarak kale bedenlerinin tahrip edi- - lebildiği yani gedik yerlermin ne gibi güllelerle açıldığı bilinmek üzere bu güllelerin bazıları Edirnekapı ile Topkapı arasında ve diğer bazı kapılarda birer demire bağlanarak kapı civarlarına asılmış veya uygun yerlere konmuştur. Kuşatma sırasında kullanılan üç ağır topun dışında kalan Osmanlı ateşli silahlarıyla atılan ve çapları yirmi, otuz santimetreyi geçmeyen bu taş güllelerle sağlamlık ve dayanıklılığı ile bugün bile hayret veren koca koca kale bedenlerinin nasıl tahrip edilebildiği, koca koca gediklerin nasıl açılmış bulunduğu genişliğine ve derinliğine araştırılacak ve incelenecek önemli konulardandır. Bu güllelerden Osmanlı toplarının -bazıları müstesna olmak üzere- çok büyük çaplı olmadığı anlaşılmakta ve kale bedenlerinin görülen düzenine göre Rum tarafının toplarının da çok büyük çaplı olmaması gerekmektedir. Ancak Bizanslıların kendi toplarıyla açıkta duran Osmanlılara büyük zararlar verdirebilmeleri olağanken daha hücumdaki tarafın -büyük kısmı orta ve küçük çapta olduğu güllelerinden belli olan- toplarıyla anlatıldığı şekilde kale bedenlerinde nasıl tahribat yapmış, nasıl gedik açmış oldukları herkesin, hayret ve şaşkınlığına sebep olmaktadır. 
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şılamamasının sebeplerinden olduğunu belirtmeye lüzum görmemişti. Yıldırım Beyazıt'la Fatih'in babası zamanında, olduğu gibi bir taassub gayretiyle toplanarak İstanbul'u kurtarmaya ve buraya yardıma koşabilecek haçlı ordularının; özellikle o zamanlar kuvvetli ve ihtişamlı bir devlet şeklinde olan, Belgrad kalesi gibi Macaristan'ın bulvarı ve en önemli kaleleri arasında sayılan sağlamlaştırılmış şehre sahip Macar hükümeti, Avusturya, İtalya hükümetleri, Bosna krallığı ile diğer komşu Hristiyan hükümetlerinin ordularının; Hristiyanlığın ilk ilan edildiği yer olan kaleyi kuşatmakla meşgul Osmanlı ordusunu -sonraları Viyana'nın ikinci kuşatmasında olduğu gibi- arkadan vurabilmesi imkânını”; bunlara karşı kuşatma kuvvetlerinin bir de zıt yönde çember oluşturarak önden Rumlara, arkadan Osmanlılara karşı bir savaşa tutuşabilmek ihtimalini**; dolayısıyla Osmanlıların kale önünde her türlü ihtimale göre büyük bir kuvvetle bulunmaya olan şiddetli ihtiyaçlarını dikkate almıyor. 
İşte bu yollarla aslında asker doğmuş, dünyada askerlik ve kahramanlıkla ebedi bir şan ve şöhret kazanmış, Rumeli'de koca koca dehşetli haçlı ordularını defalarca darmadağın ve perişan etmiş bulunan Osmanlıların üç yüz bin civarında büyük bir ordusunu İstanbul surlarındaki dört buçuk Bizanslıya karşı haftalarca bir şey yapmayı becerememiş gibi 


* Kont Segür'ün Doğu Roma İmparatorluğu Tarihi adlı eserinin ikinci cildinde şu satırları okuyoruz: “Fatih Sultan Mehmet, tahta çıktıktan sonra -bazı tehditkâr tekliflerde bulunan- Konstantin'in elçilerine şöyle demişti: 'Tehditlerinize gülerim! İstediğinizi Romanya hükümdarı ilan edebilirsiniz! Macarları imdadınıza çağırın! Bütün Avrupalıları bize karşı silahlandırın! Mahvınızı çabuklaştırmaktan, bunun İüzumunu kesinleştirmekten başka bir şey yapamazsınız!..” 
Kont Segür'ün bu ifadesinden anlaşılıyor ki Fatih'in İstanbul'u kuşatmasından biraz önce, o zaman en kuwetli devletlerden olan Macar devleti ile diğer Avrupa devletleri Doğu Roma İmparatorluğu eski başkentinin kuşatılma ve zapt edilmesine karşı gerektiğinde imparatorlara destek ve yardımcı olabilecek tehdit unsurları arasında bulunuyordu. 

** Bu ihtimale karşı Osmanlılar kuşatma hattının gerisini kuvvetli süvari tümenleri (Hammer'e göre yüz bin süvari) ile kapamış ve korumuşlardı. 
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gösteriyor. Hammer gibi ünlü bir tarihçinin yaptığı bu saçmalıklar gerçekten eleştiriye değer niteliktedir. Bu konuda verilecek hükümler, genişliğine ve derinliğine düşünülerek 


insaf elden bırakılmaksızın verilmelidir. 


Ünlü Avrupa tarihçileri içinde Hammer'in zihniyetinde olanlar az değildir. Onun yazdıklarıyla ilgili savunmalarımızı diğerlerininkine karşı da yapabiliriz. Bu tür eski beyanlar bazı yeni yazarları bile aldatarak yanlış şeyler yazmalarına sebep olmuştur: Bu cümleden olarak ünlü âlim General Moltke Doğu Mektupları adlı eserinde İstanbul'u fethetmek için toplanan Osmanlı ordusunu çok büyük göstermiş olduğu hâlde Rum kuvvetlerinin topu topu on beş bin kişiden ibaret olduğunu ileri sürmüştür. Büyük Ansiklopedi'nin Bizanslıların kuvveti hakkındaki ifadelerine karşı da bazı görüşler ileri sürmek isteriz: Bu büyük eserin İstanbul'un zapt ediliş şeklini anlatan bölümün bir yerinde papa tarafından vaat edilen yardımların İstanbul'a çok geç ulaştığı belirtilmişken, sonraları bu yardımların ne şekilde ve ne miktarda olduğundan söz edilmiyor. Bu eser savunmanın imparatorun askeriyle İstanbul'daki Latin ve Venedik göçmenleri, Galatada Cenevizlilerin bir kısmı ile Sakız'dan gelen yardımcı askerler tarafından yapıldığını söylemekte; etraftaki halkın kuşatmanın başlarında kale içine girdiğini belirtmekteyken; gerek şehre sığınan bu kimselerin ve gerek yerli İstanbul halkının silaha sarıldığını bildirmiyor. Hele Marmara sahilinin silaha sarılan rahipler takımı tarafından savunulmuş olduğunu ortaya atmakla birlikte kuvvet miktarı bahsinde onları ve diğer birtakım askerleri hesaba katmayarak kaleyi koruyanların hepsini üç bini Latin olmak üzere toplam dokuz bin civarında gösteriyor. Çok az olan bu kuvvetle ve onu Rum gemisi olmak üzere toplam yirmi altı gemi ile yirmi kilometre uzunluğunda olan İstanbul surlarının savunulduğunu ileri sürüyor. 


Çoğu Rum ve Avrupa eserleri ve bilhassa Hammer'in tarihi gibi Büyük Ansiklopedi'nin de Osmanlı kuvvetini hakikatten çok fazla (250.000 kişi), Rum tarafının kuvvetini de -silaha sarıldığı muhakkak olan İstanbul halkı ile beraber elli binden aşağı değilken- asıl miktarından çok küçük (toplamda 9.000 kişi) göstermesi gülünç olduğundan Hammer'e karşı yaptığımız savunmalarımızı geçerli kabul etmek gerekir. 


Askeri okullara mahsus 72r//-5 Osmani adlı güzel eserde İstanbul'u savunan kuvvetler hakkında her yönden dikkate ve üzerinde durmaya değer şu ifadeleri okuyoruz: 


“Avrupalı tarihçiler İstanbul'u Osmanlılara karşı savunan askerlerin -yabancı yardımcılarının eklenmesiyle beraber- dokuz bine bile varmadığını rivayet ederek kuşatmada gösterilen dayanıklılığın derecesini büyütmeye ve bu sebeple efsaneler devrinin hayallere dönmüş olaylarına benzer gerçek bir son yapmaya çalışırlarsa da hakikat böyle iddia edildiği gibi değildir. Her türlü makul tahminlere göre savunma kuvvetlerinin miktarı otuz binden aşağı değildi. İstanbul suru, zamanına göre çok sağlam olduğu için fetih askerin çokluğundan ziyade gayretin büyüklüğü ile ilgiliydi. 

Kısacası birtakım yabancı ve Rum tarihçi ve yazarlarının kuşatma sırasındaki Osmanlı kuvvetini lüzumundan fazla büyütmeleri, Bizans kuvvetlerini ise son derece azaltıp küçültmeleri -olağanüstülüğünden dolayı Yeni Çağ'a başlangıç kabul edilmiş olan- İstanbul fethinden şanlı Osmanlı sancağının yeniden kazandığı büyük nam ve şerefe dolaylı olarak bir saldırı demek olduğundan bu tecavüzü ret ve savunma gayesiyle kaydettiğimiz beyanlarımızın olumlu karşılanacağını umuyoruz. 
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Bizim inceleme ve araştırmalarımıza göre İstanbul önünde toplanan Osmanlı ordusu esnaf, seyirci, duacı gibi sınıflardan topluluk da dâhil edildiği takdirde yüze elli yüz yetmiş bin civarında; Bizans tarafının miktarı da elli altmış bin kadardı. İki tarafın deniz kuvvetlerine gelince gerçi Osmanlı gemileri sayıca Rum tarafının savaş gemilerinden çok idiyse de bunlar çektiri* ve mavna** cinsinden küçük gemiler; Bizans gemileri Fetih devrinde yazılmış birtakım Osmanlı eserlerinin belirttiğine göre o zaman dünyanın mükemmel gemilerinden olan büyük, mükemmel şekilde silahlarla donatılmış, yüksek bordalı iyi yelkenli gemilerdi. İşte bu sebepten dolayı Osmanlı filosu ileride ayrıntılı olarak anlatılacağı üzere Haliç'i kapatan zinciri kırarak şimdiki iki köprü arasındaki yerde yani Galata önlerinde demir atmış bulunan düşman donanması üzerine gidememiş; ayrıca Osmanlı gemilerinden kızaklarla Kasımpaşa deresine ve oradan Haliç'e indirilenler bile mükemmel ve büyük Rum donanması üzerine saldıramamış, onlara karşı top savaşı ve bazı küçük çarpışmalarla yetinmek zorunda kalmışlardır. Bizans gemilerinden İstanbul'un teslim alınış gününe kadar faaliyetlerini ve mükemmelliklerini korumuş olan birçokları yerli ve yabancı firarilere, Avrupa'dan yardım maksadıyla gelen kumandanlara ve askerlere sığınak olmuş; onları alıp Ege denizi ile Akdeniz'deki adalara, çeşidli Avrupa ülkelerine götürmüştür. 


Osmanlı Askerinin Manevi Gücü 


© 

| Orta Çağ'ın birinci derecede güçlendirilmiş 
şehirlerinden olduğu, buradaki sakinlerinin Avrupa'ya 

*  Çektiri: Osmanlı donanmasında kürekle giden ve yelkeni yalnız yarklimei olarak kulla- 


nan türlü savaş gemilerinin genel adı. (y.n.) (TDK) ** Mavna: Osmanlı donanmasında çektiri türünden bir gemi. (y.n.) (o 


so Ahmet MuhtarPaşa,<Â«â« 


sırtlarını dayamış bulunduğu, birçok Avrupa devletlerinin ve özellikle papanın yardımlarını elde edeceği bilindiği; gerçekten de birtakım Avrupalı senyörlerin, yardım askerlerinin destek ve kumandaları sayesinde savunma gücünü çok arttırmış olduğu hâlde Bizanslıların manevi kuvvetlerine nazaran Osmanlıların manevi güçleri çok fazlaydı. 
Bunun sebebi: 


İlk olarak; Emevi halifeleri zamanında Osmanlı ordularının İstanbul önündeki başarısızlıklarına kuvvetli bir sebep olan Rum ateşinin dehşeti; barut, top ve genel olarak ateşli silahların icadı sonunda nispeten azalmıştı. 


İkinci olarak; Büyük Doğu Roma İmparatorluğu'nun Roma kayserleri vaktindeki eski debdebe ve kuvveti sönüp azalmaya başlamış, bu imparatorluk çok zorlanmış, eski Osmanlı sultanları devirlerinde bile İstanbul fethedilecek derecelere düşmüş, hatta bir aralık Bizans kayserlerinin tahttan indirilmesine veya kayser olarak tahta geçirilmelerine Osmanlı padişahları müdahale etmeye başlamış, bunlardan bazılarının prensleri Osmanlı ordusunda bulunmuş, askerlik öğrenmişti. * 


* Tarih-i Devlet-i Osmaniyeadlı eserin belirttiğine göre: “...Bizans hükümetinde dağılma ve perişanlık günden güne artarak Yannis Paleologos Yıldırım Beyazıt'a karşı olmadık bayağılıklarda bulunmuş, Osmanlı padişahı dilediği gibi kayserleri azletmek veya tahta çıkarmak yetkisini elde etmişti. Nitekim Andronikos otuz bin altın vergi vermek üzere imparatorluk tahtına oturtulmuş; bir müddet sonra Yannis yüce Padişah'a başvurarak o kadar vergi vermekle birlikte Osmanlı ordularına hizmet etmek üzere on iki bin de asker göndereceğini bildirmiş, bu şartla tekrar eski makamına, geçirilmiştir. Bugün İzmir ili sınırları içerisinde bulunan Alaşehir tekfuru kaleyi Osmanlı'ya teslim etmediğinden Sultan Beyazıt Bizans imparatorunu anlaşmaları üzere kendi askeriyle burasını teslim almakla görevlendirmiş; 1392'de Alaşehir de imparatorun gayretiyle Osmanlı ülkesine katılmış; prensi Emanuel padişah alayında vazifelendirilmek üzere alıkonulmuştu. Çünkü savaş bilgisi ve askeri düzenlerinin mükemmel oluşu bakımından Osmanlı orduları zamanın şartlarına göre en ileri seviyedeydiler. Dolayısıyla civardaki hükümdarlar oğullarını terbiye olunması ve askerlik öğrenmesi için padişah katına gönderirlerdi. 
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Üçüncü olarak; bir asırdan beri Rumeli'ye geçerek yayılmaya, yeni yeni ülkeler fethetmeye başlamış olan Osmanlı ordusu kendi karşısına çıkan ordulara ve özellikle Kosova, Niğbolu, Varna savaşları gibi büyük ve kanlı meydan muharebelerinde en dehşetli müttefik devlet (haçlılar) ordularına şanlı üstünlükler sağlayarak şanını ve zaferlerini yüceltmeye, artırmaya, “Osmanlı” adı her duyanı korku ve dehşete düşürmeye başlamıştı. 


Dördüncü olarak; Osmanlı ordusunda duası kabul olunur yetmiş yedi kadar zat vardı. Bunların manevi teşvikleri Osmanlı askerini sonsuz bir neşeye boğmuş, manevi güçlerini olağanüstü bir dereceye yükseltmişti. (Bu mübarek zatların başlıcaları: Akşemseddin, Sivaslı Kara Şemseddin, Molla Gürâni, Emir Buhari, Molla Fenâri, Cebe Ali, Ensar Dede hazretleri gibi velilerdir.) 


Beşinci olarak; Doğunun bir safa bahçesi, güzel bir cenneti sayılmaya gerçekten değer “Belde-i Muazzama-i Konstantiniyye”nin büyük ünü, coğrafi ve siyasi durumu, birtakım maddi imkânları fethi için şevk ve gayreti kırbaçlıyor; Osmanlı saltanatının başşehrinin, dünyanın merkezi olmaya gerçekten layık olan bu ünlü şehirde kurulması hâlinde bütün İslamiyet âlemince elde edilecek sonsuz faydalar hayal edilemiyordu. Devletin kurucusu olan Hazreti Sultan Osman Han Gazi'nin “İstanbul'u aç gülzâr yap!” şeklindeki yüce teşviki ile Fatih'in aziz babasının vasiyeti, Hazreti Fatih Sultan Mehmet'le diğer devlet büyüklerinin hafıza sayfalarına büyük bir yazıyla yazılmış bulunuyordu. 


Altıncı olarak; İstanbul fethedilmedikçe Osmanlı Devleti'nin Avrupadaki siyasi dengesini koruyamayacağı, Osmanoğulları padişahlarının (Allah azizlik ve yüceliklerini 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devam ettirsin) kara ve denizde olan mutlak üstünlüklerinin tam olarak sağlanamayacağı, yalnız bu önemli yerin büyük bir ülke değer ve öneminde olduğu çok iyi kestirilmiştir. 
Bundan başka bu şehrin fethi için Emeviler zamanından beri bunca İslam mücahitlerinin döktüğü kanlar da henüz kuramamış, unutulmamıştı. 


Yedinci olarak; İstanbul'un her türlü maddi durumundan çok bazı özel manevi yönleri Osmanlıların şevk ve gayretine sebep oluyordu: 


Yirmi otuz eshâb-ı kirâm ile halktan birtakım zatın mübarek vücutlarının Konstantiniyye toprağına ilahi birer emanet oldukları bütün Osmanlı askerlerince biliniyor; bunların mübarek kabirlerini bularak onlardan hidayet nurları almak, mukaddes toprakları üzerinde nurlar, mumlar parlatmak emel ve arzusu mücahitlerin gönlünde şiddetli bir ateş gibi yanıp duruyordu. 


Gerçekten de Emevi hükümdarları zamanında İstanbul'un fethi için gönderilen İslam orduları kumandanıyla buraya yirmi otuz kadar eshâb-ı kirâm ve tâbi'den* birtakım kişiler (Allah hepsinden razı olsun) teşrif buyurmuş; burada onlardan kimi şehitlik şerbetini içmiş, kimi Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) işaretine uyarak ileride Konstantiniyye'yi fethedecek Osmanlı yeniçerilerine şevk vermek üzere eceliyle bu belde toprağını kucaklamıştı. 

Bu kişilerden Alemdâr-ı Cenâb-ı Resül-i Bâri Ebü Eyyüb El-Ensâri hazretleriyle diğer eshâb-ı kirâmın fetihten sonra mübarek kabirlerinin bulunması İslam gazilerini büyük bir sevince boğdu. 


* o Tâbi" Hz. Muhammed'i görmüş olanları (eshâbı) görüp kendisinden hadis dinlemiş olan. (y.n.) (F.D.) 
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İsm-i şerifleri Halid bin Zeyd olan Ebü Eyyüb el-Ensâri hazretleri Muaviye tarafından oğlu Yezid'le İstanbul'un fethine gönderilen İslam ordusuyla beraber gelmişken 
677 yılında ordugâhta vefat etmiştir. 


Kabrinin fetihten önce de Hristiyanlarca ziyaret yeri olduğu; yağmur yağmadığı yahut başka bir şeyden sıkıntıya düştükleri takdirde ziyaretine gidip ruhâniliğinden yardım isteyerek ve emellerine kavuşarak döndükleri bazı değerli kitaplarda (ve bilhassa Lügat-i Tarihiyye ve Coğrafiyye adlı kıymetli eserde) yazılıdır. Bununla birlikte birtakım Avrupa ve Osmanlı eserlerinde Hazreti Halid'in mübarek kabrinin Hazreti Akşemseddin'in kutsal işaretleri sayesinde fetihten sonra bulunduğunun yazılı olduğu gibi; sözü geçen eserlerden bir kısmında da kabrin kuşatmanın başında keşfedildiği ve İslami askerlerinin bunu büyük fetih için hayırlı bir fal saymış oldukları kaydedilmişti. 


İleride ilgili bahiste açıklanacağı üzere fetihten sonra eshâb-ı kirâm hazretlerinin nurlu kabirlerinin keşfi Hazreti Akşemseddin'e havale edilmiş, bu zatın kutsi himmetiyle çoğunun yeri bulunmuştur. Hazreti Halid'le beraber İstanbul'u fethe gelmiş olan seçkin eshâbdan Hazreti Ebu Şeybet'il Hıdri ile Hazreti Hamdullah Ensâri surların Eyüp tarafına düşen köşesindeki bir hisar içinde ve kapalı bir sur kapısının karşısında bulunan türbe-i şerifede; Muhammed el-Ensâri hazretleri Ensar kapısı civarında Parmakkapı bitişiğindeki türbede; Hazreti Cabir Ayvansaray'daki türbesinde yatmaktadırlar. Yeraltı Camii gibi diğer bazı mukaddes yerlerde defnedilmiş 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olan diğer eshâb-ı kirâm hazretleri de hep İstanbul'un fethine koşmuş Müslüman gazilerdir. Dolayısıyla hepsinin mübarek kabir ve makamları her zaman ve bilhassa Kuran-ı Kerim'in inmiş bulunduğu Ramazan ayında Müslümanların ziyaret yeridirler. Lügat-i Tarihiyye ve Coğrafiyye adlı eserde deniliyor ki: 


Emevi hükümdarları zamanında İstanbul'un fethi için gönderilen İslam ordularının kumandan olan kişiye, müracaat etmeleri ve danışmaları için buraya yirmi otuz kadar eshâb-ı kirâm teşrif etmişse de Ebü Eyyüb El-Ensâri hazretlerinden başkasının kimler ve kabirlerinin neresi olduğu kesin bir şekilde bilinmemektedir. Bununla birlikte aşağıda isimleri yazılı eshâb ve tâbi” (Allah hepsinden razı olsun) hazretlerinin yüce makamlarının yine aşağıda işaret edilen yerlerde olduğu önemli delillerle tahmin edilmiş ve buralar da ziyaret yeri olmuştur. 


Eshâb-ı kirâmdan 
Halid bin Zeyd Eyüp'te. 
Ka'b Eyüp'te Çınar denilen yerde Beylikdeğirmen yakınında. 
Ebu-Derdâ Eyüp'te Zal Mahmud Paşa Camii yakınında. 


Muhammed el-Ensâri Ooo Abdülvedüd mahallesinde Ensâri kapısı yakınında. 
Amir Abdüs-Sâdık Eğrikapı dışında mezarlık civarında. 


Hâfır Eğrikapı'da kapı arasında. 
Abdullah el Ensâri Hoca Kasım Camii yakınında. 
Abdullah et Hudri Eğrikapı içinde Rum kilisesi civarında. 


Ebü Şeybet'ül-Hudri Ayvansaray kapısı içinde. 

Hamidullah el Ensari O Ayvansaray'da Toklu Dede civarında kale bitişiğinde. 
Ebü Zerr'el-Gıfâri Çınarlıçeşme'de Valide Camii dışında. 

Şu'be Eğrikapı içinde Şişehane yakınında. 
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Ebü Said el-Hudri 
Abdullah bin Hüsam 
Amr ibn-ül-Âs 

Vehb ibn Hüşeyre 
Usame bin Zeyd 


Süfyân ibn Üyeyne 
Hasan Hüseyin 


İmam Hüseyin 
Cenab-ı Hüseyin'in kız kardeşi Şehriyar Hatun 


Dâye Hatun, Cenab-ı 
Cabir'in karısı 


Baba Câfer el-Ensari ve 
Mühtedi Ali 
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Sultanhamam civarında Kariye Camii yakınında. 
Sultanhamam gülhanı içinde. 

Yeraltı Camii içinde. 

Yeraltı Camii içinde. 

Eğrikapı dışında. 


Tabi'den 
Yeraltı Camii içinde. 


Meydancık Camii yakınında ve Hasan Hüseyin kapısında. 


Koca Mustafa Paşa Camii'nde. 
Koca Mustafa Paşa Camii avlusunda. 


Koca Mustafa Paşa Camii avlusunda. 


Zindan kapısı içinde. 


Kuşatma Muharebesi, İlk Top Atışları ve 


Savaşta Yaşananlar 


453 yılının baharında Osmanlı orduları iki yüz bin as- 


kerden ibaret olmak üzere aynı yılın mart ayının cumaya 


rastlayan yirmi üçüncü günü hareket ederek 6 Nisan cuma günü İstanbul dışına geldi. Toplar ve Osmanlı askerleri takım takım gerekli yerlere yerleşti ve kuşatmaya başlandı, önce düzenlenen ve donatılan Osmanlı donanması da kuşatma sırasında yetişti. 


Ünlü Fransız yazarı Lamartine kuşatma muharebesinin ilk olaylarından bahsederken önce Edirne'de iki yüz bin kişinin 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toplandığını; kuşatma için icap eden silahlar ve savaş araçları ile cephane ve mühimmatın gizlice hazırlandığını; Osmanlı ordugâhında hiçbir vakit eksik olmayan firari ve göçmenlerin Hazreti Padişah'a Almanya ve İtalya'dan bilgili olarak bir savaş yapmak için gereken her çeşit araç ve her türlü sırları getirdiklerini, Gelibolu'dan İstanbul kapılarına kadar uzanan geniş düzlüklerde kendi paşalarının, emirlerinin, beylerinin kumandasında olmak üzere süratle iki yüz bin Avrupa ve iki yüz bin de Asya askerinin toplandığını”; şehrin tam kuşatılmasının Paskalya'dan sonra nisanın altıncı cuma günü dört bin Osmanlı'nın toplanmasıyla tamamlandığını; Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağını surlara yaklaştırıp Kaligarya kapısı denilen Eğrikapı'nın karşısında ve Yedikule Şatosu ile Haliç'ten (yani kara surunun iki başlarından) aynı uzaklıkta bulunan bir sırtın gerisine kurdurarak kuşatma çarpışmasına başladığını belirtiyor. 


Ünlü tarihçi Hayrullah Efendi kuşatmanın başlangıcını bir başka şekilde anlatıyor: 


“İstanbul'u kuşatmak için yüz elli binden fazla piyade ve süvari silahlarıyla savaşa hazır olduktan başka on binden fazla mühimmat arabası hazırlandı. Gelibolu limanından bir miktar geminin Boğaziçi'ne dolaştırılması gerekli görüldügünden Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey'e gemiler hazırlanması için haber gönderildi. Şehrin uygun yerlerine hendekler kazdırılmak, kuvvetleri yerleştirme kaidesince savaş hattının hangi tarafta tutulması, ordunun ne tarafta ordugâh kurması, tabyaların nasıl inşa edilmesi, mühimmatın ne şekilde hazırlanıp verilmesi gerektiği, savaş malzemeleriyle ilgili hususlar derinliğine tartışıldı. Bunun dışında 


Görülüyor ki Lamartine de art niyete dayanan ifadelerinde Hammer'in eserine uyuyor. 
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İstanbul'un iç durumunun araştırılıp öğrenilmesi için Başvezir Halil Paşa görevlendirildi.* 


1453 yılı şubatının birinde İstanbul fethi için Edirne etrafında toplanmış olan askerler, seyirciler ve akıncılarla hareket edildi. Daha önceden döktürülmüş olan kuşatma topları ellişer çift öküze çektirilerek iki yüz altmış beş bin askerle** İstanbul önlerine gelindi. Topların ağırlığı sebebiyle üç dört günlük yol altmış dört günde ancak alınmıştı. Nisanın birinci perşembe günü Eyüp üzerinden Maltepe düzlüğüne konuldu. Ertesi cuma günü sözü edilen toplar Eğrikapı ile Topkapı karşısına konuldu. İki gün sonra ordunun ağırlığı gelip yol yorgunlukları alındı. Nisanın altıncı cuma günü namaz vaktine kadar altı gün zarfında tabyalar yapılıp içlerine toplar konuldu ve o gün Osmanlı askerleri bölük bölük kaldıkları yerden kalkıp sağ kanat Anadolu askeri ile Yedikule kapısına kadar, sol kanat da Rumeli askeri ile Ayvansaray kapısından Yenikapı'ya kadar surları sardı. Padişah kendisine mahsus 


kk 


olan Hassa ordusu*** ile ortada bulunuyor; yüz bin kadar 


esnaf, duacı, seyirci de ordu halkıyla geride hazır duruyordu. 
Kumandanlardan Zağanos Paşa ile Karaca Bey Galata tarafıyla Kasımpaşa sahillerini abluka altına almakla vazifelendirilmişlerdi. Nihayet nisanın altıncı cuma günü namazdan sonra anlatıldığı şekilde kale kuşatılmaya başlanmıştır.” 


* 


İmparator Konstantin Paleolog'un Mora prensliği zamanında Başvezir Halil Paşa'nın devlet adına onunla birçok iletişimde bulunduğu ve konuştuğu hatta imparatorun imparatorluk tahtına onun aracılığı ve devletin hususi yardımıyla oturmuş olduğu; Halil 

Paşa'nın Rum ileri gelenleriyle devlet işlerinden dolayı tanışıklıkları ve İstanbul hakkında özel bilgilere sahip bulunduğu bir gerçek olduğundan şehrin iç durumunun onun 

vasıtasıyla araştırılması uygun görülmüştü. 

** Bu askerlerin hepsi savaşçı değildi; yarısına yakını seyirci ve birçoğu da Hazreti Akşemseddin'in maiyetindeki Babai dervişleri (Babai tarikatına bağlı kimseler (y.n.)) 
ile ordu amelesiydi. Dolayısıyla savaşçı sınıfın sayısı seksen binden fazla değildi. 

*** Hassa Askeri: Padişahı veya hükümdarı korumakla görevli askeri sınıf. (y.n.) (F.D.) 
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Türkçe edebi bir eserde kaleyi kuşatmaya gelen asker sayısının iki yüz binden fazla olduğu; orduda bulunan topların miktarının da üçü büyük ve diğerleri basit olmak üzere yüz otuza vardığı; bunların en büyüğüne Edirne'den İstanbul'a getirilirken elli çift öküz koşulduğu, yolda idaresi için dört yüz adam verildiği; iki yüz elli kişinin de yolları düzeltmek, köprüleri sağlamlaştırmakla vazifelendirildiği; bu zorluklar sebebiyle Osmanlı ordusunun sur karşısına ancak iki ayda ulaşabilmiş olduğu; yerli ve yabancılardan kaleyi savunanların otuz bin kişiden fazla olduğu belirtiliyor. 


Büyük Ansiklopedi'ye göre Fatih 7 Nisan 1453 tarihinde ordugâhtan çıkıp kale bedenlerinin eteklerine kadar ilerleyerek 11 Nisanda karşı muhiti tamamlamış, toplarla diğer 
savaş araçlarını bu hat üzerinde düzenlemiş ve kurmuş, 12 
Nisanda Osmanlı donanması Beşiktaş koyuna (Dolmabahçe önlerine) gelerek demir atmıştır. 


Hammer'e göre Osmanlı kuşatma hattı imparatorluk sarayı önündeki Ahşapkapı'dan* Yedikule kapısına değin uzanıyordu. Fatih Sultan Mehmet Eğrikapı'nın karşısındaki tepenin gerisinde kendi karargâhını kurduğu gibi en büyük topunu da imparatorun yeniden kuvvetlendirip sağlamlaştırmış olduğu bu kapı önüne yerleştirmişse de bu topun burada fazla etkili olamayacağı anlaşıldığından onu St. Romain kapısı karşısına getirtmiş; o zamandan beri bu kapı Topkapı adıyla anılmıştır. Bu topun iki tarafına daha küçük çapta, fakat her biri yüz elli livr ağırlığında gülle atan diğer iki büyük top yerleştirilmişti. 

Porte de bois adındaki kapının kara tarafı surlarının Haliç'e ulaştığı noktada bulunan 

Ensar kapısı olduğu, ahşaptan yapıldığı için ona bu adın verildiği bazı tarih kitaplarında 

yazılıysa da bazı tarihçiler de onun Tekfur Sarayı önündeki ahşap imparatorluk sarayı 


kapısı olduğunu söylemektedirler. Hayrullah Efendi Tarihi'nin bu kapıyı Haliç kenarında göstermesi önceki rivayetleri doğrulamaktadır. 
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Lamartine diyor ki: Hunyade tarafından Fatih'in huzuruna vazifeli olarak gönderilmiş olan bir Macarın tavsiyesine uyarak Padişah Edirne'de dökülmüş büyük topla ona yakın büyüklükteki diğer birkaç ağır topu St. Romain kapısının 
karşısına koydurttu. Daha küçük çapta toplardan oluşan 18 
batarya Macar mühendisleri vasıtasıyla Galata tepelerinden Marmara'ya kadar olmak üzere surlar hattının karşısına aralıklı olarak kurulmuştu. (Bu ifadesinde Lamartine'in işleri Macar mühendislerine gördürtmesi dikkate değer!..) 


Edebi bir risale hücum cephesinin kara tarafından seçilmesinden söz ederek şöyle diyor: 


“Her ne kadar şehrin su çevrili olan taraflarında sadece yalın kat bir duvar varsa da Haliç'in girişi o zamanlar kırılması imkânsız bir zincirle kapatılmış olduğu gibi Langa bostanı ve Kadırga birer liman idiler ve etrafları da hendek ve kulelerle sağlamlaştırılmıştı. Bu sebeple harekâtın kara tarafından yürütülmesi daha kolay görüldü. 


Hâlen izleri görüldüğü üzere İstanbul suru o zaman kara tarafında Ayvansaray sahilinden Yedikule'ye varıncaya değin iki kat sağlam beden ve birçok burçlarla kuvvetlendirilmiş, su ile dolu derin bir hendekle de denizden denize kesilmiş olduğundan İstanbul'un fethi imkânsız gibi görünüyordu. 
Ancak Padişah'ın kahramanca gayretine karşı hisarın dayanıklılığı fayda vermedi.” 


İstanbul'un uzun süre dayanamayacağı meydandaydı. Bununla birlikte bin beş yüz yıllık bir imparatorluğun sonu ve İstanbul gibi yerkürenin tek merkezi sayılan ünlü bir şehrin bir idareden başka bir idareye geçmesi büyük olaylardan olduğu için yine bir süre dayandı. Çünkü Cenevizlilerden birçok gemilerle yardımcı asker gelerek memleket içine sokulmuş ve 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İstanbul Fetihnamesi'nden anlaşıldığı üzere Galata'daki Avrupalılar Osmanlı saltanatı ile barış hâlinde iken onlardan gizlice İstanbul'a yardımdan geri kalmamış olduklarından imparatorluk hükümeti bunlardan cesaret almış; bundan dolayı savaş sırasında kuşatmacıların toplarının açtığı gedikler derhâl kapatılır olmuştu. Nihayet imparatorluk idaresi olanca gücünü toplamış ve Cenevizliler tarafından yapılan yardımdan da kuvvet alıp savaş ve savunmaya girişmişlerdir. 


Şehir içinde yerli ve Avrupalı birçok asker kol kol kale surlarına paylaştırılmış, Yenibahçe kısmında bir miktar yardımcı asker toplanmıştı. Kalenin burç ve duvarları çepeçevre mızraklı askerlerle çevrilmişti. İstanbul'da ahşap ev âdeti yoktu; her mahallesi kârgir* ve muntazam sokakları geniş, birçok büyük ve önemli binaları, sarayları içeren şehirde halk ile askerin altı aylık önemli ihtiyaçlarını sağlayacak erzak ve mühimmat mevcuttu. 


Bununla birlikte kale halkı son derecede büyük bir ümitsizlik içinde kaldığından, “Doğu ve Batı kiliselerinin birleşmesi ile Katoliklerin gerçek himayelerini elde edebiliriz ve böylece yapılacak yardımlar sayesinde kuşatmanın baskısın- dan kurtuluruz...” gibi sözleri dillerinde dolaştırdıklarından Rum papazlarının akılları başlarından giderek, “Çaremiz kalmadığı takdirde Osmanlı idaresi altına girerek mezhebimizi ve yolumuzu korumak, ayin usüllerini değiştirerek düşmanı yenmekten hayırlıdır.** Hemen kiliseler açılsın, halk dua ile * oKârgir: Taş ve tuğladan yapılmış yapı. (y.n.) (TDK) 

** Katolik ve Ortodoks kiliselerinin (diğer bir tabirle Doğu ve Batı kiliselerinin) o sıralarda birleşmesi Osmanlılar için haddinden fazla zararlıydı. Bu birlik sağlansaydı İstanbul meselesi, büyük bir Avrupa meselesi renk ve şeklini alacaktı. Bu birleşmenin önüne geçerek Doğu kilisesine bağlı devlet ve milletleri Kaloliklerden ayırmak, böylece haçlı savaşları darbelerinden kurtulup fetihlerini ve gelecekteki başarılarını güvence altına almak Osmanlılar için çok önemliydi. Fatih Sultan Mehmet'in fetihten sonra “Rum Patrikliği” makamını 


yeniden kurarak Rum halkına hiç ummadıkları imtiyazlar ve mutluluklar vermekle ne kadar büyüklük, siyasette ne kadar yüce bir iktidar göstermiş olduğu çok kolay anlaşılır. 
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meşgul olsun!..” demeye başladılar. Bu yüzden papazlar tarafından haddinden fazla taassub gösterilmişse de halk Osmanlıların kahredici darbelerinden korkmuş olduklarından Katoliklerle birleşmek kararından dönmedi. Papazlarla halk arasında dedikodu çoğaldığından yardım ettikleri takdirde birleşmek vaadi ile papa tarafına ve diğer Katolik hükümdarlara temsilciler gönderildi.* 


Her türlü hazırlıklar bitip de hücuma başlanacağı sıralarda Fatih Sultan Mehmet, Mahmut Paşa'yı”* elçi olarak imparatora gönderip boş yere kan dökülmemesi, ocakların sönmemesi için kalenin Osmanlılara teslim edilmesini teklif etti. Böylece de medeniyet âlemine karşı büyük bir insanlık eseri gösterdi. 


İmparator kalenin olağanüstü dayanıklılığına, askerinin cesaret ve maharetinden çok yakında Avrupa'dan gelmeleri beklenilen büyük yardımlara, şehir içinde silaha sarılanların çokluğuna*** güvenip gururlanarak elçiyi reddetmişti. 


* Hayrullah Efendi Tarihi. 

** Fetihten sonra Halil Paşa'nın yerine başvezirlik makamına yükselmiş olan Mahmut Paşa. 

***Lamartine'e göre bu sırada İstanbul'da üç yüz bin kişi vardı. Bu nüfusun üçte birinin silah kullanabilir durumda olduğu, bu miktarın da hiç olmazsa yarısının İstanbul'un bütün hayatını tehdit eden müthiş bir savaşta silaha sarılacağı kabul! edilirse, yabancı yardımcı askerlerden başka surlar üzerinde elli bin kişinin şehri savunmada rol aldığını kabul etmek olağan ve gerekli olur. Bundan başka çoğu Rum ve Avrupa tarihlerinin hatta Hammer'in savaşın cereyanı hakkındaki ifadeleri, halktan büyük bir kısmının kuşatmanın son zamanlarında bedenler üzerinde bulunduğunu dolayısıyla gösteriyor. Bu durumda savunan kuvvetlerin miktarını elli binden fazla kabul etmek akla en uygunu iken, bundan önce ilgili bahiste belirtildiği üzere, hemen bütün Rum ve Avrupa tarihçilerinin Rum tarafı kuvvetlerinin sayısını son derece az göstermekle onlara, O Zamanın Ispartalılarına bir kahramanlık hissesi çıkarmaya çalışmaları gerçekten gülünç bir davranıştır. Doğruyu söyleyen bir tarihçi gibi tanındığı hâlde Osmanlı Tarihindeki büyük yalanları, art niyetlilikleri meydanda olan Lamartine de onlara karışarak diyor ki: “Üç yüz bin kişinin bulunduğu şehir imparatora ancak az bir sayıda gerçek asker verebiliyordu. Konstantin'in sarayında mevcut askeri kuvvetlerin defterini tutan genel teşritat vekili Phranzes, silah altında ancak beş bin Rum sayabildi. Beş altı bin yabancı yardımcı askerini de Cenova asilzadelerinden Justiniani imparator adına toplamış, başkentin savunmasına getirmişti. Eskiden Konstantin'in hükmü altında bulunan Mora ve Pire'den getirmiş olduğu bir avuç ispartalıyı da bu miktara eklemek gerekir.” 
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Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet derhâl kuşatma savaşına başlanmasını emretti. Hammer'e göre 1453 yılının 
11 Nisanında (Hayrullah Efendi Tarihi'ne göre 6 Nisanda) 
en büyük Osmanlı topunun şafak vakti yapmış olduğu birinci atış İstanbul ufuklarını zangır zangır titreterek kuşatma hücumuna başlandığını her iki tarafa da ilan ediyordu. 


Kuşatma hattı boyunca yerleştirilmiş olan bataryalardaki bütün toplar ateşe başlamıştı. En büyük topu doldurmak için iki saatlik bir zaman gerekiyor, bu durumda bu topla günde ancak sekiz atış yapılabiliyordu. 


Lamartine'in ifadelerine göre Urban'ın dökmüş olduğu bu top tunçtandı. Güllelerinin çevresi on iki karış, ağırlıkları ise 1200 livr idi. Yüz öküz ve yedi yüz kişi ile hareket ettirilebilen bu topun Edirne'den İstanbul'a kadar taşınması işine beş yüz çift öküz ve üç bin topçu askeri ayrılmıştı. 


Merhum Hayrullah Efendi ünlü tarihinde -İstanbul kuşatmasında kullanılan toplardan ve bunların atışa başlamalarından söz ederek- diyor ki: “Padişah hazretleri Edirne'de kuşatma toplarını Macar Urban, mühendis Sarıca, mimar Müslihittin vasıtasıyla bakır ve pirinçten karışık olarak döktürmüştü. Bunlardan dört parçası yüz elli kantar ağırlığında mermer gülle atardı ve bir yerden başka bir yere taşınması için elli çift öküzle altı yüz topçu amelesi gerekirdi. Bunlardan başka on dört batarya top daha hazırlattırılmıştı. Nisanın altıncı günü cuma namazı Eyüp düzlüğünde kılınıp da kalenin kuşatılmasına başlanması emri verilince kale topa tutulmaya başlandı. Sözü edilen büyük topların doldurulup atılması işi iki saat aldığından günde yedi defadan fazla atılamıyorlardı. Fakat imparatorluk sarayı önündeki Ensar kapısından Yedikule kapısına kadar olan mesafe üzerinde on 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dört yere top bataryası yerleştirildiğinden onlar nöbetleşe aralıksız olarak ateşleniyor, arada bir büyük toplar da atılınca yer gök çınlıyordu.” 


Haber-i Sahih adlı Osmanlı tarihi de Fatih'in Edirne'de döktürdüğü bu toplardan birinin devletin bilgili kişilerinden Sarıca Paşa, diğerinin Macar Urban adlı mühendis tarafından dökülmüş ve her birinin beşer yüz okkalık mermer gülle atan çok büyük şeyler olduğunu; her ne kadar günde yedi sekiz kereden fazla atılamıyorsa da her atıldığında memleketin şiddetli bir zelzeleye uğramış gibi temelden sarsıldığını; güllerinin değdiği burç ve kale bedenlerini darmadağın ettiğini anlatıyor. 


Toplar kale üzerine taş gülle yağdırdıkları sırada en büyük top fazla bir zaman geçmeden patlayarak kendini dökmüş olan top ustası zavallı Urban'ı öldürmüştür. Bununla birlikte sonraları bu toptan yine faydalanılmaya çalışılmış, fakat istenilen netice elde edilememiştir. 


Bu kadar büyük bir topu dökmeye kalkışmanın aslında bu konuda bilgisizliğin eseri olduğunu Jouannin adlı tarihçi La Turgutie isimli eserinde ifade ediyor. Böylece Fatih'in -hatta Amerikalı Rodmen'inkinden daha büyük olan- dünyanın en büyük topunu yapmak gibi olağanüstü bir güç göstererek kazandığı büyük üne gölge düşürmek gibi bir art niyetlilik gösteriyor. 

Kötü niyette ondan aşağı kalmayan Hammer de diyor ki: 


“Bu sıralarda meşhur Hunyade tarafından Macaristan adına Fatih'in huzuruna gönderilmiş olan Macarlı bir yetkili Osmanlı ordugâhında bulunuyordu. Bu zat bir gün büyük topun atışında hazır bulundu. Nişancının beteriksizliğini görünce ona hemen bir gedik açma yolunu gösterdi. O da 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belli bir yönde duvarın birçok noktalarını art arda atışlarla zayıflatmak, böylece devrilecek duruma getirilmiş bir duvar kısmının ortasına tekrar tekrar ve toplu olarak atışlar yaparak bu kısmı devirmeye çalışmaktan ibaretti. Bu şahsın tavsiyesi kabul edilerek söyledikleri uygulanmış, böylece gedik açmada tam başarı gösterilmiştir. İşte sözü edilen bu büyük topu bir Macar dökmüş, onun faydalı bir şekilde kullanılmasını yine bir Macar Osmanlılara öğretmiş ve göstermiştir.” Yabancı tarihçilerin, Osmanlıların şan ve şöhretini lekelemek için ağızlarına geleni söylemeleri, her türlü kabiliyet ve bilgiyi batılılara has saymaktan kendilerini alamamaları Hristiyanlığın garipliklerinden, sayılsa yeridir. 


Türkçe edebi bir risalede büyük topun patlaması meselesinden söz edilerek deniyor ki: 


“Yeni olan bir şey, ne kadar hünerli ellerden çıkmış olursa olsun yine bir eksik tarafı vardır. Bunun gibi, ateşli silahlar da Hazreti Fatih gibi kabiliyetli bir mucit tarafından bulunmuş ve hayli ilerlemişti; ancak yine birtakım büyük kusurlardan kendini kurtaramadı; hatta en büyük topun bir defa doldurulup atılması iki saati aldığı için günde ancak sekiz kere kullanılabiliyordu. Bununla birlikte fazla ısınmasının önüne geçecek bir imkân da bulunamadığından bir gün top, doldurulurken parçalandı. Bu olay ise Fatih'in icat kabiliyetinin bir daha ortaya çıkmasına fırsat verdi. Padişah'ın verdigi emir üzerine diğer iki büyük top her atıştan sonra zeytinyağıyla yağlanmaya başlandı ve böylece yardımcı oldukları maksatta hatasız olarak kullanılmaları mümkün oldu.” 


En büyük Osmanlı topu ile bunun yanlarındaki diğer iki büyük toptan ve bunlardan daha küçük öbür birçok ateşli silahlardan oluşan Osmanlı kuşatma silahları Yedikule'den 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krallık sarayının Odunkapısı (Ensar kapısı) denilen kapısına kadar uzanan bütün kuşatma hattı üzerine dağıtılmıştı. On dört bataryadan oluşan bu toplarla Fatih'in kale önüne getirmiş olduğu çok sayıda mancınıklar kale duvarlarını yıldırım gibi darbelerle dövüyor; bu sırada Osmanlı okçuları Rum kuvvetleri üzerine yağmur gibi ok yağdırıyorlar; Novob erda dağları tarafından ilerleyerek gelmiş olan Osmanlı lağımcıları da yer altında yaptıkları kazma çalışmalarını kale hendeklerine doğru ilerletiyorlardı. Ve Osmanlılar -kendilerini hiçbir tehlikeye atmaksızın- bu deliklerden Bizans kuvvetlerine büyük zararlar verdiler.* 


Kalenin zaptını kolaylaştırmak için Hazreti Fatih Sultan Mehmet döktürdüğü toplardan, mancınıklardan başka dört parça da tekerlek üzerine bindirilmiş büyük kule ve ayrıca Rumca “şehirler zapt eden” manasına “epepoilin” dedikleri çeşitten bir de ağır kuşatma makinesi yaptırmış- u. Birçok tekerlekler üzerinde hareket eden bu makinenin yanlarına içten ve dıştan üç kat deri kaplanmıştı. Düşman ateşinden yanmaması için bu deriler devamlı ıslak tutuluyordu. Bu aracın tepesinde askerleri korumaya mahsus kuleler ve siperler mevcut olduğu gibi alt kısmında şehir tarafına doğru açılan üç kapısı vardı. Hareketli büyük bir kule tarzında olan bu makinenin içi -kale hendeğini doldurmak için kullanılacak- odun, demet ve sepetle doluydu. 
Bu müthiş kulenin icabında sarkıtılıp kaldırılabilen köprüleri de bulunuyordu; dolayısıyla kale duvarına yaklaşılıp da bu köprüler indirildiğinde beden üzerindeki düşman askeriyle savaşılabilecek, bedenin düşmandan temizlenmesi mümkün olacaktı. 


Hammer. 
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"Türkçe edebi bir metinde kuşatma zamanı ateşli silahlardan başka kullanılan hücum silahları ve özellikle sözü geçen “epepoilin” denilen hareketli kulelerden bahsedilerek deniyor ki: 

“Hazreti Padişah'ın kabiliyet ve ileri görüşü, İstanbul'un fethi gibi büyük bir işi, daha denenmemiş bir aracın etki gücüne bırakmasına engel olduğu için kuşatmaya birçok mancınık da getirmiş; içine oklu ve tüfekli asker ve düştüğü yerde ateş alarak etrafı yakan kimyevi maddelerle dolu şişeler konarak kale üzerine gönderilmek üzere tekerlekli dört kule yaptırmıştı. 


Bir gece bu seyyar kale Topkapı üzerine gönderilerek orada bulunan burcu harap etti; fakat imparatorun gösterdiği olağanüstü gayretler sayesinde Rumlar harap olan yerleri sa- 


baha bırakmaksızın onardıktan başka neft şişeleriyle kuleye 


çıkan Osmanlı askerlerini yaktılar.” 


Avrupada çok iyi tanınan Lamartine de kuşatma savaşının ilk olaylarını şöyle anlatıyor: 


“Top ateşi nisanın yedinci günü şafak vakti bir yanardağın patlaması gibi başladı. Epeyce süren çarpışmadan sonra surun bir kısmı yıkıldı. Konstantin devamlı ayakta, bazen gedik yerinde, bazen surların gerisinde bulunarak açılan gedik yerini kapamak için Justiniani ile birlikte içleri taş ve toprak dolu fıçıların yuvarlanmasına bizzat yardım ediyordu. Bundan başka gedik yerine yapılacak bir hücuma karşı olmak üzere ikinci çemberin gerisinde sur yerine geçecek bir astar duvarı hazırlartmıştı. 


Fatih Sultan Mehmet kuşatmanın başlamasından itibaren geçen on gün zarfında kendi askerlerini siperler gerisinde tutmak ve kendi kuşatma bataryalarında mazgallar açarak 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arkalarından atışa devam etmekle yetinmiş, Urban'ın yaptığı büyük topun tesiriyle İstanbul sur, burç ve kapılarının yer yer yıkıldığını görmüştü. 

Tunçtan yapılmış olan bu top -Galatadaki Cenevizlilerden temin edilen fazla miktarda zeytinyağı kullanılarak- ancak iki saatte soğutulabiliyor, dolayısıyla bu topla günde ancak sekiz kere atış yapılabiliyordu. Bununla birlikte bu topun atışı korkunç bir yer sarsıntısı gibi surları yarmaktaydı. 


Kuşatmanın onuncu günü bu büyük top patlayarak onu icat eden Urban'ı öldürmüş, parçaları suru aşarak, bir taraftan Hipodrom'a (Sultan Ahmet Meydanı denilen At Meydanı), bir taraftan da Haliç'e kadar varmıştır. 


Fatih bu topu kaybetmişse de onun tesirleri neticesinde kendi önünde -imparator tarafından ancak basit bir şekilde kapatılabilmiş- yirmi gedik yeri görmüştü. 

Padişah büyük topunu kaybedince Tokat ve Sivas lağımcılarını sulu hendeklerin altından surların temellerine doğru lağım dehlizleri açmakla görevlendirdi. Bunlar bu hendeklerin altından lağım dehlizlerini ahşap çerçeveler kullanarak surların altına kadar vardıracak, çerçevelerin yakılmasıyla surlar göçürülecekti. 


Fatih bir taraftan da hareketli kuleler yaptırıp bunları da surlar üzerine göndermişti. Bu kulelerin her biri düşman gözünden gizli birkaç yüz yeniçeriyi taşıyordu.” 

Sarayburnu'nda ve Kız Kulesi'nde epeyce topları bulunduğu, deniz tarafı surla çevrili ve iyice korunmakta olduğu için bu taraftan korkuları olmayan Bizanslılar kara tarafını savunmaya önem vermişlerdi. Osmanlılar da Topkapı ile Eğrikapı arasındaki sur kısmını hücum cephesi seçmiş olduklarından kaleye en fazla bu kısımdan yüklenmişlerdi. Bu hücum cephesi karşısındaki mevzilere yerleştirilen Osmanlı topları kalede her gün gedikler açtıkları hâlde açılan, yerler anlatıldığı üzere İmparator Konstantin'in bitmez tükenmez gayretleriyle gününde tamir ediliyor, yeniden bir dayanma gücü kazanılıyordu. 


Bundan başka İstanbul'da mevcut bütün papaz, keşiş ve patrikler bütün şehir halkını savaşa teşvik ettiklerinden halkın hepsi kale bedenleri üzerine atılarak savunmaya katkıda bulunmaya çalışıyor, çarpışma gittikçe kızışıyordu. 


Hammer diyor ki: “Güneşin batmasından sonra gedik yerleri -içlerine taş ve toprak doldurulmuş fıçılar ve sepetlerle- derhâl kapatılmakla birlikte Rum tarafının işçileri gerekli kazı işlemleriyle Osmanlı lağımcılarını açmış oldukları lağımlardan çıkarmayı yahut kazdıkları dehlizleri tahrip etmeyi başarıyorlardı.” 


Büyük Ansiklopedi de şöyle diyor: “Osmanlıların ilk teşebbüs ve hücumları imparator ve Justiniani tarafından sonuçsuz bırakılmıştır. Rum tarafı kendi surlarını yumuşak bir nevi harç ile kapatmış olduğundan Osmanlılar tarafından atılan taş gülleler bu surlarda büyük hasarlar meydana getirememişlerdir.” 


Bir edebi eserde kuşatmanın ilk zamanlarında Rum kuvvetleri tarafından Osmanlılara karşı bir çıkma yapıldığından söz edilerek deniyor ki: 


“Kuşatma başlayınca bir taraftan İslam ordusundan başlayan ateşin şiddeti, bir taraftan Fatih'in hususi planı üzere yapılan metris ve sıçan yolları Osmanlı ordularını emniyet altında tuttuğundan Rum tarafı hücum kuvvetlerini kovmaktan bütün bütün ümitlerini yitirerek şanslarını denemek kabilinden kaleden dışarı şiddetli bir çıkma hareketi tatbik ettiler. Fakat İslam orduları ölümden korkar veya hücumdan kaçar takımından olmadığı için bir iki hamle yapar yapmaz kahraman düşmanlarının darbelerine karşı koyamayacaklarını anlayarak geri çekilmek zorunda 


kaldılar.”* 


Kont Segür Doğu Roma İmparatorluğu Tarihi'nin ikinci cildinde diyor ki: 

“Osmanlıların kazma işlemlerine karşı Bizanslıların denediği çıkma ve hücum hareketi başarılı olamadığı ve bu işlemlere engel olunamadığı için Osmanlı orduları kendi hatlarını sağlamlaştırarak oralarda iyice yerleştiler; kalenin burçlarından birçoğunu yıktılar. Birinci çemberin duvarlarını sarsıp bu duvarları atlamaya çalıştılar. Bu sırada Osmanlı lağımcıları bir çarpışma için lağım dehlizi açmaya çalışıyorlardı. Aynı zamanda “galer” denilen cinsten yüz kadar Osmanlı gemisi ile iki yüz Osmanlı gemisi Haliç'i kapatan zinciri hep birlikte kırmaya, Haliç'e girmeye çalışıyordu. Diğer taraftan kale içindekiler Osmanlılar üzerine ok, kurşun, gülle yağmuru yağdırıyor; ağır kayalar, büyük değirmen taşları yuvarlıyorlardı. Rum ateşi Sultan Mehmet'in kale bedenlerine karşı ileri sürdüğü hareketli ahşap kuleleri yakıp kül ediyordu. Bizanslıların mızrakları, her türlü engeli atlayarak büyük bir cesaret ve kahramanlıkla kale bedenlerinin tepesine kadar çıkmayı başaran birçok Osmanlıyı kale hendeklerine yuvarlıyordu. 


Bu risale Rum tarafının belirtildiği şekilde şiddetli bir çıkma harekâtı uyguladıklarını bildiriyor ve Kont Segür'in Doğu Roma İmparatorluğu Tarihinde de böyle bir çıkıştan söz ediliyorsa da diğer çoğu Osmanlı ve Avrupa tarih kitaplarında böyle bir hareketten asla bahsedilmemektedir. Dolayısıyla bunun, Rumlara ayrıca bir kahramanlık payı çıkarmak için bazı Hristiyan tarihçileri tarafından uydurulmuş, tercüme ve aynen alınma suretiyle Türkçe olan söz konusu esere girmiş olması uzak bir ihtimal değildir. 
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İşte bu çarpışma olanca şiddetiyle devam edip dururken bir Osmanlı kolu, lağımcıların açmış olduğu bir tünelden kaleye doğru ilerleyerek sur içine çıkmak üzere bulunuyordu. Fakat Legrand adında bir mühendis onların ayak sesini işitti, gürültülerini duydu. O da karşı bir tünel açarak üzerlerine doğru ilerlemeye başladı. Nihayet onlarla yer altında çarpışmaya girişerek ve onları ateş ve dumanla karşılayarak geri çekilmek zorunda bıraktı. 


Osmanlı donanması zinciri kırıp Haliç'ten içeri giremedi. Rum gemileri (galerleri) bu zincirin gerisinde hücumdan korunmuş bir durumda Osmanlı gemileri üzerine ateş yağdırıyor, Osmanlı gemilerini dağıtıyordu. Binlerce Osmanlı şehidi, üzerinden geçip atlayamadıkları hendekleri dolduruyor, arkadaşlarına korkunç bir manzara arz ediyorlardı. Bu sıralarda havada birdenbire bir kızıllık belirdi. Osmanlılar bu kızıllığı hayra alamet saymazlarken Rumlar bunu bir kurtuluş belirtisi olarak kabul ettiler. 


Nihayet şans Bizanslılara güldü. Osmanlılar yorgun bir hâlde kendi metris hatlarına girdiler, mahvolmak üzere bulunan Rumlar işte böylece bir başarı günü daha görmüş oldular. 


Ertesi günü Osmanlılar hücuma yeniden başlamak istiyordu; ancak şafak söktüğünde Fatih Sultan Mehmet büyük bir hayretle gördü ki yorulmak bilmeyen Konstantin istirahatını feda ederek o geceyi de büsbütün işe, faaliyete vermişti. Onun emirleri ve gayretiyle gösterilen ve eşsiz, emsalsiz denilebilecek bir faaliyet sayesinde bütün gedik yerleri kapanmış, surlar onarılmış, yıkılan burçlar tekrar yukarıya kaldırılmıştı.” Kont Segür'in bu beyanlarından çoğunun taassub kaygısına dayandığı hatırdan çıkarılmamalıdır! 
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En ünlü tarihlerimizden olan 77c4- Tevârih ile Solakzâde Tarihi'nin ilk savaş olayları hakkındaki beyanlarının özetini aşağıda kaydederek bu konuya son veriyoruz: 


“...Sabah olunca ejderha başlı toplar mevzilerine kuruldu. Yeniçeri ve azap askeri metrislere sokuldu; toplar hisarın dört duvarını dövmeye, buralarda gedikler, yarıklar açmaya başladı. Bunların ağzından çıkan ateş düşmanın gözlerini kamaştırıyor, ortalığa yayılan duman bulutları gündüzü geceye çeviriyordu. Düşman tarafından atılan top ve tüfek mermileri nice mücahitlerin bedenlerini devirdi. Bunca şehitlerin döktüğü kanlarla savaş meydanı gül bahçesi rengini almıştı.” 


“Grejuva” Denilen “Rum ateşi”nin 
Rumlar Tarafından Kullanılması ve 
Niteliği cc rejuva” diye bilinen Rum ateşi Rumlarca öteden beri 

biliniyordu ve İstanbul kuşatmalarında defalarca Arap mücahitlerine karşı kullanılmış, bırçok kere şehri yabancıların eline geçmekten kurtarmıştı. Bu ateş İstanbul'un son kuşatmasında da Rumlarca biliniyor idiyse de bunun faydalı bir şekilde kullanılmasını onlara bir Macar dökümcü öğretmiştir. Bu konuda Hammer diyor ki: “Alman asıllı Macar dökümcülerinden Jean Grant Rum ateşi (Feu Gregeois) denilen ateşli nesneyi ne şekilde daha faydalı olarak kullanabileceklerini Rumlara öğretmiştir. Osmanlıların büyük toplara sahip olmalarına karşılık Run:lar da bu müthiş ateşli 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nesne ile dengeyi sağlamayı başardılar. Gerçekten de Osmanlıların geceleyin St. Romain burcunu (Topkapı burcunu) tahrip etmeye gelen büyük kulesi bu şiddetli ateş vasıtasıyla Bizanslılar tarafından yakılarak kül edilmiş; düşmanının şiddetli savunmasını övmekten bir türlü kendini alamayan Sultan Mehmet, Rumların yalnız bir gece içinde böyle büyük bir iş yapacaklarını asla tahmin etmediğini ifade etmekten çekinmemiş; savunmayı idare eden Giustiniani'yi türlü takdir sözleriyle yüksek sesle alkışlamıştı.” Giustiniani'nin savaşın son zamanlarında savaş ve çarpışma meydanını bırakıp gitmiş bir firari olduğuna bakılırsa, Hammer'in onun hakkındaki övgülerinin elbette gereğinden fazla olduğu anlaşılır. 


Son İstanbul kuşatmasında Bizanslılar Rum ateşi sayesinde Osmanlı donanmasına çok hasar vermişler ve çok sayıda İslam askerini şehit etmişlerdi. Ancak ileride ayrıntılı olarak anlatılacağı üzere bu silah en sonunda martin ve ejderha ağızlı toplarımızla başa çıkamamış, bu başarısızlığı üzerine dünyaya küsüp varlık âleminden sönüp giderek kaybolmuştur. Bununla birlikte AM/xf4ssa/ isimli tarihte bu ateşin yakın zamanlara kadar kullanılmış, hatta zamanımızda kullanılan roketlerin yapısının esasını oluşturduğu söyleniyor. 


Rum ateşinin bileşimi ve niteliği hakkında elde ettiğimiz önemli bilgileri aşağıya aktarıyoruz: 


Avrupalılar, çok tesirli bir çeşit yanıcı karışımdan ibaret olan Rum ateşinin ilk önce Araplar tarafından icat edilerek onlardan Bizanslılara, yani eski İstanbul halkına geçtiğini zannediyorlar. Bu ateş 330 yılında ve Büyük Konstantin'in hükümdarlığı zamanında ilk defa olarak kullanılmaya başlamıştır. Bununla birlikte Rumlardan Kalinikos 668 yılında Rum ateşinin kendisi tarafından icat edildiğini iddia etmiştir. 


Bu karışım için icabına göre neft yağı ile baruttan veya barutla çeşitli reçineli maddelerden meydana gelen bir eriyik kullanılırdı. Bu karışım özellikle su üzerinde de yandığı için birçok kereler düşman gemilerini yakmada işe yaramış ve İstanbul'u defalarca (bir rivayete göre iki kere) yabancı eline geçmekten kurtarmıştır. 


Petit Journal gazetesinin 5 Ocak 1892 tarihli 12063 numaralı kopyasında Feu Gregeois denilen ve şimdiye kadar ne olduğu layıkıyla ve doğru olarak hâlâ iyice bilinmeyen Rum ateşi hakkında verdiği bilgiler, Avrupa'da, bilhassa Rum ve Yunan ilim cemiyetlerinde, eski eserler ilmi ve tarihi araştırmalar açısından çok önemle karşılandığı, hayret ve şaşkınlık sebebi olduğu için tercüme edilerek aşağıya alınmıştır: 


“Bizanslıların kendi asırlarında olağanüstü büyük bir kuvvete sahip olan Araplara karşı kullanarak sayesinde İstanbul'u Arap mücahitlerinin istilasından kurtardıkları, Rum ateşi adlı ateşli nesne, siyah top barutundan yapılma kimyevi maddelerden müteşekkil, dolayısıyla güherçile* ile kükürt ve kömürü ihtiva ediyordu. 


Bu ateş çoğunlukla sıvı hâlde kullanılırdı; çünkü Kafkas- ya petrolünün yatakları Rumların elindeydi. Rum ateşi ile adi siyah top barutu arasında başlıca bir fark vardı ki. O da Rum kimyacılarının barutun karışık maddelerine yanmış kireç ilave etmeleridir. Bu kireç ıslanınca (su ile sönünce) barut karışımını tutuşturmaya yeterli bir sıcaklık meydana 


* Güherçile: Tarımda gübre, hekimlikte ilaç olarak kullanılan barut vb. patlayıcı maddeler yapımına yarayan, beyaz renkte ve ince billurlar durumunda birleşik bir madde, potasyum nitrat. (y.n.) (TDK) 
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getirirdi. Dolayısıyla bu ateşin sekizinci asırdaki tesiri, zamanımızda bazı savaş ilimcilerinin sülfürik asit (yani zaç yağı) ile kloratı karıştırarak meydana getirdikleri tesire benzer ve ona eşittir. 


Rumlar, deniz savaşlarında borularla attıkları bu sıvıya sözü edilen özelliği vermeye çok gayret sarf ettiklerinden Rum ateşinin suya değince yandığını gören Müslümanlar Hristiyanların gerçekten sihirli bir güce sahip olduklarım zannederlerdi.” 


Rum ateşinin Araplardan Rumlara geçtiği Avrupalı bazı ünlü yazarların da kitaplarında yazılı olduğundan Petit /0- urnal gazetesinin bu makalede, İstanbul önüne gelen Arap mücahitlerinin bu konuda hiçbir şey bilmediğini söylemeye kalkışması büyük bir bilgisizlik eseri olsa gerektir. 

(Mufassal Kurün-u Cedide Tarihi adlı eser Rum ateşi ve bunun bileşimi, kullanılışı hakkında geniş ve etraflı daha birçok önemli bilgiler vermiş olduğundan bu konuda bilgisini genişletmek isteyenlere bu eserin ikinci cildindeki Rum ateşi başlıklı nota başvurmalarını tavsiye ederiz.) 


Kale Kapılarından Taaruza Geçen 
Osmanlı Askerleri, Kumandanları 


azı Osmanlı eserlerinin verdikleri bilgilere göre Hazreti Fatih kuşatma çarpışması esnasında İstanbul'un kale kapılarından her birine yeteri kadar askerle ünlü kumandanlardan birini kumandan olarak tayin etmiş; bu zatlar memur oldukları kapıların civarında kale bedenlerini yarmaya, kapıları kırarak kale içine girmeye son derecede gayret göstermişlerdi. 


Yedikule tarafında vazifeli olan kumandan Şair Ahmet Paşa düşmanın top ve diğer silahlarının tesirlerine bakmaksızın kalenin birçok yerini tahrip etmeyi başarmıştı. 


Silivrikapı'ya kumandan tayin, edilen Haydar Paşa düşmana göz açtırmamış; Rum tarafına top veya diğer silahları attırmaz olmuştu. 


Yenikapı (Mevlevihâne kapısı) kumandanı olarak tayin edilen Avni Paşa bu tarafta kaleyi yıkıp üç kere yürüyüşe kalkmışsa da başarılı olamamıştı. 


Topkapı kumandanı tayin edilen ve Hazreti Celâleddin-i Rumi sülalesinden olan Karamani Mehmed Paşa (Nişani Paşa) bu taraftan düşmana bir top attırmaz olmuştu. O zamanın savaş bilgilerini Avrupada iyice öğrenmiş olan Sâdi Paşa ile İsfendiyaroğlu, memur oldukları Edirnekapı'da yiğitçe çarpışmalarda bulunarak birlikte bu kapıya hücumda bulunmuşlar ve kapının yanlarını yedi yerden yıkıp tahrip etmişlerdi. Hele bu kapı önünde Padişah'ın damadı İsfendiyaroğlu'nun kahramanca giriştiği çarpışmalar ne kadar övülse değer. (İleride görüleceği üzere Osmanlı askeri ilk önce bu kapı civarından kale içine girmek fırsatını elde etmiştir.) 

Eğrikapı kumandanı olan Hersekoğlu Ahmet Paşa bu kapıyı şiddetle topa tutmuş ve Hamitbeyoğlu da bu kapıda vazifeli olduğundan bu tarafta mertçe savaşmıştır. 


Nihayet her kapıya tayin edilen kumandanlar mevcut maiyetleriyle* Osmanlılığa gerçekten layık bir şekilde sava- 


* o Maiyet: Üst görevlinin yanında bulunan kimseler, alt kademedekiler. (Y.n.) (TDK) 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şıyor, yine bu kapılardan hemen her birine gönderilen ve ermiş sanılan birtakım zatlar oralarda bulunarak askerlerin manevi gücünü büyük ölçüde arttırıyor, isteklerini kuvvetlendiriyordu. Bunlardan çoğu vazifeli oldukları kapıların dışında defnedilmişlerdir; türbe ve kabirleri yüksek tabakanın ve halkın ziyaret yeri olmuştur. 


Belirtildiği gibi kale yirmi gün kadar kuşatıldıysa da asla fetihten bir eser görülemedi. Bu süre zarfında büyük bir hareketli kulenin düşman tarafından yakılması, Yedikule'den Sarayburnu'na kadar olan sahil surları deniz kıyısında oldugundan ve bundan dolayı kuşatılamadığı için o taraftan kaleye birtakım yardımların gelmesi; cereyan eden deniz savaşında başarı elde edilememesi gibi Müslümanları gerçekten çok üzen birtakım durumlar ortaya çıktı. 


İleride Osmanlı donanmasının Kasımpaşa koyuna indirilmesi ve kalenin Haliç tarafından da kuşatılması kısımların- da açıklanacağı üzere, kuşatmanın başında kale yalnız kara tarafından abluka altına alınmıştı. Fatih daha sonra şehri Haliç tarafından zorlamayı sağlayacak planlar hazırlamaya çalışmış; bu sırada kara tarafındaki çarpışma da gittikçe kızışmış, İslam askerleri birbiri ardından kale bedenlerinin temellerine doğru yaklaşarak oralarda yer yer gedikler açmaya başlamıştı. 


Kuşatmanın uzamaya başlaması sebebiyle dört bir yandan İslam askerlerine zaman zaman yardım, yiyecek ve zahire* geliyor; fakat Çanakkale ve İstanbul boğazları bir dereceye kadar kapalı olduğundan Rumlara büyük ölçüde yardımlar serbestçe gelemeyip Marmara sahillerinden bazı yerlerden gelen yelkenli gemilerle boğazlardan ancak kaçak 


* 


Zahire: Gerektiğinde kullanılmak için saklanan tahıl, aşlık. (y.n.) (TDK) 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olarak veya zorla geçebilen bazı gemiler Marmara sahilinden kaleye yardımda bulunabiliyordu. Çarpışmanın böyle kızgın zamanlarında Karaman, Germiyan, Tekebey, Aydınbey, Sarıhanbey oğulları birer miktar askerle yardıma gelmiş; bunlardan Karamanoğlu Yedikule kapısına, Tekebayoğlu Silivrikapı'ya, Aydınbayoğlu Yenikapı'ya (Mevlevihâne kapısına), Sarıhanbayoğlu Topkapı'ya memur edilmiş; Sarıhanbayoğlu bir hücumda şehit düşünce yerine Menteşebeyoğlu tayin edilmişti. 

İşte kara tarafında yapılan ilk kuşatma hareketleri ve bunların neticesinde meydana gelen geceli, gündüzlü ilk savaşların ayrıntıları böyledir. Şimdi biraz da deniz ve Haliç tarafında meydana gelen savaş olayları üzerinde duralım. 


Deniz Savaşı ile Baltaoğlu Süleyman 
Bey'in Cezalandırılması 


” Tnlü şehir İstanbul iki denizin birleştiği yerde bulunması sebebiyle yalnız kara kuşatmasıyla fethi başarılamadığından ilk Osmanlı amirali olan Bulgar asıllı Baltaoğlu Süleyman Bey kumandasında bulunan ve nice gayretlerle kısa bir zaman içerisinde meydana getirilen Osmanlı donanmasının kaleyi aşağıda anlatılacağı üzere deniz tarafından da zorlaması düşünülmüştü. 


Ünlü tarihçi Lamartine diyor ki: 


“Halil Paşa'nın ileri görüşlülüğü sayesinde yüz elli savaş gemisinden ibaret bir donanma altı ay içinde yapılmış ve silahlandırılmış; bunların içine İtalya'dan, Yunanistan'dan 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ve Sinop'tan kaçarak Osmanlı ordusuna katılan usta gemiciler konmuştu. 


Hristiyan olan Batının yardımları İstanbul'a iki denizden (Karadeniz'den ve Akdeniz'den) gelebilirdi. Bundan dolayı Fatih Sultan Mehmet kara bulut gibi bir sürü Avrupa gemilerinin Roma'nın eski başşehrine silah getirmesinden ve cesaret vermesinden çekinerek daima deniz tarafına dikkat ediyordu. Kendi donanmasını bu endişe yüzünden Gelibolu'dan İstanbul Boğazı'na getirtmiş, önceden inşa ettirmiş olduğu Rumelihisarı'ndaki topların koruması altına sokmuştu. Bu donanma ortaya çıkma cesaretini kendinde bulduğu güne kadar Boğaziçi'nin kuvvetlendirilmiş yüksek kayalar arasında bulunan derin bir limanında (yani Rumelihisarı surlarının yakınındaki Baltalimanı'nda) kaldı. 


Karadenizden tedarik edilen fazla miktarda kereste Osmanlı gemilerinin sayılarını beş yüz galere çıkarmaya yetmişti. Sahillerine yazlıklar ve saraylar yapılarak darlaştırı!- mış, bugün ancak yük kayıklarına limanlık edebilecek birer küçük koy hâlini almış olan Beşiktaş ve Baltalimanı, o zaman Hazreti Fatih'in deniz araçları yapımı için iki önemli tersane görevi görüyordu. 


Osmanlıların denizcilikteki deneyimlerinden, yararlarından o kadar emin olmayan Padişah kendi gemilerini Marmara havzasında tehlikeye sokmak istemedi. Burada Hristiyan denizcilerinin uygulayacakları manevralarla kendi donanmasına karşı üstünlük sağlayacaklarını anlamıştı. 
Bundan dolayı Fatih yalnız Hristiyan gemilerinin Haliç'e girmesine engel olmak, bir ucu Üsküdar sahiline diğer ucu 


Sarayburnu'na (Akropol'e) dayanan kadırgalardan oluşmuş 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bir yüzen duvar vasıtasıyla düşman gemilerine karşı koymakla yetinmeyi uygun görmüştü. 

Bizans gemileri Sarayburnu'ndan Tophane sırtlarına gerilmiş bir zincirin gerisinde demir atmışlardı. Bu gemilerin büyüklük ve mükemmellikleri ve içlerindeki askerlerin mahareti sebebiyle üstünlük Rum donanmasında görünüyordu. Bundan başka Rumlara yardım için Ege denizi ve Rodos limanlarında bir miktar Hristiyan gemisi silah ve donanımlarını tamamlamaktaysa da bunlar Osmanlı donanmasına karşı koyacak güçte bir flo meydana getirmeksizin Çanakkale Boğazı üzerine atılarak oradan geçmeye çalışmak cesaretini gösteremiyorlardı. 


Rodos, İtalya, Venedik ve Cenova'dan gelen birtakım yelkenli gemilerin Marmara'da görünmesi Osmanlıların kara tarafından olan hücum hazırlıklarını birkaç gün erteledi. 
Bunlar yalnız on dört gemiden ibaretti. Bu gemiler Rumlara ümit ve cesaret verdi. Konstantin'in kendi donanması Haliç'in girişinde bir kıyıdan diğer kıyıya gerilmiş zincirin gerisinde duruyordu. Yardıma gelen Hristiyan donanmasına katılmak için zincirin dışına çıkmaya cesaret edemiyor; Fatih'in yaklaşmış olan gemileri karşısında Haliç'in girişini açmaktan korkuyordu.” Lamartine'in bu ifadelerinin boş söylemlerden ibaret olduğu aşağıda anlaşılacaktır. 


Merhum Hayrullah Efendi, eserinde Osmanlı donanmasının mevcut kuvvetinden söz ederek diyor ki: 


“Osmanlı donanması, Bulgar dönmesi Baltaoğlu Süleyman Bey kumandasında üç kat kürekli on sekiz kadırga, iki kat kürekli yirmi sekiz parça gemi, bir katlı yirmi beş parça mühimmat taşımaya mahsus gemi ile üç yüzden fazla adet asker çıkarmaya mahsus muhtelif gemilerden ibaret olmak 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üzere toplam sayısı dört yüzü geçiyordu. Bu gemiler Fidelya Limanı'ndan (Baltalimanı'ndan) demir alarak İstanbul önüne gelip Beşiktaş açığında halat bağlayarak Padişah'ın emrini beklemeye başlamışlardı.” 

Meydana gelen deniz savaşını Lamartine yukarıdaki ifadelerinden sonra şöyle anlatmaya devam ediyor. 


“Fatih Sultan Mehmet kendi amirali olan Baltaoğlu'na kumandası altındaki Osmanlı gemilerinden yüz ellisi ile Baltalimanı'ndan ayrılarak Hristiyan filosunun Boğaz'ın girişine girmesine engel olmasını emretti. Baltaoğlu efendisi- nin emrine titreyerek itaat etti. Kumandasına aldığı yüz elli kadırga, Sarayburnu ile Üsküdar arasına ve Hristiyan filosunu oluşturan dört parça müttefik gemisinin karşısına dizildi. 
Osmanlıların odun, kürek ve yelkenden meydana gelen yüzen duvarı, deniz manevralarında olağanüstü yeteneğe sahip olan müttefik gemicilerini bir an tutamadı: Bunlar gemilerinin yelkenlerini topladılar, siyah bir bulut gibi Osmanlıların yüzer hattı üzerine atıldılar. Güneş doğmak üzereydi; gök saf ve berraktı, rüzgâr hafıf, dalgalar tatlı ve yumuşaktı. Marmara sularını, sabahları Haliç'e doğru atan, sürükleyen akıntı bu hoş dalgaları Yedikule ve Sarayburnu surlarının diplerine doğru sürüp duruyordu. 


İmparator, imparatorluğun askerleri, bütün halk Marmara'ya hâkim ve rahat görüş sağlayan setler üzerinde, ayakta Hristiyan gemilerine mendil sallıyor, işaretler ve dualar ediyorlardı. 


Fatih, kendi ordugâhını donanmasından ayıran Galata tepelerinin yokuşlarını atıyla geçerek Tophane sahiline kadar geldi. Bu sahilde atı üzerinde durumu yakından takip ediyor ve kendi amiralinin zaferi kazanacağına güveniyordu. 
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Meydana gelen deniz savaşı sayıca üstünlüğü boşa çıkardı: On sekiz Hristiyan gemisinin” kaptanları gemilerini rampa rampaya** Osmanlı gemilerine yaklaştırdılar. 

Hristiyan gemileri yüksek olduklarından Osmanlı gemilerinin güvertelerine tamamen hâkim bulunuyorlardı. 
Bu yüzen kalelerden basık ve düz olan Osmanlı kadırgaları üzerine yağmur gibi gülle, taş, Rum ateşi yağdırılıyordu. Bu büyük gemiler kendi ağırlıkları ve akıntının tesiriyle küçük engel gemilerini ezip duruyorlardı. 


Sonunda manevralardaki üstünlük, bu deniz ustaları tarafından gösterilen inat ve dayanma yüz elli kadar Osmanlı kadırgasını az bir zamanda dağıttı, bozdu ve hezimete uğratarak çoğunun kaçmalarını sağladı. Kalanları da Rumeli ve Anadolu sahillerine doğru çekildi. Çekilirken bir taraftan da 


yanıyorlardı. 


Gözüyle, kalbiyle bu savaşa katılan Fatih koluyla da ona katılamamaktan doğan çaresiz bir hisle -kendisini gemilerden ayıran deniz gibi büyük bir engeli unutarakatını göğsüne kadar denize sürdü. Kendisini tutmaya da bırakmaya da cesaret edemeyen maiyet subayları Padişah'ı takibe mecbur oldular. Fatih kendisinden beş on dalga ötede muharebe eden bir Venedik gemisine karşı kılıç kullanılmasını emretmişti. Padişah'ın cesaretli davranışı, azarlarcasına bağırışları, kahramanca tavırları kendi gemilerini (kadırgalarını), bir an toplamışsa da düşman gemileri tarafından yapılan ikinci bir bindirme (rampa) onu da kırdı. Rumlar Haliç in girişini kapatan demir zinciri gevşettiler. Hristiyan donanması asker ve halkın nara 

Lamartine'in bu gemilerin sayısını önce on dört olarak göstermesi dikkate değer. 


* Rampa: Bir geminin bir başka gemiye, dubaya, iskeleye veya sala değecek biçimde yanaşması. (y.n.) (TDK) 
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ve alkışları arasında dolgun yelkenle Haliç'e girdi. Zincir tekrar kapandı. 


Bu olay üzerine Padişah kendi denizcilerinin tecrübesizliğine, mağlubiyetine çok kederlenerek derin bir üzüntü içinde ordugâhtaki otağına döndü. Baltaoğlu Süleyman Bey o akşam huzura getirildi, yere yatırılıp kolları bacakları dört kişiye tutturularak yüz sopa vuruldu, hayatını ancak yeniçerilerin ricaları sayesinde kurtarabildi.” 


Hristiyanlığın en koyu propagandacılarından biri olduğunu Osmanlı Tarihi'ndeki birçok art niyete dayanan ifadeleri ile açık olarak belirten Lamartine'in yukarıdaki açıklamaları taassub gayretine dayanılarak yazılmıştır. Bu sebeple Büyük Ansiklopedi gibi söz konusu deniz savaşını Langa surları önünde meydana gelmiş önemsiz bir deniz mücadelesinden ibaret gösteren önemli yabancı eserlerle, bundan hiç bahsetmeyen veya önemsiz bir şekilde gösteren eski Osmanlı eserlerine dayanarak, görünüşte tarafsız geçinen mutaassıp Lamartine'in de eski Rum hurafelerine aldanarak onların yazdıkları şeyleri bile bile eserine geçirmiş olduğu hükmüne varmaktan kendimizi bir türlü alamıyoruz. 


Taassub bakımından Lamartine'den aşağı kalmayan Hammer'in deniz savaşı hakkındaki ifadeleri Lamartine'in mübalağalı ifadelerinin aynısıdır ve bunlar gibi art niyetli tarihçilerin en küçük başarısızlıklarımızı bile ne kadar büyüterek o zamanki düşmanlarımıza nasıl birer kahramanlık hissesi çıkardıklarının görülüp ibret alınması için onun ifadelerini de kaydetmeyi uygun gördük. Hammer diyor ki: 

“1453 nisanının on beşinci günü farklı büyüklüklerde 
400 yelkenli gemiden oluşan Osmanlı donanması bugün 
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Baltalimanı denilen Fidelya koyundan çıkarak Beşiktaş önüne gelip demir attı. Birkaç gün sonra dördü Cenevizlilerin ve biri imparatorun olmak üzere toplam beş büyük gemiden meydana gelen küçük bir donanma* İstanbul önünde göründü. Bu filo hile yoluna başvurarak Çanakkale Boğazı'nı geçebilmişti. 

Osmanlı filosunun yüz elli kadırgadan meydana gelen bir bölümü bunların geçmesine engel olmak ve Haliç'in girişini kapatmak üzere ilerledi. Hava açık, deniz sakindi. 
Birçok ahali surlar üzerine çıkmış, Padişah da sahile gelmiş, cereyan edecek deniz muharebesini seyretmek için bekli- 


yorlardı. 


Sözü edilen yüz elli gemiden ön tarafta hareket eden 18 
gemi (kadırga) küçük ve alçak olduğu gibi bunlara deniz manevralarını beceremeyen tecrübesiz ve acemi asker konmuştu. Bu gemiler düşman tarafından atılan oklar, Rum ateşi denilen yanıcı madde ile dolu çömlekler, yağmur gibi yağdırılan taşlardan meydana gelen bir bela sağanağı altında bir müddet görünmez bir hâle geldi ve Osmanlı askerleri henüz deniz manevralarını iyi öğrenememiş olduklarından bu gemiler iki kere geri püskürtüldü. Bu durumda çarpışmaya yine şiddetle devam edilmişse de bu gemilerden ikisi ateş alarak yanmaya başlamıştı. Beşiktaş sahilinde at üzerinde muharebeyi seyreden Padişah bu durumu görünce kendini bir türlü tutamayarak çarpışmada Rum tarafına geçen üstünlü- 


* Lamantine Osmanlı Tarihinde bu donanmayı meydana getiren gemilerin bir yerde on dört ve bir yerde de on sekiz parçadan ibaret olduğunu söylemekte diğer Avrupa tarihçilerinden bir kısmı ile onlardan aynı ifadeleri almak suretiyle beyanlarda bulunan Osmanlı tarihçileri bu gemilerin on-on iki parçadan ibaret olduğunu ve Akdeniz yoluyla yardım olarak Venedik'ten geldiğini rivayet etmekteyken Hammer'in bu donanmanın toplam beş parçadan teşekkül ettiğini ileri sürmesi deniz muharebesinde çok az bir kuvvetle çok büyük işler görüldüğünü anlatmak için olsa gerektir. 
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ğü cle geçirmeye çalışırcasına atını dalgalara doğru sürmüş, Fatih'in yanında bulunan subaylar da bir taş atım uzaklıkta savaşan Osmanlı gemilerine varmak için Padişah'ın arkasından atlarını denize salmışlardı. Gemilerde bulunan Osmanlı askerleri utançlarından veya Padişahlarının kızgınlık ve öfkesinden çok fazla heyecanlandıkları için tekrar saldırıya geçtilerse de bir sonuca varamadılar. Beş düşman gemisi -o aralık çıkan müsait rüzgârın yardımıyla- Osmanlı gemileri arasından yol bularak Haliç'e girmiş ve Balıkpazarı'ndan Galata'ya Haliç'in girişini kapatmak üzere gerilmiş zincir -dost gemiler geçerken gevşetilip sonra tekrar geçebilecek şekilde yapılmış olduğu için- bunların limana geçmelerine bir engel teşkil etmemiştir.” 


Jouannin'in bu konudaki ifadeleri Hammer'in yukarıdaki ifadelerine uygundur. Belki de Hammer'in bizzat kendisinden alınmadır. 


Hammer'in yukarıdaki ifadesine göre beş parça düşman gemisinin Haliç'e girmesi yüz elli Osmanlı gemisi tarafından savaşında önlenememiş ve güya cereyan eden deniz muharebesinde üstünlük ve zafere düşman tarafında kalmıştır. 


Hammer, Osmanlıların birinci amirali olan Baltaoğlu'nun -bir hayli can kaybına ve karışıklığa sebep olan- bir olay (yani deniz savaşındaki başarısızlık) üzerine Hazreti Fatih tarafından şiddetle azarlandığını; hatta Padişah'ın onu yere yatırtarak elinde bulunan ve Avrupalıların “mareşal bastonu dedikleri baston gibi kumandanlık işareti olan bir çeşit sopa ile ona yüz değnek vurdurduğunu belirtmiştir. Bu olayda- ki suçunun cezası olarak amirali idam ettirmek istemişse de yapılan ısrarlı ricalar ve temenniler üzerine affedip hayatını bağışladığını; bununla birlikte bu muharebede bulunan 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subayların iyice paylandığını; savaş gemileri içinde bulunan yeniçerilerden birçoğunun hapsedilmiş olduğunu ve Jouannin de Hammer gibi eserlerinde kaydediyor. İleride açıklanacağı üzere bu deniz savaşından sonra iki taraf arasındaki düşmanlığın bırakılmasını uygun gören Halil Paşa'ya karşı Hazreti Fatih'in, Zağanos Paşa ile babasının mürşidi ve has yakını Şeyh Emir Buhari ve kendisinin mürşidi, yakını ve öteden beri mürebbisi olan Molla Gürâni ve Hazreti Akşemseddin'in teklifleri gereğince savaşa devam etmeye karar verdiğini ileri sürüyorlar. 


Zamanımız yazarlarından Fransız Jonguiere de yazmış olduğu Osmanlı tarihinde deniz muharebesinden söz ederken şöyle diyor: 

“Osmanlı donanması Haliç'in girişini abluka etmişti. 
Sayıca aradaki büyük farka rağmen Giustiniani hücumdan çekinmeyerek kumandası altındaki beş büyük gemi ile yüz elli Osmanlı gemisi üzerine saldırdı, onları dağıttı ve zaferle şehre girdi (21 Nisan 1453), Rum tarafının cesaretini arttırdı. Böylece beş bin yabancı gelerek kaleyi savunan tarafın kuvvetini bir kat daha arttırdı.” 


Kont Segür 1857'de basılan Doğu Roma İmparatorluğu Tarihi'nin ikinci cildinde deniz savaşından şu sözlerle bahsediyor: 


“Bizanslılar açılan gedikleri gece kapatarak kaleyi şiddetle savundukları esnada Sakız adasından hareket eden, bir hayli yiyecek ve birçok savaşta moral ve dayanıklılık kazanmış bir miktar asker yüklü olan büyük bir Venedik gemisi ile galer denilen cinsten üç Rum gemisi Çanakkale Boğazı'ndaki bataryalardan çekinmeden bu boğazı geçerek İstanbul önlerinde göründü. Büyük bir cesaretle Osmanlı donanması 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üzerine saldırdı. Bu gemilerin mükemmel şekilde nişan alınan ve idare edilen toplarının şiddetli ateşine hiçbir şey karşı koyamadı ve bunlar Haliç'e girdiler. Bu muharebede hazır bulunan Padişah bir avuç adamın yarattığı harikaları ve kendi askerlerinin hezimetini hayretle gördü, bu duruma çok kızdı; kendi amiralinin üzerine atıldı, onu yere yatırıp elinde bulunan altından bir bastonla kendisini dövdü ve yanındaki esirlere de kırbaçla dövdürdü...” 


Jonguiere, Kont Segür gibi art maksatlı tarihçilerin de Rumlarla onlara yardıma gelen Avrupalılara ne yaman kahramanlık payı çıkarmak gayretinde oldukları; birinin beş gemiyi yüz elli gemiye üstün getirmesiyle, diğerinin dört gemiye zorla boğazı geçirtmesiyle çok iyi anlaşılabilir. 

Eski Osmanlı tarihçilerinin İstanbul kuşatmasından bahsederken deniz savaşından hiç bahsetmemesi veya bunu Marmara surları (Langa Limanı) önünde cereyan etmiş önemsiz bir mücadele gibi göstermeleri ne kadar dikkate değerse; Osmanlı tarihlerini yabancı tarih kitaplarından tercüme etmeyi esas sayarak ortaya koyan son Osmanlı tarihçilerinin Batı ve Rum tarihçilerinin art niyete dayanan ifadelerini araştırmaksızın kabul edip eserlerine aynen veya değiştirerek aktarmaları da o kadar hayret vericidir. 


Deniz savaşı hakkında Türkçe edebi bir eserde -çoğu kısımları sözü edilen Avrupa tarihlerinden alındığı karşılaştırma sonucu anlaşılan- şu ibareleri okuyunuz: 


“... İstanbul'un yardımına gelmesi beklendiği hâlde bir aydan beri havanın müsaade etmemesi sebebiyle Marmara'ya geçemeyen on beş kadar geminin gelmekte olduğu görülünce Osmanlı donanmasından yüz elli kadar büyüklü küçüklü gemi bunların yolunu kesmek istedi. Padişah bu mücadeleyi 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seyretmek için deniz kıyısına inmişti. Düşman gemileri büyük, topları mükemmel ve tayfaları işlerinin ehli olduğundan başka Osmanlılar da o zamana kadar donanmaya hiç önem vermemişler hatta mevcut gemilerin hepsi İstanbul'un fethi teşebbüsleri sırasında Fatihin emriyle yaptırılmıştı. 
Onların da kaptanlık makamındaki Baltaoğlu'nun beceriksizliği sebebiyle yapımları kaidesiz ve su kesimleri az olduğu gibi içlerinde de gerektiği kadar top, tayfalar içinde denize alışık adam yoktu. 


Bu durumda muharebe başlar başlamaz denizin yüzünü düşmanın her türlü mermileri kaplamış ve özellikle neft şişelerinin döktüğü ateş su üzerinde yüzmeye, başlamış olduğundan bu zorluk, karışıp kaynaşan su ve ateşin dehşeti Osmanlı askerini şaşırtmış; Osmanlı gemilerini âdeta hayretten donmuş gibi bütün hareketten alıkoymuştu. Yalnız dalgaların sürüklediği iki gemi yerinden oynadı, onlar da birbirlerine çarparak ateş aldılar. 


Fatih kendi bilgisine ve askerlerinin yüce yaradılışına güvenip de bütün Avrupa'ya meydan okumuşken donanmasının yirmide biri kadar olan birkaç gemi ile uğraşamadığını görünce öfkeden köpürürcesine ve âdeta baştan ayağı ateş kesilmiş gibi yıldırım süratiyle atını denize sürdü. Bu durumu gören donanmaya olağanüstü bir gayret gelerek düşman gemileri üzerine şiddetli bir hücum daha yapıldı. Fakat Osmanlı gemilerinin çokluğu ve fedakârca gayreti ile düşmanın hüneri dengedeyken İstanbul'a yardım gayesiyle gelen beş gemi o sırada çıkan müsait ve çok kuvvetle esen rüzgâr sayesinde süratle donanmanın arasından geçti. Bu sırada Rumlar da Sarayburnu ile Galata arasındaki zinciri gevşettiklerinden birbiri ardınca Haliç'e girdiler...” 
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Çoğunlukla tercüme yoluyla ortaya çıktığını zannettiğimiz Hayrullah Efendi Tarihi'nde de şöyle deniliyor: 


“Osmanlı donanması Beşiktaş önlerinde halat bağlayarak Padişah'ın emrini beklemeye başlamıştı. Ancak Venedik ve Cenova taraflarından birkaç parça gemi imdada geldikten başka Fransa'dan da dört savaş gemisinin yardıma geldiği görülünce Osmanlı gemileri yerlerinden hareket ederek İstanbul önünde çarpışmaya tutuştu. Fakat Osmanlı gemilerinde fazla ölçüde hasar meydana geldiğinden denizde bir üstünlük elde edemediler. Bu duruma Fatih Sultan Mehmet 


çok kızdı.” 


Eski Osmanlı yazarlarından bazıları da İstanbul'un imdadına Fransa'dan da savaş gemilerinin geldiğini bildirmektedirler. Bunların beyanları Hayrullah Efendi Tarihi'nin yukarıdaki ifadesine uygun olduğundan, Hammer'in İstanbul'a yardıma gelen savaş gemilerinin yalnız Venedik'ten gelen dört gemi ile bir Rum gemisinden yani toplam beş parça gemiden ibaret olduğu şeklindeki rivayetinin gerçekle bağdaşmadığı buradan da ortaya çıkar. 


Bazı son devir Osmanlı tarihçileri eserlerinde; Rumlara yardıma gelen düşman gemileri üzerine giden Osmanlı gemilerinin öyle Hammer, Lamartine ve diğer bazı Avrupa tarihçilerinin dedikleri gibi yüz elli tane olmayıp topu topu acemiler elinde bulunan yalnız on dört gemiden ibaret olduğunu; bazı Osmanlı gemilerinde hezimet alametlerinin görülmesi üzerine Fatihin öfkeyle atını sahilden denizin ortalarına değin sürdüğünü; düşman gemilerini kılıçla parçalamak, atıyla ezmek istercesine bir kahramanlık gösteren Padişah'ın bu gayretinin bütün Osmanlı askerlerini cesaretlendirdiğini ve kaçma yolunu aramaya başlayan Osmanlı gemilerinin tekrar süratle düşman üzerine saldırmalarına vesile olduğunu yazıyorlar. 


Hammer ve diğer çoğu Batı tarihçilerinin yukarıda anlaulan deniz muharebesini eski Rum tarihçilerinden Pharenzes, Doukas gibi ünlü tarihçilerin rivayetlerinden aynen alarak eserlerinde bunu daha da genişletmiş olmalarını ortaya koyarak onlara hak vermek isteyenlere karşı deriz ki: Her türlü akıl ve hikmetin icaplarını bir tarafa atıp da onların beyanlarını olduğu gibi kabul etmeleri, bundan başka kendi yaptıkları birtakım ilavelerle meseleyi büsbütün büyütmeye kalkışmaları da elbette tarihçilik için en büyük esasları oluşturan hak bilirlik, doğru sözlülükle bağdaşamayacağından kazandıkları üne leke getirecek tutumlardır. Daha önce de bir münasebetle belirtildiği üzere eskiden yazılmış veya tercüme yoluyla değil de eski tarih kitapları üzerinde yapılan araştırmalar sonucu meydana getirilmiş Osmanlı tarih kitaplarında bu muharebeden ya hiç bahsedilmemekte yahut da yalnız bir iki düşman gemisinin yardım için gelmesinden ibaret önemsiz bir hadise olarak gösterilmekte; bazı eserlerde de bu yabancı gemilerin getirdiği yardımları Marmara sahillerinden şehre verdiği, Haliç'in girişi önlerinde hiçbir deniz muharebesinin meydana gelmediği ifade edilmektedir. Bu sebeplerden dolayı söz konusu deniz muharebesinin, hurafeleri dünyaca bilinen eski Rum tarihçileri tarafından uydurulmuş yahut basit bir çarpışma ve mücadeleden ibaretken haddinden fazla büyütülmüş, böylece Osmanlıların bu kuşatmada kazandığı yüce şan ve şerefe gölge düşürülmek istenmiş olması da uzak bir ihtimal değildir. Şu rivayetler bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koyar: 


Bu mesele hakkında Büyük Ansiklopedi şöyle diyor: 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“20 Nisan tarihinde Cattaneo tarafından idare edilen dört gemi Propontide limanı (yani eskiden bir liman olan Langa bostanı) yakınında Osmanlıları kaçmak zorunda bıraktı. Padişah, kaptan paşayı (Baltaoğlu'nu) azletti.” 


Osmanlı tarihleri arasında gerçekten hususi bir yeri olan Haber-i Sahih, Gülşen-i Mdarif, Fezleke-i Tarih-i Osmani adlı eserlerle diğer bazı önemli Osmanlı eserleri söz konusu deniz muharebesinden hiç bahis bile etmiyorlar. 


Bu hususta Solakzade Tarihi diyor ki: 


“Kuşatma sırasında Avrupa'dan yardım için iki parça büyük kalyon gelip içindeki yardımcılar hisara girdi.” 


Tac'üt-Tevârih de şöyle diyor: 


“O sırada Avrupa tarafından yardım için iki büyük gemi -ki serenlerinin ucu göğe yükselmişti- surun eteğine geldi. 
İçindeki Hristiyanlar kale içine boşaldılar ve görülen yarık ve gedikleri kapatmaya, İslam askerini hisarın çevresinden uzaklaştırma çabalarına giriştiler...” 


İstanbul kütüphanelerinde İstanbul kuşatmasına ait eserleri ararken Ayasofya kütüphanesinde bulmuş olduğumuz el yazısı 72rih-i Sultan Mehmet ve Beyazıt Han adlı bir eserde söz konusu deniz savaşı hakkında şu şekilde bilgi veriliyor: 


“Kuşatma sırasında Avrupadan yardım için iki dağ gibi gemi -ki her biri hacim ve genişlik itibariyle âdeta Nuh'un gemisini andırırdı- çeşitli silah ve mühimmat, kahramanlık ve yiğitliğiyle şöhret kazanmış savaşçılarla dolu olarak gönderilmişti. Zabitler ve tayfaların çoğu gemileri limana indirmekle meşgul olurlarken bu iki gemi müsait esen rüzgârla 


yelken açıp yaydan fırlamış ok gibi yol almaya başladı. Kaptan Baltaoğlu Süleyman Bey hazır bulunan gemilerle o dev gibi büyük gemilerin karşısına çıktı, büyük bir muharebeye tutuştular; fakat zafer nasip olmadı. Düşman liman kapısını açıp gemileri içeri aldı. Bu hadise gerçi görünüşte Müslümanları endişelendirdiyse de fethe bu gemiler, bunların getirdiği askerin çıkardığı bozgunculuk sebep olmuştur.” 


Fatih Kütüphanesi'nde rastladığım el yazması 72r4/-i Âl-i Osman adlı büyük bir tarih kitabı fetihten sonra yazılan makbul eserlerden olduğu için bu kitabın deniz muharebesiyle ilgili kısmını aynen aldım. Şöyle ki: 


“İstanbul tekfuru cihan fetheden sultanın kendi üzerine yöneldiğini işitince Akdeniz sahillerindeki devletlerin hükümdarlarından yardım istemişti. Bu tekfur Hristiyan ülkelerinde Rumların büyüğü mevkiinde olduğundan, diğer milletler ona çok saygı duyarlardı. İmparatorların halefi olduğundan onun emrine boyun eğerlerdi. Her işte onu öne geçirirlerdi. Bundan dolayı Osmanlı sultanının hücumurnu işitince yardım maksadıyla savaş hazırlıklarına giriştiler. 
Dağ gibi külçelerin içlerini Avrupa savaşçılarıyla doldurup gönderdiler. Küçük bir Osmanlı yelkenli gemisi Çanakkale tarafından süratle gelip İstanbul'a Avrupa'dan yardım için gemilerin geldiğini haber verdi. Ulu Padişah hemen atına bindi. Öfkeyle deniz kıyısına indi. “Dümencilerinin kıçı yere değmiş, serenlerinin ucu göğe çıkmış denilecek kadar büyük, her birisi dağ gibi dört geminin Akdeniz tarafından kara dağlar gibi ortaya çıktığını gördü, öyle süratliydiler ki uçan kuşlar bile onlara yetişemezdi. Halk olacakları seyretmek için bekliyor, herkes deniz tarafına bakıyordu. O zamanlar kaptan olan Baltaoğlu Süleyman Bey'e gemilerle bu dört düşman gemisine karşı koyması emredildi. Kaptan Paşa 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su yüzünde rüzgâr gibi giden o devlerin karşısına çıkıp bir müddet çarpıştı. Fakat o dört düşman gemisi gökyüzün- den yere süzülüp inen bela ve kıvılcım oku gibi müsait esen rüzgârla pupa yelken bir anda gelerek surun dibine vardı. 
Liman kapısını açtılar. Onlar içeriye girdi. Düşmanın hâli harap olmuşken gelen bu yardım cansız düşmüş bedenlerine yeniden hayat verdi. Bir anda gam ve kederleri neşe ve sevince döndü. Bu durum İslam askerini üzdü. Padişah büyük bir keder içinde kaldı. Fakat bu yabancı gemilerin gelmesi maksadın tamamen aksi yönünde sonuç verdi. Çünkü yardıma gelen Avrupa askerleri -ki her biri süratli savaşan kavga ve muharebe deryasıydı- savaşmak ve muharebe meydanında cesaretlerini gösterip Topkapı tarafındaki surların korunmasını kendi üzerlerine almak istemeleri üzerine buraları ihtiyat mevzileri ve tehlikeli yerler olduğu için ve kaleye oradan girilmesi ihtimali mevcut olduğundan tekfurun eskiden beri yanında olan askerler bunu kabul etmediler, “Orayı biz kendimiz koruruz! dediler. Yardım kuvvetleri ise, “Bizim isteğimize uymazsanız yardımdan vazgeçer ve dönüp memleketimize gideriz dediler. Onların yerinde olmayan görüşlerini Bizanslılar çaresiz kabul ettiler, onlar ne dedilerse onu yaptlar. Sonunda yürüyüş (hücum) başlayınca kaleye oradan geçit bulundu; en elverişli yol buradan açılıp zafer kapısı burada fethedildi. Yardım kuvvetlerinin sayısı azdı; orada açılan gediği kapatamamışlar, gazilerin hamlesini önleyememişlerdi.” 


Büyük Ansiklopedi ile So/z£zâde Tarihinin, Tacür-Tevârih'in, Tarih-i Sultan Mehmet ve Beyazıt Han adındaki tarihle 7277-i Â/-i Osman adlı tarihin deniz muharebesi hakkında verdikleri ve yukarıda yazılı olan bilgiler iyice tetkik edilirse İstanbul'un yardımına gelen yabancı gemilerin 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Marmara surları önüne gelmiş olduğu; bugün Langa bostanlarını ihtiva eden ve yukarıda ilgili bahiste belirtildiği üzere eskiden büyük bir liman olan Langa Limanı (yahut da yukarıda anlatıldığı üzere Bizanslıların tersanesini de ihtiva eden hatta Fatih devrinde bile liman şeklinde kullanıldığı rivayet edilen, bugün Kadırga mahallesini teşkil eden Kadırga Limanı) içine girmek istemeleri üzerine Osmanlı gemilerinden bir kısmının onları durdurmaya engel olamadığı derhâl ortaya çıkar. Beşiktaş önünde demir atmış bulunan küçük çaptaki Osmanlı gemilerinin büyük bir süratle ansızın gelen ağır yabancı gemileri üzerine bilhassa lodos rüzgârı karşı taraftan esmekteyken süratle gidemeyeceği, gitse bile Marmara surlarının hemen gerisindeki Langa veya Kadırga Limanı'na girmekten onları alıkoyamayacağı nasıl tabii ise Marmara kıyısında böyle iki liman mevcut, bunlardan biri Rumların tersanesini de ihtiva ediyor ve her ikisinin girişleri de büyük burçlarla, kapılarla kapalı ve korunmuş iken gelen gemilerin, dört yüz parçadan meydana geldiğinden bahsedilen, Beşiktaş önünde veya Sarayburnu ile Üsküdar arasında bulunduğu bildirilen Osmanlı donanması üzerine delicesi- ne atılarak sonucu şüpheli bir savaşa girişmesi; sonra Haliç'i kapatan zinciri açtırmak suretiyle arkadan gelecek Osmanlı gemilerine de bir geçit açarak Haliç'e girmeye çalışması çok uzak bir ihtimaldir. Bu iddia herhâlde akla ve hikmete aykırı düşer. Bundan dolayı bir Lamartine, Hammer gibi art niyetli Avrupa yazarlarının hurafelerine dayanarak uzun uzadıya cereyanından bahsedip ayrıntılarına indikleri, sonucunu da Rumların lehine gösterdikleri büyük bir deniz muharebesini bir türlü kabul edemeyerek bunu da dünyaca bilinen hurafeler arasında görür; şu kadar ki Langa veya Kadırga surları önünde önemsiz bir deniz çarpışması meydana gelip 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bu muharebedeki başarısızlıktan, belki Bizanslılara yardımcı asker ve savaş mühimmatı geldiğinden dolayı Osmanlıların morallerinin bozulduğuna ihtimal veririz. Bununla birlikte İstanbul'da çok fazla olan kütüphanelerimizdeki üzerinde araştırma yapamadığımız basma, el yazması diğer Osmanlı eserlerini uzun uzadıya inceleyerek Rum ve yabancı tarihçilerin bu konudaki mübalağalı beyanlarını kılı kırk yararcasına tetkik ederek onların bu konudaki yalanlarını kesin olarak meydana çıkarmalarını; on, on beş bin can kaybı verdirerek kazanılmış olduğunu âdetleri üzere kitaplarına yazdıkları deniz zaferinin, pupa yelken Marmara enginlerinden gelen bazı büyük yabancı gemilerinin Marmara surları arkasındaki limanlara sokulabilmiş olmasından başka bir şey olmadığım apaçık ortaya koymalarını Osmanlı yazarlarından bekleriz. 


Deniz savaşı hakkında Hammer'de görülen ve diğer bazı Avrupa ve Osmanlı tarihlerinde yazılı olan en önemli bilgiler ve bu konudaki görüşler yukarıda belirtilmiştir. 
Fakat Osmanlı yazarlarından birinin verdiği bilgiler bütünüyle örtüşmemektedir. 


Bu yazar; kuşatma sırasında bayrakları haçlı on parça kalyon ile on parça kadırganın yani toplam yirmi geminin -mükemmel şekilde silahlandırılmış ve donatılmış hâlde- Sarayburnu'ndan görünerek top ve tüfekle yaylım ateşine başladıklarını; bunlar üzerine Osmanlı gemileri tarafından hücum edildiğini; böylece büyük bir deniz muharebesi meydana geldiğini; bu muharebeye Sarayburnu ve Kız Kulesi ve Kurşunlumahzen'deki Bizans toplarının da katıldığını İslam askerlerinin muzaffer olarak düşman 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gemilerinin hepsini ve içindeki birçok parayı, kıymetli eşyayı ve savaş aletlerini ele geçirdiğini; bunlarda bulunan askerlerin de esir edildiğini; bu gemilerin Avrupalılar tarafından imparatora gönderilmiş olduğunu; hile yoluna başvurarak Çanakkale Boğazı'ndan geçmeyi başardıklarını; daha önceleri Padişah Manisa'da bulunurken Avrupalıların Akka ve halkını yağma etmeleri üzerine yanlarında bulunan Akşemseddin'in İstanbul kuşatmasında bunun intikamının alınacağını ima yollu söyledikleri sözün belirtildiği üzere doğru çıktığını ileri sürmüştür. 


Sonuç olarak; büyük bir deniz savaşı meydana geldiği ve bizim de bunu kaybetmiş olduğumuz hakkındaki söz konusu beyan ve rivayetlerin önce de söylendiği üzere tamamen gerçek dışı olması, belki de mübalağa ve yalanda eski İran yazarlarından aşağı kalmayan Rum tarihçileri tarafından benzeri görülmemiş ölçüde büyütülmüş olması ihtimali böylece doğrulanmış olur. 


Deniz Savaşından Sonraki Durum ve Osmanlı Gemilerinin Karadan 
Kızaklarla Kasımpaşa Koyuna 
İndirilmesi 
” | 'arihçiler diyorlar ki: Kara tarafından açılan gedik yerlerinin geceleyin zaman kaybedilmeden kapatılmakta olması; 'ülke fetheden denilen büyük 'hareketli kule'nin Rum 


ateşiyle Bizanslılar tarafından yakılması; deniz muharebesinin kaybedilerek kaleye yardımlar gelmiş olması; böylece 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kuşatma süresinin uzadıkça uzaması Osmanlıları düşündürmeye başlamıştı. Gerek bu olaylardan ve gerek kuşatmanın epeyce bir süre uzamasıyla birlikte Avrupadan daha büyük yardımlar geleceğinin düşünülmesinden, hatta Macar vs. 
hükümetlerinin de savaşa katılmaları ihtimalinden bahisle Başvezir Halil Paşa, Padişah'ı kararından caydırmaya çalışarak kuşatmayı kaldırmasını teklif ermiş ve bu yolda fikir ve görüşler ileri sürmeye kalkışmıştı. Ancak Zağanos Paşa ve Padişah'ın Hocası Molla Gürâni, özellikle Hazreti Akşemseddin Halil Paşa'nın görüşlerinin tamamen aksini savunmuşlar; kuşatmaya daha büyük şiddetle devam edilmesi, bunun için kalenin denizden yani Haliç tarafından ve hatta Marmara sahilinden de kuşatılması fikrini ortaya koymuşlar; İstanbul kuşatması işinde korkaklık veya suçsuzluğuna birtakım tarihçilerin hâlâ kesin bir karar verememiş oldukları Başveziri taraftarlarıyla birlikte Padişah'ın huzurunda susturarak küçük düşürmüşlerdir. 


Hayrullah Efendi kendi tarihinde bu meseleden bahsederken; Sadrazam Halil Paşa'nın, Rum taraftarı olması sebebiyle hazineye yılda yetmiş bin âlim verilmek ve şehrin emniyet memurları Padişah tarafından tayin edilmek üzere imparatorun isteğini destekleyerek Padişah'a bildirmiş ve kabul edilmesi hususunu da rica etmiştir; ancak Şeyh Akşemseddin hazretlerinin işin geciktirilmesine razı olmadığını, Zağanos Paşa ile birtakım vezirlerin de Halil Paşa'ya karşı bu teklifin kabul edilmemesini isteyerek Padişah'ı savaşa teşvik ettiklerinden Halil Paşa'nın şahsi çıkarlarını elde etmesine imkân bırakmadıklarını ifade ediyor. Ayrıca Haber-i Sahih adlı tarih de sadrazamın duruma bakarak bu kuşatmanın da bundan öncekiler gibi sonuçsuz kalacağı inancına vardığın- dan yahut Rum ve Avrupa tarihçilerinin ifadelerine benzer 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şekilde imparatordan aldığı rüşvetlere yüce emellerini feda ederek işi sonuçsuz bırakmak istediğinden; her nedense kendisiyle aynı ağızda olanlarla birlikte Padişahı kuşatmadan vazgeçirmeye teşvik ettiğinden bahsediyor. 

Fatih Sultan Mehmet, yakınlarının görüşlerini alıp onların da kendi fikrinde olduklarını öğrenmesi üzerine kuşatmaya devama kesinlikle karar verdikten sonra Galata'daki Avrupalılarla anlaşmalı olmaktan dolayı Osmanlı askerlerinin Galata toprağına ayak basamamasını, Zindankapı'dan (Balıkpazarı'ndan) Galata tarafına çekilmiş ve dolayısıyla limanın (Haliç'in) girişini kapatmış bulunan zincirin kırılamamış olmasını, gerek bu zincir ve gerek Galata önünde bulunan birtakım düşman savaş gemisi sebebiyle gemilerin bir miktarını bu zincirin iç tarafına (limana) sokma- nın mümkün olamamasını nazarı itibara aldı ve bu zinciri zorla ve savaşarak kırmak, bu düşman gemilerini batırmak suretiyle veya başka bir yoldan Osmanlı savaş gemilerini limana sokmak, böylece hem denizden hem karadan muharebeye devam edilmek çarelerini aramaya başladı. Neticede Haliç'e giremeyerek Beşiktaş önünde işe yaramaz bir hâlde kalmış olan Osmanlı gemilerinden, küçük çaptaki bir kısmının büyük bir gayretle ve eskiden İstinye Koyu gibi içeriye girmiş bir koy olan Dolmabahçe Koyu'ndan dere yoluyla kızaklar üzerinde çekilerek Beyoğlu ve Galata kasabalarının arkasından Kasımpaşa deresine (bir rivayete göre Okmeydanı'na ve oradan Haliç'e) uçurulması, böylece şehrin denizden de kuşatılması fikri gibi ancak Osmanlı padişahlarında benzeri görülebilen harikulade bir düşünce zihninde belirdi. Bu fikir ve tedbirin Fatih Sultan Mehmet'in kafasında doğduğu Haber-i Sahih'te ve diğer birtakım Osmanlı tarihlerinde yazılıdır. 
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Gerçi savaş gemilerinin karadan çekilerek bir denizden diğer denize indirilmesi tedbirinin birçok benzerleri tarihte vardır ve bazı yabancıların dedikleri gibi Fatih'in bunlardan haberdar olması mümkündür; hatta Hammer ünlü Osman-İı Tarihi adlı eserinde bu husustan bahsederken daha önce buna benzer birçok olayların geçtiğini anlatıp bunları uzun uzadıya sayarak Fatih'in bu konudaki fikri daha eskilerden almış olduğunu rivayet etmektedir. Ancak dünyadaki bu kadar olaylar içinde böyle önemli hadiseleri de bilmesini yahut hemen bütün Osmanlı tarihçilerinin iddiaları üzere bu yolda bir fikri kendisi ortaya koymasını da elbette Fatih'in şanını daha da yüceltecek önemli hususlardan saymak gerekir. 


Abdurrahman Bey'in 72r/h-i Devlet-i Osmaniye adlı eserine göre bu gemilerin nakli işinde Galata'da yerleşmiş olan Cenevizlilerle ittifak edilerek onlardan çok fayda görülmüş ve bilhassa kızaklar için gereken fazla miktarda zeytinyağı onlardan alınmıştır. 


Anlatıldığı üzere Osmanlı gemilerinden bir kısmı Haliç'e indirildi. Bu hareket, kuşatmanın dokuzuncu gününe rastlayan on beş nisan pazar günü yapılmış ve sonra gemiler birbirine bağlanarak bir tabya şekline konulduğundan İstanbul içine yağmur gibi gülle yağdırılmaya başlanmıştı. 

Hammer bu gemilerin taşınması meselesinden bahseder- 


ken diyor ki: 


“Ön hazırlıklar gereğince savaş gemilerine aşırtılacak mesafe ancak iki fersahtı. Ancak Beşiktaş önünden Haliç'e kadar uzanan bu mesafe üzerinde yer birçok engebeler ihtiva ettiğinden bu mesafe üzerinde bir yol açtırıp buraya tahta döşenmesine ve tahtaların üzerine taşınmayı kolaylaştırmak için iç yağı (ve zeytinyağı) sürülmesine karar verildi. 
Yol istenildiği gibi hazırlandı. İki sıra kürekli yetmiş parça gemi ile üçer beşer sıra kürekli, daha büyük birkaç gemi bir gece içinde Kaptan Baltaoğlu'nun çabasıyla Beyoğlu üzerinden, derelerden, tepelerden aşırılarak son derece zorluklarla Kasımpaşa'ya (Balat önlerine) indirildi. Gemiler karadan mesafe kat ederken yelkenleri açılmıştı. Nakil sırasında davullar vuruluyor, zurnalar çalınıyordu. Denebilir ki bunların ahengi Beyoğlu sırtları üzerinde Osmanlılar için büyük bir milli bayram sayılmaya değer bir sevinç uyandırmıştı.” 


Hammer söze devamla diyor ki: 


“Geceleyin Osmanlıların Beyoğlu sırtları üzerindeki haykırışlarını işitip de ne olduğunu anlayamayan, fakat sabah olunca yetmiş kadar Osmanlı savaş gemisinin kendi limanlarının ortasında demir atmış, kuvvet ve kahramanlığını göstermeye başlamış olduğunu gören Rumlar korku ve şaşkınlıklarından kendilerinden geçmek derecelerine gelerek Osmanlılardan hiç beklemedikleri, hemen insan gücü üstünde denilebilecek bu gayreti takdir etmekten kendilerini alamamışlardı.” 


Türkçe edebi bir eserin deniz muharebesinden sonraki durum ve karadan gemilerin nakli hakkındaki beyanları, Hammer'in veya diğer Avrupa tarihçilerinin beyanlarına uygun ve belki onlardan alınmış olmakla birlikte bazı ince noktaları da içerdiğinden olduğu gibi aşağıda aktarıyoruz: 


“Halil Paşa denizde uğranılan başarısızlık üzerine yine fırsat eline geçmiş olduğu için şehre böyle birtakım yardımlar gelebileceğinden ve o takdirde durumun kötüleşeceğinden bahisle Padişah'ı barışa razı etmeye kalkıştı. Ancak Fatih; paşanın bu hâlini, bu türlü oyunların iç yüzünü çok acı tecrübelerle öğrenmiş olduğundan bu konuda müzakereyi vatanseverliklerine ve bilgilerine güvendiği Zağanos Paşa, Molla Gürâni ve Akşemseddin gibi birkaç büyüğe havale ederek teşebbüsünde kararından caymadı. Fakat yukarıda tarif edilen 'ülke fetheden'in (hareketli kulenin) yanması, donanmanın düşman gemilerine engel olamaması ve bunca çabalarla imar ettirdiği büyük toplara bile mevcut istihkâmların dayanabilmesi kendisini de biraz endişeye düşürdü. Böyle çetin günlerde acizlerin kârı bıkkınlık, yüce kimselerinki ise çare aramak olduğundan Fatih bir zaman Haliç'in zincirini kırmak için bir yol aradıktan ve ondan ümidini kestikten sonra yine en büyük yardımcısı olan ilim ve irfan kuvvetinin kerametine başvurdu. İnsan gücünün dışında görünecek bir tedbiri uygulamaya kalkışarak haritalarını bizzat çizdiği bir yol üzerinden Dolmabahçe'den Kasımpaşa'ya kadar bir kızak inşa ettirdi. Seçtiği yetmiş kadar geminin yelkenlerini açtırarak ve Galata taraflarında ne kadar insan ve hayvan varsa gemileri taşıma işine memur ederek bir gece içinde binbir çaba ve zorluklarla hepsini birden Haliç'e indirdi. Rumlar böyle dağları taşları denize çevirircesine bir harikanın karşısında düştükleri hayretten kurtulunca bu gemileri yakmaya çalıştılar.” 


Meşhur Lamartine bu karadan gemilerin nakli konusun- dan söz ederek diyor ki: 


“Deniz savaşındaki başarısızlık üzerine Fatih Sultan Mehmet hem denizden hem karadan şehri mükemmel şekilde kuşatmaya başladı. Maiyetinde orduyu takip eden keresteci (doğramacı) Bulgar, Lağımcı Ermeni vardı. Beşiktaş koyu (Dolmabahçe Limanı) ile girişi zincirle kapatılmış olan Haliç havzası arasında bulunan ve Boğazın girişine doğru çıkıntılı bir burun oluşturan arazi üzerinde bulunan vadiler, tepeler üzerinde kendi kadırgaları için birkaç hafta içinde hususi bir yol hazırlattı. Bu yolu tahtalarla kaplattı. Gemiler halatlarla çekilerek yelkenler açılmış vaziyette ve müsait rüzgârla Haliç'e indirildi. Gemilerin böylece karadan Haliç'e geçirilmesi esnasında bütün Osmanlı topları da tepelerden yaptıkları atışlarla Haliç'teki Hristiyan gemilerin demir almalarına engel oluyorlardı.” 


Solakzâde Tarihi de yardımların, gelmesi üzerine olaylar ve gemilerin karadan yürütülmesi meselesi hakkında en ünlü tarihimiz 72c'46- Tevdrih'ten aynen aldığı şu beyanları kaydediyor: 

“... Avrupa'dan yardım için iki parça büyük kalyon geldi. 
İçindeki askerler kaleye boşaldılar ve derhâl kalenin yıkılan yerlerini kapatmaya, İslam askerlerini surun yakınlarından uzaklaştırmaya, perişan hâldeyken imdat kuvvetleri gelince cesaretlenen düşmanlar sövüp saymaya başladılar. Saltanat büyüklerinden Halil Paşa ve onun fikrinde olanlar, kalenin zapt edilmesinin mümkün olmadığını ileri sürerek Padişah'ı barış için ikna etmeye çalıştılar. O kötü düşüncedeki kimselerin gizli maksatlara dayanan sözlerine kulak verilmeyerek savaşa devamda karar kılındı. İslam bahadırları da şeref için ve zevkle savaşıp canla başla çalıştılar. Fetih ve zafer yüzünü göstermeyince muhteşem Sultan'ın aklına bir şey geldi: Yeni hisar tarafından gemiler sürülecek, Galata ardından aşırılarak top ile düşman deniz tarafından da zorlanacaktı. Gerçi böyle bir yol akla uygun olmayan bir iş gibiydi ve amele gelmesi çok zordu; ancak bu parlak fikrin tatbiki herkese kolay göründü, yiğitlerin gayretiyle Beşiktaş denilen yerden 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Kasımpaşa deresine doğru gemilerin altına ruganla ıslah edilmiş felenkler* döşeyip bir rivayete göre yelkenler açıldı, yürütüldü. Gemileri birbirine bağlayıp üzerine metrisler yerleştirip mertçesine savaştılar ve o geniş şehri düşmana dar ettiler. Bazı tarihlerde rahiplerin kaleyi savunan askere daima manevi kuvvet vererek onları teselli ettikleri, “Bu şehrin zapt edilmesi imkânsızdır, burası ancak karada yelken açıp gemi yürüten bir padişah zamanında fethedilebilir? dedikleri yazılıdır. Yukarıda anlatılan durumu görünce işin sonunun ne olacağını hepsi anladı, etekleri tutuştu, dizlerinin bağı çözüldü.” 


Büyük Ansiklopedi, deniz savaşının eskiden bir liman olan Langa bostanları önünde meydana geldiğini; bu muharebeden sonra Osmanlı topları tarafından Edirnekapı, St. 
Romain kapısı (Topkapı) yakınında kale bedenlerinde açılmış olan gedik yerlerinin onarılmış ve 18 nisanda Osmanlıların kaleye yaptıkları bir hücumun boşa çıkmış olduğunu; Kozmidyon varoşunda (Eyüp semtinde) Hazreti Ebü Eyyub Ensâri'nin kabrini bulmuş olan Molla Şeyh Akşemseddin tarafından İslam askerlerinin teşvik edildiğini; Fatih'in, kara tarafından olduğu gibi deniz tarafından da şehre hücum ettiği takdirde kaleyi koruyan zayıf askeri kolayca alt edebileceğini hissetmiş olduğunu; bundan dolayı Osmanlı gemilerinden bir kısmını Dolmabahçe deresinden, Beyoğlu'nun kuzeyinden, St. Dimitri ve Yenişehir varoşları arasında Kasımpaşa deresinden geçirerek üzerlerine talk, içyağı ve zeytinyağı sürülmüş tahtalar üzerinden kaydırarak karadan 21- 
22 nisan gecesinde Haliç'e indirdiğini; sahilde yerleştirilmiş 
olan toplarla himaye edilmeleri suretiyle bu gemilerin Hris- 


Felenk: Kayığın kolayca yüzdürülmesi ya da karaya çekilmesi için üzerine donyağı sürülen ortası kertikli ağaçlar. (y.n.) (TDK) 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tiyan donanmasına karşı koyabileceğini önceden kestirmiş bulunduğunu; bu gemilerin 28 Nisanda Venedikli kaptan J. Coco tarafından yakılmaya çalışılmışsa da başarılamamış olduğunu; bununla birlikte Bizanslıların yine cesaretini kaybetmediğini; çünkü birçok yardımların geleceğinin ve bir Venedik filosunun İstanbul'a doğru yelken açmış bulundugunun öğrenilmiş olduğunu naklediyor. 

Kont Segür ünlü tarihinde şöyle diyor: 

“Farih'in veziri Zağanos Paşa, başvezirin korkakça nasihatlerine fena hâlde kızdı. Avrupa'nın birtakım parçalara ayrılmış ve birliğinin bozulmuş olduğunu, Doğu hakkında kayıtsız kaldığını, Doğu Roma İmparatorluğu'nun parçalanarak paylaşılmış durumda olduğunu: Bizanslıların cesaretlerini yitirerek yumuşadıklarını, mezhep tartışmaları yüzünden üzgün olduklarını, aralarında nifak ve ihtilaf bulunduğunu; uyanık ve süratli konuşan, fakat ağır hareket eden bir millete sahip olan Konstantin'in mevcut asker sayısının altı bin kişiye inmiş olduğunu anlatarak kazanılacak zaferden elde edilecek büyük faydaları, başarıya ulaşmadaki kolaylığı mükemmel bir şekilde izah etti. 


Fatih Sultan Mehmet, Zağanos Paşa'nın kendi istek ve düşüncelerine uyan ve yukarıda kaydedilen fikrini benimseyerek savaşa devama karar verdi.” 


Kont Segür bu beyanlarından sonra diğer tarihlerde Osmanlı gemilerinin Haliçe indirilmesinden sonra cereyan ettiği anlatılan olayların daha önce meydana geldiğini ileri sürüyor. Sultan Mehmet'in imparatorla müzakereye lüzum görüp aşağıda ayrıntılı olarak anlatılacağı üzere kalenin teslimini teklif etmek üzere onun huzuruna elçiler gönderdiğini; ret cevabı alması üzerine yeniçerileri savaşa çağırdığını ve bir 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genel hücum yapılacağını orduya ilan ettiğini; askere gerekli manevi teşvik ve telkinlerde bulunduğunu; o zamana kadar hâlâ Haliç dışında bulunan Osmanlı donanmasının bir çıkma hareketiyle imparator tarafından yakılmaya teşebbüs edilmişse de bunun başarılamadığını ve aradan çok geçmeden Padişah tarafından Osmanlı gemilerinden bir kısmının karadan Haliç'e indirildiğini anlatıyor.* 


Karadan gemi yürütülmesi konusunda da diyor ki: 


“Çok geçmeden Fatih Sultan Mehmet nasıl bir cesaretle yapıldığı akıllara durgunluk veren bir teşebbüsü tatbik sahasına koymuştur ki eğer o zamanın bütün tarihçileri tarafından aktarılmamış olsaydı bu olayın anlatılmasına elbette cesaret edilmezdi. Fatih Haliç'e girmesine mani olan engelin (zincirin) geçilememesine kızarak kendi gemilerini sahile çektirdi. Eğri büğrü, inişli yokuşlu, çalılıkla dolu bir yol iki fersahlık bir mesafe üzerinde düzeltilerek üzerine iç yağına bulanmış kalın tahtalar döşendi ve Osmanlı donanması bu kayıcı yol üzerinden çekilerek Galata'nın etrafın- dan dolaştırılıp bütün Osmanlı gemileri Haliç'e indirildi. 
Bu olağanüstü iş sadece bir gece içinde yapılmıştı. Ertesi günü şafak sökünce Bizanslılar, kale bedenleri üzerinden kendi limanlarının yani son sığnaklarının Osmanlı gemi- 


leriyle tıklım tıklım dolu olduğunu korku ve dehşetle gördüler.” 


İmamzâde Esad Efendi merhum da Sultan Mahmud Han-ı Adli hazretlerinin emriyle yazdığı Fe2-i Konstantiniy- 


* 


Aşağıda ayrıntılı olarak anlatılacak olar genel hücum hazırlığı ile Rumlar tarafından Osmanlı gemilerinin yakılması teşebbüsünün, karadan gemi taşınması hareketinden sonra meydana geldiği çoğu Batı ve Doğu tarihçilerinin hemfikir olduğu bir husustur. 
Bu olayların daha önce cereyan ettiği yalnız Kont Segür tarafından ileri sürülmektedir ki bir yanlışlık eseri değilse garip bir iddia olarak kabul edilse yeridir. 
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ye adlı küçük risalelerinde gemilerin karadan nakli konusunu ve bunu gerektiren durumları şöyle anlatıyor: 


“Savaş meydanının yiğitleri bedenlerini ve canlarını din yolunda vermeye çalışarak gece gündüz kılıçlarıyla muharebe yerini aydınlattılar. Zafer elde edilemeyince saltanatın büyükleri Halil Paşa'ya uyarak Padişah'ı savaştan vazgeçirmek teşebbüslerinde bulundular. Ancak Fatih bunlarınki gibi bozguncu fikirlere kulak asmadı. Molla Gürâni ve Akşemseddin hazretleriyle büyük vezirlerden Zağanos Paşa da Padişah'la aynı düşüncede olduklarından hükümdar fetih kararından dönmenin sadakat nişanı olmadığını askerine anlattı. Onlara güzel nasihatlerde bulundu, bu savaşın lüzumunu ve önemini izah etti. Hükümdarın emri üzerine kumandanlar toplanarak meseleyi müzakere ettiler. Devlet erkânı hisarın kara tarafının derin hendeklerle çevrili ve tahkimatın kuvvetli olduğu, bu taraftan düşmana saldırma- nın zaman kaybı ve tehlikeye atılma demek olacağı, Galata ile İstanbul arasını kesen Haliç üzerine gerilmiş zincirin geçmeye engel olduğu, bu yüzden denizden de suru zorlamak imkânının olmadığı hususlarını tartışırken nihayet Padişah'ın aklına gemilerin Yenihisar tarafından Galata'nın kuzeyinden aşırılarak Haliç'e indirilmesi ve böylece surun denizden de dövülmesi fikri geldi. Bu düşüncenin tatbik sahasına konması gerçi zor bir işti. Ancak makara ustalarının hayret verice planları ile denizden karaya gemiler çekildi; şimdi Kasımpaşa semtinin bulunduğu vadiden denize indirildi; metrisler konuldu; gaziler mertçe savaşarak İstanbul gibi geniş bir kaleyi düşmana dar ettiler.” 
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Osmanlı Gemilerinin Haliç'e 
İndirilmesinden Sonra Yaşanan 
Gelişmeler, Rumların Osmanlı 
Gemilerini Yakma Teşebbüsleri, 

Haliç'teki Diğer Durumlar 

smanlı donanmasını oluşturan savaş gemilerinden bir 

kısmının Haliç'e indirilmesi üzerine Rumlar memleketin her tarafını gözetip korumaya mecbur olduklarından imparator kale muhafızlarının bir kısmını Haliç tarafındaki noktalara dağıtarak o taraftan da savaşmak, Haliç'e indirilip şehre ateş saçmaya başlayan Osmanlı gemilerini bir hile ile yakmak istemişti. Ancak bu faydasız gayretin son ümitle çırpınmadan hiçbir farkı yoktu. 


Hammer'in ve İstanbul kuşatmasından bahseden diğer bazı yabancı tarihçilerin Haliç'te ortaya çıkan durum ve cereyan eden olaylar hakkında verdikleri bilgilerin özeti şu şe- 


kildedir: 


Rumlar arasında bulunan ve derin bilgisiyle ün salan İtalyan Jean Giustiniani bu gemileri yakmak istemişse de bütün kuşatma müddetince her iki tarafa, hem hizmet hem de ihanetten geri kalmayan Cenevizliler onun bu niyetini önceden Osmanlılara bildirmiş ve dolayısıyla Osmanlı denizcileri uyanık olmaya çağrılmıştı. 


Galatadaki Cenevizlilerin (Avrupalıların) bütün kuşatma süresince her iki tarafa da gerekli hizmet ve yardımlarda bulunmakla birlikte ihanetten geri durmamaları, geceleri Rumlara imdat ve yardımdan hiçbir şekilde geri kalmazken gündüzleri de Osmanlılara dost ve iyiliksever görünerek Osmanlı askerlerinin her atıştan sonra topları yıkamak, yağlamak için şiddetle muhtaç oldukları fazla miktarda zeytinyağını onlara vermeleri, Rumların Osmanlılar aleyhindeki gizli teşebbüslerini derhâl yaymaları tarihi garipliklerden sayılsa yeridir. 

Bir gece Giustiniani bindiği büyük bir gemi ile Osmanlı gemilerine yanaştı. Yarı alarm durumunda bulunan Osmanlılar derhâl ateşe başladılar. Büyük bir gülle bu gemiye isabet etti; gemi parçalanarak sulara gömüldü, içinde bulunan yüz elli İtalyan'dan çoğu boğuldu. Giustiniani canını güç kurtarabildi. 


Elde edilen bu başarı üzerine Osmanlıların zafer şarkıları ufukları tutuyordu. 


Bundan sonra Osmanlılar ellerinde mevcut büyük toplardan birini Galata kalesi önünde demir atmış duran ve içi tamamen savaş malzemeleriyle dolu olan büyük bir Ceneviz gemisi üzerine doğrultarak ateş edip bu gemiyi parçaladılar. Geceleyin Rumlara yardımdan hiç de geri durmayan Cenevizlilere böylece bir ders verdikleri gibi bu gemi içindeki savaş malzemelerinin de Bizanslıların eline geçmesini önlediler. 


Bu olay üzerine Cenevizliler Padişah'a başvurarak tarafsız hatta Osmanlılarla dost iken bir gemilerinin batırılması hadisesinden şikâyette bulundular. Bunların ikiyüzlü, kötü tabiatlı birer fırsatçı olduklarını Fatih çok daha önceden bildiği için gemilerinin Rum gemisi sanılarak yanlışlıkla topa tutulduğunu; sözlerinde dururlarsa muharebeden sonra ödeneceği cevabını verdi. İşte böylece Cenevizliler ikiyüzlülüklerinin ilk cezasını görmüş oldular. 


Fatih Sultan Mehmet donanmasıyla limana sahip olmuştu. 
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Fatih Haliç'e (limana) girip buraya sahip olunca üzerine genişliğine bir köprü kurmayı tasarladı. Fıçıları birbirine bağlatıp üzerine tahta döşeterek düşüncesini gerçekleştirdi. 
Bu köprü üzerinden İstanbul yakasına top ve asker geçirilmeye başlandı. Bundan sonra Osmanlı donanması şehrin surları önünde demir attı. 


Rumlar Osmanlı gemilerini ve kurulan köprüyü Rum ateşi ile yakmaya kalkıştılar, bu önemli işi Venedikli J. Coco 


üzerine almıştı. 


Bunun için bu zat Rum ateşi ve diğer yanıcı maddeleri ihtiva eden üç küçük gemi seçip bunlara aldığı kırk seçkin gemici ile karanlık bir gecede Osmanlı gemilerine kurulan köprü yönünde yaklaşmak istemişti. Osmanlılar devamlı uyanık durumda bulunduklarından bu gemileri yakalamış ve bu seferdeki başarısızlıkları Rumları çok üzmüştü. 


Bu olaydan sonra Fatih Haliçi düşman gemilerinden tamamen temizlemeye karar vererek ayırım gözetmeksizin Rum, Ceneviz ve diğer yabancı gemilerini batırmak için Galata'nın üsründe bulunan St. Theodore tepesi üzerine yeniden bataryalar yaptırmıştı. 


Haliç'teki bütün gemilerin dövülmeye başlanması üzerine bu sefer de Cenevizliler (Cenovalılar) Fatih'e başvurup ricalarda bulundularsa da bu gemilerin ticaret için değil, belki Rumlara yardım maksadıyla gelmiş olduğunun defalarca görülen olaylardan anlaşıldığı kendilerine ifade ve ispat edildi, tabii müracaatları sonuçsuz kaldı. 


Galata önündeki gemilerden birisi ilk atışta batırıldı. Digerleri Galata'nın binaları altına çekildi. Böylece Osmanlı bataryalarının sektirme atışına karşı korundular. Bununla birlikte Osmanlı topları şehri topa tutmaya devam etti; ancak bu topların etkisi çok azdı. O kadar ki atılan yüz elli mermiden yalnız bir tanesi güzelliği ile meşhur bir kadına zarar vermiş”; hatta bu kadın da doğrudan doğruya mermi ile vurulmamış, onun bir duvara çarparak oradan kopardığı bir taş parçasıyla yaralanmıştı. 


Osmanlı gemilerinin Haliç'e indirilmesinden sonra geçen olaylar hakkında Lamartine'in Osmanl Tarihi'nde verilen bilgiler daha önce verdiğimiz malumattan çok farklı olduğundan bunları da tercüme ederek aynen aşağıda kaydediyoruz: 


“Baltaoğlu'nun deniz muharebesindeki hezimetinden etkilenmeyen iki yüz Osmanlı kadırgası toplarla donatılmış ve yirmi bin okçu ile korundukları hâlde -Kâğıthane suyunun munsabında bulunan Haliç'in girişine doğru uzaklaştırılmış kırk kadar Rum, Ceneviz, Venedik ve Rodos gemisi ile karşı karşıya bulunmak üzere- Haliç'in içinde yerleştiler. Fatih Sultan Mehmet Rum donanmasına böylece meydan okumakla da yetinmeyerek Haliç suları kenarında bulunan şehir duvarlarına değin kendi askerlerine sağlam bir yol açmak için ertesi günü yüz bin kadar kara amelesini bir sahilden diğer sahile köprü atmak daha doğrusu bir şose yapmak işinde vazifelendirdi. Denize doğru ilerledikçe çalışmaları örten bataryalarla donatılan bu şose hemen hiçbir taraftan bir saldırıya uğramamak üzere kısa bir zaman zarfında surların eteğine kadar vardı. Bu şosenin garip denecek kadar olan genişliği onu gerçek bir muharebe meydanı hâline getirmişti. 
Bu şose üzerinde yüz piyade askeri Haliç kule ve burçlarına hücum için yan yana ilerleyebilirdi. 

Hammer bu bilgiyi kuşatma sırasında Rumların yanında bulunan Phranzes adlı Bizans 


tarihçisi ile yine kuşatma sırasında Rumlar arasında bulunan İsidor adlı tarihçilerin kitaplarından almıştır. 
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İşinin ehli ve cesur Giustiniani yani İstanbul için Konstantinle beraber savaşmak üzere Avrupadan gelmiş olan bu ümitsiz gönüllü Haliç'te demir atmış bulunan Osmanlı donanmasını yakmak istedi; fakat başaramadı. Kendi şehirlerini (Galata'yı) kurtarmak için tarafsız gibi görünen ve aynı zamanda her iki tarafa da yardım eden Cenevizliler Osmanlılara bir hizmette bulunmak üzere durumu onlara haber vermiş olduklarından Giustiniani geceleyin Osmanlı gemilerine yaklaşırken İslam ordusunu silah altında uyanık durumda buldu. Fatih'in yüzen bataryaları Giustiniani'nin galerleri üzerine her taraftan bir anda ateş etmeye başladı. 


Urban'ın yardımıyla imal Osmanlı toplarından biri ile atılan yüz elli livr (75 kg.) ağırlığında bir gülle bir kumandanın binmiş olduğu gemiyi batırdı. Bu cesur zatın kumandası altında muharebe eden İtalyanlardan iki yüz seçkin gönüllü, kendi gemileriyle birlikte boğuldu. Giustiniani ağır bir zırh takımı giymiş olduğu hâlde bir gemi direği parçasına sarılarak akıntı ile Haliç'in sonuna doğru vardı; orada kayığa binerek canını kurtarabildi. 


Bu başarı üzerine güven altına giren Osmanlı gemileri inşa edilmiş olan şosenin siperi altında limana atlayıp surlar altında baştankara ederek demir attı. 


Osmanlılar Galata'ya hâkim olan St. Theodore tepesi sırtlarında gece gündüz şehri içine top atışına devam ediyordu; fakat atılan taş gülleler ancak surların mazgallarını yıkabiliyordu. Gariptir ki duman ve gürültü içinde görünmeyen Osmanlı toplarının on gün aralıksız devam ettikleri atışlar önemli bir etki meydana getirememiş, yalnız güzelliği ile meşhur İstanbullu bir kadına Hipodrom Meydanı'ndan (Sultan Ahmet Meydanı) geçtiği sırada bir gülle isabet etmiş, bir parçası da bu meydandaki üç yılanlar sütununun (Burmalı direğin) kaidesini tahrip etmişti.” 

Lamartine'in bu beyanlarının mübalağa ve yalandan uzak olmadığı ifade tarzından kendi kendine ortaya çıktığı için bu konuda fazla söz söylemeye gerek görmedik. 


Kont Segür; Rumlar tarafından Osmanlı gemilerinin yakılması teşebbüslerinin bu gemiler Haliç'e indirilmezden önce -yani daha henüz Beşiktaş ve Dolmabahçe önlerinde bulunduğu ve Fatih'in imparatorlardan kalenin teslimi teklifine ret cevabı alması üzerine bir genel hücuma karar vererek yoğun bir şekilde bununla ilgili gerekli hazırlıklarla uğraştığı sırada- meydana geldiğini rivayet ediyor ve diyor ki: 

“Bu sıralarda İmparator Konstantin Osmanlı donanmasını tahrip ederek kurtulma planları hazırlamakla meşguldü. Onun çok cesurca ve çok yerinde olan planının olumlu sonuç vereceği muhakkak görünüyordu. Rumlardan kendi vatanlarının kurtulması için ölümü göze alan kırk kişi yanıcı maddelerle dolu bir gemiye (ateş gemisine) bindi. Venedik donanması Haliç'ten dışarı çıkarak Osmanlı gemileri üzerine hücum ettiği sırada onlar da Osmanlı donanmasının ortasına atılarak bu donanmayı yakacaktı. Fakat bu sır yayılmış olduğundan Osmanlı gemilerini yakacak olan ateş gemisi görünür görünmez Osmanlılar tarafından batırılmıştı. Osmanlı gemileri tarafından Venedik donanması üzerine hücum edilerek kuşatıldı ve gemilerinin hemen hepsi batırıldı veya tahrip edildi. 


Venedikliler Cenevizlileri kendilerine hıyanet etmekle suçladılar; Amiral Notaras* meşhur Giustiniani'ye fena hâlde kızmıştı.” 


Konstantin'in başvekili ve deniz işleri bakanı idi. 
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İstanbul kuşatmasında hazır bulunan eski Rum tarihçilerinden Doukas Haliç'teki olaylardan şöyle söz ediyor: 


“Fatih Sultan Mehmet donanmasını Kasımpaşa deresinden Haliç'e indirdikten sonra Haliç (liman) tarafından da şehre hücuma başladı. Tabii bu hücum Cenevizlilerin işgali ve müdafaası altında bulunan Galata'nın karşısındaki sur kısımları (yani Yemiş İskelesi civarlarındaki kale surları) üzerine yapılamıyor, yalnız Galata varoşunun etki çemberi dışındaki sur kısımları üzerine yapılabiliyordu. Bu kısım önlerindeki Osmanlı hücum askerlerini Osmanlı bataryaları koruyor, bu bataryalar da Kasımpaşa tepeleri üzerinde kurulmuş bulunuyordu. Padişah Haliç'e girerek maiyetinde bulunan seksen gemiyi bu sur kısımlarının tahribi ve zaptı için bizzat sevk ve idare etti.” 


Doukas'ın bu rivayetlerinden anlaşılıyor ki Osmanlıların Haliç tarafından yaptıkları deniz hücumu Xyloporta denilen Ensar kapısı (Ayvansaray kapısı) ile Balat kapısı taraflarında 


cereyan etmiştir. 


Son devir tarihçilerinden Mordtmann'a göre son İstanbul kuşatması esnasında Balat kapısı ile buradan Fener kapısına doğru uzanan mesafe (sur kısmı) Rumların amiralliği vazifesini yapan Lucas Notaras kumandası altında bulunan Venedikliler tarafından savunulmuş, bu durum gereğince de Osmanlıların Haliç tarafından yaptıkları hücum ve taarruzlara en çok bunlar karşı koymuştur. 


Eski Rum tarihçilerinden Kritobulos'un söylediğine göre Balat kapısı civarındaki surlar üzerine yapılan hücum ve taarruzlar Osmanlı Amirali Hamza Bey'in idaresinde yapılmıştı. Bu zat ünlü tarihinde şöyle diyor: 


“Yeniçerilerin kara tarafındaki kapılardan şehre girmesinden sonra Balat kapısı da Osmanlı amirali Hamza Bey 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tarafından zorlanarak fethedilmiş, dolayısıyla bu taraftan da İslam askerleri şehre girmek imkânını bulmuşlardı.” 


Sarayburnu'nda vaktiyle mevcut ve St. Barbe kapısı diye anılan Topkapı, Kardinal İsidore adındaki bir Rus papazının kumandası altındaki askere bırakılmış; dolayısıyla bu kuvvet bu kapı civarında yer tutmuştu. Yalnız Haliç'e indirilen Osmanlı gemileri önemli işler görüp diğer Osmanlı gemileri Beşiktaş önünde kalmış, ancak muharebenin sonlarına doğru bunlardan bir kısmı Marmara sahillerindeki surları kontrol altında bulundurmakla yetinmiş olduklarından, gerek Sarayburnu taraflarında gerekse Marmara sahillerinde önemli bir olay cereyan etmemiştir. Hatta bazı yabancı tarihçiler diyorlar ki: Mandrachio körfezinde (Beşiktaş koyunda) demir atmış bulunan Osmanlı gemileri şehrin zaptına kadar orada kalmış; ancak ondan sonra Fener kapısının karşısına gelerek demir atmışlardır. 


Daha önce de anlatıldığı üzere sözü geçen tarihçiler içinde “İstanbul kuşatmasında Osmanlı donanmasının büyük faydaları olmadı” diyenler de vardır. 


Havan'ın İcadı 


azı Osmanlı tarihçileri zamanımıza kadar nice asırlar asıl 

seklini koruyarak zamanımız topçuluğunun bile ilerlemesini sağlamış olan 'havan adındaki ateşli silahın ilk defa olarak İstanbul kuşatmasında -Galata önündeki Ceneviz gemilerini yukarıdan indirme atışlarla dövmek üzere- Fatih Sultan Mehmet tarafından icat edildiğini ve kullanıldığını yani bu türde ilk ateşli silahı bu padişahın bulduğunu bildirirler. 


Bunlardan bazıları da bu ateşli silahın imalinin İstanbul kuşatması sırasında düşünülmüşse de bunu gerçekleştirmeye vakit olmadığından Fatih'ten sonra imal edilerek ilk defa İşkodra kuşatmasında kullanıldığını kabul etmenin daha uygun olacağını tahmin etmekte ve ileri sürmektedirler. 


Bu husus ve ondan önceki Haliç olayları hakkında Osmanlıca bir edebi eserin beyanları aynen şu şekildedir: 


“Rumlar Haliç'e inen gemileri yakmaya kalkıştılar ve bunun için birkaç kere çok fedakârca hücumlar da ettiler; ancak muharebe teşebbüslerini ve hilelerini Padişah hazretlerinin idrak ve ihtiyatından kurtarmak imkânsız gibi bir şey oldugundan maksatlarını gerçekleştiremediler. Fatih ise Galata'dan karşıya şimdiki sallar şeklinde birbirine bağlı variller üzerinden asker geçecek ve top kaldıracak bir de köprü inşa ettirme- ye başladı. Rumlar bittikten sonra da bu köprüyü yakmak istediler; yine Padişah'ın ihtiyatını denemiş olmaktan başka bir şey kazanamadılar. Nihayet zincirin içinde ve onu korumakla vazifeli yirmi beş kadar gemi tarafından Osmanlı gemilerinin ve köprünün tahrip edilmesi niyeti haber alınınca Fatih Haliç'teki filonun güveni için Rum gemilerinin yakılmasına karar verdi. Ancak şimdiki Beyoğlu'nun bulunduğu yerde olan Zağanos Paşa'nın ordusundan başka bir yerden bunları topa tutmak mümkün değildi. Oradan atılacak gülleler ise ister istemez Galata'nın istihkâmlarına ve binalarına isabet edecekti. Hâlbuki Galata Cenevizlilerin elinde bulunuyordu ve onlar da Osmanlılarla barış anlaşması yapmış durumdalardı. 
Bu sebeple deniz birliğimizi korumak imkânı olan toplarla düşmanın sataşmasından korunmaya imkân bulunmadı. 


Her tehlike karşısında bir çare bulan, hissedilen her ihtiyacı karşılayacak bir icatta bulunan Fatih, bu mahzuru ortadan kaldırmak için yine bitmek bilmez bilgi hazinesine başvurarak yaptığı hesap üzerine eğri yollu gülle atan birtakım toplar imal ettirmek planını düşündü. Bu topların biriyle bizzat nişan alarak ikinci güllede bir Rum gemisini batırdı. 
İşte Padişah'ın Haliç'teki gemileri ve köprüyü korumak için ortaya koyduğu bu buluş şimdi topçuluk ilminin en mühim esaslarından havan usulüne temel olmuştur.” 


Topçularımız için mükemmel bir üstat sayılmaya gerçekten değer, ünlü, faziletli Hacı Hüseyin Rıfkı Paşa da daha önce yayınladığı Topçuluk Fenni adlı meşhur eserinin ateşli silahlar bahsini kapsayan ikinci bölümünde bu hususla ilgili olarak şu bilgileri veriyor: 


“İstanbul kuşatmasında düşmanın savaş gemileri Galata kalesi önünde kapandığından, Padişah'ın aklına bu kalenin üzerinden aşırılarak bu gemilere gülle atışı mümkün olacak şekilde yeni usulde bir top dökülmesi fikri, geldi; bunun nasıl yapılması gerektiğini sanat erbabı kimselerden hiçbiri düşünemedi. Bunun üzerine Fatih'in çizdiği resme ve yaptığı tariflere uygun olarak imal edilen ve sonradan “havan adı verilen ateşli silah ortaya çıktı.” 

Haber-i Sahih'de Haliç'in girişini kapatan zincirin kırılması mümkün olamamışsa da Osmanlı ordusunda bulunan kabiliyetli kimselerce, o zamanın güzel eserlerinden olmak üzere havan topları icat edilerek ve Beyoğlu'nun üstünden Haliç'te bulunan düşman gemileri üzerine gülle atılarak düşmanı oyalama yolunun bulunduğu bildiriliyor.* 


* Tac'üt-Tevârih'in karadan Osmanlı gemilerinin Haliç'e indirilmesinden bahsederken yazmış olduğu “Gemiler sürüp Galata ardından aşıralar ve aşub top ile düşmanı canib-i bahrden dahi şaşırtalar” şeklindeki bir ibarede görülen 'aşub top' tabirinin bazı tarihçiler havanla ilgili olduğunu söyleyerek İstanbul kuşatmasında da havan kullanılmış olduğunu bundan çıkarıyorlar. 
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Kuşatmanın Şiddetlenmesi ve Fatih'in 
Kayserden Kalenin Teslimini İstemesi 


smanlı donanmasının bir kısmı karadan Haliç'e indirildikten, Rumların bu gemileri yakma teşebbüslerinin boşa çıkarılıp limandaki bütün düşman gemileri ve şehir topa tutulduktan; kurulan köprü ve mevcut gemiler vasıtasıyla Osmanlı askerleri Haliç'teki deniz surlarının önüne de vardıktan sonra kale hem kara hem Haliç tarafından olmak üzere iki yandan şiddetle zorlanmaya ve kuşatılmaya başlanmıştı. 


Bu sırada gerek kara tarafında ve gerek diğer yerlerde bulunan Osmanlı bataryaları aralıksız şehre gülle yağdırmaya devam ediyordu; çünkü bunlar o zaman âdeta birer taş gülleden ibaret olmaları sebebiyle tesirleri az oluyordu. 
(Bu güllelerden bazıları birer demire tutturularak ne gibi mermilerle o sağlam surların tahrip edildiği daha sonraki nesillere gösterilmek üzere bazı kale kapılarına, Osmanlı ordusunun şehre girmiş olduğu Edirnekapı ile Silivrikapı'ya, Topkapı'ya asılmıştır ve hâlâ yerlerinde dururlar; isteyenler bunları görebilir.) 


Yedi hafta oluyordu ki kara tarafından kuşatma hareketlerine olanca gayret ve şiddetle devam ediliyordu: Bu tarafta dört burç yıkılmış ve tahrip edilmiş, o zaman St. Romain kapısı denilen Topkapı'da geniş bir gedik açılmıştı. Osmanlı ordusu istihkâm (kale surları) enkazıyla yarı yarıya doldurulmuş kale hendeğini işgal ediyor, Haliç tarafında şehrin surları altında bulunan Osmanlı gemileri, galerleri; mancınıklar, koçbaşları kullanarak kale duvarlarını temellerinden sarsılıyordu. 
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Bu sırada olanlardan söz ederek Hayrullah Efendi Tarihi diyor ki: 

“Yedi hafta aralıksız karadan ve denizden kalenin kuşatılması çabaları sürdürülmüş, Cebe Ali ve Odun kapısı taraflarının burç ve baroları sarsılmış, Topkapı kulesinin kenarlarında geniş bir delik açılmış, bunlardan başka dökülen moloz taşları da hendeği dolduracak hâle gelmişti.” 


Bu durumu edebi bir eser şöyle tasvir ediyor: 


“Denizde bu teşebbüslerle meşgul olunduğu sırada kara tarafından kalenin dört burcu tahrip edildi ve Osmanlı askerlerinin fedakârca gayretleriyle hendeğin hemen yarısı dolduruldu. Fakat duvarlarda geçmeye yetecek kadar bir yarık açılamadı; çünkü duvarların haddinden ziyade sağlam oluşları sebebiyle atılan güllelerin tesiri yıkmak değil delmekten ibaretti. Nihayet Hazreti Padişah Topkapı ile Edirnekapı arasında uygun gördüğü bir duvarı adi toplardan birkaç batarya ile beş on gün aynı noktadan döve döve gevşettikten sonra büyük toplara ateş emrini verdi; yanardağ patlamış gibi bir sesle dağ parçası büyüklüğünde atılan güllelerin birbiri ardından görünen birer zelzele gibi inmesi duvarı yerle bir etmişti.” 


Bu konuda Büyük Ansiklopedi diyor ki: 


“Mayısın yedinci gününden itibaren hücumlar gittikçe yoğunlaştı. On altı mayıstan itibaren Hepdomon ve Vlakernalar istihkâmları* üzerine lâğım hücumları yapıldı. Mühendis Grant Rum ateşi sayesinde bu hücumları savuşturdu. 
19 mayısda Haliç'in kuzey tarafında Osmanlılar yüzen bir 
köprünün inşasını tamamladılar: Bu köprü Hasköy'den Ay- 


* Tekfur Sarayı ve Eğrikapı üzerindeki kale surlarıdır. 
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vansaray kapısına uzanan ve yakın zamanlara kadar mevcut bulunan iç köprünün hemen doğrultusunda gibiydi. Kara tarafındaki kale bedenleri Osmanlı topçusu tarafından gittikçe sarsılmakta ve bir kesin hücumun yapılacağı gün yaklaşmaktaydı.” 


Jonguiere ve Jouannin de elli günlük kuşatmadan sonra Osmanlı topçusunun dört burcu devirdiğini ve Topkapı'da geniş bir gedik açtığını söylüyor. 

Fatih Sultan Mehmet, kuşatma muharebesine başlanacağı sırada imparatora kalenin teslimini teklif etmiş; aynı zamanda bir hayli tavizlerle kalenin teslimini teklif etmek ve hiç olmazsa kalenin daha uzun dayanıp dayanmayacağını anlamak için imparatorun huzuruna İsfendiyaroğlu'nu göndermişti. Bu zat güya Fatih tarafından gönderilmemiş; Rumlara sahip çıkmak ve onları korumak maksadıyla bizzat kendisi imparatorun huzuruna girmişti. Hammer'in beyanına göre imparator, bütün saray halkı etrafında olduğu hâlde büyük bir debdebe ve gösterişli bir merasimle İsfendiyaroğlu'nu kabul etmiştir. Osmanlı elçisi artık savunma zamanının geçmiş olduğunu; bu sebepten dolayı silahın bırakılması gerektiğini; derhâl teslim olunacağı bildirildiği takdirde gerek imparatora, gerekse asker ve halka dokunulmayacağını ve kendilerine iyi davranılacağını; boş yere kan dökülmesine meydan vermenin akla uygun düşmeyeceğini açık açık anlattı. Bunun üzerine imparator derhâl bir müzakere meclisi topladı. Bu mecliste şan, şeref ve kahramanlığın ümitsizliğe döndüğün- den başka bir şey hissedilmiyor; bunca asırlık koca Doğu Roma İmparatorluğu'nun düşüş yörüngesi üzerinde çok sönük görünmekte olan şan ve saadet yıldızının, tükeniş ufku- nun perdesi ötesinde kaybolmaya yüz tuttuğu görülüyordu. 
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Hammer diyor ki: “Bu sırada halk ne kadar korkuya düşmüşse imparatorun cesaret ve metaneti o kadar artmışt1.” Hammer'in bu sözü hakikate uygunsa Allah, daha çok önceden korkuya düşmüş olan Rumlar içinde Konstantin Dragazes'e yiğit bir İslam dâhisi olan Fatih'in şanını arttırmak için cesaret ve dayanaklılık vermiştir diyebiliriz. Fakat Hammer ekseriya hurafelerle dolu Rum tarihlerine dayandığından biz bu hususu son derece ihtiyatla karşılar; Osmanlı askerlerinin şehre girmesine değin kaldığı Tekfur sarayı civarındaki bir burçtan kuşatma kuvvetlerini seyrettiği, nihayet buradan Ayasofya'ya kaçarken vurulduğu bazı değerli Osmanlı eserlerinde görülen son imparatorun Rum tarihlerinin ifadelerine dayanarak Batı tarihçileri tarafından övgü ve kahramanlıkta çok uçurulmasını gerçek dışı görürüz. 


Hammer'in belirttiğine göre; imparator İsfendiyaroğlu'na, Padişah barış arzu ediyor ve selefleri gibi hareket etmek (yani kuşatmayı kaldırmak) istiyorsa Hakk'a sonsuz şükredeceğini ve bu takdirde kendisine vergi vermeye hazır olduğunu; eğer muharebeye devam ederse hiçbir vakit şehri teslim etmeyeceğini; çünkü son nefesine kadar onu savunmaya yemin etmiş olduğunu ilave olarak belirtmişti. 


Hammer'in bu sözü doğru ise imparatorun ifadelerini barış içinde olmak isteğinden ve vatanperverlikten çok bazı hususlara bağlamak elbette daha doğru ve daha akla uygun olur. Kale artık dayanacak bir hâlde değildi; fakat imparator Avrupadan birçok yardımlar görmüş olduğu gibi birçok tarihi beyanlardan ve olaylardan anlaşıldığına göre daha büyük yardımlar da bekliyordu. Hele Doğu ve Batı kiliselerinin başarılmak üzere olan ve resmen ilan edilen birliği sayesinde Bizans'ın başşehrini Avrupalıların Osmanlılara bırakmaya 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gönülleri razı olmayarak er geç büyük yardımların geleceğini ümit ediyor; bu sebeple savunmayı biraz daha uzatmak istiyordu denebilir. Bu sırada İstanbul içinde hüküm sürdüğü bütün tarihlerde bildirilen; fakat gerçekleşmesi beklenen bazı manevi harikalara bağlı olduğu kabul edilen ümitlerin, halk arasında değilse bile ileri gelen kimseler arasında söz konusu harikalardan çok bu hususlara dayanması elbette daha tabiidir. Bundan başka Rum ve Avrupa tarihlerinin dediği gibi Sadrazam Halil Paşa, Rum taraftarı olup da onlara cesaret verecek hareket ve vaatlerde bulunmuş ise bu tutumların da imparatoru sert cevaplar verebilecek derecede cesaretlendirmiş olabilmesi hatıra gelebilir. Söz konusu vaatlerin doğru olması hâlinde elbette Osmanlıların zoraki bir hücumla kaleye girmeye kalkışacakları Rumlar tarafından ümit edilemezdi. 


Osmanlıların daha önce İstanbul önünde -bazı yeni olayların ortaya çıkması neticesi- birkaç kere kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmış olmaları da imparatora cesaret verecek sebeplerdendir. Kısacası sırf cesaret ve vatanseverliğin değil, belki sözü edilen durumların da imparatorda bir metanet ve güven hasıl ederek teslim teklifini reddetmesine sebep olduğu ihtimali kabul olunabilir. 


Haber-i Sahih bu teslim teklifinden bahsederek şöyle diyor: 


“Fatih, İsfendiyaroğlu Kasım Bey'i gayri resmi bir şekilde imparatora gönderip aman dileme yolunu göstermişse de Rumlar birlik içinde olmadıklarından ve kibir ve gururları henüz beyinlerinden ümit eserini silemediğinden dolayı aman dilemeye bir türlü tenezzül edemediler.” 


Fatih Sultan Mehmet'in kalenin teslimi teklifini diğer bir tarih çok güzel anlatıyor ve izah ediyor; diyor ki: 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“Artık kale halkının dayanmaya mecallerinin kalmadığını ve her türlü teklife razı olacaklarını zannederek İsfendiyaroğlu, her ne kadar Padişah tarafından gönderilmişse, resmi olarak vazifeli olduğunu bildirmeksizin güya kendisi imparatorla eski dostlarmış gibi şehre girdi. Şimdi Tekfur Sarayı diye bilinen o zamanlar ise Bilizar adlı askere nisbetle Bilizer Sarayı da denilen yerde imparatorla görüştü: “Osmanlılar üç yüz bine yakın askerle şehri kuşattıktan sonra artık imparatorluğun öyle dehşet saçan bir selin dalgaları karşısında tutunamayacağı malâm. Bu sebeple halkın mal ve eşyası yağmalanıp hasara uğratılmadan, yani Osmanlı askeri şehre ganimet almak için girmeden, zatialileri ailelerini kurtarmak maksadıyla samimi ilişkileri vesile ederek Padişah'ın merhamet ve adaletine başvurursa, her iki taraftan dökülecek kanların ve ölecek insanların büyük vebalinden kurtulmuş olacaklarından başka kendilerine Padişahımızın hususi bir yakınlıkları olduğunu da bildiğimden, hayırlı bir hizmette bulunmak arzusuyla sizi efendimizle görüşmeye davet ederim” dedi. Bunun üzerine imparator da “Çare ve tedbiri olmayan şu durum bizim hareketimizin cezası olduğundan ölünceye kadar savunmada kalmak suçumuzu affettirmek için bize şart oldu” diyerek İsfendiyaroğlu'nu gönderdi. Doukas adlı Rum tarihçinin ifadesine göre bu olay kuşatmanın kırk sekizinci günü oldu. İsfendiyar Bey dönüp şehrin durumunu anlattı.” 


Jouannin ve Jonguiere de bu son zamanlarda Roma imparatorlarının varisi olan imparatorun; seleflerinin iftihar vesilesi olan hareketlerini hatırlayarak Padişah tarafından diplomat olarak 24 Mayısta huzuruna gönderilmiş olan İsfendiyaroğlu'na Allah'ın, muhafazası vazifesini kendisine verdiği imparatorluğu son nefesine kadar koruyacağını 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bildirdiğini; Padişah'ın teslim teklifine ve teslim olunması hâlinde halkın serbest olacağı, kendisinin de Mora bölgesi valiliğine tayin edileceği hakkındaki vaatlerine karşı bu yolda canını fedayı tercih ettiğini rivayet ediyorlar. 


Lamartine de İstanbul'un kara tarafı surları önünde devam eden ve gittikçe şiddetlenen muharebeden, kalenin teslimi teklifinden söz ederek diyor ki: 


“Kara tarafında yedi haftadan beri St. Romain kapısının (Topkapı'nın) kule ve burçlarını döven Urban'ın ağır topları nihayet dört kulenin harabeleri üzerinde dört tane gedik açmıştı. Birbiri ardınca harap edilen kale surlarının kalan kısımları gerilerinde, daima hazır bulunan Konstantin gündüzleri devrilen taşları geceleyin tekrar yerlerine koyduruyor; fakat boşuna çabalayıp duruyordu. Kötü bir şekilde birbirlerine bağlı taş, ahşap ve topraktan meydana getirdiği setler, barikatlar, yüksek ve dik olalı Jüstinyen surlarının yerini tutmuyordu. Şu kadar ki on iki arşın genişliğinde, on dört arşın derinliğinde olan yalnız kale hendeği iki yüz bin kişinin hücumuna karşı altı bin adımlık bir mesafe üzerine dağılmış on bin kadar Konstantin askerini koruyabiliyordu. 
(Korkunç mübalağa!) 


Fatih İsfendiyar Bey'i büyük bir debdebe ve gösterişle elçi sıfatıyla İmparator huzuruna gönderdi. Bu zat kendi rütbesindeki bir diplomata layık saygı ile şehre ve sonra imparatorluk sarayına girdi. Rahipler heyeti ile âyân heyetinden oluşan bir meclis huzurunda kadınlar, çocuklar, ihtiyarların selameti için başşehrin Fatih'e teslim edilmesini Konstantin'den istedi. Buna karşılık Padişah Konstantin'e Peleponez denilen Mora bölgesinin müstakil olarak hükümdarlığını vermeyi vaat ediyordu. İstanbul ahalisinin can ve malı yalnız vergi 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karşılığında kendilerine bağışlanıyordu. 


Toplanmış olan meclis bir imparatorluğun bu şekilde Fatih'in eline teslimini çoğu reylerle gizlice istiyor, yalnız Giustiniani ile diğer bazı yabancı gönüllüler imparatorun izinden gidiyorlardı. 


İmparator İsfendiyar Bey'e eğer Padişah hazretleri kendisiyle gerçekten Hakk'a yaraşır ve güvenilir bir barış yapmak iyiliğinde bulunmak suretiyle kendi halkını içine düştüğü felaketten kurtarmak istiyorsa Allah'a şükredeceğini ve zayıf devletler tarafından kuvvetli devletlere ödenmesi âdet hâline gelen belli bir miktarda bir savaş vergisinin verilmesi şartları ile yapılacak antlaşmanın her türlü ayrıntılarını Padişah'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi.” 


Kont Segür eserinde Fatih tarafından imparatora kalenin teslimi teklifini, deniz muharebesinden sonra ve Osmanlı donanması karadan Haliç'e indirilmezden önce yaptığını; bu tekliften sonra genel bir hücum yapılacağını ilan ettiğini söylüyor ve söz konusu teklifin şu şekilde olduğunu anlatıyor: 


“Fatih Sultan Mehmet, imparatorla görüşmeyi gerekli gördü. Padişah'ın Konstantin'in huzuruna gönderdiği vekiller İstanbul'u Müslümanlara teslim ettiği takdirde Yunanistan ve Mora bölgesini rahatlıkla mülk edinebileceğini kendisine teklif ettilerse de imparator bu teklifleri kabul etmedi. 


Bu cevap Fatih'e bildirilince Sultan heybetli bir sesle şöyle dedi: 


“Hazreti Peygamber adına yemin ederim ki İstanbul benim başşehrim olacaktır!” 
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Sonra Padişah hazretleri yeniçerileri savaşa çağırdı, genel bir hücuma geçileceğini ilan etti ve bu hücumun 29 Mayıs günü yapılacağını bildirdi.” 


Hücum Hazırlıkları, Askerin Teşviki için 
Şenlik (Mum Donanması) Yapılması 


l mparator Konstantin'in, kalenin teslimi için yapılan ikinci 

teklife de ret cevabı vermesi üzerine Fatih Sultan Mehmet dökülecek kanların sorumluluğunu Rumların üzerine bırakarak 1453 Mayısının yirmi dördüncü günü hem karadan hem deniz tarafından şehre umumi bir hücum yapılacağını orduya ilan etti. Ordunun kumandanlarını toplayarak her türlü mal ve ganimetlerin kendilerine, yalnız arazi ile resmi binaların kendisine ait olacağını belirtti ve hücum hazırlıklarına başladı. 


Fatih'in bu açıklaması ordugâhın her tarafında büyük sevinç naraları ile karşılandı. 


Fatih, bir kat daha askere cesaret vermek, herkesi sevindirmek için ikinci bir tebliğ yayınladı. Bunda, kale bedenleri üzerine ilk çıkarak Osmanlı sancağını bu surlar üzerine dikecek Müslüman gazilere 'tımar” ve 'sancak' ihsan edileceği, böyle bir şeyin olacağı beklenmemekle birlikte kaçmaya teşebbüs gibi namussuzluklarda bulunanlar olursa onların da derhâl boynunun vurulacağı ilan ediliyordu. 


Bazı eski Osmanlı tarihçileri diyorlar ki: Bu sırada Fatih İskender'i kıskandıracak aslanca bir kıyafetle atı üzerinde İstanbul kalesinin etrafını dolaşıyor ve İslam askerlerine bol bol 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hediyeler veriyor, ihsanlarda bulunuyor, türlü sözler ve yüksek vaatlerle askerlerini bizzat savaşa teşvik ediyordu. Bundan başka orduda bulunan ünlü şeyhler ve keramet sahibi dervişler tekbirler alarak ordugâhın etrafını dolaşıp çeşidi ilahiler, zikirler ve tekbirlerle Allah'a yalvarıyorlar, kendilerine fethi nasip etmesini ondan diliyorlardı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) ile onun yüce mihmandarı Hazreti Ebü Eyyub el-Ensari adına İslam ordusunun vatanseverlik damarlarını harekete getiriyorlar, kalenin burçları üzerine İslam bayrağını dikerek her iki dünyada kurtuluşa ermeleri için onları coşturuyorlardı. Bütün ordu fertleri de baş bağır açıp secdelere kapanarak kendilerini fetih emellerine kavuşturmasını canı gönülden Yüce Allah'tan diliyorlar, bütün Müslüman gazileri din yolunda can vermeyi gerçekten cana minnet biliyorlardı. 


Bugün, Osmanlıların iftihar vesilesi olan milli bayram günlerinin en şanlılarından biri idi. Gecesinde genel bir şenlik (mum dönanması) yapılmak için ordugâhın kuşatma hattının her tarafında hazırlık görülüyordu. 


Akşamleyin umumi şenliğin (donanmanın) yapılmasına başlanması için 'sur denilen büyük borularla işaret verildi. 
Boğaz'ın çoğu sahilleri ile Haliç'in karşı sahilindeki tepeler, İstanbul'un kara tarafı karşısındaki sırtlar üzerindeki çadırlar, karargâhlar, bütün Osmanlı gemileri; binlerce kandiller, mumlar, fenerler ateşlerle ışığa boğuldu. 


Haliç'in aşağı kısmında ve kalenin kara tarafının Tekfur Sarayı'ndan Yedikule'ye kadar uzanan bütün uzantısı üzerinde sabaha kadar okunan türlü yakarışlar, ilahiler, dualar ve zikirler yeri göğü tir tir titretiyordu. 

Böylece yarım daire şeklinde bir ateşle kuşatılmış hâlde kalan Rumlar Osmanlı ordugâhıyla kuşatma hattı ve savaş gemilerinde kendilerini cayır cayır yakmak için büyük bir yangın çıkarılmış olduğunu zannedebilir; hepsi korku ve hayretlerinden ne yapacaklarını şaşırarak kendileri için büyük felaket gününün çok yaklaşmış olduğunu kestirebilirdi. 

Dervişlerin okudukları ilahiler, türlü yakarışlar, güzel zikirler Rumlara Osmanlıların yaklaşmış olan zaferlerini önceden karşıladıklarını; böylece herkesin istek ve gayretinin, cesaretinin artırıldığını anlatıyordu. 


Hayrullah Efendi Tarihi genel hücum hazırlıklarını ve 


mum donanmasını şöyle anlatıyor: 


“İsfendiyaroğlu'nun imparatordan ret cevabı getirmesi üzerine, “Mayıs'ın yirmi dokuzuncu günü kale istila edilecektir. Şiddetle hücum edilsin” diye Osmanlı ordusunda tellallar dolaştırıldı. “Kale burç ve barolarına Osmanlı bayrağını kim gidip de dikerse ona mükâfat olarak sancak beyliği ve tımar verilecektir dendi. Akşam olunca donanma yapılması da emredildiğinden Yedikule kapısı karşısından Ayvansaray kapısı karşısına, Eyüp üzerine, oradan da Kasımpaşa deresinden itibaren Galata arkasından Beşiktaş'a ve Fener iskelesiyle aynı hizada bulunan yerden Samatya kapısı iskelesine doğru kuşatılan yerlerdeki noktalar ve çadırlar, sandallar, şalupa ve çektiriler, Tophane bataryaları ve çadırları kandiller ve ışıklarla donatıldı. Şehrin dışı ışıktan bir halka hâlini aldı, sabahlara kadar askerler rahmet denizi gibi tekbir ile dalgalandılar, kalenin fethi hakkında Hazreti Peygamber'in 


müjdesini haykırdılar.” 
Edebi bir eser bu konuda şu bilgiyi veriyor: 


“Fatih, imparatordan ret cevabı aldıktan sonra hücum yapılmasını emretti; fakat o gün yine fetih nasip olmadı. 
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Padişah, açılan gediğin düşman tarafından onarılmasına imkân bırakılmaması için her tarafta meşaleler, hatta mızraklar ucuna varıncaya kadar mumlar yaktırarak savaştan el çekmedi. Osmanlı ordusu yoğun bir ışıkla o hâle gelmişti ki ertesi gün gerçekleşmesi beklenen fethin hemen o geceden donanmasına başlanılmış sanılırdı.” 


Haberi Sahih'in mum donanması hakkındaki ifadesi de şöyledir: 

“Şehirdeki muhafızların kalenin her tarafına dağıtılmış olmasından dolayı Osmanlı toplarının açmakta oldugu gedikler kapatılamaz olduğundan Fatih kalenin artık Müslümanların eline geçeceğini hissedince kuşatmanın elli dördüncü salı günü şafakta hücuma geçilmek üzere bu günün gecesi mızraklar ucunda mumlar, ordu çadırlarında fenerler ve meşaleler yaktırılıp sabaha kadar askere şenlik yaptırıldı. Bu gece öyle bir geceydi ki ertesi günü saltanata gelin olacak güzel beldenin şerefi için mum donanması ediliyordu.” 


Jonguiere'e göre genel hücumun 29 Mayıs 1453 tarihinde yapılmasına karar verilmiş, bunun üzerine mum donanması bu günün gecesinde yani mayısın yirmi sekizinci pazartesi gününün akşamında yapılmıştır. 

Lamartine de genel hücum ve mum donanması hakkında şöyle diyor: 

“Tekliflerinin imparator tarafından reddedilmesi üzerine Fatih 29 Mayısta hem kara ve hem deniz tarafından genel bir hücuma geçilmesini tasarladı. Genel hücum gününden önceki günün akşamında bir sevinç şenliği yapıldı. Bu donanma Boğaziçi'nin Asya ve Avrupa sahillerindeki tepelerden Galata ardındaki St. Theodore tepelerine, Marmara denizine kadar uzanmak üzere birdenbire Osmanlı ordugâhlarını aydınlatmıştı. Reçineli çam ağacından dört yüz bin meşale binlerce odun ve ağaç yığınları bütün gece sabaha kadar ya- 


kıldı.” 


Kont Segür'de Fatih'in imparatordan teslim teklifine ret cevabı alması üzerine bir genel hücum yapmaya karar verdiğini belirtiyor ve diyor ki: 

“Padişah yeniçerileri savaşa çağırdı, genel bir hücuma geçileceğini ilân etti. Bunun gününü de 29 Mayıs olarak tayin etti. Bu hücumda Allah'ın yardımının Osmanlı silahının yanında olması için hücum gününden önceki gün Padişah'ın emriyle oruçla, ibadet ve itaatle geçirilmiş; o günün akşamı ve gece bütün Osmanlı çadırları, sınırlar aydınlatılmış; dervişler, âdeta bir cami hâline getirilen ordugâhın her tarafını türlü yakarış ve zikirlerle dolaşmışlar; imamlar, şeyhler Cenab-ı Hakk'a ettikleri dualarla galip gelenlere cennet kapılarının açılacağını anlatmışlardı. Fatih askerine şöyle hitap etmişti: 

'Dalalet ve fesat içinde olan şu büyük beldenin bütün mal ve zenginliklerini size bırakıyorum; yalnız imparatorluk tahtı ile şehrin resmi binaları bana yeter. Kale surlarını en önce aşmayı başaran şan ve şöhrete kavuşturulacak, türlü 


rütbelere sahip olacak ve nihayet cennet bahçesine gireceklerdir. 


Bu vaatler; askerde galibiyet ve zafer arzusu, ganimet zev- ki, dindarlık ve yiğitlik duyguları uyandırdı. Aralıksız devam eden 'Lâ ilâhe illallah' sedaları her tarafta yankı yapıyordu.” 
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Şenlik Sırasında Rumların Durumu ve 
Hücuma Karşı Yaptıkları Hazırlıklar, 
Savunma Bölgeleri, Buradaki Asker ve 
Kumandanlar 


Hs Osmanlı tarihlerinden birine göre kuşatmanın son günlerinde yani genel hücuma kalkışılacağı sıralarda Rumlardan bir kısmı türlü üzücü durumlara dayanamayarak kaçıyor ve Osmanlılardan çok iyi muamele ve hüsnü kabul görüyorlardı. Hatta en ileri gelen rahiplerden Petro, bu sıralarda üç yüz kişi ile kaleden kaçıp Osmanlı'ya sığınarak İslamiyet'i kabul etmiş ve Mehmet Petro adını almıştı. Bu zat genel hücumda büyük hizmetlerde bulunduğu ve askere yol gösterdiği için sonra kendisine sancak beyliği verilmişti. 

Hammer ve diğer birtakım yabancı tarihçilerin beyanlarına göre genel hücum hazırlıkları ve şenliği sırasında şehir çok hüzünlü ve kederli bir görünüm almıştı. Ahali karanlıkta koşuşuyor ve genel bir ümitsizlik içinde karmakarışık sözler sarf ediyorlardı. 


Genel hücum şenliği (mum donanması) üzerine Osmanlıların kesin hücuma hazırlandıklarına artık hiç şüphesi kalmayan İmparator Konstantin Paleolog kendi askerlerinin gayret ve cesaretini arttırmak için bütün postaları (savunma bölgelerini) bizzat dolaşıp teftiş ederek, kendi askerlerinin ileri gelenleriyle Avrupa askerlerinin komutanlarını toplayarak vazifelerini yapmaya, kendisi gibi davranmaya teşvik etti. 
Hammer diyor ki: “Şehir halkı o zamana kadar Osmanlıların yalnız şehri top atışına tutmakla yetinerek hücuma kalkmaya cesaret edemeyeceklerine inanmışlar, tehlikeli olan bu 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güven içinde halktan büyük bir kısmı kale bedenlerini terk ederek kendi evlerine dönmüşlerdi.” 


Hammer'in tercüme suretiyle yukarıya aldığımız ifadesi, eli silah tutan halkın silaha sarılarak şehri savunmaya koşmuş, kale bedenlerine gelmiş olduğunu apaçık göstermekte ve yukarıda belirtildiği üzere kaledeki bütün askerlerin 
4973 kişisi yerli ve 2000 kişisi yabancı, 300-500 kadar da 
yardım kuvveti olmak üzere toplam 7473 kişi kadar olduğu şeklindeki beyanının yalan olduğunu burada göstermektedir. Yine tekrar ederiz ki, o zaman iki yüz binden fazla nüfusa sahip olan kalenin savunucuları herhâlde elli bin civarında, belki de bundan çok daha fazlaydı. Hammer söze devamla diyor ki: 


“Halkın bir kısmının anlatıldığı üzere çekilmelerinden (kale bedenlerinden evlerine dönmelerinden) Osmanlılar faydalanmışlar, gedikler açıldıkça Rumların buraları kapatmak için kullandıkları içi toprakla dolu sepetleri kancalarla çekerek indirmişlerdi. İmparator bu durumu öğrenince yerlerini terk edenleri şiddetle azarladı. Bunun tekrarı hâlinde kendilerini en şiddetli cezalarla cezalandıracağını söyleyerek tehdit etti. Bunlardan birçoğu kendilerinin, aile ve çocuklarının yiyecekleri kalmadığı için evlerine dönmek zorunda kaldıklarını özür dilercesine bir ifadeyle söyleyince imparator derhâl bütün savunma hattına ve kendi evlerine de yiye- 


cek dağıtılması emrini vermişti.”* 


Hayrullah Efendi ünlü tarihinde bu durumdan şu şekilde söz ediyor: 


* Bazı yerli ve yabancı tarihçilerin verdikleri bilgilere göre kuşatma muharebesi başlayacağı sıralarda kaleye altı aylık erzak ve yiyecek sokulmuştu; dolayısıyla kalede daha dört aylık yiyecek vardı. 
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“Kale halkı inatları yüzünden derin keder içinde kaldıklarına pişmanlık duyarak kalplerini saran keder ve sıkıntıyı atmak için genellikle ibadethanelere hücum ediyorlardı. 
Bazı rivayetlere göre kuşatma sırasında şehir halkı, birkaç kısma ayrılmıştı: Bir kısmı Doğu kilisesinin Batı kilisesinin usul ve âdetini kabul ederek birleşilip iki kuvvetin bir araya getirilmesi taraftarıydı. Bir kısmı, “Günahlarımızın cezası olarak ansızın bir belaya uğradık, bu belayı defetmek için mabetlerde dua etmeli, bir taraftan da savaşmalıyız ; bir kısmı da, “Böyle, birlik olmaksızın iş görülmez ve Osmanlı toplarına karşı durulmaz, Osmanlıların hâkimiyetini kabul ederek mezhebimizi korumak en iyisidir diyordu. İmparator Konstantin Paleolog Dragazes kendi veziri olan Lucas Notaras ve yardımcısı Giustiniani ile müzakere ederek gerek askerin gerekse halkın, duvarların gerisinden ayrılmayıp kapıları korumada ve açık gedikleri kapatmada gayret gösterenlerin imparator tarafından mükâfatlandırılmasın karar verdiler. Fatih'in hususi olarak kuşatma için döktürdüğü büyük topların karşısında bulunan Topkapı civarında açılan gedikten hücum edileceği zannıyla o taraflara kuvvet verdiler.” 


Hammer ve diğer bazı tarihçiler diyor ki: 


“Genel hücumdan önceki gecede Cenovalı Giovanni Giustiniani İstanbul surlarında en önemli ve en lüzumlu olan tamiratı yaptırdı.” 


Osmanlı toplarının tamamen parçalamış oldukları St. 
Romain kapısının (Iopkapı'nın) gerisinde Cenovalılar (Cenevizliler) derin bir hendek kazıp bunun gerisinde demetlerle yeni bir beden meydana getirdiler. Giustiniani Rum kumandanlarından Haliç surlarını koruyan (impara: 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torun başvekili) Lucas Notaras'dan birkaç top istediyse de o Cenevizlilerin savunduğu yerde topa gerek olmadığını bildirdi. Giustiniani'nin böyle bir ret cevabına fena hâlde canı sıkıldı. Rum kumandana istediği topların liman (Haliç) için lüzumunun kendi kullanacağı yerdeki lüzumuna oranla çok aşağı kalacağı cevabını gönderdi. Bu cevap Lucas Notaras'ın kendisine daha şiddetle hareket etmesine sebep oldu. Bunun üzerine imparator bu gibi çekişmelere son vermek için aracılık etmek zorunda kaldı; genel olarak maruz bulundukları tehlikeden bahsederek aralarını bulmaya çalıştı. 


Rumların kıskançlığı, ahlak bozukluğundan doğan kötü ve art niyetlice davranışları Giustiniani'nin planlarına ekseriya zarar veriyor; Cenevizli kumandan gereken yardımları kendisi gibi İstanbul'un kurtulması için canını siper edercesine çalışan diğer yedi yabancı kumandandan sağlıyordu. 
İtalya'nın en ünlü savaşçılarından olan, Batının en inatçı pervasız şövalyeleri arasında bulunan bu yabancılar; Giovanni Careto, Paolo Bochiardi, Giovanni Fornari, Tomaso Selvatico, Ludovico Gatelusio, Maurizio Cataneo, Jean Ulllyrien adlarındaki Avrupalılardır. 


Düşmanda bile gördüğü zekâ ve kahramanlığı alkışlamak şanından olan Padişah'ın Cenovalı Giustiniani'nin akılllca planlarını görerek birçok defa onu takdir etmiş olduğu, yerli savunma askerlerinin korkaklığı ile istihkâmların düştüğü kötü durumun Giustiniani'nin fedakârca çabalarını boşa çıkarmış olduğu rivayet ediliyor. 


Giustiniani ile Lucas Notaras arasında geçen tartışma ve çekişmeden doğan ayrılık ve anlaşmazlıktan So/z£z4de Tarihi başka şekilde bahsediyor. Şöyle ki: 
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“Osmanlı gemilerinden bir kısmının Haliç'e indirilmesi üzerine Tekfur deniz tarafından da başına iş açılınca aklı başından gitti, hiçbir şey düşünemez hâle geldi, kendisini telaşa kaptırıp hayretler içinde kaldı. Çaresiz askerlerinin bir bölüğünü de deniz tarafı muhafızlarının yanına kattı, kâh o tarafa kâh bu tarafa koşmaktan şaşkına döndüğü için Edirnekapı'nın korunması işini Avrupalı askerlere bıraktı. 
Yakınları bundan huzursuz oldular; her taraftan daha fazla önem verilecek yerin muhafazası için kendilerine değil de yabancılara güvenilmesine gücendiler; “Bari başlarına bizden bir yetkili tayin ederek bu işi tamamen onlara bırakma' dediler; istekleri kabul edilmedi. Bu olay Rumların disiplinlerinin bozulmasına ve saadetli Sultan'ın ikbal yıldızının doğmasına sebep oldu. Tekfur ile yakınları arasındaki dedikodu Avrupalı kumandanlara aksedince her biri gücenip, “Bize güvenilmediğine, canımızla başımızla ettiğimiz hizmetler ikram bilinmediğine göre biz niçin boşu boşuna kendimizi yoralım' diyerek âdeta vazifelerini ihmal etmeye başladılar. 
O sırada düşmandan esirler alınıp aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenildi.” 

Rum tarafı arasında çıkan bu anlaşmazlığa rağmen bunlar yine savaşa hazırlanıyorlardı. Savunma kuvvetleri on iki kıtaya ayrılarak icap eden savunma bölgelerine memur edilmişlerdi: 

1) Osmanlıların hücum için toplandığı St. Romain kapısında (Topkapı'da) bizzat imparatorla Dük Francisco de Toledo, üç yüz Cenevizli emrinde olduğu hâlde Giustiniani ve muhafız askerlerinin en seçkinleri bulunuyordu. 


2) St. Romain kapısının (Topkapı'nın) yanında bulunan Myriandron kapısı (Edirnekapı) Paule ve Antoine adlı 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kardeşler tarafından savunuluyordu. Bunlar kendi hemşerileri olan Giustiniani'nin tesiriyle hayat ve servetlerini İstanbul'un müdafaası uğrunda feda etmek için buraya gelmişlerdi. 


3) Alman topçularından ünlü Jean Grant ile okçuluğu ve cesaretiyle meşhur Theodor de Carystos Kaligaria kapısını (Eğrikapı) korumakla görevliydiler. 


4) Kynegion kapısından (Ayvansaray) St. Demetrius kilisesine (Sarayburnu'na) kadar uzanan Haliç sahilindeki savunma hattı Kardinal İsidor'a bırakılmıştı. 


5) Venedikli Jerome Minotto, Tekfur Sarayı denilen imparatorluk sarayını işgal ediyor, İtalyan Jerome ve Cenevizli Leonardo Langasco bu sarayın alt kısmı ile Haliç'e bakan ve Odun kapısı adıyla bilinen Ensar kapısını Xyloporta ve Anemas kulesini savunuyorlardı. 


6) Lucas Notaras adlı büyük amiral Haliç'e kumanda ediyor; kaptan Andre Dinio, Haliç'in girişini koruyordu. 

7) Gabriele Trevisan, emrindeki dört yüz kadar asilzade Venedikli ile Akropolis burnu (Sarayburnu) ve Fener (Çatladıkapı) arasında mevzi almıştı. 


8) İspanyol konsülü Petro Giuliani, Bukoleon Sarayı'ndan (Ahırkapı (o Sarayı'ndan) (o Kontoskalion Oo denilen Kumkapı'ya kadar deniz boyunca uzanan istihkâmları (surları) müdafaa edecekti. 

9) Venedikli Kontarino, Samatyadan Yedikule kapısına (Porte Doree denilen Yaldızlı kapıya) kadar uzanan istihkâmları koruyacaktı. 


10) Baltaoğlu Süleyman Bey'e karşı deniz muharebesinde yararlık göstererek sivrilmiş olan Ceneviz asilzadelerin- 


İstanbul'un Fethi 1453 © 183 


den Moris Kataneo Yaldızlıkapı ile Selembriya kapısı arasını (Yedikule kapısı ile Ayazma sarayı denilen Balıklı sarayı önündeki Silivrikapı arasını) savunmakla vazifelendirilmişti. 


11) Rum âlimlerinden ve imparatorun akrabasından Theophile Paleologue Selembriya kapısı (Silivrikapı) ile St. 
Romain kapısı (Topkapı) arasında bulunan beden kıs- 


mında yer almıştı. 


12) Dimitrios Paleologue ile Nicolas Gudelli, emirleri altındaki ihtiyat askeriyle devriye kolları vazifesini yerine getrecek, gereken yerlere de icabında yardım edeceklerdi. 


Yabancı tarihlerden alınmış olan yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağına göre Rum tarafında toplam olarak on iki savunma bölgesi vardı. Bunlardan yalnız ikisi Rum kumandanları tarafından işgal edilmiş; diğer onu Cenevizli, Venedikli, İspanyol, Rus ve Alman en itibarlı yabancı subayların muhafazasına bırakılmıştı. İşte İstanbul'un şiddetli bir şekilde savunmasına; kalenin olağanüstü sağlamlığı ile birlikte Avrupa'nın her tarafından burasını müdafaaya koşan ve savaşçıları, harp sanatındaki maharetieriyle ün salmış bu yabancıların ve bunlar gibi daha birçok yabancının imdada yetişecekleri ümidinin başlı başına bir sebep olduğuna hiç şüphe edilmemelidir. 


Çeşitli savunma bölgeleri ve bunların kumandanları hakkında yukarıda vermiş olduğumuz bilgileri Hammer ve Avrupalılarca en itibarlı diğer tarihçilerin eserlerinden aynen alarak yazmış olduğumuzdan beyanlarımız hakkında şüphe ve tereddüdü olanlar bu eserlere bakabilirler. 
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Hammer ve diğer çoğu Avrupa, Rum ve Yunan tarihçiler bu savunma bölgelerinde bulunan kuvvetlerin toplam olarak dokuz bin kişiden fazla olmadığını; bunun da üç bininin yardımcı askerlerden, altı binin Rumlardan ibaret olduğunu; askerlerin cesaretini arttırmak için bunların arasına giren papazların da bu hesaba dâhil olduğunu söylüyorlarsa da yukarıda “Osmanlı ve Bizans Ordusunun Karşılaştırılması” bölümünde ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere bu tarihçilerin eski Yunan hurafelerine nazire yaparcasına Rumların kuvvetini çok az, aksine Osmanlıların kuvvetini haddinden çok fazla göstermeleri, özel bir maksattan başka bir şeye dayandıralamayacağından onların bu tür beyanları hiçbir zaman bir değer taşımaz. 


Daha önce de belirtildiği üzere Rum tarafının miktarını yazarken Hammer, Kavzler, Kont Segür, Jonkier gibi Avrupalı tarih yazarlarının gerçeğin dışına çıktıklarına şüphe edilmemelidir. İstanbul gibi o zaman iki yüz bin civarında ve bazı hususi bilgilere göre daha fazla nüfusa sahip büyük bir şehrin bütün ahalisinin savunma için silaha sarıldığı, dolayısıyla kendi ifadeleriyle savunma bölgelerinden çoğunun en ünlü Avrupalı kumandanlara verildiği daha başka yönlerden şehrin Avrupa'dan bir hayli yardım aldığı açıktır. Durum böyle iken Rum tarafını Osmanlı kuvvetlerinin otuzda biri kadar az göstermeleri ve hele Avrupa'dan şehrin kurtarılması için imdada koşarak savunma bölgelerinden çoğunu koruyan kuvvetleri hiç denecek kadar önemsiz göstermeye kalkışmaları Hristiyanlık gayretinden başka bir şeye atfedilemez. Hurafelerle dolu olan eski Rum ve Yunan tarihlerinden düşünmeksizin aldıkları bilgiler, -bunca deliller meydanda iken- hiçbir zaman bir değer ifade etmezler. 
Şurası kesinlikle bilinmelidir ki, gerek İstanbul kuşatmasında ve gerek buna benzeyen Viyana ve emsali kalelerin kuşatmalarında Osmanlılar yalnız yerlilerle değil, belki Avrupa'nın her tarafından sel gibi akarak yardıma ve müdafaaya gelen çeşitli milletlerin en ünlü, en savaşçı, en seçkin askerleriyle savaşmak zorunda kalmışlar ve uzun süren kuşatma muharebelerini bu sebeple kısa bir süre içerisinde sonuca vardıramamışlardır. 


Zaten Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u zapt etmek için Avrupa ile savaşı göze almış ve kuşatma muharebesinde daima karşısında yerlilerden çok Avrupalı görmüştü. 


Rumlar tarafından yukarıda anlatılan savunma düzeni alınmakla birlikte bunlar aslında ancak St. Vierge denilen Hazreti Meryem'in yardımından ümit bekliyorlardı. 
İstanbul'un bundan önceki kuşatmasında (Fatih'in babası zamanındaki dördüncü kuşatmada) sanki onun (Hazreti Meryem'in) bir mucize gösterircesine kale bedenleri üzerinde görünerek Osmanlı safları arasına korku saldığı, onları bozduğu gibi bir boş zanda bulunuyorlardı. 


Kuşatmanın başladığı Paskalya haftasından beri Hazreti Meryem'in mucize göstereceğine inandıkları bir resmi Akropolis denilen Sarayburnu (Gülhane denilen bölge) ortasında bulunan Vierge Hodegetria Kilisesi'nde halka takdim etmişlerdi. 

Lamartine'in Osmanlı Tarihi'nin üçüncü cildinde, Rumların genel hücum hazırlıkları esnasındaki durumlarına, hazırlıklarına ve savunma bölgeleriyle buraların 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kumandanlarına dair verdiği bilgiler art niyetlerle kaleme alındığına şüphe olmayan bazı ayrıntıları ihtiva ettiginden tercüme edilerek aşağıya alınmıştır. 


Bu zat diyor ki: 


“Konstantin Doğu ve Batı kiliselerinin birleştirilmesi meselesinden ve hatta bu konuda Roma ile bir anlaşma yapmış olmaktan dolayı halkı gücendirmiş olduğundan muharebelerde ve bilhassa yapılacak genel hücuma karşı koymak için ancak kendi cesaretine, imparator olduğu zaman Isparta'dan (Mora'dan) beraberinde getirmiş olduğu sayıca az fakat cesur olan askerlerine (Ispartalılara), Georgie denilen Gürcistan bölgesinden beklediği askerlere güvenebilirdi. * 


Giustiniani kalenin harap olan burçları ile kapılarını, top güllelerinin etkisiyle devrilen duvarların enkazını kullanarak tamir etti. Kumandası altında bulunan İtalyan askerlerini çalıştırarak St. Romain kapısı (Topkapı) kulelerinin yıkılmasıyla yarı yarıya dolmuş olan birinci hendeğin karşısında ikinci bir hendek açtı ve bu ikinci hendeği müdafaa için Rumlarda büyük amirallik (başvekillik) mevkiinde bulunan Notaras'dan bazı toplar istedi. 
Notaras bu topları vermeyince Giustiniani ona sövüp sayarak hakaret etmiş, buna karşı Notaras da İtalyan generalini kötü sözler ve küfürlerle aşağılamıştı. Konstantin kendi viraneliğinin sol savunucuları arasındaki 


Konstantin Dragazes Gürcistan prensinin kızıyla nişanlanmış ve hatta bu kızın huzuruna kıymetli hediyelerle bir heyet göndermiş; onunla evleneceği sıralarda savaş çıkmış olduğundan diğer birtakım komşu devletler gibi Gürcistan prensi tarafından da kendisine yardım vaat edilmişti. Bu sıralarda Cenevizlilerin Karadeniz kıyılarında bir hayli sömürgeleri bulunduğundan gerek buralardan ve gerek Gürcistan'dan Karadeniz yoluyla gelecek yardımlar, Avrupa'dan beklediği yardımlar gibi kendisine manen büyük metanet veriyordu. 
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bu çekişmeye çok üzüldü, onların arasını bulmaya çalıştı. Yalnız Giustiniani ve sekiz on kadar İtalyan şövalyesi ümitsiz bir hâlde olan şehir içinde soğukkanlılıklarını muhafaza ediyorlar, Konstantin de halka karşı boş yere kahramanlık örneği göstermeye çalışıp duruyordu. 


Genel hücum gecesinin kalan saatleri Konstantin ve Giustiniani tarafından surların eteğini, burçların delik deşik olan tepelerini, gedik yerlerinde kurulan barikatları kendi son savaşçıları ile kapatmak ve korumak için harcandı. Düzenlenen savunma postaları (savunma bölgeleri) genel olarak imparatorun kumandası altında olmakla birlikte* bunlardan her biri ayrı birer kumandana sahiptiler ve kumandanlar kendi askerlerince korunacak bölgenin önemine göre seçilmişti: 


Rus kardinali İsidor, Aslanlar amfiteatrının (Aslanlar oyun yerinin) civarında bulunan kapıyı (Eğrikapı'yı); Venedikli Minotto, Vlakerna Sarayı'nın (Tekfur Sarayı'nın) önündeki dış kule bedenini; Lucas Notaras Haliç'e açılan kapıları; Cabriele Trevisani Akropole surlarını (Sarayburnu'nu); Floranten Juliani, Yedikule'den Bukoleon Sarayı'na (Ahırkapı'ya) kadar uzanan surları korumaya memur idiler. Yerlilerden yalnız yüksek rütbeli bir subay, yani cesaretiyle meşhur Theophile Paleologue St. Romain kapısına (Topkapı'ya) bitişik beden kısımlarının birine kumanda ediyordu. Onun kardeşi imparator ailesinden Demetrius Paleologue genel hücum sırasında zorlanacak yahut zayıflık gösterecek bölgelere yardım 


Bazı yabancı tarihçiler (ve bilhassa Kont Segür) postaların genel kumandanının Gius- 


tiniani olduğunu belirtiyorlar. Onların bu ifadesi, genel hücumda imparatorun Tekfur Sarayı'nda cereyan edecek olaylara hazır beklediğini bildiren 7ac'üt-Tevârih gibi en ünlü tarihlerimizin beyanlarına da uygundur. 
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etmeye mahsus olan seçkin askerlerden oluşmuş ihtiyat birliğinin başında bulunuyordu. 


Anlatıldığı üzere genel hücuma karşı savunmaya hazırlanan savaşçıların miktarı toplam olarak dokuz bin kişiyi geçmiyordu.(Gerçeğe karşı korkunç saldırı!) Bunlar arasında silahlardan, savaştan çok hurafelerden hoşlanan birkaç bin papaz da bulunuyordu ki bunlar savunmaya katılmak için asker yazılmışlardı. Mezhep davası güdenlerin nazarında Konstantin, halkın kurtuluşunu kendi anlamsız cesaretinde arayan faydasız bir askerden başka bir şey değildi; onlar için hükümet merkezi Ortodoks mezhebinin koruyucusu olan kendi manastırları, asıl askerler aziz ve azizeler idi. Bu papazlar halka, kurtulma çabalarına zarar verecek bin türlü münasebetsiz masalları, hurafeleri okuyup duruyorlardı.” 


Bu beyanların Lamartine'den aynen alındığına dikkat buyurulsun. Bizim bu konuda diyeceğimiz bir şey varsa o da bu ünlü yazarın savunma tarafını çok zayıf göstermeye yeltendiğinin göz önüne alınması gereğidir. Bakın bu zat daha ne gariplikler ediyor: 


“Papazlar halka şöyle diyorlardı: “İmparatorla emrindeki Ispartalıların (!) her türlü çabalarının aksine Osmanlılar yarın St. Romain kapısını (Topkapı) zorlayacaklar. Başşehrin kalbi demek olan Hipodrom Meydanı'na kadar gireceklerdir. Ancak orada bulutlardan bir melek inecek yıkıcı ve imha edici kılıcı oradaki sütunun kaidesi- ne oturmuş bir ihtiyarın eline verecek; ona Osmanlıları şehirden, Avrupa'dan hatta Asya'dan bile İran sınırına kadar uzaklaştırmayı emredecek; başkent yeniden dünyanın kraliçesi olacaktır!” 
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Lamartine'e göre o zamanın tarihçilerinden Pharenzes şöyle demiş: 

“Bu sıralarda şehir halkı tabiatüstü olan şeylerle, inançlarla ilgili hususlara o kadar kendilerini kaptırmışlardı ki; gerçekten de onlara, varsayalım ki bir melek gönderilip de Latin kilisesi mezhebinin merasimlerini benimsemek şartıyla kendilerini Osmanlıların saldırısın- dan kurtarmayı teklif etmiş olsa bile halk mahvolmayı yeğ tutarak böyle bir teklifi kabul etmezdi.” 


Lamartine, her beyanında bir türlü Hristiyanlık bakımından bir fayda sağlamak gayesini gütmüş, görünürde serbest fikirli fakat aslında mutaassıp bir yazardır. Yukarıdaki beyanlarıyla Rumların, papazların hataları sonucu mağlup olduklarını göstererek Katolik olan batılıları korumaya, Ortodoks papazlarını suçlamaya kalkışması da taassubunu ortaya koyar. Bundan dolayı onun mübalağalarını, tarafgirliklerini -eski tarihlere dayandırsa da- Osmanlı okuyucuların öyle kolayca kabul edemeyecekleri şüphesizdir. 


Hücumun Gecikmesi, Olağanüstü 
Olaylar, Hücumun Gecikmesiyle İlgili 
Bazı Yorumlar 


smanlılar genel hücuma hazırlandıkları sırada İtalyanlar ve Macarlardan meydana gelen büyük bir ordunun İstanbul'un yardımına koşmakta olduğuna dair aralarında bir söylenti dolaşmaya başlamıştı. 


Bu havadis Osmanlı askerinin maneviyatını hayli sarstı; ordu kesin hücuma geçmek hususunda tereddüde düşerek 


190 Ahmet Muhtar Paşa 


tam üç gün kale duvarları önünde vakit geçirdi. Hammer ve diğer bazı Avrupa tarihçileri bu söylentinin binbir türlü bahanelerle kuşatmayı kaldırmaya çalışan Halil Paşa tarafından çıkarıldığına şüphe olmadığını belirtiyorlarsa da Osmanlı tarihçilerinin büyük bir kısmı onun hakkındaki bu 


tür iftiraları o kadar ileri götürmemektedirler. 


Bu sıralarda Osmanlı ordusundaki Müslüman gaziler, yetmiş kadar ermiş evliya, üç binden fazla âlim, bunca tarikat şeyhi kuşatma uzun müddet devam ettiği hâlde olumlu bir sonuca varılmamasından ve bilhassa yayılan üzücü havadis üzerine düşülen tereddütten dolayı çok canları sıkılmış, hep birden canı gönülden Allah'a ellerini açarak büyük fethi kendilerine nasip etmesi için yalvarıyorlardı. 

Hiç şüphesiz tam bir kalp temizliği ile Allah'a edilen samimi duaların mükâfatıydı ki, İstanbul üzerine bir karanlık çöküp şiddetli bir yağmur boşandı. Şiddetle gök gürleyip şuraya buraya yıldırımlar düşmeye başladı. Biraz sonra Hipodrom denilen “ At Meydanı tarafında gök kuşağından meydana gelen bir kızıllık belirdi. Bu olağanüstü hâli ve bilhassa gökyüzünde kızıllık şeklinde görülen hadiseyi Müslüman gaziler, din büyüklerinin dualarının Cenab-ı Hak katında kabul olunduğuna; düştükleri fesat, kötü ahlak ve yanlış inanç sebebiyle Allah'ın gazabına uğramış olan Rumlar için kurtuluşun uzak, aksine Müslümanlar için büyük fethin yaklaşmış olduğuna mukaddes bir işaret gibi görerek büyük bir sevince boğuldular. 

Bu kızıllık hakkında Hammer'de görülen beyanlar büyük önem taşıdığından tercüme edilerek aşağıya alınmıştır: 

“Macar ve İtalyanlardan oluşan büyük bir ordunun yardıma geldiği söylentisi üzerine Osmanlı askeri kesin hücuma cesaret edemeyerek tam iki gün kale duvarları önünde 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kaldılar; fakat üçüncü gecenin akşamına doğru İstanbul'un üzerinde ve kuzey tarafında olmak üzere gökte bir ışık belirdi. Osmanlılar bu alametin yerlileri tehdit eden ilahi gazabın mukaddes bir işareti olduğunu derhâl anladıklarından zafer elde edeceklerine tekrar inanarak Cenab-ı Hakk'a yalvardı- 


lar, sonsuz şükranlarım arz ettiler.” 


Söz konusu semavi hadiseden Rumlar çok korktular. 
Bunlardan bir kısmı büyük bir korku ile kaleden kaçarak Osmanlılara sığındılar ve Müslümanlık şerefiyle şereflendiler; bir kısmı da başka taraflara kaçtılar. 


Rumların, manevi gücü büsbütün azalmışsa da İmparator yine gayreti elden bırakmaksızın ve rivayete göre kalede yüz göstermeye başlayan kıtlık ve pahalılık belirtilerine de önem vermeksizin surların yıkılan yerlerini onararak bekle- 


nen genel hücuma karşı savunmaya hazırlanıyordu. 


İstanbul kuşatmasının uzamasına, şehrin teslim olmamasına ve hatta anlatıldığı üzere genel hücumun gecikmesine bazı Rum ve Avrupa tarihleri Başvezir Halil Paşa'yı başlı başına bir sebep gibi gösteriyorlar; ancak bu konuda en önemli sebepler olarak; yerli halkın toptan silaha sarılmış olması, Avrupa'dan büyük ölçüde yardımlar gelmesiyle birlikte -imparator tarafından söylendiği Kont Segür tarafından rivayet edilen ve tercümesi ileride yazılı olan nutuktan da anlaşılacağı üzere- daha bir hayli yardımlar geleceğinin beklenmesi, kalenin çok sağlam ve hele kara tarafının üç kat istihkâmlarla kuvvetlendirilmiş olması, o zaman taş gülleden başka bir şey olmayan ve bugün güllelerinden bazıları kale kapılarında asılı olarak görülen topların o zamana göre son derecede sağlam ve tahkim edilmiş böyle bir kaleye karşı hemen etkisiz kalması gibi hususları göstermekten kendimizi alamayız. 


Hammer ile diğer bazı Avrupa ve Osmanlı tarihlerinden bazıları anlatıldığı üzere bu konuda Halil Paşa'yı başlı başına bir sebep göstererek Osmanlı devletinde on altı sene başvezirlik eden, Varna ve Il. Kosova meydan muharebelerinde ve diğer savaşlarda önemli hizmetleri görülmüş, devlete büyük hizmetleri dokunan Çandarlılar'dan olmakla ün kazanmış olan bu adamı çok ağır bir şekilde hıyanetle suçlamak istiyorlarsa da daha önce de bir münasebetle belirtildiği üzere Osmanlı tarihlerinin çoğu bu konuda kesin bir şey söylemiyorlar. 
Yalnız bu zatın imparatorla münasebetinin bulunduğu söylentisinin yayıldığını veya bu münasebetinin sonradan öğrenildiğini pek kesin olmayan bir ifadeyle ileri sürüyorlar ve hele genel hücuma kalkılacağı sırada Macarlarla İtalyanlardan oluşan bir ordunun İstanbul'un yardımına koştuğuna dair çıkan söylenti ve havadisin Halil Paşa'nın uydurması olduğu hakkında hiçbir şey söylemiyorlar. Bizim araştırmalarımız bu merkezdedir; bu konuda daha ve derin inceleme ve araştırma yaparak kesin doğru bilgiler elde etmeyi sayın okuyucularımıza bırakırız. 


Hemen şunu da belirtelim ki, İstanbul gibi o zamanlar dünyanın en ünlü kalesi olan; bütün halkı gerektiğinde savunma için silaha sarılan; böylece birçok kereler kuşatmacıları, bilhassa Emevi halifelerinin büyük büyük ordularını kuşatmayı kaldırmak zorunda bırakan büyük 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ve sağlam bir sur önünde geniş çapta kuşatma ameliyeleriyle meşgul olan bir ordunun, bir Avrupa ordusu tarafından arkadan vurulması gibi -daha sonra Kara Mustafa Paşa kumandasında yapılan 11. Viyana muharebesinde görüldüğü üzere- çok vahim sonuçlar doğurabileceğin- den Macarlar ve İtalyanlardan oluşan büyük bir ordunun İstanbul'un yardımına geldiği hakkında çıkan söylentinin Osmanlı askerini manen kötü yönde etkilemesi çok tabiidir. Hatta İstanbul'un Yıldırım Beyazıt zamanındaki kuşatmasında böyle bir Avrupa ordusunun kalenin kurtarılması için koştuğu duyulunca kuşatma kaldırılmış, Osmanlı ordusu bu yardımcı ordunun karşısına çıkmış ve kanlı Niğbolu savaşı böyle çıkmıştı. 


Gerçi Fatih Sultan Mehmet de bir taassub gayreti ile toplanarak İstanbul'a yardıma koşması muhtemel bulunan orduların kuşatmayı dağıtmak maksadıyla arkadan yapabilecekleri hücumlara karşı koyabilmek için kuvvetli bulunmak gereğini daha kuşatmaya başlamadan önce düşünmüştür. Bundan dolayı Padişah hazretleri İstanbul kuşatmasına lüzumundan çok büyük bir kuvvet toplayarak gelmekle uzak görüşlülüğünü ortaya koymuş ve askerinin zafer elde etmesini sağlamıştır. Ancak bütün bunları ordu mensuplarına anlatmak imkânsız, hatta lüzumsuz olduğundan söz konusu söylenti üzerine asker ister istemez heyecan ve telaşa kapılmıştır denebilir. 


İstanbul kuşatmasıyla meşgul olan Osmanlı ordusunun arka taraflarını kapatan kuvvetli süvari birlikleri (Hammer'e göre yüz bin Osmanlı süvarisi), gerektiğinde derhâl geri dönerek kuşatma kuvvetlerini arkadan vurmaya cüret edecek ve süratli gelmek için tabii süvarinden ibaret olacak düşmanları tepeleyecek, kaleye yardım etmelerine engel olacaktı. Kale kuşatmalarıyla meşgul olan ordular için bir nevi kuvvetli artçı demek olan bu tür askere -kaleye karşı bir karşı çember kurmaktan başka geri tarafların güvenliği için de Prens Öjen gibi gerektiğinde bir de aksi yönde çember kurmaya- olan ihtiyaç ispat istemez. İşin bu yönünü düşünmeksizin, kuşatmaya gelen Osmanlı ordusunun miktarını gerektiğinden çok fazla gören ve bu yüzden savunan tarafa bir kahramanlık payı çıkaran yabancılara, bu konuda iyice düşünüp derin araştırmalarda bulunmalarını; o zamanlar İstanbul'un dünyanın en önemli ve sağlam bir kalesi olduğunu insaf nazarı önüne alarak ona göre muhakemede bulunmalarını burada da bu vesile ile tavsiye etmekten ve hatırlatmaktan kendimizi alamıyoruz. 


Savaş Görüşmeleri, Kara Tarafında 
Alınan Savaş Düzeni, Osmanlı Askeri Kuvvetlerinin Düzeni 


acar ve İtalyanlardan oluşan büyük bir ordunun 

İstanbul'un yardımına gelmekte olduğu söylentisi ve diğer bazı durumlar üzerine tasarıları bir aralık sarsılmış olan Fatih yeniden bir savaş meclisi topladı. Bu mecliste genel hücumun yapılmasına kesin olarak karar verildi. 


Müzakere sonucu genel hücumun kesinlikle yapılacağına karar verildiği gün Hammer'e göre mayısın yirmi yedisine rastlıyordu ve bu günde müzakereler yapılırken şehir içinde bütün Hristiyan azizleri adına büyük bir yortudan ibaret olan Toussaint yortusu yapılmaktaydı. 
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Hammer'in beyanına göre ertesi günü, yani yirmi sekiz mayısta Fatih genel hücum için tutulması gereken bütün mevzileri tuttu. Kara tarafında yüz bin kişilik bir kol savaş meydanının sağında ve Yedikule kapısının karşısında muharebe düzeni aldı; elli bin kişilik diğer bir kol da sol tarafta kademeli olarak düzenlendi. Yüz bin süvari ihtiyatı teşkil ediyordu; Padişah on beş bin yeniçeri ile merkezde bulunuyordu. 


Lamartine genel hücum için alınan savaş düzeninden ve Osmanlı kuvvetlerinin taksim ediliş şeklinden söz ederek diyor ki: 

“Mayısın yirmi dokuzuncu günü şafak vakti dört yüz bin Osmanlı kendi paşalarının, subaylarının kumandası alunda savaş düzeninde sıralanmıştı. Fatih Sultan Mehmet yapılacak genel hücumun mukaddes savaşın ilk hamle ve darbelerine kendi amirlerinin, şeyhlerinin kumandası altında başlamıştı. Asya ve Avrupa Türklerinden iki yüz bin gönüllü acemiyi de ordusuna katmıştı. Bir düzine savaşlarla cengâverleşmiş olan kendi muntazam askerine gelince: Bunlardan dört keşif kolu oluşturulmuş ve bu kollar Thrace düzlüğünde -hücum edecekleri kapılar istikametinde olmak ve kale surlarından belirli bir mesafede bulunmak üzeretaksim edilip dağıtılmıştı. Şöyle ki: 

Yüz bin kişi kuvvetinde olan birinci kol Marmara ya kınında ve Yaldızlıkapı (Yedikule kapısı) karşısında mevzi aldı. Elli bin kişilik ikinci kol Kâğıthane deresinin kıvınn kıvrım dolaştığı havzanın çukur yerlerinde, Haliç'in sonlu rında ve Tekfur Sarayı karşısında yer almıştı. Üçüncü kol merkezde, sağ ve sol kanatları oluşturan diğer iki kolun bi raz gerisindeydi. Bu kol icabında diğer iki kola yardım ede 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cek, onları hamle ve hücuma sevk edecekti. Nihayet Padişah bizzat kumandası altında bulunan yirmi bin yeniçeri ile söz konusu iki yüz bin kişinin ortasında bulunuyor, savaş hâlinin kendisine ilk geçidi açacağı noktada kesin darbeyi indirmek için bekliyordu.” 


Çeşitli bölge kumandanlarıyla kale kapılarında gerekenlere yeterince askerle yardıma memur edildiği bundan önce de belirtilmiş olan kumandanlara hücuma hazır olmaları emri verildi. Bunlardan başka ünlü bir Osmanlı yazarının ifadelerine göre Kütahyada Germiyanoğullarından olan Kâmkâr Bey, üç bin kişi ile eskiden Orea kapısı denmekteyken sonra Şehit kapısı adı verilen Yenicami kapısına; Cebe Ali, emrindeki kuvvetlerle o zaman Potea kapısı veya Poza kapısı denilen Cibali kapısına”; Fatih'in sekbanbaşısı Seyyid Mehmet eş-Şühedâ hazretleri, eskiden de Aya kapısı denilen kapıya; diğer birtakım kumandanlarla birçok zatlar da birer kapıya tayin edilmişti.** 

Hammer'in beyanlarına göre bu sıralarda galer denilen cinsten seksen parça Osmanlı gemisi (çektirisi) kalenin Haliç tarafında Odun kapısı (Xyloporta denilen Ensar kapısı) ile Platea kapısı (Unkapanı kapısı) arasında bulunan Haliç surları önündeki mesafeyi işgal ve muhafaza ediyordu. Os- 


* Cebe Ali'nin, Fatih'in babası zamanında Bursa subaşısı olan ve Varna meydan muharebesinden sonra kendisine gösterilmek için gönderilen Macaristan kralı Vladislas'ın kesik başını Nilüfer suyu kenarında karşılayan devlet büyüklerinden bir zat olması gerekmektedir. Ancak bazı eserlerde onun Mısır'da Sultan Klave'nin şeyhi iken İstanbul fethinde bulunmak için Bursa'ya ve oradan İstanbul'a gelmiş ve rivayete göre at çulundan bir cübbe giydiği için Cebe Ali adını almış bir şeyh olduğuna; genel hücumda müritleriyle birlikte def ve kudümler çalarak, bayraklar açarak Potea kapısından kaleye şiddetle hücum ettiğine dayanarak bu kapının daha sonra yüce ismine nispetle Cebe Ali kapısı adıyla anıldığı gösterilmiştir. 

Bu zatlar genel hücumda memur oldukları kapılardan hücum etmişler, bunlardan şehit olarak ve diğer şekillerde vefat edenler fetihten sonra vazifeli oldukları kapıların yanına defnedilmişlerdir. Bugün makamları halkın ziyaret yerleridir. 


* 


* 
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manlı donanmasının o zamana kadar hâlâ Diplokionion mersası (Beşiktaş koyu) içinde bulunan kısımları bu koydan çıkarak İstanbul önünde geniş bir yarım daire teşkil etmişti. 
Bu yarım daire Şehit kapısı (Yenicami kapısı) denilen Orea kapısından başlıyor, o zaman St. Demetrios burnu denilen Sarayburnu'na temas ederek Vlanga kapısı denilen Langa kapısında son buluyordu. 


Gedik Bölgeleri Hakkında Bilgiler 


azı eski Rum tarihlerinden alınan bilgilere ve kendi hususi araştırmalarıma göre Fatih Sultan Mehmet başlıca hücum noktası olarak inişli bir yerdeki sur kısmını seçmişti. Burası bir sırtın tepesinde bulunan Şarisyus kapısından (Edirnekapı'dan) itibaren Lycus deresi (Bayrampaşa deresi) adlı küçük bir dereye doğru inen eğimli bir arazi üzerindedir. Tabii Rumlar da kendi taraflarında başlıca kuvvetlerini burada toplamışlardı. 


Bu arazi eskiden Avarlar kapısı denilen kapıya (Osmanlılar arasında Hücum kapısı denilen ve bugün örülü olan Yenibahçe kapısına) doğru inişli olduğu gibi oradan Sr. Romain kapısı denilen Topkapı'ya doğru yokuş olduğundan sur da aynı şekilde bu kapıya kadar inişli, oradan Topkapı'ya doğru çıkışlıdır. Topkapı'ya doğru yükselen sur kısımlarının isimleri iyi muhafaza edilemediğinden tarihçiler bunlar önünde cereyan eden savaş olaylarını açık olarak anlatıp izah edemezler. 


Şu kadar ki tarihçilerden Sakızlı Leonard de Chio bura- 


daki sur kısmı ve bu kısım üzerinde açılan gedik yeri hakkında birtakım tarifler ve beyanlarda bulunmuştur. Onun ifadesine göre bu gedik yerinin, yakın zamana kadar halktan bir kısmının Yenibahçe'den Bayrampaşa gezinti yerine geçmek için kale bedeni üzerinden geçtikleri yer olduğu anlaşılmıştır. 


Bununla birlikte İstanbul surlarında açılan gedik yalnız bundan ibaret değildi, diğer birtakım gedikler daha açılmıştı. 


İstanbul bedenlerini gezip inceleyenler, kuşatma sırasında kale bedeninin başlıca üç yerden tahrip edilmiş olduğunu görürler: 


1) Silivrikapı tarafında, 

2) Lycus deresinin (Bayrampaşa deresinin) sura girdiği yere doğru olmak üzere Topkapı yakınında, 

3) Edirnekapı'nın kuzeyinde olmak üzere üç yerde gedik açılmıştır. (Gerek bu gedik yerleri gerekse surlar üzerinde meydana getirilen diğer tahribat hakkında doğru bir fikir edinmek için İstanbul sur ve kapıları hakkında yukarıda vermiş olduğumuz hususi bilgilerin surlar üzerindeki çeşitli tahribatı anlatan parçalarının dikkatle gözden geçirilmesi gerekir.) 


Bugün de izleri görülen bu üç gedik yeri, Fatih'in son hücumdan önce Osmanlı askerine hitaben söylediği güzel bir nutkun cesaret veren birer açıklayıcılarıdır. 


Fatih Hazretleri o nutkunda açılan gedik yerlerinden söz ederek ve eliyle bunları göstererek, 


“İŞTE HÜKÜMDARLIĞIMA YARAŞIR BİR GÜÇ. 
LE AÇTIĞIM ŞU GEDİKLER SAYESİNDE MELİK- 
LERİN HASRETİ OLAN ŞU MUAZZAM BELDE 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KONSTANTİNİYYE'Yİ SİZLER GİBİ İSLAM MÜCA-HİTLERİ İÇİN ÜÇ YOLDAN GİRİLEBİLECEK AÇIK 
BİR ŞEHİR HÂLİNE GETİRDİM” şeklinde bir ifade ile kahraman askerlerini bir kat daha cesaretlendirmiş ve isteklendirmişti. 


Hücum Gününün Arifesinde 
Osmanlıların ve Rumların Durumu 


8 Mayıs 1453 pazartesi günü yani fetihle son bulan genel 

hücum gününden bir gün önce güneş batarken bütün Osmanlı ordugâhı, kuşatma hattı hareketteydi. Osmanlılar en büyük milli bayramlarının arifesinde bulunuyorlardı. 


Yer yer ordugâhın, kuşatma hattının muhtelif kısımlarından kopup kopup da gökleri inleten tevhit ve tekbir sedaları, “Lâ İlâhe İllallah”, “Allahü ekber” haykırışları her taraftan çıkan silah sesleriyle karışıyor; her tarafı kaplayan boru, davul, zurna, nakkare* sesleri bir diyanet ve kahramanlık ahengi içinde hoş bir milli hava uyandırıyordu. 


Her tarafta ve Fatih'in huzurunda türlü hareketler, yürüyüşler ve geçit merasimleri yapılıyor; yer yer askerlere, kumandanlara türlü nutuklar verilerek ertesi günü girişilecek hücum için teşviklerde bulunuluyordu. Nihayet bu günün gecesi, ertesi günkü milli bayramın bir mesut gecesini teşkil ediyordu. 


Lamartine bu sıradaki durumdan şöyle bahsediyor: 


*  Nakkare: Mehterhanede yer alan, birbirine bağlı iki yarım küre benzeri ve iki değnekle vurularak çalınan bir tür davul. (y.n.) (TDK) 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“Fatih bir Türkmen atı üzerine binmiş olduğu hâlde âdeta yürüyüşle kendi ordusunun önünden geçti. Özlü bir şekilde ve mert bir açıklıkla askerlerine hitap ediyor, bütün taburların, süvari bölüklerinin, “Lâ İlâhe İllallah” sedaları* 


ufukları tutuyordu. 


Bu kontrolden sonra Fatih yeniçeri askerlerinin ortasına dikili olan kendi otağına âdeta yürüyüşle dönmüş; hücum vakti gelince borular ve davullarla hücum işareti verilmiş; askerlerin zihnindeki ve kalbindeki her türlü savaş heves ve arzularını coşturmak için mükâfatlar vaat olunmakla birlikte bir de bildiri okunmuştu. 


Kahramanlık gösterenler ve bilhassa kale surları üzerine ilk olarak çıkıp Osmanlı bayrağını dikecek yiğitler için çok büyük mükâfatlar müjdeleyen bir bildiri ordunun dört bir yanında okunduktan sonra herkes türlü ümitlerle heyecan ve sevince boğulmuş, sabırsızlıkla hücumu beklemeye başlamışlardı.” 


Hammer Rumların bu sıradaki durumlarından şöyle 


bahsediyor: 


“Diğer tarafta imparator kendi subayları ve devletin ileri gelen şahıslarıyla birlikte Ayasofya Kilisesi'ne gitti; orada umumi bir af dileme merasimi ve sonra da bir kalabalık ortasında komünyon denilen ayinini yaptırdı. Sonra atına bindi, şehrin savunma bölgelerinin hepsini gezerek askerleri savaşa teşvik etti. Hikâyelerini burada kelimesi kelimesine nakletmekte olduğumuz Rum tarihçilerinden Phranzes bu esnada imparatorun maiyetini teşkil edenler arasındaydı. 
: © Lamartine bu hususları ifade ederken bir hadis-i şeriften söz ediyor. Bu hadisin meali 

şöyledir. “İki tarafı denize bir tarafı karaya bakan bir şehir tanıyor musunuz? Bu şehir 


savaş araçlarının kuvvetiyle değil, belki 'Lâ İlâhe İllallah, Allahüvahdeh, Allahüekber" kelimelerinin kuvveti sayesinde zapt olunacaktır.” 
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Genel hücum gününün gecesinde gerek bedenler üzerinde ve gerek burçlar üstünde hiç kimse uyumuyordu. Ertesi güne rastlayan yirmi dokuz mayıs günü ilk horoz sesiyle birlikte herkes ayakta ve silahı elindeydi.” 


Lamartine de diyor ki: 


“İmparator Ayasofya'da patriğin idaresinde komünyon ayinini yaptı. Bundan sonra imparatorluğun makam ve erkanına, kendi ailesine veda için kısa bir müddet Tekfur Sarayı'na uğradı. Büyük, küçük herkesle hazin bir şekilde vedalaştı. Bir asker elbisesi giymiş olarak atına bindi. 
Hükümdarlık pelerinini arkasına alarak sol omzuna iliklenmişti. İlk sırada savaş için son defa olarak imparatorluk sarayından çıkıyordu.”* 


Jonguiere de Rumların genel hücum sıralarındaki durumlarından şöyle söz ediyor: 


“İmparator Konstantin daima gedik yeri üzerindeki postaları kontrol ediyor, savaşta birinci ve kaçmada sonuncu olan bu savaşçı hükümdar her türlü vasıtaya başvurarak kendi tebaasının manevi kuvvetini yükseltmeye çalışıyordu. 


Yıkılan surların gerisinde başka duvarlar kuruldu. Yardımcı askerler (Avrupalı kuvvetler) de en tehlikeli mevkileri (postaları) işgal etti. Halktan bir kısmı, Hazreti Meryem'in önünde diz çökerek hususi tavırlarla ondan yardım istiyor, bir kısmı da 'nur-u ezeli hakkındaki tartışmalara devam edip duruyor ve Meryemin göbeğinin kutsiyeti hakkında bahislere girişerek Katolik olan Batıya lanet okuyorlardı.” 


En ünlü tarihlerimizden olan Tac'üt-Tevârih, genel hücum sıralarında imparatorun Tekfur Sarayı'nda bulunduğunu ve Osmanlı askerlerinin kale içine girmeye başlaması üzerine oradan Ayasofya'ya kaçarken öldüğünü belirttiğinden Hammer ve Lamartine gibi ünlü tarihçilerin bu rivayetlerinin taassub sebebiyle uydurulmuş olması da uzak bir ihtimal değildir. 
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Kont Segür eserinde Rum tarafının genel hücum sıralarındaki durumu hakkında önemli bilgiler veriyor. İfade tarzından koyu taassubu, uyduruculuğu açıkça anlaşılmakla birlikte eseri Avrupalılarca, Rumlar ve Yunanlılarca önemli sayılan eserlerden olduğu için bu konudaki mübalağalı ifadelerini tercüme ederek aşağıda kaydetmeyi uygun gördük. 


Kont cenapları diyorlar ki: 


“Bu sıralarda İstanbul'da şaşkınca bir hüzün ve ızdırap hüküm sürüyordu. Şehir tahrip edileceği günün geldiğini görüyordu. Büyük bir telaş içinde kiliselere dolmuş olan bir sürü ahali sunakların eteğinde yerlere kapanarak ağlaşıyorlardı. 


Bakireler, ruhani liderler büyük bir izdihamla sokaklarda koşuşuyorlardı. 


Bu aşırı ihtiyaç ve sıkın içinde yalnız imparator sarsılmaz bir cesareti muhafaza etmişti. İmparator, askerleri ve şehrin ileri gelenlerini toplayarak etkili bir nutuk söyledi. 


... 1 


Konstantin bir an imparatorluk makamına girdi, kendi aile fertlerini kucakladı, zırh takımını giyindi, bir daha göremeyeceği imparatorluk sarayından çıktı. 


Bundan sonra imparator karşısında Fatih'in hücumda başlıca hedef seçtiği St. Romain kapısı ile civarının savunmasında bizzat bulundu. Genel kumandan olan Cenovalı Giustiniani bir kol seçkin Rum askeri ve Cenovalılarla birlikte Yaldızlıkapı'yı (Yedikule kapısını), Ayazma kapısını (Silivrikapı'yı) savunuyordu. Jülyano'nun kumandası altındaki Katalan askeri İspanyollarla birlikte Hepdomon 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kulesi civarındaki liman (Kadırga limanı) boyunca Marmara sahilinde düşmana karşı koyuyordu. Kardinal Legat emrindeki bir sürü İtalyan'la St. Demetrios burnunda (Sarayburnu'nda) muharebe edecekti. Haliç üzerinde bulunan şehir kısmının savunması Grandük Notaras ile deniz askerlerine bırakılmıştı. 


Çeşitli mevkilere yerleştirilmiş olan ihtiyat kolları en fazla tehdit gören noktalara giderek yardımda bulunacaktı. Venedik büyüklerinden Minotto imparatorluk makamını korumakla vazifeliydi. Kantakuzen ile Nicephore Paleologue ahaliyi muhafaza etmeye, meydana gelmesi düşünülebilecek kavga ve anlaşmazlıkları yatıştırmaya, ortaya çıkabilecek hıyanetlerin önünü almaya memur idiler. Sayıları epeyce fazla olan bir sürü rahip, kiliselerdeki inziva köşelerinden gedik yerlerine koştular. İmparator sıkı bir şekilde bütün postaları dolaştı; onun gayreti askerlere cesaret veriyor, dayanıklılığı güven telkin ediyordu.” 


Genel Hücumun ve Savunmanın 
Detayları, Giustiniani'nin Savaştan 
Çekilmesi, Ulubatlı Hasan'ın 
Olağanüstü Cesareti, Osmanlı Askerinin 
Şehre Girmesi, Bu Sırada Meydana 
Gelen Olaylar 
9 Mayıs 1453, salı günü şafak sökmeye başladığı cana 


da genel hücuma başlandı. Osmanlı askerleri, “Allah! 
Allah!” sedalarıyla bir anda şehrin iki tarafından, yani hen 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kara hem Haliç tarafından bütün kuşatma hattı boyunca merdivenlerle hücuma kalktı. Hammer diyor ki: 


“Fatih; Rumları yormak, seçkin askerlerini muharebenin gerektirdiği şekilde düzenlemek ve yönetmek için ilk önce sıradan ve acemi askerlerini ileri sürmüş; Osmanlı bataryalarının hepsi birden şehri topa tutmaya başlamıştı. 


Çok geçmeden yaralılarla can ve dünyasını feda eden göçmenlerin sedaları, boru ve davul sesleri, şiddetli tüfek sedaları* iki taraftan kopan haykırış ve naralara karıştı. Bir taraftan çavuşlar çaldıkları surlar, ellerindeki demir asalarıyla İslam askerlerinin milli duygu ve kahramanlıklarını tahrik ediyor; diğer taraftan bizzat Fatih elinde gayet mükemmel ve süslü bir demir topuz olduğu hâlde yer yer hücum bölgelerini, askeri birliklerin yerlerini gezerek Osmanlı askerine türlü övgü ve teşviklerde bulunuyor, fetih ve zaferi süratlendirmeye çalışıyordu. 


Muharebe ve hücumları iki saatten beri devam ettiği hâlde Osmanlı ordusu henüz bir başarı elde edememiş, bir parmak yer bile zapt edememişti.** Kale bedenleri üzerinden 


* Hafif ateşli silahların ilk olarak kullanılışı tarihi kesin olarak belli değilse de bu tarih talimini olarak 1363 yılı yani İstanbul kuşatmasından doksan sene öncesi olarak kabul edilmektedir. Bazı yabancı eserlerde 1530 yılında Alman piyadelerinin üçte biri hafif ateşli silahlarla teçhiz edilmiş olduğu hâlde Osmanlıların hâlâ ok ve yay kullandıkları, Osmanlı ordusunun hafif ateşli silahları ancak 1580 yılında kabul edebilmiş olduğunu gördüğümüzden, 1458 yılında vaki olan İstanbul kuşatmasında genellikle Osmanlı ordusunda tüfek bulunmadığı ortaya çıkar. Bununla birlikte bu ordunun bir kısmında hususi şekilde tüfek bulunması düşünülebilir. Hatta bazı Osmanlı tarihlerinin beyanları bunu doğrular. Ancak /ac'üt-Tevârih ve Solakzâde Tarihi gibi bazı itibarlı Osmanlı tarihlerinin beyanları Rumlar tarafından tüfek de kullanıldığını açık olarak göstermektedir. 
Fatih Sultan Mehmet'in Molla Gürâni tarafından kaleme alınan İstanbul'un fethine dair Mısır azizi Esbâl Şah'a gönderdiği Arapça mektupta (Fetihname) elli dört gün gece gündüz savaşıldıktan sonra cemaziyelevvelin yirminci salı günü sabahleyin tan yeri ağarmaya başladığı sırada hücuma başlanıp güneş doğmadan önce kalenin fethedildiği belirtilmektedir. Şu hâlde Hammer'in genel hücum olanca şiddetiyle başladıktan iki saat kadar sonra Osmanlıların bir parmak, bir karış yer zapt edemediğinden bahsetmesi büyük bir art düşüncelilik, büyük bir saçmalama değil midir? 


a 


* 
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bir taş ve ok yağmuru yağıyordu. Osmanlıların merdivenleri kurulmuştu. Feu Gregeois denilen Rum ateşi Osmanlı gemileri üzerine sel gibi akıyor ve su üzerinde her tarafa doğru yılan gibi kıvrılarak yayılıyordu. Şehir yoğun duman bulutları içerisinde kaybolup gitmişti. İmparator kendi yanında Theophile Paleologue ve Demetrius Kantacusene bulunduğu hâlde Osmanlıların hücumlarını başarıyla püskürtüyor, şansın Rumlara güleceği zannediliyordu. Fakat bu sırada Giustiniani kolundan veyahut kalçasından yara aldı.* Yarasının verdiği acıya dayanamayarak onu sardırmak için kendi gemisine çekilmesine müsaade edilmesini Konstantin'den istedi. Konstantin ise onu bırakmamaya boşu boşuna çabalıyordu. Ona, 'Fakat yaranız öldürücü değildir; ayrıca şehirden dışarı nasıl çıkarsınız?” dedi. Giustiniani ise, “Allah'ın Osmanlılara açmış olduğu yolu takip edeceğim" diye cevap verdi ve Galata'ya çekildi.” 


Kuşatmada hazır bulunan eski Rum tarihçilerinden Doukas ile Phranzes'nin Giustiniani'nin Galata'ya çekilmesi hakkındaki beyanları birbirini tutmamaktadır. Doukas bu zatın gidişini imparatora haber ettiğini söylüyor. İkincisi ise bilgi vermeksizin çekip gittiğini, imparatorun onun uzaklaştığını görünce arkasından bağırarak boşu boşuna kalmasına çalıştığını iddia ediyor. Eski Rum tarihçilerinden Chalcondyle, Giustiniani'nin imparatora yukarıda belirtilen cevabı vermiş olduğunu naklediyor. 


* İstanbul kuşatmasında hazır bulunan eski Rum tarihçilerinden Doukas, Giustiniani'nin kolunun arkasından bir kurşunla vurulduğunu, yine bu tarihçilerden Phranzes onun bir okla kalçasından yaralandığını ve yine onlardan Leon de Khios omzunun altından yara aldığını söylüyorlar. Bu ve buna benzer rivayetler arasındaki tutarsızlığa bakılıp eski Rum tarihçilerinin beyanlarının doğruluk derecesi buradan çıkarılabilir ve onların beyanlarını esas kabul ederek Hammer gibi Osmanlı tarihi yazan yabancı tarihçilns im ifadelerinin birçok yanlışlıklar, gizli maksatlarla dolu olduğu anlaşılabilir. 
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Hammer söze devamla diyor ki: 


“O zamana kadar büyük bir cesaret ve sadakatle Rumlara hizmet etmiş olan Giustiniani'nin savaştan çekilerek Galata'ya kaçması şehir halkının korku ve dehşet içinde kalmasına sebep oldu. 


Zağanos Paşa kendi sıraları arasında bazı ufak çapta düzensizlikler görünce yeniçerilerin cesaretini tahrik etti. Bu askerler içerisinde Ulubatlı Hasan adında uzun boylu, olaganüstü denecek derecede kuvvetli ve dayanıklı bir Osmanlı kahramanı” kendi kalkanıyla başını kapatmış olduğu hâlde ve sağ elinde de eğri bir Osmanlı kılıcı bulunduğu hâlde hücuma kalktı; kendi arkadaşlarından otuz kadar bahadırla kale bedenlerinin tepesine çıkmayı başardı. 


Bu yiğitlerden on sekizi bir anda kale duvarlarından aşağı yuvarlandı; bu arada bir taş da Hasan'a değdi ve o da aşağı yuvarlandı. Bu Osmanlı kahramanı tekrar kalkıp kendi kalkanı ile yine kendini savunmaya çalıştı; fakat aldığı yaranın etkisiyle takatsiz düşmüş olduğundan kalkanı elinden düştü ve kale bedenlerinden yağan bir ok yağmuru altında kaybolup gitti. 

Ulubatlı Hasan'ın bu kahramanca atılışı eski Rum tarihçilerinin ve onlardan naklen bilgi veren Hammer'in yukarıdaki beyanlarıyla tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu cengâverin, Osmanlılık nam ve şerefini ölümsüzleştiren Osmanlı kahramanlarının en büyüklerinden biri olduğuna şüphe yoktur. 


Hammer bu zatı “Ulubatlı bir Bulgar yeniçeri eri” diye adlandırıyor. Ulubat; Bursa sancağının Mihalıç kazasında ve Mihalıç'ın 5 km. doğusunda Abolonya Gölü'nün kenarında küçük bir kasabadır. Dolayısıyla böyle Türk oğlu Türk olduğu unvanından anlaşılan öz bir Osmanlı'yı Hammer'in başka bir millete mensup gibi göstermeye yeltenmesi gerçekten şaşırtıcıdır. Ulubatlı denmesinden de anlaşılır ki bu kahraman öz bir Türk'tür. 
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Hammer yine söze devamla diyor ki: 


“St. Romain kapısı (Topkapı) anlatıldığı şekilde dayandığı esnada şehir diğer taraftan istila edilmişti. Şöyle ki: Konstantin ihtiyatsızca bir davranışla genel hücum gününden bir gün önce Osmanlı ordugâhına doğru bir çıkma hareketine girişmek için Sirkoporta* denilen kapıyı (Tekfur Sarayı civarında bulunan sirk kapısını) açtırmış, diğer bir gaflet eseri olarak bu kapı tekrar kapatılmamıştı. Elli kadar Osmanlı hemen bir engele rastlamaksızın bu kapıdan geçip savunan kuvvetlerin arkasına yerleştiler. Bu dehşetli haber Haliç tarafından süratle St. Romain kulesine (Topkapı yanındaki kuleye) yetişti. İmparatorun etrafında savaşan askerlerin içine bir korku girdi: Theophile Paleologue, Don Fransesco de Toledo, Jean le Dalmatte olağanüstü fakat faydasız yararlıklar gösterip duruyorlardı. 


Osmanlılar aynı zamanda Şarisyus yahut Kaligarya kapısından** da şehre giriyor, karşılarına çıkan savunmacıları kılıçtan geçiriyor; elli bin civarında zannettikleri kale koruyucularıyla çarpışıyorlardı. Fakat savunma kuvvetlerinin zayıf durumda olduğunu öğrenince onları esir etmenin daha faydalı olacağını anlayarak muharebeye son verildi. 


Bununla birlikte şehrin Haliç tarafı henüz savunmacıların elinde kalmıştı. Birkaç saat önce şehre girmiş olan Osmanlılar o zamana kadar bu tarafı zapt etmeyi ihmal etmişlerdi. Sonra hücum kuvvetleri bu tarafa (şehrin Haliç tarafına) yöneldiler. Bu taraftaki Haliç surlarına arka- 


* Osmanlılar arasında bu kapı Ser kapısı adıyla bilinir. 

** Hammer Charisius kapısı ile Caligaria kapısının aynı ve bugün Eğrikapı denilen kapı olduğunu bildiriyorsa da daha önceleri verilen ve ileride verilecek olan bilgilerden anlaşılacağı üzere Caligaria kapısı da Edirnekapı'dır. Eğrikapı önünde hendek bulunmü ması da bunu doğruladığından Hammer'in bu konuda hataya düştüğüne şüphe yoktur Mesele ileride büsbütün açıklık kazanacaktır. 
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dan hücum ettiler. Bu esnada Osmanlıların Haliç sahilinde bulunan diğer kısmı, Petra kapısı tarafından ve bugün Unkapanı kapısı denilen kapı yönünden kale bedenlerine merdivenlerle hücum ediyorlardı. Bundan sonra her türlü direnme imkânsızdı, şehir halkı artık kendilerini kurtarmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı; bunlardan bir kısmı Osmanlılara tâbi oldu. Başvekil Lucas Notaras kendi evine girdiği sırada yakalandı.” 

Hammer bu malumatı verdikten sonra ünlü eserinin ikinci cildinin dipnotları arasında, Unkapanı kapısından Değirmenler yoluna doğru uzanan tepeye bugün Zeyrek yokuşu dendiğini; bunun da “hücum tepesi” anlamı- na geldiğini; St. Romain kapısı (Topkapı) yakınında ve Konstantin'in bulunduğu yer olan tepenin de Sancaktar yokuşu adını muhafaza ettiğini ünlü tarihçi Cantemir'in Sultan Mehmet Han 11 adlı eserinden naklen ifade ediyor. 
Ancak Hadikar'ü/-Cevâmi adlı eserde bugün Kilise Camii denilen Zeyrek Camii'nin bitişiğindeki zaviyeye fetihten sonra ilk önce Zeyrek Molla Mehmet Efendi'nin müderris tayin edilmesiyle bu camiin tanınmasına sebep olduğu belirtiliyor. Bu zat bugün bu camiin avlusunda yatmaktadır. 
Buna göre gerek Cantemir ve gerek Hammer'in yukarıdaki beyanlarında yanlışlık olsa gerektir. 


En ünlü Fransız edebiyatçılarından olan Lamartine kendi Osmanlı Tarihi adlı eserinde genel hücumun oluş tarzını ve bununla ilgili olayları Hammer'e göre daha ayrıntılı bir şekilde fakat eski Yunan tarihçilerine nazire yaparcasına çok mübalağalı bir ifade ile anlatıyor. 


Lamartine'in Osmanlı Tarihi Avrupa'nın hemen her tarafında tanınan çok ünlü bir tarih olmasından dolayı, onun 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beyanlarını da aşağıya aynen alarak Avrupalıların bu hususta böylece nasıl bir fikir edindiklerini saygıdeğer okuyucularıma göstermeyi vazife bildim. 


Bu Fransız edibi diyor ki: 


“Güneş Bursa üstündeki Olimp dağlarının (Keşiş dağlarının) karlı tepelerine sırma gibi ışıklarını salmaya başladığı sıralarda Fatih Sultan Mehmet kendi büyük öncü kuvvetlerini oluşturan Başıbozuk birliklerine hücum ve hamle emrini verdi. 

Bu askerler kendilerini Rum tarafından ayıran altı bin adım uzunluğundaki müstahkem hattın bütün boyunca uzanan yüz adım genişliğindeki hendeğin dış kenarı üzerine “Allah! Allah!” naralarıyla atıldılar. Bu iki yüz bin kişinin hendek içine atmakta oldukları taşlar, topraklar, demetler onu doldurmaya yetmiyordu. Konstantin'in topları, deniz piyadeleri -mazgallar gerisinde veyahut gece vakti inşa edilip yükseltilen istihkâmların arkasında korunmuş olarak- hayli Osmanlıyı hendeğin arka tarafına cansız sermişti. Fakat Osmanlı yaylarından çıkan binlerce oktan meydana gelen bulut ve deniz tarafından esen bir rüzgârın hücum kuvvetleri üzerine doğru sürüp getirdigi Rum toplarının dumanı çok geçmeden kale bedenleri ile düzlük arasında öyle bir karanlık meydana getirdi ki Konstantin'in topçuları, deniz piyadeleri kale dışındaki ordunun artık görünmeyen yığınlarına karşı ancak gürültü üzerine nişan alabiliyorlardı. Gülleler, uzun menxilli oklar faydasız yere hendeğin kenarını kapatıp duruyor du. Bu yığınlar kendi ağırlıklarıyla ileri süzülerek kendi kendilerine insan dalgaları içine atılıyor, böylece -bilhassa hücum merkezi olan St. Romain kapısı (Topkapı) karşı 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sında- kendilerinden sonra yürüyüşe kalkanlara bir geçit oluşturmak üzere insan cesetlerinden bir yol meydana getiriyorlardı. 


Zafere ulaşmak için böyle ileri şevk edilmiş olan ordunun muntazam olmayan kısımlarının (yani Başıbozuk askerlerinin) fedakârlığından sonra muntazam ordunun iki yüz yetmiş bin kişiyi bulan üç kolu derin bir sessizlik içinde hücuma kalktılar.* Bu sırada Konstantin'in topu topu dokuz bin kişi olan askerinin kolları takatten kesilmiş, ateşi -iki saatten beri devam eden muharebeden dolayı- etkisiz kalmaya başlamıştı. Bunlar kendilerini Osmanlılardan ayırmak için -demetler, toprakla dolu torbalar, insan cesetleri, atılan barutla temelleri üzerine yıkılmış duvarların yıkıntılarıyla yarı yarıya dolmuş olan- hendeklerden başka artık hiçbir şeye sahip değillerdi. 

* Lamartine cenapları bu kuvvetleri anlatırken kendi kafasından öyle laflar ortaya atıyor ki bunları okurken insanın gülmemesi imkânsız: Önce iki yüz bin kişiyi hücum ettirdi, şimdi de iki yüz yetmiş bin kişiyi hücum ettiriyor, toplam dört yüz yetmiş bin kişi eder. 
Hâlbuki kuşatma sırasında hazır olan Doukas, Osmanlıların mevcut kuvvetinin sayısını iki yüz bin olarak sınırlandırıyor; yine Bizans tarihçilerinden Phranzes mevcut kuvveti iki yüz elli bin olarak gösteriyor ve yine o zamanın tarihçilerinden Leonard de Khios Osmanlı ordusunu üç yüz bin, yine eski tarihçilerden Chalcondyle bu kuvveti dört yüz bin olarak bildiriyorlar. 

Bunların hepsi de eski ünlü tarihçilerdendir. Şimdi bunlardan hangisinin sözüne inanalım? Eski Rum tarihlerinin ne kadar martavallarla dolu olduğuna şuradaki beyanımızdan daha açık bir delil olamaz sanırız. Durum böyleyken Lamartine cenaplarının -eski Yunan tarihçilerine nazireler yapan bu tarihçilerin de üstüne çıkarak-Osmanlıların diğer kuvvetler bir yana yalnız hücuma kalkanlarını dört yüz yetmiş bin kadar göstermesi çok gülünç değil midir? İstanbul kuşatmasına birçok seyircinin, duacının, satıcı vs.nin geldiği muhakkaktır. Ordugâhta da bir miktar asker bırakmak tabiidir; kuşatma ameliyelerini arkadan gelebilecek Macarlara, İtalyanlara ve benzeri kuvvetlere karşı korumak için gerilere de bir miktar artçı konması gerekir. 
Lamartine'in beyanlarına göre hiç olmazsa bunların toplamı da yüz bin kişi olması lazımdır; bu durumda kuşatan tarafın mevcut kuvveti beş yüz yetmiş bin kişiye çıkar. 
Acaba Lamartine gibi koca bir yazar Orta Çağ sonlarında bu yarım milyondan fazla askerin elli dört gün ne ile yaşayacağını hiç düşünmemiş midir? Avrupalı tarihçi ve yazarların gerektiğinde ne büyük yalanlar fırlattıklarına bu beyanlar kuvvetli bir delil teşkil etse gerektir. 
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Farih Sultan Mehmet kendi üç derin kolunun sıra ile başlarına giderek St. Romain kapısının yıkılan burcunu eliyle onlara gösterdi. Burasının surlar üzerine çıkmak için yaklaşılarak hücum edilecek bir merkez yerinde olduğunu anlattı. 


İki yüz bin savaşçıdan oluşan insan dalgası - Osmanlı davullarının sedası, on sekiz Osmanlı bataryasının aralıksız gürültüsü içinde- kale surlarının eteğini dövmeye geliyor, iç limandan (Haliç'ten) Yedikule'ye kadar şehre ölüm saçıyordu. Bunların korkunç haykırış ve naraları, yağdırdıkları ok bulutları, güneşin bir çelik denizi üzerine ışıklarını yayışını andıracak şekilde binlerce kılıcın parıl parıl parlaması Konstantin'le Giustiniani ve Paleologuelar'ın, onların cesur arkadaşlarının yüreğini sarsamamıştı. 


Bu muhariplerin yüreği surlarından, kulelerinden, toplarından, ümitsizliklerinden kuvvetli olduğundan o insan dalgaları tarafından bütün kara ve Haliç surları hattı boyunca art arda yapılan binlerce hücuma üç saat karşı koydular. 


Gedik yerlerinin gerisinde geceleyin hazırlanan taşlar, kayalar, direkler, Rum ateşleri; burçların kalan kısımlarına tırmanmak, çıkmak isteyenleri eziyordu. Üç hücum kolunun baş tarafları durmaya mecbur oldular, ne yapacaklarını şaşırmış bir hâlde öteye beriye doğru koşuşmaya, hatta bir aralık ordugâha doğru geri çekilmeye başladılar. Bedenler arkasında ve şehrin ortasında manevi şarkılarla birlikte uzun bir zafer narası yükseldi: Konstantin, Giustiniani, Paleologuclar kendi askerlerini tebrik ve maneviyatlarını kuvvetlendirmek için bir kapıdan diğerine koşuştular; Osmanlıların hayal kırıldığına uğrayıp ümitsiz kaldıklarını ve 'cezir vaktinde suların çekilmesine benzeyen çekilişini bedenler üstünden bir ümit ışığı içinde hayretle seyrettiler.* 

Fatih bu günkü olağanüstü hadiselere üzüldü, ordunun geri çekilmesine kızdı. Korkak davrananları cezalandırmak için yanında bulunan yetkili kişiler, bu gibileri tekrar savaşa göndermek için onlara türlü cezalar vermekten geri kalmıyorlardı; ancak bunlar kaçmaya yüz tutan bu karışık kalabalık içinde disiplin ve düzeni yeniden sağlamaya yetmiyordu. 


Padişah kuşatmayı kaldırmak için Rumlar tarafından verilmesi teklif edilen vergi ve yetinmenin mümkün olup olmayacağını bir aralık kendi kendine düşünüp taşınmaya başladı. Fakat o zamana kadar kendi çadırı etrafında hareketsiz kalan ve yalnız başlarına ordunun intikamını alarak hükümdarlarını üzüntüden kurtarmayı şiddetle arzu eden yirmi bin yeniçerinin manzarası, naraları, savaşmak istediklerini ifade eden cesurca davranış ve hareketleri Padişah'a hücumda ısrar etmek kararını verdirdi. Onların başında olduğu hâlde kasırga şiddetini andırır bir sertlik ve bahadırlıkla St. 
Romain kapısının karşısında terk edilen hücum merkezine atıldı. Padişah'ın elindeki topuzu sallayarak at üzerinde savaş meydanında görünmesi, kendi padişahlarını bırakıp da geri çekilmekten doğan utanç duyguları, yeniçerilerin tekdir ve azarlamaları, orduda bulunan dervişlerin saygı telkin eden sedaları, sarsılmış olan kolları tekrar topladı ve bunları tek- 


* Bir yazar Latince bir eserden aynen alarak hücumun mayıs sonunda şafak sökerken başladığını, bu vakitte güneşin saat beşten önce doğduğunu; eski Bizans tarihçilerinden Phranzes, güneşin doğmasından iki buçuk saat sonra (yani sabah saat yediye doğru) Osmanlı askerlerinin şehre girdiğini bildiriyorlarsa da daha önce de belirtildiği üzere Istanbul'un fethinden sonra Fatih tarafından Mısır azizine hitaben yazılan Fetihnâme'de tan yeri ağarmaya başladığı sırada hücum edilip güneş doğmadan önce fethin başarıldığı yazılıdır. Buna göre Lamartine'in Rumlar lehinde ifade ettiği bu başarının tamamen uydurma olduğundan şüphe edilemez. 
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rar kale hendeğine sürdü. Fatih Sultan Mehmet orada önce yeniçerileri hücuma salıyordu; Padişah'ın hücuma hazır bulunmasından ve Osmanlıların yeniden kaleye akın etmelerinden dolayı Konstantin ve Giustiniani tekrar St. Romain kapısına gelmişler, gedik yeri üzerinde kumanda etmeye ve çarpışmaya başlamışlardı. 


Fatih'in etrafını çeviren yeniçerilerin kolundan çıkan bir ok Giustiniani'nin zırhını deldi. Gerek bu deniz gibi bir orduyla tekrar hücuma gelen Padişah'ın şanlı manzarasının İstanbul'u kurtarmak maksadıyla gelmiş olan bu Cenovalı kahramanı sonunda ümitsiz bırakmasından; gerek onun -artık şansının müsaade etmeyeceği anlaşılan- bir menfaati namusuna leke getirmeksizin terk etmek için bir bahane aramış olmasından ve gerekse bir cesaretin -vatan sevgisi veya fazilet duygusunun coşmasından ileri gelmeyip de şan ve şöhret hevesine dayandığı takdirde- belirli bir sınır dâhilinde kalarak ondan içeri geçememesinden dolayı Giustiniani'de görülen bütün kahramanlığın kendi yarasından akan az miktardaki kanla birlikte akıp gittiği görüldü. 
Giustiniani gedik yerinden aşağı indi; surun iç taraf eteğinde imparatorun doktoru tarafından yarası sarıldıktan sonra İstanbul'un tarafsız bir varoşu olan ve ahalisi kendi vatandaşları Cenovalılardan ibaret bulunan Galara'ya çekilmek istediğini söyledi. 

Bu kumandanın muharebe arkadaşları savaş devam ederken onun harp meydanından böyle korkakça kaçışına şaştılar. Yarası sarılırken yanında bulunmak için bir aralık Giustiniani'nin yanına gelmiş olan Konstantin, kendi bir. 
liklerinin olağanüstü bir cesarete muhtaç oldukları bir sırada askeri cesaretten düşürecek kötü bir timsal olmamasını on 


914 Ahmet Muhtar Paşa 


dan istemiş, ortadan kayboluşunun veya öldüğü söylentisinin kendi askerleri arasında meydana getireceği karışıklığı ona anlatmışsa da Cenovalı kumandan hiçbir cevap vermemişti. 

Nihayet Konstantin ona hitaben dedi ki: 


*.. Fakat yaranız hafif, tehlike ise çok büyük ve vahimdir; ayrıca her taraftan düşmanlarla kuşatılmış olan bir şehirden hangi yolla çıkıp kurtulabileceksiniz” 


Giustiniani terk etmekte olduğu imparatorun felaketlerini kayıtsız bir gözle görerek ve kale suru üzerinde büyük Osmanlı topu tarafından açılan gediği eliyle işaret ederek, “Bizzat Cenab-ı Allah'ın Osmanlılara açmış olduğu şu yoldan kendimi kurtaracağım!” şeklinde cevap verdi. 


Giustiniani bunları söylemekle birlikte gerçekten gedik yerine atılıp oradan kaçarak ve bir kayıkla Haliç'i geçerek tarafsız olan Galata surları içinde hayatını kurtarabilmişti.* 


* Çok ince düşünmesiyle tanınan Lamartine'in bazı durumlarda her nedense çok kaba düşündüğü şu ifadesinden anlaşılıyor. Gözü açık ve insaf sahibi olanlara sorarız ki Lamartine'in yirmi bin yeniçeriden ayrı olarak dört yüz yetmiş bin kişiyi önünde bulundurduğu İstanbul kara suru üzerinde açılan bir gedik yerinden bir şahsın Kaçabilmesi mümkün müdür? Bu gedik yerinin Bayrampaşa bahçeleri karşısındaki sur kısmı üzerinde açılmış olduğu bugün izleriyle belli iken savunma kuvvetlerinden bir kişinin bu gedikten çıkarak önleri baştan başa Osmanlı askeri ile dolu olması gereken Edirnekapı ve Eğrikapı önlerinden geçip Haliç'e kadar gitmesine imkân var mıdır? Biz Lamartine'in bu ifadesini yılana fil yutturulmak çeşidinden bir yalan olarak görürüz. Bu ifadesiyle Lamartine Avrupalı Giustiniani'ye son bir kahramanlık payı çıkarmak istiyor; fakat hakikati çiğneyip geçiveriyor. Bütün tarihler kuşatmanın son günlerinde Osmanlı ordusunun kara tarafı surlarının önü ile Ayvansaray'dan Unkapanı'na kadar olan Haliç surları önlerini işgal ettiğinde; Unkapanı'ndan Bahçekapı'ya kadar olan Haliç surları önlerinin az kısmı ele geçirilebilmiş olduğundan İstanbul ile Galata arasında kuşatmanın en son günlerine Kadar irtibatın kesilmediği hususunda hemfikirdirler. Buradan Galata'ya geçmek için hiçbir engel yokken Lamartine cenaplarının Giustiniani kahramanını, bu Avrupalı senyörü gedik yerinden düşman ordusu içine fırlatıp da oradan Haliç'e kaçırması ve o zaman Unkapanı'na kadar Osmanlı elinde bulunduğu muhakkak olan Haliç'ten bu senyörü kayıkla geçirip Galata'ya uçurması çok gülünç ve âdeta koca bir kuyruklu yalan değil midir? 
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Giustiniani'nin böyle kaçması Rum tarafının hezimet ve felaketine sebep oldu. Kendi generallerinin silahı bırakması üzerine cesaretleri kırılan İtalyanlar savunması kendilerine bırakılmış olan postalardan (savunma mevkilerinden) bir kısmını terk ettiler. Yorulmak bilmeyen Konstantin hemen yalnız başına boş yere gedik yerleri üzerine tekrar çıktı, son dayanağını oluşturan maiyetindeki Ispartalılar, Paleologuelar buraları nöbetleşe savunuyorlardı. 


Padişah bedenlerin yarı yarıya boş kaldığını görünce kale bedeni üzerine ilk defa olarak çıkmayı başaracak olan yeniçeriye, idaresi kendisine bırakılmak üzere bir krallık kadar yer vermeyi vaat etti; böylece kendi askerlerinin gönüllerin- de cesaret ve kahramanlıklarını göstermek için büyük bir istek uyandırdı.” 


Lamartine cenaplarının bu ifadesiyle Osmanlı askerlerinin kahramanlığının aslında nereden geldiğini bilmediğini göstermesine gerçekten şaştığımızı belirtmek isteriz. Bu ünlü yazar ve ona benzeyen diğer Avrupalı yazarların gerçekten bilmesi gerektir ki Osmanlılar, bütün Müslümanlar hiçbir vakit mal ve mülk, servet ve varlık sahibi olmak için cesaret göstermez. Bu yolda hayatlarını veya herhangi bir şeylerini feda etmezler. Müslümanlar özellikle mücahitler zümresinin en ileri gelenlerinden olan Osmanlılar için sadece Cenab-ı Allah'ın ismini yüceltmek yolunda gazilik veya şehitlik derecesini almak insanın tasavvur edebileceği saadetlerin en büyüklerindendir. Mensup olduğu din ve devler ve onun en büyük koruyucusu olan halife için muharebe meydanında gül renkli şehitlik şerbetini içenlere İslamiyet öyle büyük saadetler hazırlamıştır ki onların en büyüğü, daha ilk anda Allah'ın cemalini görmek ve onu görenler ara 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sına katılmak gibi büyüklüğüne sınır ve son düşünülemeyen harikulâde rütbeyi ve böylece ebedi bir saadeti, daimi bir kurtuluşu elde etmektir. Muhyiddin-i Arabi hazretleri buyuruyorlar ki: “Savaşta öldürülen mümin şehittir, ölü değildir; çünkü şehit kendine mahsus bir hayat ile dirilip Cenab-ı Hakk tarafından rızıklandırılır. İşte bu şehitliğe, ölümdür diye iman eden, batıla iman etmiş olur.” Arz edilen hususlardan dolayı Osmanlılar şehitlik meydanında padişahları, din ve devletleri için mukaddes kanlarını kendi arzularıyla ve seve seve dökegelmiş; onlardan harp meydanında aslanlar gibi cesaret göstererek şehitlik saadeti veya gazilik rütbesini alanlar, yabancılarca hayal edilmesi bile mümkün olmayan, tasavvur edilemeyen büyüklükler, ilahi nurlar denizine dalmak, Allah'ın türlü nimetleriyle rızıklanmak gibi yücelikler bulagelmişlerdir. 


Hâl böyleyken ünü Avrupa ufuklarını tutan Lamartine gibi meşhur bir yazarın, bir krallık kadar kendilerine yer vermeyi vaat etmek suretiyle Fatih'in yeniçerileri bedenler üzerine ilk önce çıkmaya teşvik ettiğini; böylece onların gönüllerinde kahramanlık ve cesaret göstermeleri için büyük bir arzu uyandırdığını söylemeye kalkışmasının büyük bir bilgisizlik eseri olduğundan şüphe edilebilir mi? 


Lamartine'i dinlemeye devam edelim: 


“Yeniçeri askerleri düşman ateşine bakmayarak bedenler üzerine atıldılar. İlk önce koca bir pehlivan boy ve yapısın- da, böyle büyük bir insan yığınını canlandırmaya ve coşturmaya muktedir bir yüreğe sahip bir yeniçeri eri -ki bazı tarihçiler tarafından Ulubatlı Hasan, diğer bazıları tarafından ise daha başka bir isimde olduğu bildirilmiştir- kale bedeni üzerine bir merdiven dayayıp bir elindeki kalkanla 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kendini koruyarak, diğer eliyle de kolunun kuvvetine uygun eğri uzun kılıcı sallayarak bedenin tepesine kadar çıktı. Kale duvarı üzerinden atılan taşlar, gelen ateşler onunla hücuma kalkan arkadaşlarından kendisinin arkasında bulunan on sekiz kişiyi ezdiği veya yaktığı hâlde ona bir şey yapamamıştı. Bu kahraman sol elindeki kalkanını bedene dayayarak onun yardımıyla bedenin tepesinde kendisini koruduğu hâlde sağ elini, merdiven üzerinde şehit düşmüş yeniçerilerin yerine gelen diğer on iki yeniçeriye doğru uzatıyordu. Nihayet Konstantin'in yanındakilerden biri tarafından daha yüksekten atılan büyük bir taş o kahramanı da devirdi. 


Bununla birlikte Hasan'ın on iki arkadaşı derhâl kendilerine katılan diğer yüz kadar bahadırla onun kendilerine açmış olduğu beden kısmı üzerinde son derece güçlüklerle çarpışarak, cesetten cesede atlayarak gedik yeri üzerinde daha geniş bir yer işgal ettiler. Böylece burası artık hücum eden tarafla savunan taraf arasında taksim edilmiş bulunuyordu.” 


Bundan sonra Lamartine çok mübalağalı bir dille Konstantin'in hareketlerinden, müdafaalarından bahsediyor. 


Bazı yabancı tarihlere göre Konstantin ancak Avrupa'dan büyük yardımların gelmesini beklediği, buna güvendiği için başkentini oldukça başarılı bir şekilde savunmuştur. Fakat en ünlü Osmanlı tarihlerinin bazılarından yaptığımız alıntılara göre önce Tekfur Sarayı'nda bulunduğu hâlde sonra mevcut maiyetiyle birlikte buradan çıkıp Ayasofya' ya kaçarken bir Osmanlı müfrezesiyle mücadeleye tutuşmuş, yukarıda anla tıldığı üzere bu sırada öldürülmüştür. Bu hakikat tarihlerin beyanlarıyla sabitken kendisini topu topu sekiz-dokuz bin 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askerle dört yüz doksan bin kadar Osmanlıya karşı koydurtması ve sonra da kahramanca harikalar gösterdiğini anlatması”, olsa olsa kendisi gibi Batının mutaassıp yazar ve tarihçileri için bir şan ve üstünlük vesilesi olabilir. 


Avrupa yazarlarından büyük kısmının gerek birinci ve gerek sonuncu Konstantin'i doğru yanlış birtakım atıflarla çok fazla övmek sevdasından bir türlü vazgeçememeleri taassub kaygısından ileri gelse gerektir. Lamartine bu bahsi şöyle bitiriyor: 

“İmparatorun ahalisinde, ordusunda mevcut olan her türlü şiddet kendisiyle birlikte ölmüş ve kaybolmuştu. Osmanlılar bir aralık bütün surlar hattına atıldılar; bütün gedik yerlerine hücum ettiler; bütün kapılardan kollar hâlinde şehre girdiler.” 


Genel hücum ile bunun sonucu olarak meydana gelen olaylar büyük bir önem taşıdığı, diğer bazı Avrupalı yazarların da bu konuda önemli beyanları görüldüğünden Avrupalıların İstanbul'un fethi neticesini doğuran son çarpışmalar hakkında nasıl bir fikre sahip olduklarının öğrenilmesi Osmanlılık menfaati açısından çok mühim bulunduğu için bu beyanlardan bir ikisinin daha kaydedilmesi ve bunlardan 


* Tuhaftır ki Lamartine burada Konstantin'i âdeta Osmanlılardan biri ile düello ettiriyor ve bu sırada Hammer'e uyarak ona erguvan renkli pelerinini so! eliyle yukarı kaldırtıp kendisine -kaçan askerler tarafından yardım edilmesi için- bir işaret çektiriyor. Bizim tarihçilerin çoğuna göre bu ifadeler sırf hayal ürünüdür. Konstantin belirtildiği üzere Tekfur Sarayı'ndan genel hücumu seyretmiş, oradan Ayasofya'ya giderken öldürmek istediği yara bir Azap askeri tarafından öldürülmüştür. Tarih-i Devlet-i Osmaniye ve Nakd'üt-Tevârih adlı eserlerde şöyle deniliyor: İmparator hassa askeriyle Tektur Sarayı'ndan Ayasofya'ya giderken yaralı bir Osmanlı askeri ve rivayete göre bir Azap eri tarafından öldürülmüştür. Diğer birtakım Osmanlı tarihçilerinin bu konudaki beyanlarından ileride söz edilecektir. 

Bir de Hammer tarihinin ikinci cildinin dipnotları arasında Konstantin'in Topkapı civarında Sancaktar yokuşunda öldüğü yazılıyken Lamartine onun Topkapı'nın altında öldüğünü bildiriyor ki bu da dikkate değer bir husus. 
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sonra en ünlü bazı Osmanlı eserlerinin önemli rivayetlerinin de buraya alınması uygun görülmüştür. 


Kont Segür de eserinde genel hücum ve bunun doğurduğu sonuçlardan söz ederek şöyle diyor: 


“Şafak sökünce Osmanlılar hem karadan hem denizden genel hücuma başladılar. Padişah'ın bütün topçusu surlara yaklaştı. Baştan kara eden Osmanlı gemilerinin, baş tarafları, hücum merdivenleri Haliç sahilindeki bedenleri tehdit ediyordu. Hendekler demetlerle doldurulmuştu. Osmanlı hatları o kadar sık, o kadar devamlı bir şekilde ilerliyordu ki eski tarihçilerden biri bunları örülmüş ve kuvvetlice bükülmüş uzunca bir halata benzetmiştir. 


Büyük bir süratle tamir edilmiş olan surlar kendilerini döven topların darbelerine dayanamadılar; geniş gedikler açıldı. Ya galibiyet ve zafer kazanmayı ya da bu yolda canlarını feda etmeyi şiddetle arzu eden Osmanlılar kol kol buralara atıldılar. İlk hücum edenler püskürtüldü. 


Sapan, ok bulutlarıyla loşlaşmış olan hava bir anda mancınıklarla atılan kayaların boğuk sesi, kurşunların havada çıkardığı vızıltı ve topların müthiş gümbürtüsüyle yırtılıyordu. 


Toz ve dumanın birbirine karışmasıyla savaşçıların etrafına yayılan karaltıyı barut ve Rum ateşi alevleri her an aydınlatıp duruyordu. Her tarafta dua ve yalvarmadan, kale içinde çanların telaş verici çangırtısından, iki taraftan kopan naralardan, boru seslerinden vs.den karışık korkunç bir ahenk insanın kulaklarını dayanamayacağı bir dereceyi bulmuştu. 


Padişah geri çekilen askerlerin cesaretini tahrik etti; di ğer askerler hücumu yenilediler. Osmanlılar tarafından önce 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zapt edilmiş vilayetler ahalisinden bir sürü Rum ve Romenler çok zamandan beri İslamiyet'i kabul etmiş, isimlerini degiştirmişlerdi. Bunlar eğri Osmanlı kılıcı elde, sarık başta, Osmanlılığa cam gönülden hizmet için gelmiş; amirleri olan paşalar tarafından idare edilen bu tür askerlerden olyşan Anadolu ve Rumeli orduları İstanbul surlarına atılmışlardı. 


Fatih Sultan Mehmet bu askerlerin başında olduğu hâlde kendi heybetli sesiyle onların duygularını coşturuyor, cesaretlerini arttırıyordu. 


Devamlı olarak yenilenen büyük bir düşman yığınına; karşı elde edilen bunca zaferler müdafaa kahramanlarının kuvvetini ve kanını tüketmişti. Bu sırada Padişah tarafından ihtiyatta tutulduklarından daha henüz çarpışmaya girişmemiş olan yeniçeriler harekete ve bedenlere doğru ilerlemeye başladılar. Fatih atı üzerinde onların önünde giderken elinde bir topuz bulunuyor, seçkin askerlerden olyşan bir muhafaza kolu onu koruyordu. Padişah hazretleri kendi sesi ve tavırlarıyla bu askerlerin yürüyüş ve hareketini hızlandırıyordu. 


Birleşmiş olan Rum tarafı bu son tehlikeye karşı koymak için bütün kuvvetlerini topladılar; top yıldırımları, düz ve eğri kılıç çarpışmaları, onların bu müthiş kalabalık ve kaynaşmasını etrafa aksettiriyordu. 


Olağanüstü kuvvete sahip bir yeniçeri olan Hasan adlı kahraman ilk olarak bedenler üzerine atıldı, vücudu birçok kılıç darbesiyle yaralanmış, birkaç mızrakla delinmiş oldugu hâlde bedenden aşağı yuvarlandı ve tekrar beden zerine atıldıysa da can çekişir bir hâlde tekrar aşağıya düştü; fakat muzaffer olmuştu. 


İntikamını almaya ahdeden bir sürü kahraman Osmanlı askeri Hasan'ın ardından kale bedenlerine hücum ettiler; 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kalenin birinci kısmı fethedildi. Nihayet önemli bir olay bu günün kaderini tayin etti: Giustiniani yaralanmış olduğundan artık silahlarını bile taşıyamaz hâle gelmişti. Paleologue ona sınırsız tehlikelerden söz ettiyse de kâr etmedi, Cenovalı general bedenleri bırakıp gitti, bir gemiye atladı. Bir anda hem ölümden hem de şan ve şereften uzaklaşıp kaçıyor, bindiği gemi Akdeniz adalarına doğru yelken açmış gidiyordu. 
Onun bu kaçışı Rumların cesaretini kırdı.* Konstantin boş yere bu askerleri toplamaya çalıştı. 


Herkes içine düştüğü büyük korku ve telaş dolayısıyla dar bir geçit yerine doğru süratle atıldı. Bunların meydana getirdiği büyük kalabalık burasını kapatmıştı. Yeniçeriler son derecede şiddetle bunların üzerlerine atıldılar. Artık burada meydana gelen olaylar bir muharebe değil belki boğaz boğaza ve kıyasıya bir çarpışma idi.” 

Görülüyor ki Kont Segür cenapları da bazı beyanlarında Hammer ve Lamartine cenaplarından aşağı kalmamaktadır. 


Kütüphanelerimizdeki basılı veya el yazması bir hayli Osmanlı eseri, yabancı yazar ve tarihçilerin taassub sebebiyle tarihlerine geçirmiş oldukları birçok mübalağaları, hurafeleri reddetmeye ve yalan olduğunu ortaya koymaya yetecek delilleri içermektedir. Bunlardan bazılarının bu konudaki rivayetleri ileride verilecektir. 


Bundan sonra Kont Segür Osmanlıların kaleye girdiğini ve Osmanlı askerlerinin şehre girişinden sonra geçen olayları anlatıyor ki ileride ayrıntılarıyla verilecektir. 

Büyük Ansiklopedi de hadiseyi şöyle anlatıyor: 


* Yukarıda görüldüğü üzere Hammer, Giustiniani'nin Galata'ya çekildiğini, Kont Segür ise Akdeniz adalarına doğru açıldığını söylüyor. Bizim tarihlerimiz ise Avrupalı askerlerin kumandanının bedenler üzerinde öldürüldüğünden bahsediyor ki ileride görülecektir. 
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“28 Mayıs akşamı saat dörtte topçu atışlarına ara verildi, Osmanlı donanması Haliç'in iç tarafından Iheodose limanına (Langa bostanlarına) kadar şehri kuşattı. 


XI. Konstantin Ayasofya'da komünyon ayinini yaparak ve her tarafta dualar edilerek kutsal savaşa hazırlanıldı. 


Sabah alafranga saat ikide* hücum işareti verildi. Şehir içinde alarm çanları çalmıyor, kiliselerde ayinler yapılıyor, dualar ediliyordu. 


İlk hücum püskürtüldü. İmparatorun bulunduğu St. 
Romain kapısına karşı muntazam olmayan askerler tarafından yapılan ikinci hücum da püskürtülmüş ve bu esnada Osmanlı donanmasındaki askerler Haliç sahilindeki surlara karşı hiçbir başarı elde edememişlerdi. Bunun üzerine Fatih yeniçerilere hücum emrini verdi. Yetmiş bin Osmanlı bütün savunma cephesi üzerine atıldı. Giustiniani bir okla yaralanmış olduğundan beden üzerinde kalamayarak yarasını sardırmak için kendi gemisine koştu. Böylece onun askeri sarsıldığından ve Zağanos Paşa hücumları bir kat daha kuvvetlendirip şiddetlendirdiğinden bir yeniçeri müfrezesi beden üzerinde yerleşmeyi başardı. Bu sırada diğer bir Osmanlı birliği Ksilokerkos dehlizi adıyla bilinen ve Hipodrom'un güneyinde bulunan, 27 Mayısta bir çıkma harekâtı yapılmak üzere açıldığı hâlde kapanması unutulmuş bulunan dehlizi zapt ederek oradan içeri girmeyi başarmış; sonra bu iki kol bedenler boyunca yakarak imparatoru 


* Mayısın sonlarında öğle, yaklaşık olarak alaturka saat dört buçukta olduğundan gece yarısı da alaturka saat dört buçukta olur ve bu zaman alafranga saat on ikiyi gösterir. 
Dolayısıyla alafranga sabahın ikisi gecenin alaturka altı buçuğu olur. Mayıs sonlarında ise güneş hemen saat dokuz sıralarında doğduğundan, Büyük Ansiklopedi'ye göre genel hücuma güneş doğmadan iki buçuk saat önce başlanmış demek olur. Hâlbuki Fetihnâme'de kuşluk vaktinde yani şafak sökmeye başladığı sırada hücuma Kalkıldığı bildiriliyor. 
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(savunma kuvvetlerini) arkadan çevirmek gibi büyük bir başarıya ulaşmışlardı. 


St. Romain kapısı ile Charsias kapısı (Sulukule kapısı)* arasında açılmış olan geniş bir gedik yeri Osmanlıların devamlı artan çok sayıdaki askerlerine yol verdi. İstanbul zapt olunmuştu. İmparator metanetle Osmanlı askerleri üzerine atıldı, cesaretle savaşarak can verdi.” 


Son devir. Avrupa yazarlarından Jonguiere tarafından 
1881 yılında Paris'te yayımlanmış olan Osmanlı Tarihi art 
niyetli yabancı eserlerden olmakla birlikte Avrupa'da önem kazanmış olması dolayısıyla genel hücumun nasıl yapıldığı ve bununla ilgili hususlar hakkında bu tarihte kayıtlı bilgileri de aşağıya alalım ve sonra da bazı Osmanlı eserlerinin bu konuda verdikleri bilgilere geçelim. 

Jonguiere diyor ki: 

“Yedi haftadan beri şiddetli çarpışmalarla zayıf düşmüş bir avuç savaşçı tarafından savunulan şehir üzerine yüz elli bin Osmanlı yüklendi; açılan bu muharebe iki saat kadar devam ettiği hâlde bir sonuç alınamadı. Osmanlıların şiddetli hücumlarına şehrin zayıf muhafız askerleri ümitsizlik içinde sabırla dayanıyor ve karşı koyuyordu. Rum ateşi düşman gemilerini yakıyordu; oklar, taşlar aralıksız Osmanlılar üzerine iniyor, onları hendeklerin içine cansız seriyordu. Bu umulmadık direniş karşısında şaşıran ve hayrette kalan Osmanlılar geri kaçmaya başladıkları sırada Şeyh Ahmet Gürani 


* Gariptir ki Charsias veya Charisius kapısı denilen kapının Eğrikapı olduğunu Hammer kesin bir şekilde bildirirken Büyük Ansiklopedi bu kapının belirtildiği üzere Sulukule kapısı, yani Topkapı ile Edirnekapı arasında bulunan ve bugün kapalı olan, Osmanlılar arasında da Hücum kapısı adıyla bilindiği rivayet edilen kapı olduğunu ileri sürüyor. 
Son devir yazarlarından Mordtmann'ın rivayeti ise bu kapının Edirnekapı olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
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ve Akşemseddin derhâl kalabalığın içine atılarak Kuran'dan ayetler okumaya başladılar. Muharebeye öncekinden daha büyük bir şiddetle başlandı. 


Sirkoporta denilen kapıyı kapatmayı unutmuş olan Rumların ihmalinden faydalanan Osmanlılar nihayet oradan şehre girdiler. Korku ve telaş içinde kalan Rumlar kaçışmaya başladılar. Ahali Ayasofya Kilisesi'nde bir sığınak aramaya koşuyordu; orada bir meleğin görünmesini bekliyorlardı; ahali arasında yayılan ve halkın ağzında dolaşan görünmez bir mucizeye göre güya bu melek kendilerini Osmanlılardan kurtaracaktı. 


Konstantin hem bir er hem de bir general gibi hareket ediyordu. Yabancı askerlerin başında hâlâ gedik yeri üzerinde savaşıyordu; kendi askerlerinin hezimetini görünce her şeyin bitmiş olduğunu anladı; kendi memleketinin harap olduğunu ve ahalisinin de felaket içine düştüğünü gördükten sonra artık yaşamak istemedi. Bir bahadır müfrezesi toplayarak Osmanlıların arasına atıldı; olağanüstü bir değerlilik gösterdikten sonra bir ceset kümesi üzerine düştü. 

Cenevizlilerin kumandanı olan Giustiniani uzun yıllar boyunca gösterdiği kahramanlıklarla kazandığı şan ve şöhreti bir anlık korkaklıkla mahvetmişti. Bu general, Sirkoporta denilen kapıdan Osmanlıların şehre girdiği sırada elinden aldığı bir yaranın sardırılması lüzumunu bahane ederek korkaklık ve utancını Galata'da vatandaşları nezdinde örtmeye gitmişti.” 

Jonguiere'in bu mübalağalı ve taraf tutan ifadelerine cevap vermeyeceğiz. Bundan önceki savunmalarımız ona karşı da ileri sürülebilir. 
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Yalnız şunu demek isteriz ki bir yabancı kumandan İtalyan askeri ile İstanbul'un yardımına gelmiş. Şehrin zapt edileceği kesinlikle anlaşılmış; koca koca gedik yerleri açılmış; Avrupa'dan yeniden yardımlar geleceği ümitleri yerini ümitsizlik ve korkuya bırakmış. Nihayet Osmanlılardan bir kısmı da şehre girmiş; kendisi de yaralanmış; bu yabancı kumandan ve askerlerini getiren gemiler onların dönüşünü bekliyor. Bu durumda bu yabancı kumandanın çekilerek ta İtalya'dan İstanbul'a kadar getirmiş olduğu yardımları artık memleketlerine götürmekten başka çaresi var mıdır? Hatta Konstantin'in Tekfur Sarayı'ndan Ayasofya'ya kaçarken vurulduğu bizim tarihlerimizce muhakkak iken Giustiniani kendisine büsbürün yabancı olan bir memleket için -Avrupalı hayalperest yazarların Konstantin hakkında hayal güçlerine dayanarak uydurdukları gibi- bir ileri bir geri hareket ederek düello edip şehrin istilasından sonra lüzumsuz yere ölüp gitmeli miydi? Bütün yabancı yazar ve tarihçiler bu kumandanı kötülemek ve suçlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz Giustiniani'yi kaleden çekilmede mazur görüyoruz. Onların rivayetlerine göre; bu zat İstanbul surlarının Allah tarafından Osmanlılara açılmış olduğunu görmüş, anlamış, bunu da imparatora yüksek sesle söylemiş; Rumlara birçok hizmetlerde bulunduktan ve bir de yara aldıktan sonra askerini gemilere bindirip çekilip gitmiş; buna ne denebilir? Sözü edilen yazar ve tarihçilerin Osmanlılarla ilgili olayların ifadesi sırasında taassub sebebiyle aşırılıktan ayrılmadıkları her zaman görülmekte, Giustiniani de haksız. 
olarak bütün Avrupalı, Yunanlı tarihçilerin vs.nin suçlama ve kötüleme oklarına hedef olmaktadır. Gariptir ki bizim tarihlerin büyük kısmı Avrupa askerlerinin kumandanının bedenler üzerinde bir Osmanlı tarafından öldürüldüğünü 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yazıyorlar. Bu kumandanın ise Giustiniani'den başka biri olamayacağı zannolunur. 


Gerçi Batı tarihçi ve yazarları; Doukas, Kritobulos, Phranzes ve benzeri Bizans tarihçilerinin eserlerine dayanarak kalem yürüttüklerini mazeret olarak ileri sürebilirlerse de onlarda asla yazılı olmayan birtakım hurafeleri de uydurduklarının açıkça belli olması bir yana eski Yunan ve Bizans tarihçilerinin mübalağa ve yalanları zaten dünyaca bilindiğinden, dile getirmek zorunda oldukları gerçeği ortaya çıkarmak için bir kere de Osmanlı eserlerine bakmaları kesinlikle gereklidir. 
Ancak art niyet ve taassub, dolayısıyla işin bu yönüne de hiç yanaşmayarak eski Yunan ve Bizans hayallerini bir de kendi şairce hayallerini ilave ederek göklere çıkarmak yoluna sapmaları ve böylece kalemle olsun hizmete yeltenmeleri elbette 


hak ve hakikatle bir türlü bağdaşamaz. 


Çoğu Osmanlı tarihlerinin genel hücumla bunun sonucu olarak cereyan eden olaylar hakkında verdikleri bilgiler -bazılarının içeriği yukarıda kaydedilmiş olan- yabancı tarihlerin rivayetlerine çoğu noktalarda tamamen uymamaktadır. 


Osmanlı tarihleri içinde seçkin bir yer kazanmış olan Tac'üt-Tevârih'ten de alıntılarda bulunmak üzere Solakzâde Tarihi'nin bu konuda verdiği bilgiler büyük önem taşıdığından ifade tarzı bir ölçüde değiştirilerek aşağıya alınmıştır. 


Solakzâde Tarihi diyor ki: 


“Düşmandan esirler alınıp aralarında bölünmeler olduğu öğrenilince fırsat ganimettir, denilerek Osmanlı yiğitleri bir ağızdan tekbir getirdiler. Edirnekapı'nın güney tarafında bulunan yarıklardan (gedik yerlerinden) yürüyüşe kalktılar. 
Akşama kadar uğraşıldığı hâlde bir sonuç elde edilemedi. 


Sultan yer yer meşaleler yakmalarını, bütün gece savaşa devam edilerek düşmana aman verilmemesini ve gedikleri kapatmalarına zaman bırakılmamasını emretti. 


Padişahın fermanı üzerine hisarın etrafı meşalelerle aydınlatıldı. Yiğitler ilk akşamdan sabaha değin savaştılar, gazilik şerefine kavuşmak için geceyi ihya ettiler. Naralardan, haykırışlardan, kopan çığlıklardan her taraf titriyor, inliyordu. 


Sabahleyin Avrupa askerlerinin kumandanı” bir burç üzerine çıkıp gazileri geri atmaya uğraşırken ünlü bir yiğit kale duvarına gayret kemendiyle çıkıp** bu kumandanın dalgınlığından faydalanarak ensesine indirdiği kılıçla başını duvar- dan aşağı düşürdü. Avrupalı takımı kumandanlarının hâlini görünce savaşmak zamanının geçtiğini anlayarak deniz tarafına kaçtılar, gemilerine binip memleketlerine doğru yola koyuldular. Osmanlı gazileri atılan top ve tüfeğe bakmayıp mertçesine meydana girdiler, cesaret ve gayretle gediklerin yakınına vardılar; orada nice bedenler başsız kaldı, nice sineler bela okuna siper oldu. Safları yaran bahadırlar gayret gösterip düşmana göz açtırmayarak bir anda hisara yükseldiler, fetih bayrağını burcun tepesine diktiler. Kale bedenine her çıkan yüksek sesle Fetih süresini okudu. 


Düşman askerleri cahilce bir gayretle olanca güçlerini kullanarak bir müddet daha çarpışmaya devam ettiler. Hemen ülkeler fetheden Sultan, “Haydi yürüyüşe!” diye tellallarla her tarafta bağırtınca mükâfat ve ganimet heveslileri kale içine koyuldular, düşmanı perişan bir hâle getirerek inlettiler, mal ve mülklerini yağmaladılar. 


* Bu kumandanın Giustiniani olduğu zannedilir. Bu konuda derin araştırmalar yapılarak gerçeğin kesin bir şekilde ortaya çıkarılması gerekir. Eğer öldürülen Giustiniani ise eski ve yabancı tarihçilerin büsbütün gerçek dışına çıktıkları görülecek ve savunma askerlerinin Giustiniani'nin çekilmesiyle cesaretlerinin kırıldığına dair rivayetlerin yalan olduğu iyice meydana çıkacaktır. 

** Bu zatın Ulubatlı Hasan olması hatıra geliyor. 
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Tekfur (İmparator Konstantin) Edirnekapı'nın kuzey tarafında bulunan kendi sarayı (Tekfur Sarayı) yakınındaki* burç ve barodan kendisini korumaya gayret sarf ederken ve top ve tüfek darbeleriyle Osmanlıları kale önünden uzaklaştırırken ansızın kötü bir haber geldi. Kendisine, 'Ne duruyorsun? Osmanlı askeri Allah Allah sesleriyle haykırarak hisara girdi” dediler. Tekfur durumu öğrenince tedbirinin geri teptiğini, devletinin bahtının tersine döndüğünü anladı. Büyük bir üzüntüyle sarayından dışarı çıktı; maiyetiyle birlikte bir tarafa (rivayete göre Ayasofya'ya) kaçmak üzereyken birkaç Osmanlıya rast geldi ve onları şehit etti. Yine yol üzerinde Azap sınıfından güçsüz bir yaralıya rastladı; bir köşeye düşüp kalmış ve yarasından akan kan içinde boğulacak hâle gelmiş, acı içinde kıvranıyordu. Tekfurun gözü o zavallıya ilişti; bir kılıçla işini bitirivermek istedi. O yaralı da can korkusuyla yerinden sıçradı. Tekfurun belinden sarılarak onu atından yere indiriverdi ve başını keserek hiç dünyaya gelmemişe döndürdü.” 


İmparatorun bu sıradaki hâli hakkında 72c44-Tevdrih'in verdiği bilgiler de şöyledir: 

“Tekfur kaleyi kuşatanlara karşı savunma ile meşgul olup Edirnekapı'nın kuzey tarafında olanca gücüyle bir yandan civarını, savunur bir yandan da top ve tüfek atışlarıyla mücahitleri kale eteğinden uzaklaştırırken birden İslam askerlerinin şehre girdiklerini öğrenince hayallerinin suya düştüğünü ve devletinin elden gittiğini anladı. Bir an durmaksızın derin bir acı içinde saraydan dışarı fırlayıp, kaçacak yer yok mu, diye koşarken düşmanın perişan durumunu fırsat bilen kahramanlardan birkaç kişiye rastladı; içinde yanan kin ate- 


* İmparatorun devamlı bu sarayda kaldığı Hayrullah Efendi Tarihi'nde yazılıdır. 
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şiyle o zavallıları kılıçtan geçirdi. Bu sırada bir Azap askeri yaralanmış ve yarasından akan kan içinde boğulacak bir hâle gelmiş, acı ile kıvranıyordu. Tekfur onu görünce kılıcını çekip o yaralıyı öldürmek istedi. Güçsüz bir hâlde kalmış olan yaralı da yarı canlı bir vaziyette; fakat Allah'ın yardımıyla sıçrayıp düşmanını atından yere düşürdü ve başını kesti.” 


Ünlü Hayrullah Efendi Tarihi Osmanlıların şehre girişi ve bu sıradaki hadiseler hakkında aşağıdaki dikkat çekici bilgi- 


leri veriyor: 


“Mayısın yirmi dokuzuncu pazar günü Odun kapısı (Ensar kapısı) tarafında savunmada bulunan Venediklilerle Rumlar sen-ben davasına düştüklerinden Venedikliler vazifelerinde gönülsüzlük etmeye başlamışlardı. Belki de gemilerine gitmeyi istiyorlardı; bu sırada elli kadar yeniçerinin şehre girdiği, ellerindeki kılıçla önlerine çıkana saldırdıkları haberi imparatora ulaştı. Bunun üzerine imparator büyük bir telaşa kapıldı; bir miktar atlı ile onlara karşı koymak için koştuğu sırada bir taraftan da şehrin alındığı haberi yayılınca yerliler başlarının derdine ve evlerine gidip ailelerini kaçırma sevdasına düştüler. Bir kısmı da “Osmanlılar şehrin yarısına kadar istila edecekler, sonra yine duramayıp geri gidecekler gibisinden halk arasında ağızlarda dolaşan söylentilere inanarak kiliselere toplandılar. Bilhassa Ayasofya'ya yirmi binden fazla insan toplanıp kapıları kapatmışlarken bile âdet ve merasimlere riayet etmek kendileri için çok önemli oldugundan bu günde dua için buraya toplandıkları hâlde metropolitlerle* ahali arasında rütbe teşrifatıyla”* ilgili sandalye 


* Metropolit: Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerine başkanlık eden din adamı. (y.n.) (TDK) 

** Teşrilat: Resmi günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü. (y.n.) (TDK) 


230 Ahmet Muhtar Paşa 


kavgası meydana gelmiştir. Bu da asrın garipliklerinden olmak üzere buraya yazılmıştır.” 


Solakzâde Tarihi ile Tac'üt- Tevârih'ten vs.den alınarak yukarıda verilen bilgilerden anlaşılır ki Hammer, Lamartine, Kont Següre, Jonguiere ve benzeri birçok yabancı tarihçi ve yazarlar gerek genel hücum hadiselerini gerekse Giustiniani ve imparator hakkında verdikleri bilgileri çok mübalağalı ve taraf tutar bir tarzda vermişlerdir. Bedenler üzerinde öldürüldüğü ortaya çıkan bir kumandanla çarpışmayı sarayından seyreden ve Osmanlı askerlerinin şehre girdiğini öğrenmesi üzerine oradan Ayasofya'ya kaçan imparator hakkında türlü hurafeler yazmışlardır. 


Fatih'in de hâl tercümesinden bahseden edebi bir Osmanlı eseri Osmanlı askerlerinin şehre girişi hakkında şöyle diyor: 

“Padişah hazretleri açılan gediğin düşman tarafından onarılmasına meydan kalmaması için her taraftan meşaleler ve hatta mızrakların ucunda mumlar yaktırarak savaştan el çekmedi. Osmanlı ordusu bol ışıktan o hâle gelmişti ki ertesi gün elde edilmesi beklenen zaferin, fethin hemen geceden şenliğine başlanılmış zannedilirdi. 


Sabah olunca Padişah askerini yanına alıp önlerine ateş, yanlarına altın saçarak yine hücumu başlattı. Bu kıyameti andıran kargaşalık birkaç saat devam ettikten sonra Osmanlı askerinin karadan ve Haliç'ten kendi cesetleriyle hendek dolduracak* derecede gösterdiği gayret sayesinde kale fethedildi.” 

* Bu edebi eserin yazarının Fatih'in hâl tercümesini yazmak için Hammer'in tarihinden 


çok fazla iktibaslarda bulunmuş olduğunu burada göz önünden uzak bulundurulmamalıdır. 
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İmamzâde Esat Efendi'nin Sultan Mahmut Han-ı Adli'nin emri üzerine yazarak kendisine takdim ettiği Fe:h-; Konstantiniyye adlı yirmi iki sayfalık risalede genel hücum ve Osmanlı askerlerinin şehre girişi şöyle anlatılıyor: 


“Edirnekapı'nın güney tarafında açılan gediklerin kapatulması işini Tekfurun Avrupalı askerlere bırakması ülkeler fetheden Sultan'ın ikbalinin isteğinin ve emel yıldızının doğmasına, o rezillerin de kanatlarının dağılmasına sebep 


oldu. 


Gedik yerini savunan Avrupa askerlerinin kumandanı kale bedeni üzerinde müdafaadayken çevik bir yiğidin korkusuz kılıcıyla parça parça olarak öldü; düşman askerleri perişan bir durumda ve can korkusuyla deniz tarafına doğru kaçtılar. O anda Osmanlı gemileri mertçesine kaleye hücum ettiler, bir anda fetih bayrağını sura dikerek varlıklarını gösterdiler. 


Allah'ın yardımıyla düşmanlar hezimete uğratıldı, İslam askeri muzaffer oldu; o geniş ülke ve sağlam kale savaş meydanı iken aşikâr zafer ile İslam ülkesi oldu.” 


Beyazıt kütüphanesinde rastladığımız Cihannümâ adlı el yazması Osmanlı tarihinin İstanbul fethi hakkındaki beyanları -ifadesi bir ölçüde değiştirilerek- aşağıya alınmıştır: 

“Her taraftan gönüllü olarak gelen İslam askerlerinin sayısı çok fazlaydı. İstanbul'u Anadolu askeri karadan, dört yüz parça gemi de denizden kuşattı; yetmiş parça gemi kalenin üst tarafından, Kozlucadere adıyla da bilinen Kozlucapeykâr'dan geçirilip” Galata'nın üst yanından tepe- 
*  Müneccimbaşı Tarihi gemilerin Boğazkesen kalesinden (Rumelihisarı'ndan) karadan 


çekilip Kasımpaşa deresi içinden denize indirildiğini ve bunların Cebe Ali kapısı karşısında birbirine bağlanarak üzerlerine metrisler ve toplar konulduğunu bildiriyor. 
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den aşağı yelken açılarak ve savaşçıları içinde ayakta oldupu hâlde sırayla karadan yürütülerek hisar dibinden denize indirildi. Deniz üzerine köprü yapıldı, Tekfur bu durumu görünce yardımcısı Kiri Luka ile kaleyi teslim etme hususunu görüştü. Fakat Avrupalılar buna razı olmayarak, 'Biz savaşır, kaleyi vermeyiz” dediler. Elli gün geceli gündüzlü savaş oldu. Elli birinci gün Padişah İstanbul'un zapt edilmesi için yürüyüşe geçilmesini emretti; hücuma geçildi. Haziran ayında tan yeri ağarırken kale fethedildi. Diğer bir rivayete göre pazar günü fethedilmiştir. 
Sonra gaziler şehre girdiler, şehri yağmaladılar...” 


Ayasofya kütüphanesinde gördüğüm el yazması 72rih-i Sultan Mehmet ve Beyazıt Han adlı eserde genel hücum ve Osmanlı askerlerinin kaleye girişiyle ilgili olarak yer alan bilgileri de ifadesini bugünkü dile göre değiştirerek aşağıya aldım: 

“Kapı halkına ve yeniçeri sınıfına verilen yer dövülüp yıkılmış ve derin hendeğe yollar açılmıştı. Rumlar kalenin felaketinin buradan geleceğinden korkmaya başlamışlardı. Bu zayıf noktanın beklenilmesi meselesi görüşülürken şehrin yerlileri “Evimiz, ailemiz buradadır; bilhassa burası hükümdarımızın merkezidir. Bundan dolayı burasının korunması işini başkalarına bırakmayız!” dediler. Gemilerle yardıma gelen Venedikliler ise buna karşı 'Biz evimizi barkımızı terk edip yalnız savaşta canımızı ve başımızı feda için geldik; düşmanı ancak birlikte ve bizim yardımımızla kovabiliriz, orası bize bırakılmazsa gemilerimize gider, savaşı uzaktan seyrederiz" tehdidinde bulundular. Böylece düşman arasına ikilik girip birbirlerinin karşısında iki gruba bölündüler. İmparator gerçi kale halkının fikrindeydi; ama Venediklilerin 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savunma sırasında kin güderek kaleyi bırakıp gitmelerinden çekindiği bu tehlikeli yerin savunmasını onlara bıraktı. 


Çarşamba gününün gecesi Osmanlılar metrisleri hendek başına getirdiler, hendek üzerine yapılan geniş yollardan bazı yiğitler kale duvarına kalkanlar ve yüksek merdivenler dayayarak sabaha kadar savaştılar. 


Sabahleyin Padişah hazretleri atına binip “önünce arzu, ardınca mutluluk, sağında yardım, solunda hücum” sözü hükmünce kale üzerine yürüdü, davullar çaldırarak hücum emrini verdi. 


Önceden hazırlanmış olan toplar ileri sürüldü. Düşman henüz uyanmaya bile fırsat bulamadan savaş boruları çalınıp gaziler kükremiş birer aslan gibi, “Allah! Allah!” nidalarıyla hücuma geçtiler. Bir anda yaylardan çıkan oklar yağmur gibi yağmaya başladı. 

İçeriden ve dışarıdan kale döven top ve tüfek mermileri, oklar bereketli nisan yağmuru gibi yağıyordu.” 


Çoğu yazar ve tarihçilerimizde şiir ve sanatlı nesir merakı; fazla süslü, gösterişli, daha doğrusu şaşırtıcı yazı yazmak hevesi yeni değil çok eski bir hastalıktır. Bunlardan bazılarının hatta İstanbul kuşatması, muharebe ve hücumları gibi milli iftihar vesilelerimizin en büyüklerinden olan olayları bile böyle haddinden fazla bulanık ye gülünç ibare ve tabirlerle bilmece hâline getirmeleri tatsız, ruhsuz bir şekle sokmaları üzülünecek değil ağlanacak kadar kötü bir durumdur. 


Fatih kütüphanesinde rastladığım el yazması 7zrih-i Âl-i Osman adlı eserde de şu cümleleri görüyoruz: 


“... İstanbul'un yardımına gelen ve her biri tecrübeli birer savaşçı olan Avrupalı askerler muharebe etmek; savaş 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meydanında cesaretlerini gösterip Topkapı tarafındaki surun muhafazasını yalnızca kendi üzerlerine almak istediler. 
Burası ihtiyat bölgesi ve tehlikeli, dolayısıyla kaleye en kolay girilebilecek yer olduğundan Tekfur'un eskiden yanında olan askerler onların istediğini kabul etmeyerek, *Orasını biz kendimiz koruruz” dediler. Avrupalılar da, Bizim isteğimize uymazsanız yardımdan vazgeçer, dönüp yine gemilerimize gideriz diye tehditte bulundular. Onların isteğine uymak zorunda olduklarını gören Rumlar çaresiz onlar ne dedilerse öyle yaptılar. 


Hücum başlayınca kaleye oradan girildi. Fetih yolu oradan açılıp zafer kapısı da orada zapt edildi. Yardıma gelen Avrupalı askerlerin sayısı azdı, buradaki gediği kapatamadılar. 
Karşılarında duramadıkları Osmanlı gazileri şehre girdiler.” 


Osmanlı Askerlerinin Şehre Girmesinin 
Ardından Yaşananlar, Halkın Durumu, 
Firariler, Ayasofya'ya Sığınma ve 
Burasının Fethi, Şehir İçindeki Can 
Kaybı, Savaş Ganimetleri, Bu Konuda 
Rum ve Yabancı Tarihçilerin Bu 
Konudaki Söylemleri ve Bunlara İtiraz ammer'in Osmanlı Tarihi'nde bu hususlar hakkında şu bilgiler veriliyor: 
“Osmanlı askerleri şehre girmeye başlayınca ahali -Os- 


manlıların Eğrikapı civarındaki yer altı kapısından püskürtülmüş bulunmalarından dolayı daha henüz sahip olamadıkları- Haliç'e doğru akın etmişlerdi. Fakat Haliç'in girişi, her an buraya atılarak gittikçe kalabalıklaşan insan dalgaları için çok dar olduğundan onlardan çok az bir kısmı buradan kaçmayı başarabilmişti. Haliç'te kapıları koruyan askerler kendi şahsi selametlerini düşünerek kapılan kapadılar ve anahtarlarını denize attılar. Bu askerler eski bir habere göre Osmanlıların Toro Meydanı (Place du Taureau) denilen geniş meydana (Tavukpazarı'na) varır varamaz orada durdurulacağını, burada müdafaa kuvvetlerince tekrar kaçmaya mecbur edileceğini ümit ediyorlardı. Haliç'ten geriye püskürtülen firariler Ayasofya Kilisesi'ne atılıp erkek kadın, ihtiyar çocuk, rahip rahibe karmakarışık olarak bu mabede girdiler. Bunlar orada -fakat boş yere- diğer bir kâhince habere göre Osmanlıların Büyük Konstantin sütununa doğru ilerlerken gökten ineceğini zannettikleri meleğin görünmesini bekleyip duruyorlardı. Deniyordu ki bu melek söz konusu sütunun kaidesinde oturmuş bir adamın elleri arasına bir kılıç verecek ve ona Osmanlılara hücum, etmesini emredecek; bunun üzerine Osmanlılar büyük bir korkuya kapılarak kaçacaklar, şehirden hatta Anadolu'dan çıkarıldıktan başka İran sınırına kadar uzaklaştırılacaklar. İçinde Katolik ayini- nin yapılmasından dolayı Rumlar tarafından küçük düşürüldüğü kabul edilerek uzun müddetten beri terk edilmiş olan Ayasofya mabedi fırarilerle dolmuştu; herkes burada emin bir sığınak bulacaklarını ümit ediyorlardı. Bizans tarihçisi Doukas diyor ki: 'Bu kritik anda faraza Bizans ahalisine bir melek görünüp de “Doğu ve Batı kiliselerinin birleşmesini kabul ederseniz düşmanlarınızı dağıtırım!” demiş olsaydı hiç şüphe yoktu ki Rumlar onun sesini işitmeyecekler, Osmanlı hâkimiyetini yeğ tutacaklardı.' 
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Kâhince hiçbir olay söylendiği gibi Rumları kurtaramadı; Ayasofya'nın kapıları açıldı; Osmanlılar sokaklara yayıldı; yağmaya girişmişlerdi.-Zafer sarhoşu olmuş askerleri hiçbir şey durduramıyordu...” 

Bundan sonra Hammer art niyetle hareket ederek ve gerçek dışı şeylerden bahsederek yerlilere tecavüz edildiğinden, mal ve eşya vesairelerine saldırıldığından, esir edildiklerin- den, mabetlere saygı gösterilmediğinden söz ediyor. Hammer ve benzeri bazı Avrupa yazarlarının bu konudaki taassuba dayanan saldırılarına karşı gereken cevaplarımız ileride yer alacaktır. Şimdi Hammer'i dinlemeye devam edelim: 


“İlahi hikmetlerin haremgâhı, Allah'ın şan ve ululuğunun merkezi, yeryüzünün Cenab-ı Hakk adına inşa edilmiş hayret verici abidesi olanAyasofya (Aya-Sophia) mabedi* Osmanlıların eline geçti. Ancak Haliç Rumların elinde kalmış ve birkaç saatten beri şehre girmiş olan Osmanlılar orasını zapt etmeyi ihmal etmişlerdi. Sonra Haliç tarafına döndüler ve gerilerden Haliç surlarına hücum ettiler. Bu sırada Osmanlı ordusunun diğer kısımları Petra kapısı ve Unkapanı kapısı tarafındaki bedenlere merdivenlerle hücum ediyorlardı. Bundan sonra hiçbir türlü karşı koyma mümkün değildi; artık halk kendisini kurtarmaktan başka bir şey düşünmüyordu: Bunlardan çok azı kaçarak kurtulabildi. Başvekil Notaras evine girerken yakalandı. Orhan Çelebi kendisini bir burcun tepesinden aşağı atarak öldürdü.” 


Kont Segür eserinde şöyle diyor: 


“Zaferi elde eden Osmanlı ordusu şehre girdikten sonra büyük dalgalar hâlinde etrafa dağıldı; elli yedi günlük bir 


kuşatma on beş asırlık eski şöhreti sildi. İmparatorlar zama- 


* Hammer bu ifadeyi Bizans tarihçisi Phranzes'in tarihinden alıntılamıştır. 
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nında kazanılan birçok zaferlerin, türlü ganimet ve iftihar vesilelerinin, büyük servetin mahzeni olan bu büyük şehir hâlâ gözlere eski Roma ve Yunanistan'ın canlı bir resmini gösteriyordu. Burada Sezarlar, Ogüstlerden, bir gün önceki teberdarlar (baltalı asker) ile silah çatılarından daha izler görülüyor; sirkler, oyun meydanları, lise, üniversite, tiyatro gibi önemli binalar göze çarpıyordu... 

Saf ahaliden sonsuz denebilecek bir sürü halk hâlâ Ayasofya Kilisesi ile sirki (vaktiyle Sultanahmet meydanında bulunan At Meydanı'nı) dolduruyor ve bunlar rahipler tarafından görüleceği önceden haber verilen meleği bekleyip duruyorlardı. Büyük bir süratle gelen Osmanlıların şiddetli darbesi onların gözlerini açtı. Hukuki ve resmi rütbeler, fazietler, kuvvet, zayıflık, servet, fakirlik ve ihtiyaç gibi şeylerin hepsi bu kargaşalık esnasında birbirine karışmış görünüyordu. Asilzadeler, sanatkârlar, papazlar, savaşçılar, prensler, fakirler, ihtiyarlar, çocuklar, anneler birbirine karışmış; hepsi Osmanlıların hâkimiyeti ve nüfuzu altına girmişlerdi. 


Arap yazarlar ve tıpkı onlar gibi Voltaire, İstanbul'un zaptı sırasında Osmanlılar tarafından ahaliye karşı yapıldığı bazı tarihçiler tarafından belirtilen saldırıları ve bu saldırılara karşı gösterildiği rivayet edilen dayanıklılık ve hoşgörüyü reddetmişler, yalanlamışlardır...” 


Kont Segür'ün yukarıdaki beyanları arasında Osmanlı menfaatlerine aykırı, edepsizce ve mutaassıpça saldırılar vardır. Bunların kin ve garaz dolayısıyla sonradan uydurulmuş olduğuna bütün Osmanlı tarihlerinin, tarafsız Batı yazar ve tarihçilerinin beyanları adil birer şahit olduğundan onları burada kaydetmeyi gereksiz bulduk. İleride bazı ünlü Ba ulı yazarların eserleriyle bazı Osmanlıca eserlerden alıntılar 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yaparak yazmış bulunduğumuz bazı hususlar da bu konuda yeterince savunmayı içermektedir. Gariptir ki Kont Segür Osmanlıların şehir içinde yayılmalarını anlatırken onlar hakkında türlü iftiralarda, Osmanlıların mukaddes hakları aleyhine türlü tecavüzlerde bulunmaktan utanmadığı hâlde Rumların kin ve düşmanlık duygularıyla birtakım masallar uydurmuş olduklarını ve ünlü tarihçi Cantemir tarafından Osmanlılara isnat edilen saldırıları ve münasebetsiz hareketleri ret ve yalanlama yolunda bir müddet sonra beyanlarda bulunulduğunu da söylemekten çekinmiyor. Bunun gibi bazı Avrupalı yazarların taassub o kadar gözlerini bürümüştür ki ne söylediklerinden habersiz bir duruma düşmüşlerdir. 


Kont Segür söze devamla diyor ki: 


“Kuşatmadan sonra ahali göç ettiği için İstanbul 1ssız kalmış, şehrin nüfusunu arttırmak için Mezambri ile Romanya'nın diğer birçok şehirlerinden her biri buraya beşer bin nüfus vermeye mecbur tutulmuş, Fatih tarafından zapt edilmiş diğer Rum şehirleri için de daha sonraları aynı mecburiyet konmuştur.” 


Kont Segürün bu beyanlarında da arı düşünce hissediliyor. Gerçi Fatih ileride görüleceği üzere Rumeli ve Anadolu'dan birtakım ahaliyi göçe mecbur tutmuşsa da bu İstanbul'un ıssız kalmış olmasından değil, belki Osmanlılara başkent olmaya layık bayındır ve nüfusu fazla bir Osmanlı şehri meydana getirmek isteğinden doğmuştur. Bu sebeple Fatih'ten sonra İstanbul'a Osmanlılar tarafından eski tarihlerde yazıldığı üzere İslâmbol (İslâm bol) ismi verilmiştir. 

Tarafgir hurafelere, Yunan mübalağalarına gösterdiği rağbette Kont Segür'den hiç de aşağı olmayan Lamartine ce- 


İstanbul'un Fethi 1453 939 


napları da Osmanlı askerlerinin şehre girişlerinden şöyle söz ediyor: 

“Şehir o kadar büyük ve kendi selametleri uğrunda elli günden beri her gün muharebe eden askerler için Rum tarafının kayıtsızlığı o kadar fazlaydı ki ilk Osmanlı kolları Hipodrom'a ve Tekfur Sarayı'na vardığı, şehre yayıldığı sırada Akropole (Sarayburnu), Ayasofya semtleri ile Marmara sahilindeki mahallelerin halkı Osmanlı istilasından, 


Konstantin'in ölümünden hâlâ habersizlerdi...” 
Lamartine'in bu beyanları şaşırtıcıdır: 


Fatih hazretlerinin babası zamanında İstanbul Osmanlılar tarafından kuşatıldığı sırada bütün yerlilerin silaha sarılarak kale bedenleri üzerinde çarpıştığı Avrupa tarihlerinde ve diğer ecnebi eserlerinde görülüp okunurken; elli dört gün kadar süren son kuşatmanın sonunda nihayet Osmanlıların sabahlara kadar genel hücum muharebesi sürdüreceklerini ilan etmelerine karşı Tekfur'un devler ricali ve bir sürü halkla Ayasofya'ya gelerek son savunmaya olanca güçle çalışıldığı bütün yabancı tarihçiler tarafından gösterilirken; Lamartine cenaplarının üzerine dört yüz yetmiş bin Osmanlıyı hücum ettirdiği kale surlarını önce yerli ve yabancı birkaç bin askere müdafaa ettirmesi, sonra da halkı bunlara karşı kayıtsız gösterdikten başka genel hücum çığlıkları bütün İstanbul ufuklarına yayılmışken birtakım mahallelerin halkını Osmanlı askerlerinin şehre girişinden bir hayli müddet sonra bile habersiz göstermesi gerçekten hayret vericidir. 


Lamartine'i dinleyelim: 
“Ancak sokaklarda koşan yeniçerilerin (gürültüsü hâkimiyeti ellerine geçirdiklerini yerlilere anlatabilmişti. 
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Gedikler üzerindeki son karışıklık esnasında tehlikeden vaktinde haberdar olanlar kendi aileleri, kıymetli eşyalarıyla evlerinden sürüyle çıktılar, Ayasofya Kilisesi'nin geniş çemberi içerisine kaçarak buraya sığındılar. Kendi manastırlarından kaçan birçok rahip rahibe de korunmak için bu yüce mabede sığınmışlardı. Yüz binden fazla insan Ayasofya'nın çemberi içinde, kapıları ardında, üst revaklarında ve hatta kubbenin üzerinde bile sıkışmış olarak büyük binada korunmaya çalışıyorlardı. Bunlardan bir kısmı merhamet ölçüleri içerisinde bir teslimin vukua geleceğini, kendilerinin ve ailelerinin kurtulmaları için vakit kazanmanın mümkün olacağını ümit ediyorlardı. Orada toplanan halkın büyük kısmı ise Osmanlıların Hipodrom sütununu geçmeden önce çıkacağı bazı azizler tarafından haber verilen meleğin görünmesini aptalca bir saflıkla bekleyip duruyorlardı. 

Ayasofya içine sığınmış ahaliyi dışarı çıkarmak için “eren denilen bir nevi tunçtan kalın levhalarla kaplanmış kapılarını kırmaktan başka çare olmadığından bu yola başvuruldu. Asker korumasından daha gerçek bir sur olamayacağını Rumlar anlamışlardı ama iş işten geçmişti. Silahsız ve kor- 


kudan titreyen büyük kalabalığın hazin manzarası Fatih'in askerlerine silahı bıraktırdı. 


Osmanlılar merhametli davranmayı kan dökmeye tercih ediyorlardı. Ayasofya sahasını hiçbir kati veya idam lekesi 


kirletmemiştir.” 


Bundan sonra Lamartine göçmenlerin esir edildiklerin- den, altmış bin esirin gemilerle Asya'ya taşındığından ve diger bununla ilgili şeylerden kötü niyetlerle dolu olarak söz ediyorsa da bunların asılsızlığı değerli Osmanlı tarihleri ve bazı hak bilir yabancı tarihçilerin bu konudaki beyanlarıyla 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ispat edilmiş olduğundan boş yere sayfa doldurmak yoluna gitmedik. Osmanlı tarihlerinden bazılarının beyanlarına ileride rastlanacaktır. 


Lamartine ünlü tarihçi Phranzesden naklen diyor ki: “Manastırlardaki bakireler o zamana kadar gökyüzünün parıltısını ancak kendi manastırlarının parmaklıkları arasından görmüşlerdi ve bunlar hakkındaki manastır emirleri babalarının yüzüne bakmasına bile müsaade etmeyecek derecede şiddetliydi. Bu rahibelerin, annelerinden ayrı düşmüş çocukların, kendi çocuklarından ayrılmış annelerin feryat ve figanlarını merhamet gözüyle gören Osmanlılar bu hazin duruma üzülüyorlardı... 


Bir er gibi savaşmış olan Kardinal İsidor -savaş esnasında ölmüş olduğuna Osmanlıları inandırmak için- kendisine ait kardinal şapkasını cesetlerden birinin yanına bıraktı. 
Osmanlılar da bu şapkayı, yanına konmuş olduğu cesedin başına geçirerek teşhir ettiler. Hâlbuki kardinal bir esir elbisesi giyerek kıyafet değiştirmiş ve kaçarak Roma'ya gitmiştir.” 

Bundan sonra Lamartine yağmanın sekiz saat kadar devam ettiğini; ele geçirilen madeni paranın dört milyon düka altını tahmin edildiğini, 1. Konstantin zamanından beri halka mahsus kütüphanelerde toplattırılan yüz bin cilt kitabın yakılmış olduğunu; bununla birlikte felsefe, şiir ve eski tarih hazinelerini içeren bu kitapların bir kısmının Cenevizliler tarafından elde edilerek İtalya'ya götürüldüğünü, bunların oraya götürüldükten sonra Venedik ve Fransada Rum edebiyatının sönmüş meşalesini yeniden alevlendirmiş olduğunu; bununla birlikte vaktiyle Batılıların İskenderiye'de, Atina'da abideleri kırıp tahrip ettiklerinin, kütüphaneleri yaktıkları- 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nın, inkâr edilemeyeceğini; bu cümleden olarak gayet barbar olan Haçlıların birer Hristiyanlık başkenti olan Nice ve Bizans şehirlerinden geçerken giriştikleri hücumdan sonra bu şehirleri yağma ettiklerini, ırz ve namusa saldırarak insanlığın şerefine leke sürdüklerini söylüyor. 


Yapılan muharebelerde usulünce zapt edilen mal ve savaş ganimetleri galiplerin tartışılmaz hakkıdır; bu hemen insanın yaratıldığı ilk devirlerden beri geçerli olan eski bir âdettir. Hatta son zamanlara kadar savaş tazminatı, toprak bırakılması vs. yollarıyla her yerde geçerliliğini sürdüren bu eski âdet bilhassa İlk ve Orta Çağ'da daha da şiddetli olarak hüküm sürüyordu. Bilhassa Avrupa'da galip milletler hemen her istediklerini silah zoruyla mağlup olan taraftan alagelmişlerdir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulursa Osmanlıların da İstanbul'un fethi sırasında özellikle kaçanların bırakıp gitmiş oldukları mallardan ve savaş ganimetlerinden usul üzere faydalanmalarının haklı görülmesi, uzun süre devam eden kuşatmada döktükleri bunca kanların bedeli olan ganimet mallarına da -her zamanda ve bilhassa o devirde milletler arasında geçerli olan adet ve hükümlere uygun olarak- Osmanlıların su götürmez hakkı nazarıyla 


bakılması tabiidir. 


Orta Çağ'da İslam ülkelerini fırsat buldukça yağma ve talan etmeyi lüzumlu sayan bazı Batılı milletlerin, özellikle Suriye taraflarını, Afrika sahillerini, bayındır Endülüs ülkesini zaman zaman ayaklar altına alarak yağmalayan bazı Batılı kavimlerin saldırılarına karşı Osmanlıların İstanbul fethindeki savaş ganimetlerinin sıradan bir şey olarak görülmesi gerekir. Hatta İstanbul'un fethiyle başlayan Yeni Çağ'da bile Osmanlı ülkelerine ara sıra kuzey ve kuzey-batı 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taraflarından yönelen saldırılarda öyle yağma hareketlerine girişilmiştir ki Osmanlılarınkine göre onların ki çok zalimce ve vahşice olmuştur denebilir. Biraz tarih okuyanlar, Batılıların baskın yoluyla karadan ve denizden Osmanlı ülkelerine saldırarak buraları yağma ettiklerini, hatta Yakın Çağ'ın ilk devirlerine kadar bu tür hareketleriyle övündüklerini bilirler. 


Lamartine'in, Osmanlıların, kütüphanelerde toplattırılan eski kitapları -hem de hamamları ısıtmak için- yaktıklarına dair ifadesinin apaçık bir yalan olduğuna bu kitaplardan bir kısmının hatta şu son zamanlâra kadar titizlikle korunmuş olması en kuvvetli bir delil teşkil eder. Lamartine'in o zaman kütüphanelerde bulunan çok sınırlı sayıdaki kitabı yüz bin kadar göstermesi; eski Rum tarihçilerini geride bırakarak, kale bedenlerine hücum eden Osmanlıları dört yüz yetmiş bin kişi olarak göstermesine ve Ayasofya'ya yüz bin kişiyi sığındırdığı hâlde bütün kaleyi birkaç bin kişiye müdafaa ettirmesine benzeyen büyük bir yalan ve mübalağadır. 

Lamartine'in beyanları arasında takdire değer bir şey varsa o da, daha önce Batılıların İskenderiye ve Atina'da meydana getirdikleri büyük hasarları ve Haçlıların (Latinlerin) Suriye, Nice ve Bizans şehirlerinde yaptıkları hasar ve zulümleri inkâr etmeyerek her nasılsa onları bu münasebetle anmak 


lütfunda bulunmasıdır. 

İleride açıklanacağı üzere Osmanlıların fetihten sonra İstanbul'da gösterdikleri büyük adalet, haktanırlık, şefkat ve insanlık; usul üzere savaş ganimetleri almalarına kötü maksatla ve şiddetle dil uzatanları utandırsa gerektir. 

Fatih'in hâl tercümesinden bahseden edebi bir eserin bu konuda aşağıdaki beyanları her yönüyle dikkate değer: 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“Fatih'in tarih sahnesine çıkışından iki asır önce, doğuda Cengiz yeni yeni katliamlarda bulunduğu ve yeni yeni ülkeleri felakete sürüklediği, batıda papa 'engizisyon' denilen ve manası Katolik mezhebi dışında bulunanları son derece dikkatle arayarak ele geçirdikçe işkence ile öldürmekten ibaret olan belayı icat ettiği için her tarafın ahlakında büyük bir 


değişme meydana gelerek düşmanlık-ateşi alevlenmişti. 


Engizisyon papazlarının, ele geçirdikleri Müslümanı hatıra hayale gelmez eziyetlerle dinini değiştirmeye zorlandıktan sonra 'Ruhu ahirete temiz gitsin!” diye yaktıkları bir zamanda, Macaristan'da Hunyad'ın yemek yedikçe Müslüman esirlerini karşısında idam ettirerek çalgı yerine onların iniltileriyle eğlendiği, Arnavutluk'ta İskender adlı kumandanın eline ne kadar Osmanlı geçerse ormana attığı; Eflak'ta Şeytan Voyvoda'nın Türklerden yakalayabildiklerinin hepsini kazığa vurdurarak bununla büyük bir bölgeyi donattığı; Tımaşvar hâkiminin askerlerine şarapla birlikte Müslümanların kanını içirip Osmanlı yaralılarının yarasından dişiyle et kopararak parça ağzında olduğu hâlde kalkıp dans ettiği; yalnız iki ayrı dinden olanların değil, Hristiyanlarla Hristiyanlar ve Müslümanlarla Müslümanlar arasındaki muharebelerde yağmanın, esir almanın, hatta katliam ve ülkeleri tahrip etmenin olağan sayıldığı bir devirde Fatih hazretlerinden -hatta şimdi bile Avrupa'da bir galibin pek de uymadığı- milletler hukuku kaidelerine tamamen uymasını beklemek nasıl hoş karşılanabilir? Vahşi hayvanların insanca muamele ile zararlarından korunmak mümkün müdür?” 


Hayrullah Efendi Tarihi'nin Osmanlı askerlerinin şehre girişlerinden sonra geçen olaylar hakkındaki beyanları her 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yönüyle dikkate değer olduğundan önemli kısımları aşağıda kaydedilmiştir: 

“... Şehir içine girildikten başka imparatorun ölüm haberi duyulunca asker ve halktan birçoğu Venedik gemilerine binip kaçmak için Samatya, Ahırkapı ve Kadırga limanı taraflarına koştuklarından diğer taraflarda az kimse kalmıştı. 
Bundan başka ahalinin çoğu kiliselere kapandığından çok can kaybı olmadığını, birçoğunun da savaş, esiri olarak sağ yakalandıklarından iki bin kişiden fazla insanın ölmediğini söylerler. Kayser devletinin en son imparatoru Konstantin'in hem veziri hem başvekili olan Lucas Notaras ile Padişah'ın birbirlerinde hakları olduğundan, “Notaras'nın sarayı, ailesi ve çocuklan korunsun" diye emredilmesi üzerine bu zat yakalanarak Fatih'in huzuruna çıkarıldı. Padişah ona hitaben, “İsfendiyaroğlu'nun şahsı dostça niyetlerini ifade eden sözlerine güvenmediniz ve işin bu dereceye gelmesine sebep oldunuz!” diyerek üzüntüsünü belirtti. Lucas Notaras'nın eskiden olduğu gibi hür, ailesinin, mal ve mülkünün sahibi olduğu belirtildi; çocuklarına biner Osmanlı akçesi verilerek eski imtiyazlarının tekrar sağlanması emredildi. Osmanlı askerleri Ayasofya'ya kadar gidip buraya sığınanları dışarı çıkardılar. Aynı gün halkın silahları toplanıp boş kalan önemli binalar zapt edildikten sonra ikinci gün Padişah hazretleri şehre merasimle girip doğruca eski bir mabet olan Ayasofya'ya giderek burasını camiye çevirdi. 


Padişah, Lucas Notaras'ı çağırarak esirler içinde milletin büyüklerinden, devlet memurlarından kimler varsa bir listesini hazırlayıp kendisine getirmesini emretti. 


Bizans tarihçileri milli kinlerini saklayamayarak istilada Osmanlı askerleri şöyle zulüm yaptı, kumandanları böyle 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merhametsizlik etti diye kendi evlat ve soylarının içlerin de düşmanlığı kuvvetlendirmeye hizmet için pek çok mübalağalarla tabii hadiselerden olan muameleleri büyük zulüm diye anlatmışlardır. Hâlbuki bir şehir, bir memleket savaşılarak ve çarpışılarak yani zorla fethedilince kendi arkadaşlarının döktükleri kanların karşılığı olarak orasının zapt edilmesi, savaş ganimeti malların alınması, eğer kendi istekleriyle teslim edip direnmede bulunmazlarsa mal ve canlarına dokunulmamak suretiyle mükâfatlandırılmaları askeri kaidelerden sayılagelmiştir. Bu esnada şehir içinde vatanını terk edenlerin evleri, savaş sırasında ölen devlet büyükleri ve ileri gelenlerinin köşkleri askerlerce yağma edilir.” 


Sahâif'ül-Ahbâr adlı Müneccimbaşı Tarihi'nin beyanları: 


“Askerler bir müddet savaş ganimetleri topladıktan sonra el çekilip Hristiyan tebaaya dokunulmaması ve onların güvenliğinin sağlanması emredildi. Bu büyük fetih o güne kadar İslam hükümdarlarından hiçbirine kısmet olmamıştı. Tekfurun veziri Lucas ailesi ve kendi tebaasıyla Padişah'ın himayesini kazandı. 


Padişah hazretleri fethin ertesi günü şehre girdi ve sonra da orduyu tebrik etti. Yerlilerin zenginlerinden çok kimse denizden Silivri'ye kaçmışlardı. Bura halkı kalenin anahtarını Padişah'a göndererek aman diledi. Bunun üzerine bu işle vazifelendirilen Karaca Bey bir miktar askerle Silivri'yi teslim aldıktan sonra Kumburgaz ve Bogados kalelerini de fethederek Padişah katına döndü. Padişah şehrin subaşılığını Karıştıran Süleyman Bey'e verdi; bu zatın Padişah'a hususi bir yakınlığı vardı. Haliç tarafındaki kapı ki -Bursa subaşısı olan eski kumandanlardan Cebe Ali Bey o kapıdan şehre girmişti- Cebe Ali kapısı diye adlandırıldı.” 


Haber-i Sahih de bu hadiseleri anlatırken diyor ki: 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“Böyle zorla ölüp öldürerek bir memleketin istilası hâlinde her devlet ve milletin savaş âdetlerinden olduğu üze re Osmanlı askerleri de savaş ganimetleri elde etti. Sonra tellallar vasıtasıyla askerlerin artık bir şeye dokunmamaları, memleketin asayişinin sağlanması, umumi ve resmi binalara el konarak korunması emredildi. Kuşatma sırasında ve fetihte Rumlardan öyle pek fazla insan ölmemiştir.” 


Solakzâde Tarihi şöyle diyor: 


“Osmanlı ordusundaki zabitler askerlere engel olup gazilerin dinlemelerini, kılıçların kınına konmasını emrettiler, güvenliğin temin edilmesine çalışılması ilan edilerek savaşa son verildi, oklar atıldı, yaylar asıldı.” 


Bu bahsi tamamlamak için Büyük Ansiklopedi ve Jonguiere'in fetihten sonraki olaylarla ilgili beyanlarını da okuyucularımıza sunuyoruz. 

Büyük Ansiklopedi diyor ki: 

“Osmanlı askerleri şehre girince ahalinin bir kısmı gemilere kaçtı; Giustiniani Sakız adasına kaçarak orada öldü”; Orhan Çelebi öldü, Diedo da gemiye kaçmayı başardı ve Kardinal İsidor esir edildi. Her yaştan her sınıftan bir hayli kimseler en son zamanda Hazreti İsa'nın ortaya çıkacağını ifade eden gaibi bir habere inanarak Ayasofya'ya sığındılar ve esir oldular; şehirdeki altmış bin ahali** -asilzadelerden olan kendi önderleri, ünlü tarihçi Phranzes ve Lucas Notaras ile birlikte- teslim oldular. Fatih Sultan Mehmet'in müdahalesi her türlü yolsuzlukları önledi.” 


Giustiniani'nin Avrupa'ya dönemeyerek ölmesine bakılırsa bazı tarihlerimizin bedenler üzerinde bir Osmanlı kahramanı tarafından öldürüldüğünü söyledikleri Avrupalı askerlerin kumandanlarının Giustiniani olması pek ihtimal dışı görülemez. 

** Gariptir ki Lamartine yalnız Ayasofya'ya sığınanların yüz bin kişi olduğunu belirtiyor. 
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Jonguiere de şu bilgileri veriyor: 

“Osmanlı askerlerinin şehre girdiği sırada ahali Ayasofya ya sığınmıştı. Patrikle bir sürü halk ilahi yardım için dua ediyorlardı. Osmanlılar, zor kullanarak kapıları açtılar; kilise istila edilerek insan cesetleriyle doldu, patrik yere düştü. Bu mabet ondan sonra Müslümanlara tahsis edilmiş oldu. (Rumlar arasında anlatılan sonradan uydurma bir masala göre Osmanlılar Ayasofya'nın mihrap yerine doğru ilerledikleri sırada güya duvar patriğe ve azizlere yol vermek için ortadan ikiye ayrılmış ve sonra tekrar kapanmıştır.*) Osmanlılar zafer sevinciyle kendilerinden geçmişlerdi. Şehir üç gün yağma edildi.” 

Lamartine'in beyanlarından da anlaşılacağı üzere yüce Ayasofya mabedinin içini ve dışını hiçbir insan kanı lekelememiştir. Bu da Osmanlıların her türlü mabede karşı duydukları saygının ve İslam dininin yüce hükümlerine verdikleri önemin apaçık bir delilidir. Hâl böyleyken Osmanlı ekmeğiyle yetişen, Osmanlıdan büyük lütuflar gören; fakat aynı zamanda da onun düşmanı olmakla ün salan Jonguiere'in Osmanlı menfaatleri aleyhindeki beyanları tercih etmesi çirkin değil midir? 


Fatih'in Merasimle Kayserler 
Başşehrine Girmesi 


| emi fethine dair Molla Gürâni tarafından Arapça 
olarak kaleme alınan ve Mısır azizi Esbal Şah'a gönderilen Fetihnâme'de hicri 857 yılı mart yirmi altısında İstan- 


* Bir başka masala göre patrik, Türbebaşı larafındaki merdivenden kurşunluğa çıkıp güya oradan uçmuştur. 
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bul önüne inildiğini; eli dört gün gece gündüz devam eden muharebeden sonra aynı yıl mayıs ayının yirminci salı günü şafak sökmeye başladığı sırada genel hücuma başlanıp güneş doğmadan önce düşmanın hezimete uğratılarak fethin tamamlandığını belirtmiştir.” 


Osmanlı askerleri İstanbul'a girerek kale fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han gösterişli bir merasimle şehre girmiştir. 

Bazı tarihçiler ve bu cümleden olarak Hammer, Jouannin ve diğerleriyle Büyük Ansiklopedi Fatih'in fetih günü şehir tamamen hâkimiyet altına alındıktan sonra öğleye doğru parlak bir törenle kaleye girmiş olduğunu, ünlü yazar Lamartine de Osmanlı Tarihi'nde Padişah'ın ikindiye doğru şehre girdiğini söylüyor. Hayrullah Efendi Tarihi, Müneecimbaşı Tarihi gibi bazı Osmanlı tarihleri de halkın silahları toplanıp boş kalan köşk ve konaklar zapt edildikten sonra Fatih'in fethin ikinci günü imparatorlar ülkesine girdiğini ve doğruca eski bir mabet olan Ayasofya'ya giderek burasını camiye çevirdiğini bildiriyorlar. Fet##name'de şafak sökmeye başlarken kaleye hücum edilip güneş doğmadan önce fethin tamamlandığının belirtilmesine, Fatih gibi İstanbul'un hasretini çeken bir zatın ertesi güne kadar beklemesinin uzak bir ihtimal olmasına dayanarak çoğu yabancı tarihçiler ve bazı Osmanlı tarihçilerinin dedikleri üzere Padişah'ın öğleye doğru kaleye girmiş olduğunu kabul etmek en uygunu olur. 


Müneccimbaşı Tarihinde fetih gününün 857 H. yılı cemaziyelâhirinin yirmi yedinci salı günü olduğu belirtilmiştir; diğer bazı tarih kitaplarında da fetih günü hakkında değişik birçok rivayetlere rastladık. Ancak Haber-i Sahih'de yazılı Arapça /stanbul Fetihnâme'si fetih gününü 20 cemaziyelevvel salı olarak kesin şekilde göstermektedir. Buna göre diğer rivayetlerin itibara değmeyecekleri meydandadır. Bununla birlikte ileride bu hususla ilgili olarak hususi bir bahis ayrılmıştır; oraya müracaat edilebilir. 
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Fatih'in gösterişli bir merasimle şehre nasıl girdiği hakkında önemli tarih kitaplarından elde ettiğimiz bilgiler şu tarzdadır: 


857 H. yılının 20 Mayıs salı günü Osmanlı askerleri gedik yerlerinden ve bazı kale kapılarından şehre girerek yayılmaya, burasını zapt ederek -So/z£zdde Tarihi'nin belirttiği üzere- şehir içinde savaşa devam eden bir topluluk kalmayınca kale kapıları açılıp sur dışında kalan diğer Osmanlı askerleri içeri girmeye başladılar. Fatih, padişah alayı maiyetinde bulunduğu hâlde atı üzerinde, bütün devlet erkânı ve saltanatın vezirleri atlarıyla onun peşinde olarak İslamiyetin sembolü olan elindeki kılıcının sonsuz ışığı etrafı aydınlata 


aydınlata Edirnekapı'dan* şehre girdi. 


Önlerinde Osmanlı'nın şan ve zafer bayrağı dalgalanarak büyük bir ihtişamla gidiyordu. Ara sıra etraftan yükselen “Maşallah! Maşallah!” sesleri, “Padişah'ım çok yaşa!” naraları bütün İstanbul ufuklarını âdeta titretiyordu. Padişah alayını oluşturan çoğu kırmızı çuhadan sırmalı ağır şan ve zafer kaftanları giymiş pür silah on beş bin kadar seçkin Osmanlı askeri (yeniçeri); giriş törenine, Osmanlılar için hiçbir vakit unutulmayacak bu tantanalı alaya büyük bir gösteriş veriyordu. 
Osmanlı askerlerinin olağanüstü gücünü, engel tanımaz nasıl birer ateş parçası olduklarını mağluplara, zamanın çok kötülüklerini ve değişikliklerini görmüş, imparatorlar başkentinin eski inatçı, gururlu ahalisine pek yakından gösteriyordu. 


* Hammer, Jouannin ve diğer bazı tarihçiler Fatih'in törenle Topkapı'dan; Büyük Ansiklopedi Edirnekapı'dan şehre girdiğini söylüyorlar. Rum ve yabancı tarihçilerin çoğu Fatih'in Charisius kapısı denilen kapıdan girdiğini bildirmektedirler. Bu kapının Eğrikapı veya Sulukule dışında bulunan Hücum kapısı olduğunu söyleyenler bulunmakla birlikte Gharisius kapısı hakkında baştan beri verdiğimiz ayrıntılı bilgilerden anlaşılacağı üzere Edirnekapı olduğunu kabul etmek en uygun yol olduğuna göre biz Padişah hazretlerinin herhâlde Edirnekapı'dan merasimle kaleye girdiğini kabul ettik. 
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Padişah hazretleri kapıyı geçip de kale içine girer girmez büyük bir vakarla elindeki İslamın yüce kılıcını yukarı kaldırarak, “Gaziler! Allah'a hamdolsun! Konstantiniyye'nin fatihi oldunuz!” tarzındaki şükür hitabıyla askerleri tebrik etti ve bu konudaki hadis-i şerifin ifade ettiği yüce manayı hatırlattı; ordusunun elde ettiği yüce meziyeti şu bir iki kelime ile herkese yeniden ima edip anlattı, askerlerinin gönüllerine neşe saçtı, onların kalplerini ferahlattı. 


(Fatih'in törenle şehre girdiği zaman ilk önce karşısına çıkan mabet bu kapının biraz ilerisinde olan ve bugün yerinde Mihrimah Sultan Camii bulunan St. George Kilisesi olması gerekir. Bunun yerinde Padişah hazretleri yüce bir mabet görmek istemiş olsa gerektir ki vaktiyle ahşap tavanlı harap bir bina olan bu kilise sonraları Kanuni Sultan Süleyman hazretleri zamanında kızı Mihrimah Sultan tarafından yerlilerden satın alınmış, şüphesiz fetih gününü ve şehre girişi hatırlatarak taştan ebedi bir nişan bırakılmak üzere yerine bugün Mihrimah Sultan Camisi denilen yüce mabet Mimar Sinan'ın ustalığı eseri olarak inşa ettirilip gelecek nesillere armağan edilmiştir.) 


Bütün devlet büyükleri ve ileri gelenleriyle birlikte şehre giren Padişah, Rum ve yabancı tarihlerinden alınmış olan aşağıdaki açıklamadan anlaşılacağı üzere, türlü heykel ve abidelerle süslü olan “forum adındaki büyük meydanları, o zamana göre yüksek denilebilecek mükemmel kârgir binaları* açık ve geniş sokakları, birçok güzel mabet ve oyun yerlerini, hususi daireleri gördü ve bunları takdirle karşıladı. 
Böyle büyük ve eşsiz bir şehri Allah'ın kendisine bahsettiği- ne yüce Osmanlı milletine verdiğine çok şükürler etti. İleri- 


Bu tür binalardan zamanımıza kadar kalmış olan bazıları bugün Cibali'den Balat'a doğru uzanan cadde takip edildiği takdirde yolun sağ ve sol taraflarında görülür. 
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de daha ayrıntılı olarak anlatılacağı üzere bir müddet şehirde kaldıktan sonra Müneccimbaşı Tarihi'nin ve diğer bazı eserlerin rivayetlerine göre yine çıkıp ordugâha gitti. 
Jouannin'in Za Tierguie adlı eserinde Fatih'in parlak bir törenle Topkapı'dan şehre girdikten sonra Ayasofya önünde durduğu, atından inerek büyük bir takdirle bu mabedin her tarafını dolaştığı, sonra eskiden şimdiki Topkapı Sarayı'nın yerinde bulunan ve türlü süs ve ihtişam içinde yüzen Konstantin Sarayı'na gittiği söyleniyor. Ancak Padişah'ın Ayasofya'yı ziyaretten sonra gittiği imparatorluk sarayı hakkında tarihçilerin beyanları birbirlerine uymamakta; bunlardan bazıları söz konusu sarayın Edirnekapı civarında bulunan Tekfur Sarayı olduğunu; bazıları eskiden Sultanahmet meydanı ile Ahırkapı arasında bulunan ve Büyük Saray denilen saray, bazıları da bugün Askerlik Dairesinin bulunduğu yerde eskiden mevcut olan bir imparatorluk sarayı olduğunu belirtmektedirler. Bir de Möneccimbaşı Tarihi gibi bazı tarihler Padişah'ın Ayasofya'yı ziyaret ettikten ve şehirde bir süre kaldıktan sonra imparatorluk sarayında kalmayarak ordugâha döndüğünü bildiriyorlar ki bu konuda da ileride 


bazı açıklamalara rastlanacaktır. 


Bundan başka tarihçilerin -Fatihin Ayasofya ziyareti ve imparatorluk sarayına gidişi hakkındaki- sözleri de birbirlerine bütünüyle uymamaktadır: Bunlardan bazıları Padişah'ın şehre girdikten sonra doğruca Ayasofya'ya giderek burasını ziyaret ettiğini ve bu mabedi camiye çevirdiğini, sonra da imparatorluk sarayına gittiğini; bazıları da önce imparatorluk sarayına gittiğini, orada bir süre kaldıktan sonra çıkıp metihleri dillere destan olan Ayasofya Kilisesi'ni görmek, hamd ve şükür vazifesini yerine getirmek, orada 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Allah'ın adını yüceltmek için buraya yönelmiş olduğunu bildiriyorlar. 

Bazılarının sözleri ileride kaydedilmiş olan birtakım tarihçilerin beyanlarına göre Osmanlı askerlerinin kale bedenlerinden şehir içine girdikleri sırada Ayasofya'ya sığınmış olan bir hayli yerli ahali ve asker, bir iç kale tarzında sağlam olan bu kiliseyi nihayet kan dökülmeksizin teslim ettiklerinden Padişah buraya geldiğinde atından inip hemen mabede girmiştir. Bununla birlikte oraya sığınanların savunmaya ve karşı koymaya devam ettiklerini, bundan dolayı mabet kapılarından bazılarının zorla açıldığını ve içeriye ancak bu şekilde savaşılarak girilmiş olduğunu belirten Jonguiere, Evliya Çelebi gibi yabancı ve Osmanlı tarihçi ve yazarları da vardır.* İlerideki beyanlardan anlaşılacağı üzere Lamartine Ayasofya kısmının hiçbir insanın kanıyla lekelenmemiş olduğunu kesin bir ifadeyle bildirmekte; Hammer ve diğer ünlü Avrupalı yazarların burada çarpışma meydana geldiğinden bahsetmeyerek bu konuda hiçbir şey söylememelerine bakılırsa onlara göre de burada böyle bir hadisenin cereyan etmediği ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte Ayasofya'ya sığınanları büsbütün zavallı ve acıma- ya değer göstermek için onların savunmada bulunduklarını eski ve Avrupalı tarihçilerin tamamen gizlemiş olmaları da 


uzak bir ihtimal değildir. 


* o Evliya Çelebi'nin rivayetine göre Ayasofya'nın içinde ve etrafında oturan rahipler, çok sayıda ahali Osmanlıların şehre girmesi üzerine sağlam bir kale şeklindeki bu mabede kapanarak damlardan, kulelerden Osmanlı askerleri üzerine zemberek, neft ve katran, taş yağdırıyorlardı. Bundan dolayı burada büyük bir muharebe olmuş, Osmanlıların gücü karşısında dayanıklı kilisenin sağlam kapıları da açılmış, kuşatmanın elli üçüncü günü burası da teslim olmuş, böylece kilisenin kapılarından Osmanlı askerleri kafile kafile içeri girmişlerdir. 

Gariptir ki Evliya Çelebi imparatorluk sarayının da savaşılarak zapt edilmiş olduğunu bildiriyor. Elimize geçen tarih kitaplarında bu konuda hiçbir bilgiye rastlamadık. 
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Büyük Ansiklopedi diyor ki: Fatih Edirnekapı'dan şehre girdikten sonra Ayasofya'ya doğru yöneldi; burada bir molla kürsüye çıkarak İslamiyeti ilan etti. Osmanlı imparatoru 'autel” denilen mihrap yerinin eteğinde namaz kıldı. 


Bazı Osmanlı tarihlerinin verdikleri bilgilere göre: 


“Fatih parlak bir törenle şehre girdikten sonra doğruca imparatorluk sarayına, oradan çıktıktan sonra da yine merasimle büyük ve güzel Ayasofya mabedinde Allah'ın adını yüceltmeye gitmiştir. 

Hazreti Padişah mabedin içine girince elindeki Hazreti Muhammed'in bayrağını mihrap yerine dikti. Mabette ilk ezan okundu; on bir asırlık o eşsiz mabedin içi Muhammed'in dininin nuru ile aydınlandı. Kurtuluşun ancak birlik yolunda bulunacağından'mabette ömürlerini ibadetle geçiren nice rahibeler, dünyanın on bir asırlık olaylarını gören o büyük mabet böylece gerçekten haberdar edilmiş oldu.* 

Fatih Ayasofya'nın içini dolaşarak mimari güzelliğini seyretmiş, her şeyine gerçekten hayran olmuş, dünyanın yedi harikasından biri olan böyle güzel bir mabedi, böyle zamanının eşsiz eserini Müslümanlara nasip etmiş olduğundan dolayı Cenab-ı Hakk'a şükran secdesine kapanıp iki rekat 


namaz kılmıştır.” 


İnşa ettirdiği Ayasofya'nın Hazreti Süleyman tarafından bina olunan Mescid-i Aksâdan büyüklük ve süsleme bakı- 


* Evliya Çelebi Ayasofya'nın nasıl istila edildiğinden bahsederken diyor ki: “Fatih kılıcını çekip dört taraflı bir kayın ağacından yapılmış oku “İşaretim olsun' diye Ayasofya kubbesinin ortasına attı. Hâlâ Mehmet Han'ın oku orada görülür. O sırada bir hünkâr solağı sağ elini düşman kanına buladı. Fatih'in huzurunda o elini beyaz mermere vurarak oraya pençesinin şeklini çıkardı; böylece daha sonraki nesillere sonsuza kadar o günü hatırlatacak bir alamet koydu. O solağın pençesinin izi hâlâ mevcuttur. Türbe kapısından içeri girince sağa düşen köşede üç insan boyu yükseklikte görülür. (Jouannin'in rehberinde bu pençenin başka birisinin eli olduğu yazılıdır.) 
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mından daha üstün olduğunu gurur ve iftiharla gören imparator Jüstinyen'in övünerek Hazreti Süleyman'a hitaben: 


“Ey! Âlemin Süleyman"! İşte Allah yolunda hizmet hususunda seni geçtim!” dediği bazı Rumca kitap ve eserlerde ve bilhassa Jouannin rehberinde gözüme ilişti. Ve buradan hatırıma şu geldi: Fatih de Ayasofya'ya girince İmparator Jüstinyen'e hitaben: 

“Ey bu şehrin kurucusu! Âlemin Süleyman'ına nispet olsun diye yaptırıp da içine Hakk ve hakikati sokamadığın şu on bir asırlık güzel ve büyük mabedin içine zerresinden kürresine kadar bütün kâinatın şahit olduğu, son dereceye varan her türlü insani bilgisinin delil bulunduğu Cenab-ı Hakk'ın mutlak birliğinin kurtuluş bahşeden nurlarını doldurarak ben de seni geçtim!” deseydi, elbette mutlak bir gerçeği dile getirmiş olacaktı. 


Fatih bu güzel eski mabedi derhâl düşmanın kirlerinden, putlardan ve haçlardan temizletti. Çeşitli yerlerinde amberlikler ve buhurdanlarla ödağacı ve amberler yaktırıp cami içinde Müslüman gazilerin içini ferahlattı. Hemen bir mihrap, minber, mahfil ve minare yapılarak o cennetin gölgesi gibi yerin hemen Müslümanların devamlı bir camisi hâline getirilmesini emretti. 


Hayrullah Efendi Tarihi'nde deniyor ki: Fatih hazretleri Ayasofya'yı hayret ve iftiharla gözden geçirdiği sırada bir askerin elinde bir baltayla mermerlerden bir tanesini çıkarmakta olduğunu görünce onu şiddetle azarlayıp cezalandırarak kiymet bilir bir zat olduğunu halka göstermiş ve hemen cami olmak üzere mihrap ve minberi tayin ettirmiş, ilk ikindi namazını orada kılıp cuma namazının bu mabette kılınacağını ilan etmiştir. 
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Yine aynı tarihte deniliyor ki: İmparatorların her biri bu mabedi tamir ettirdikçe -onarttıkları tarafın uygun bir tarafına- mozaik usulüyle renkli cam parçalarından kendi resimlerini yaptırırlardı. Padişah bu gibi mozaik resimlerle dolu olan Ayasofya'nın İslamiyete uymayan şeklini değiştirerek minber ve kürsü koyup diğer şeylerini eski hâlinde bırakmıştı. 

Kont Segür kendi eserinde diyor ki: Fatih Sultan Mehmet güzel Ayasofya mabedini güzel kokularla kokuttuktan sonra burasının İstanbul'da Müslümanların ulu camisi olmasını istemiş ve emretmiştir. 


Ünlü Fransız yazar Lamartine tarafından Fatih'in şehre girişi, gördükleri ve Ayasofya'yı nasıl mülk edindiği hakkında verilen bilgiler üzerinde durulmaya değer olduğundan ve hususi önem taşıdığından aşağıya kaydedilmiştir. 

Bu yazar diyor ki: 

“Fatih Sultan Mehmet kendi devletine başkent yaptığı şehrin, gözleri önünde harap olmasına müsaade etmek istemiyordu. Nizam ve asayişi yeniden kurmak için vezirleriyle şehzadelerinin, generallerinin, yeniçerilerinin başında olduğu hâlde fetih günü akşama doğru İstanbul'a girdi. 
Bursa'nın Arap stilindeki nefis ve güzel tezyinatından* değişik bir üslüpla süslenmiş olan İstanbul'un şahane denebilecek abideleri, büyük kubbeli binaları, sarayları, bahçeleri, halka mahsus büyük meydanları, tiyatro salonları Fatih'in takdir ve hayret nazarlarını çekmişti. Eski bir eserdeki iki büyük imparatorluğa ait Doğu ve Batı kiliselerinin mermer ve tunçtan yapılmış güzel eserleri Batı sanatındaki olgunlugu nazarında bir kat daha yüceltmişti. 


Hazreti Fatih, göze çarpan eserleri Roma İmparatorluğu'nu 


* Tezyinat: Bezekler, süsler. (y.n.) (TDK) 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hatırlatan İstanbul toprağının binmiş olduğu atın ayakları altında olduğunu görünce kendisinin Doğu Roma İmparatoru olduğuna kesinlikte kanaat getirmişti.* O zaman -kubbesi gök olan yüksek bir sarayın mermer döşeli bir salonu denmeye layık olan- Hipodrom Meydanı'nı geçerken bu meydanda çok fazla sayıda görülen nefis heykeltıraşlık eserleri Padişah'ın hayret ve takdir nazarlarını çekmişti. 


Kendi kaide veya sütunları üzerlerinde bulunan imparator sütunlarına hiçbir saldırıda bulunulmadı. Birbirlerinin gövdesi etrafına sarılmış ve dillerini bu meydanın üç tarafına doğru uzatmış olan harika eser “Üç Yılanlar Heykeli göze çarpınca büyüleyici bir hâli olan bu tasvirin kendisine tapınılan tılsımlı bir put olduğu zannedilerek bir balta darbesiyle yılanlardan birinin çenesi kırılmıştır. 


(Jouannin'in rehberinde “Üç Yılanlar Sütunu başının Fatih'ten önce kırılmış olduğu bildiriliyor.) 


Fatih Konstantin'in sarayına girmeden önce İstanbul'da İslam dinini resmen ilan etmek ve kurmak için atını Ayasofya mabedine yani mağlupların tapınağına çevirdi. İçerde mabedin kıymetli bir mermerini kırıp çıkarmaya çalışan bir saldırganı görüp, “Büyük binaların bana ait olduğunu bilmiyor musun” şeklinde onu şiddetle azarladı ve cezalandırdı.** 


* Bazı ünlü tarihçiler diyorlar ki: Eğer Fatih o zaman kendisinin Doğu Roma İmparatoru olduğunu kesin bir şekilde ilan etmiş olsaydı Batılıların nazarında Doğu Roma Imparatorluğu İslamiyeti kabul etmiş olacak, Roma İmparatorluğu Avusturyalılara geçmemiş bulunacak ve bundan da Osmanlılar için sonsuz, faydalar meydana gelecekti. Büyük Ansiklopedi diyor ki: Padişah hazretleri eski Bizans'ın işareti olan hilali kabul etmiş; fakat şehre kendi damgasını yani İslamiyet damgasını vurmuştur. Büyük Ansiklopedi bu ifadesiyle Osmanlı Devleti'nin Doğu Roma Imparatorluğu'nun yerine geçmek istemiş olduğunu ima ediyor. 
Jouannin'in rehberinde Fatih'in atıyla, kiliseye girdiği ve bir masala göre de patriğin yan merdivenlerin birinden kurşunluğa çıkarak güya oradan uçtuğu söyleniyor. Bu gibi saçmalıkların sonradan uydurulmuş olduğuna bugün kimse şüphe etmez. Ayrıca at ile girilmek rivayeti apaçık bir yalandır; aksine tekfurların mabedin kuzeybatı köşesindeki at geçecek derecede geniş ve dolambaçlı, rampadan ikinci kat salonlarına çıktıkları söylenir. 
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Fatih Sultan Mehmet mabedin büyüklüğünü, kubbenin yüksekliğini, Mısır, Ba'lbek ve Ayaslog mabetlerinden çıkarılıp getirilmiş olanı -somaki ve kırmızı mermer veya serpantin denilen kırmızı benekli somakiden yapılmış- yüz yedi sütunla göğe doğru yükselip gitmiş bu büyük eserin her tarafını hayretle seyrettikten sonra kilisenin “sunak denilen mihrap yeri üzerine çıktı. Resme tapıcılıktan bu mabedin sonsuza değin temizlenmesi için İslam dini üzere dua etti; diğer birçok dinlerin yıkıntı ve kalıntılarından meydana gelen; fakat onların her birinden daha büyük olmak üzere inşa edilmiş olan bu mabedin İstanbul'da fatihlerin birinci camisi olmasını emretti. Müezzinler Padişah'ın emriyle kubbenin tepesine çıktılar, Doğu Roma İmparatorluğu başşehrinin o aralık ıssız ve boş kalmış olan sokaklarına ilk defa olarak “Lâ İlâhe İllallah, Allahu ekber vahdehu, Hayyaalessalâh' seslerini aksettirdiler. 


Haçlar dışarı çıkarılıp mabet birçok resimlerden, Hristiyanlar arasında mukaddes sayılan şeylerden, kısacası yerlilerin tapındıkları her şeyden temizlendi. Padişah okuduğu Latince, Farsça yazılmış tarih kitaplarından haklarında bir fikir edinmiş olduğu kemerlerin süslemelerini, tablolarını oluşturan renkli camdan mozaiklerin kesilmesine ve çıkarılmasına müsaade etmedi; fakat bunlardan olduğu gibi kalması İslamiyet bakımından hoş olmayanların gözden kaybolmak üzere ince kireç tabakası ile kapatılmalarını emretti. Fatih'in yanında bulundurduğu bazı İtalyan ve Rumların rivayetine göre Padişah hazretleri bu mozaiklerin sökülmesi teşebbüsünde bulunan mimarlara hitaben, 'Durunuz! Bu mozaik resimleri günaha sebep olmamaları için bir kireç tabakasıyla örtmekle yetininiz! Fevkalade olan bu kakmaları koparmayınız!.. diyerek güzel eserleri sevdiğini ispat etmiştir. 


Patriğe mahsus kürsüye imam çıkarak cemaate İslami 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kaide üzere vaaz ve nasihatte bulundu, Konstantin'in sabah vakti rahiplere veda merasimi yaptırmış olduğu aynı mihrap 


üzerinde Allah'a hamd ve senalarda bulundu...” 


Hammer Osmanl: Tarihi adlı eserinde bu olayları -eski Bizans tarihçilerinin eserlerine dayanarak- her yönüyle dikkat çekecek başka bir tarzda anlatıyor ve kötü maksatlı bir hayli boşboğazlıklarda bulunmakla birlikte ilginç birçok konuya temas ediyor. İfadelerinin önemli kısımları tercüme edilerek aşağıya alınmıştır. 


Hammer diyor ki: 


“Fatih Sultan Mehmet öğleye doğru şehrin büsbütün kendi askerlerinin eline geçtiğini öğrenince* etrafında vezirleri, paşaları ve hassa askerleri olduğu hâlde Topkapı'dan şehre girdi. Yürüyüş, zafer yürüyüşünü andırırcasınaydı. Anlauldığı üzere Ayasofya önüne gelindiğinde doğunun bu güzel mabedini kendi tasarrufu altına almak için atından indi. Mabedin göz kamaştıran süslerini takdirden kendini alamadı. 
Mabede birer dayanak teşkil eden yüz yedi sütun ile en nadir mermerlerden yapılmış kaplamalar**, eski mabetlerden çıkarılarak İstanbul'a getirilmiş sekiz kayaçtan yapılmış sütun”***, her birisi çeşitli renkleri ihtiva eden kesme cam parçaların- 


*  Hammer'in tarihinin ikinci cildinin şöyle deniliyor: Hücum mayıs ayının sonunda şatak sökerken başladı. O mevsimde güneş saat beşten önce doğar. Eski Rum tarihçilerinden Phranzes'in tarihine göre Osmanlılar güneşin doğmasından iki buçuk saat geçtikten sonra (yani sabahın saat yedisine doğru) şehre girdiler. (Hâlbuki önce de söylendiği üzere Fetihname'de fethin güneş doğmadan önce tamamlandığı yazılıdır.) 

** Avrupa ve Rum eserlerinde bu kaplamaların; Serpantin mermeri denilen mermer, Synada'nın yivli kırmızı mermeri, Loconie'nin yeşil mermeri, Libie'nin mavi mermeri, Boğaziçi'nin beyaz mermeri, Teselya, Epir ve Mısır'ın yaldızlı graniti gibi en nadir mermerlerden inşa edildiği belirtiliyor. Bununla birlikte mermer taklidi harç ile yapılmış kaplamalar da çok olduğundan tarihçilerin bu konuda aşırılığa kaçmış oldukları unutulmamalıdır. 

*** Yabancı tarihçi ve yazarlara göre bu sütunlar: Baalbek'te Aurelien tarafından inşa edilmiş Güneş mabedinden, Ayaslog (Ephese), Cyzigue, İskenderiye, Truva (Troas), Atina, Cyclodes mabetlerinden çıkarılarak istanbul'a getirilmiştir. 
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dan yapılmış mozaik oluşturan Hristiyanlıkla ilgili tablolar (İncil'deki olayları, havarilerle Hazreti Meryem ve Hz. İsa'yı tasvir eden resimler) Fatih'in bilhassa dikkatini çekti. 


Fatih sonra mabedin galerilerini ve yer altındaki kemerlerini dikkatle gözden geçirdi. Kubbeden aşağı inerken bir erin kıymetli taşlardan birine zarar verdiğini görünce onu şiddetle azarladı ve cezalandırdı. 


Padişah mabedin her tarafını dolaşarak ziyaretini tamamladıktan sonra katında bulunan müezzinlerden birine ezan okuyarak Müslümanları ibadete davet etmesini emretti. Bizzat kendisi örnek olarak mihrap yerinin üzerine çıkıp ibader ve duada bulundu.* İşte Ayasofya St. Sophie mabedinde İslamiyet böylece hüküm sürmeye başlamış, bu mabette Rumlarla Latinlerin devam edegelen mezhep kavgaları *Lâ İlâhe İllallah kelime-i tevhidi ile sona ermiş oldu. 


Eski Rum tarihçilerinin beyanlarına göre güya bu mabedin planını bir melek vermiş ve inşası için gereken altınlar gökten gönderilmişmiş. 

Ayasofya mabedi Büyük Konstantinin hükümdarlığı zamanında inşa edilmişse de bir çatışma sırasında iki defa yanmış ve bir yer sarsıntısıyla hasara uğramış olduğundan Teodos ve Jüstinyen taraflarından tekrar inşa edilmiştir. 


Bizanslılar zamanında resmi ve dini büyük törenler, imparatorların taç giyme, zafer, evlenme merasimleri gibi önemli merasimler ve bundan başka 'sinod' denilen büyük ruhani toplantılar için yalnız bu mabet kullanılırdı. Ayasofya bütün Hristiyanlık âleminde mukaddes mimari eserlerin en gözdesi olarak bilinirdi. Osmanlılar bu yapıya gereken 


Eski Bizans tarihçilerinden Doukas'nın tarihinden alınmadır. Bu ifade Fatih'in bizzat imamlık vazifesini yerine getirmiş olması ihtimalini hatıra getirmektedir. 
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saygıyı göstermekte kusur etmemişlerdir. Diğer mabetlerden bir kısmı da camiye çevrilmiş ve eskiden Akropolis denilen Sarayburnu'nda yer alan Vierge Hodegetria adlı mabette bulunan bir heykel Osmanlıların eline geçmiştir. Rum imparatorları savaşa girdikleri ve muzaffer olacak döndükleri vakit de bu heykeli ordunun önünde götürürlerdi.”* 


Şehrin Güvenliğinin Sağlanması, 
Fatih'in Şehirde Dolaşması ve Grandük 
Notaras'ya Yaklaşımı, Son Kayser ve 
Onun Mezarı 


| amartine ünlü tarihinde diyor ki: 


“Fetih günü savaş ganimeti toplama ve şehirde meydana gelmiş olan düzensizlik gece sona erdi; ahalinin kendi evlerinde her türlü aşağılayıcı muamelelerden, tecavüzlerden korunacağı teminatında bulunuldu. Galata'da saklanmış veya oraya sığınmış olan hükümet büyükleri, senato üyeleri şehre dönerek ortaya çıktılar. 


# 


'Kandi' adasına gitmek ve orada “Sarrasen' denilen Arap göçmenlerle çarpışmak için gemiye binmeye hazırlanan İmparator Bardas sözü geçen Vierge Hodegetria heykelinin ayaklarına kapanmıştı. Andronikos adlı imparator Aleksi Filantropenos'un mağlubiyetini öğrenince de aynı şekilde heykelin önüne gelerek diz çöküp ona yalvarmış yakınmıştı. 
Nihayet Leon Lizoriyen zamanında Arap göçmenlerinin İstanbul'u kuşattıkları tarihte ve daha sonra İsakiyos Angelos devrinde kumandan Branas'ın İstanbul'u kuşattıkları tarihte ve daha sonra İsaakios Angelos devrinde kumandan Branas'ın İstanbul'u istilası zamanında düşman askerleri arasına korku ve dehşet salacağı ümidiyle bedenler üzerinde gezdirilmiş olan heykel yine aynı heykeldi. Şu da dikkate değer ki yerlilerin safça inanışlarına göre güya İstanbul'un Fatih'in pederi zamanındaki kuşatması sırasında bu heykel bedenler üzerinde görününce Emir Buhâri hazretleriyle dervişlerinin içine birdenbire büyük bir korku düşmüş, bu sebeple kuşatmanın kaldırılması zorunda kalınmış; hâlbuki o aralık Anadolu'da önemli ve büyük bir savaş patlak vermiş, bu meseleyi halletmek için Osmanlı ordusu kuşatmayı kaldırmak mecburiyetinde kalmıştır. 
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Fatih Sultan Mehmet, imparatorluk devletinin imparatordan sonra en büyük amir ve subayı, amirali olan son imparatorlar zamanında son derecede, hüküm ve nüfuz sahibi olarak büyük bir servet kazanmış bulunan Grandük Notaras'yı huzuruna çağırdı. Notaras Tekfur Sarayı'nda saklanmış olan imparatorluk hazinelerini Padişah'a takdim etti. Padişah Rumca olarak ona hitaben, 'Şu bir yığın altını niçin efendinize hizmet yolunda kullanmadınız? diye sordu. Notaras Padişah'ın bu sorununa saygı ile Âcizane düşünceme göre bu paralar esasen size ait olduğundan onları sultan hazretleri için saklıyorum, Cenab-ı Allah bunları sizin için muhafaza ediyordu" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Fatih biraz gücenmiş gibi bir tavırla, “Eğer Cenab-ı Allah onları benim için muhafaza ettiyse o altınları böyle uzun süre saklamak, onların sahibi gibi saydığınız bir zata karşı direnmek şeklinde küstahça bir cesareti nereden buldunuz” dedi. Notaras şehrin direnmesine Konstantin'in büyük inat ve dayanıklılığını ve yabancı askerlerin imparator üzerindeki nüfuzlarını, sebep olarak gösterdi. 


Fatih Sultan Mehmet Notaras'yı kendisinden çekinilmeyecek kadar korkak ve bayağı bulduğu, imparatorluk devletinin asilzadelerini onu affetmek suretiyle tatmin etmek istediği için kendisini serbest bıraktı. Şeref ve itibar vesilesi olmak üzere yanına kattığı bir asker müfrezesiyle gönlünü hoş ederek onu sarayına gönderdi. 


Fatih zaferi kazanarak şehre girdiğinin ertesi günü at üzerinde saraydan çıktı. Yanında biraz süvari olduğu hâlde şehri dolaştı; bu sırada öldürücü bir hastalığın etkisiyle yatakta olan -Grandük Notaras'nın ailesi- prensesi ziyaret etti. Prensesle çok saygılı bir tarzda sohbet etti, prenses kendi oğullarını Padişah'a takdim etti. 
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Padişah, Augusteion Meydanı'ndan geçerken oradaki süsleme unsurlarından yalnız Giustiniani'nin somaki bir sütun üzerine oturtulmuş olan ve elinde haçlı bir küre tutan atlı heykelinin kaldırılmasını emretti.” 


Hayrullah Efendi Tarihi Padişah'ın Notaras'ya gösterdiği iyi muamele ve onu affedişi konusunda diyor ki: 


“İmparator devletinin en son kayseri olan Konstantin'in hem veziri hem başvekili olan Lucas Notaras ile Padişah'ın eskiden dostlukları olduğundan 'Notaras'nın sarayı, aile ve çocukları korunsun; kendisi de diri olarak yakalanıp getirilsin” diye ferman buyruldu. Bunun üzerine Notaras yakalanıp getirilerek Padişah'ın huzuruna çıkarıldı. Fatih ona “İmparator hangi tarafa gitti?” diye sordu. Notaras “İmparatorun öldüğünü duyduk, cesedi arandığı takdirde bulunur!” diye cevap verdi. Sonra Padişah ona “Niçin İsfendiyaroğlu'nun dostça tavsiyelerine güvenmediniz de işi bu dereceye kadar getirdiniz? deyince, 'Şehir teslim edilmeyerek bir müddet daha dayanmaya devam etmemiz için mektuplar geldi, onlara güvenilerek direnmede ısrar edildi! cevabını aldı. O sırada Halil Paşa da mecliste hazır bulunduğundan Notaras'nın cevabı üzerine Bunu konuşturmayıp cezaya çarptırmalı" dediyse de Padişah Halil Paşa'nın kötü durumunu öğrendiği için sözünü dinlemeyerek aksini yaptı. Lucas Notaras'ın canına, malına, aile ve çocuklarına eskiden olduğu gibi sahip olarak kalmasını ferman buyurdu; çocuklarına biner Osmanlı akçesi verip eski imtiyazlarını da iade etti. O sırada imparatorun cesedinin bulunduğu ve Orhan Çelebi'nin öldüğü haberi geldi. Halil Paşa sorguya çekilmek üzere hapsedilip vezirliği Mahmut Paşa'ya verildi.” 

Hammer bu olaylar hakkında şu bilgileri veriyor: 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“Padişah fetih gününde şehre girip Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdikten sonra Lucas Notaras'yı huzuruna çağırdı ve ona hitaben, “Tutum ve davranışının sonucunu görüyor musun? Şu görülen esirler, şu insan cesetleri daha vakit varken şehrin teslimi teklifini reddetmenin neticesi değil mi?” dedi. 
Notaras Fatih'e -özellikle imparatora kaleyi teslim etmemek, hususunda cesaret veren çeşitli mektuplar geldikten sonra- ne kendisinin ne de imparatorun teslimi düşünemediklerini bildirdi. Bu sözler Halil Paşa'nın sadakati hakkında Padişah'ı yeniden şüphelere düşürdüyse de yine uygun bir vakit beklendi. 


Fatih, Notaras'dan imparatorun Haliç'ten çıkmayı başaran beş Ceneviz gemisinden birine binerek İstanbul'dan uzaklaşıp uzaklaşamadığını sordu. Notaras cevap olarak Osmanlı askerlerinin Şarisyus kapısından şehre girdikleri sırada kendisi imparatorluk sarayının kapısında bulunduğu için bu hususta bilgisi olmadığını söyledi. Bu sırada bazı subaylar Padişah'ın huzuruna gelerek iki yeniçerinin muharebe esnasında imparatoru öldürdüklerini haber verince* Fatih hemen cesedinin aranarak bulunmasını emretti. 


Notaras'ya gelince... Padişah ona çok iyi davranarak onu affetti ve serbest bıraktı. Kendisine ve çocuklarının her birine biner altın ikram etti. Bundan başka mal ve eşyasına tecavüzde bulunulmayacağına, rütbesinin kendisine tekrar iade edileceğine söz verdi. 


Padişah'ın bu iltifatlarına ve müsamahakâr davranışlarına karşı Notaras Bizans hükümeti memurlarından ve subaylarından en ileri gelenlerin isim defterini Fatih'e takdim etti.** 


* 


Tekfurun bir Azap eri tarafından öldürülmüş olduğu, bu askerin yaptığı işi anlatması üzerine idam edilerek Vefa'daki Konstantin mezarı civarına defnedildiği nakledilmektedir. 
** Haber-i Sahih'te imparatorluk devletinin ileri gelenleri aranarak başvekil Notaras Lucas'nın yakalanıp maiyetiyle birlikte hapsedildiği yazılıdır. 
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İmparatorun cesedi bulundu, hükümdarlık işareti olarak üzerinde altın kartallar bulunan ayakkabıları cesedinin tanınmasına yardımcı olmuştu. 


Şehir içinde bir meydan vardı; burası Büyük Konstantin tarafından kendi annesinin adının yâd edilmesi için onun ismiyle yani Augusteilon Meydanı diye adlandırılmışı.* İmparator Teodosius bu meydanda kurşundan bir sütun dikmiş ve 700 livre ağırlığında olan kendi gümüş heykelini bu sütunun başına oturtmuştu. Ayasofya'yı inşa ettiren Jüstinyen bu kurşun sütunun yerine porfirden bir sütun koydurttu. Teodosius'un heykeli eritilerek yerine tunçtan bir heykel konuldu; bu heykel, sol elinde üstü haçlı bir küre olmak ve diğer eliyle hükmü altında bulunan Doğu ülkesini göstermek üzere at üzerinde Jüstinyen'i tasvir ediyordu. Son imparator olan Konstantin'in savaş kargaşalığı sırasında ölmüş olduğu bu sütunun başındaki atların altına konulan hususi bir alametle ilan edildi.** Bundan sonra yerliler tarafından imparatorun cesedinin hususi dini merasimi yerine getirilerek gömülmesine müsaade edildi. 


Fethin ertesi çarşamba günü Fatih at üzerinde şehri dolaştı ve Grandük Notaras'nın sarayına gitti. İmparatordan sonra Bizans İmparatorluğu'nun en büyük adamı olan bu zat kendi servet ve hazinelerini Padişah'a takdim etti; ayrıca bunları kendisi için saklamış olduğunu da ilaveten be- 


* o Mordtmann'ın beyanlarına göre bu meydan Ayasofya ile Büyük Saray arasındaydı. Bu sarayın şimdiki Sultanahmet Camii'nin yerinde bulunduğu rivayetine göre bugün Sultanahmet Meydanı dediğimiz At Meydanı olması gerekmektedir. Bununla birlikte bu meydanın Ayasofya Meydanı, Beyazıt Meydanı olmasına da ihtimal verenler vardır. 

** Bazı değerli yabancı eserlerde yerlilerden bir kısmı tarafından son imparatorun vefatı- na inanılmayarak aptalca bir inanışla güya onun uçmuş olduğuna veya esrarengiz bir mağarada ölümsüz bir hayat üzere yaşadığına inanılmakta olduğu belirtilmektedir. Bu rivayetin o sıralarda da yayılmış olması dolayısıyla imparatorun kesinlikle ölmüş olduğunu hususi bir işaret göstererek ilan etmek zorunda kalınmış olması muhtemeldir. 
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lirteti. Padişah ona hitaben, “Bu hazineleri ve şehri benim elime kim geçirdi?” deyince Notaras titreyerek, “Allah!” 
diye cevap verdi. Bunun üzerine Fatih, “Öyleyse sana değil Cenab-ı Hakk'a minnettarım!” dedi. Bununla birlikte Notaras'ya iltifatlarda bulundu; o sırada hastalık ve üzüntüsünden yatakta bulunan Notaras'nın eşi prensesin yanına giderek onu hayli teselli etti, çocuklarının da gönlünü hoş etti. 


Kont Segür Doğu Roma İmparatorluğu Tarihi adlı eserinde savaş karışıklığı içerisinde ölen imparatordan şöyle söz ediyor: 


“Osmanlı askerleri şehre girdikten sonra imparatorun ne olduğu hâlâ bilinmiyordu; nihayet onun hükümdarlık işaretini taşıyan ayakkabıları birçok ceset arasında onun cesedinin fark edilmesine sebep oldu. Ölümü, Jüstinyen sütununun tepesine konulan bir işaretle ilan edildi; cesedi buhurla tütsülenerek Asya'ya gönderildi.” 


Jouannin de Za Tuwrguie adlı tarihi eserinde Konstantin'in cesedinin diğer cesetler arasında bulunmuş olduğunu, üzerinde altın kartalları ihtiva eden ve Bizans kayserlerine mahsus olan ayakkabılarından teşhis edildiğini, ölümünün -diğer bazı tarihçilerin dedikleri üzere- Augusteion Meydanı'ndaki bir mermer sütun üzerine konulan bir işaret ile halka ilan edildiğini belirtiyor. 

Lamartine bu konuda şu bilgileri veriyor: 

“Fatihin Tekfur Sarayı'na giderken ilk aklına gelen şey, inat ve cesareti yüzünden gözünde kendi zaferini daha da büyütmüş Konstantin'in cesedini aratmak oldu. Savaş devam ederken Topkapı caddesi üzerine serilmiş kalmış olan ceset yığınları alunda Konstantinin cesedi aranarak başı 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gövdesinden ayrılmış olduğu için ancak ayakkabıları üzerine işlenmiş iki altın kartaldan fark edilebildi. İki yeniçeri bu husustaki başarıyı aralarında paylaşamıyorlardı. Osmanlılar bu cesur adamın cesedine saygıda kusur etmediler. Fatih Sultan Mehmet imparatorluk haysiyetine uygun düşmek üzere Hristiyanlık ayini icapları yerine getirilerek bir cenaze merasimi tertip ettirmek suretiyle ona saygısını belirtti. Konstantin kendi devletini kurtaramadıysa bile kendi mezarını satın alabilmişti.” 
Bu mesele hakkında Büyük Ansiklopedi de şöyle diyor: 


“Son Bizans kayserinin cesedi bulunduktan sonra gereken saygı merasimi de yapılarak defnedildi. Hiçbir yazı ile belirtilmeyen mezarı Vefa Camii civarındadır ve geceleri burada bir kandil yakılmaktadır.* Bununla birlikte Konstantin'in hayatta olmadığından herkesin haberdar olması için ölümünü bildiren bir işaret Augusteilon Meydanı'nda akşama kadar teşhir edilmiştir.” 


Âcizane benim değerli Osmanlı tarihlerinden yaptığını alıntılara ve bu konudaki araştırmalara göre son defa olarak girişilen genel hücumda son İstanbul imparatoru olan Konstantin Paleolog Dragazes, kale bedenine bitişik olan sarayında işin sonunu beklerken Osmanlı askerlerinin şehre girdiğini öğrenince herkes gibi o da mevcut maiyetiyle aceleyle Ayasofya'ya kaçmak istemişti. O sırada Unkapanı tarafından kaleye girmiş olan bir Osmanlı müfrezesine Zeyrek yokuşunun yukarılarında rastlamış, daha önce de söylendiği üzere bu çarpışma esnasında şehit etmek istediği 


* Vefa Meydanı civarındaki eski bir han harabesi avlusunun karşılıklı iki köşesinde iki mezar vardır. Sağ köşesindeki mezarın Konstantin'e sol köşesinde bulunan ve etrafı demir parmaklıklı olan mezarın da Tekfuru öldüren ve şehit olan bir Arap (veya azap erine) ait olduğu rivayet edilir. Kandil, soldaki mezar üzerinde yakılmaktadır. 
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yaralı bir azap eri tarafından öldürülmüş; sonra Padişah'ın emri üzerine cesedi aranarak bulunmuş ve bir hükümdara layık bir merasimle bugün Vefa'da merhum Tulumbacıbaşı konağı bitişiğindeki eski bir hanın avlusunu oluşturan yere defnedilmiştir.* 


İfade edilen hususlar dolayısıyla Konstantin'in başka yerlerde vurulmuş veya başka bir yere defnedilmiş yahut uçmuş veya hatta esrarengiz bir mağarada vakit geçirmekte olduğuna dair sonradan uydurulmuş gülünç rivayetlere, hurafe ve masallara gerçek gözüyle bakılamayacağı tabiidir. Bununla birlikte bu hakikatin bazı kimseler, bazı yabancılarca kabul edilmemekte olması dikkat çekicidir. 


Nitekim Vefa yokuşu altındaki eski Karagöz bostanı içinde bulunan ayazma”** yerinin ifade edilen gerçeğe aykırı olarak Konstantin'in düştüğü yer olduğuna ve oradaki ayazmanın da güya kanının yere düşmesiyle ortaya çıktığına dair bir masal vardır. Sonradan uydurma hurafeler zümresinden olduğuna şüphe bulunmayan bu martavala inanan bazı kimselere gerçekten şaşılır.*** 


4 


Vefa Meydanı civarında bir harap ev içerisinde halk arasında anlatılan rivayete göre son Paleologue olan İmparator XI. Konstantin'in mezarı bulunmaktadır. Bu imparator Fatih Sultan Mehmet'in askerlerinin hücumunu karşılamaya çalışırken Topkapı'da ölmüştür. 
Bu mezar yalnız Rumların değil, civardaki Müslümanların da saygısını kazanmıştır. 

** Ayazma: Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar. (y.n.) (TDK) 

*** Büyük Ansiklopedi'de Rumların ta fetihten beri Konstantin'in öldüğüne değil belki şimdiye değin esrarengiz bir mağarada hâlâ hayatta olduğuna inandıkları belirtilmiş ve geçen Yunan meselesi başında Yunanlılar arasında yayılan bu tarzda yalanlardan, böyle aptal aldatan hurafelere kapılan alıklar bulunabileceği ortaya çıkmıştır. Bundan başka bazı Avrupalıların eserlerinin daha önce verilen beyanlarından anlaşılacağı üzere imparatorun cesedi diğer cesetler arasında aranırken -başının ayrı olmasından veya bu cesedin şeklinin değişmiş bulunmasından dolayı- tanınamamasından da söz edilmektedir. Bulunan cesedin başka bir ceset olduğu ve asıl imparatorun kaybolduğuna inananların bulunduğunu bu rivayetler de ima etmektedir. Herhâlde bazı kimselerin her ne şekilde olursa olsun Tekfurun ölmesini istemeyerek kaybolduğuna veya cesedinin bulunamamış veyahut kaçırılmış olduğuna inandıkları bazı önemli Batı kaynaklarının beyanlarından anlaşılmaktadır. 
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Viyana'da son zamanlarda yayınlanan büyük bir umumi tarih kitabında Konstantin'in cesedinin Rumlar tarafından çok itibarlı olan ağaçlıklı bir yere defnedilmiş olduğu yazılıdır; bu rivayet onun Balıklı'ya defnedilmiş olduğunu kabul edenlerin de bulunduğunu hatıra getirir ve bu konuda işittiimiz bazı şeyler de bu ihtimali kuvvetlendirir. 


Zamanımıza değin her yıl Balıklı'da belirli bir günde panayır kurulmaktadır. 


Tarih-i At4'da eski Roma sefiri Aleksandr Bey ile Legofet Bey'in beyanlarına dayanılarak deniliyor ki: 


“İstanbul'un ilk inşa ve imarında inşaatı ve tezyinatı tamamlanınca kurucusu tarafından çok mükemmel bir şenlik ve gösterişli bir yortu yapılmıştır. Her sene mayısın on birinci günü eski Roma'nın yortusu ile beraber burada da yortu yapılması kararlaştırılmış ve bu yortu Valentinyanus zamanında diğer yortular arasına katılmışsa da bir hayli uzun müddet sonra iptal edilmiştir. Bu yortunun ilk defa olarak yapıldığı hususi günde bu şehrin kurucusu adına nispeten Konstantinopolis yani “Konstantinos şehri” adı verildi.* Bu “Konstantinopolis kelimesinin fetihten sonra Osmanlılar tarafından “İstanbul şekline çevrildiğini Kontatl adlı tarihçi rivayet ediyorsa da Yunanlılar ve Avrupalılar tarafından asıl adı ile anıldığı gibi Osmanlı madeni paralarında ve Arapça kitaplarda da “Konstantiniyye” kelimesi kullanılmaktadır.” 


Balıklı panayırının her yıl paskalyanın yapıldığı pazar gününden sonra gelecek ilk cuma gününde yapılmasından ve bundan dolayı nisan ayının çeşitli günlerine rastlamasından * Konstantinos yani 1. Konstantin ile kız kardeşi Eleni İstanbul'u yeniden inşa ve imar 


ederek Hristiyanlığı ilk önce burada yaydıkları için Hristiyan azizlerinden sayılıp yan yana yapılan resimlerine diğer Hristiyan azizlerinin resimleri gibi tapınılmaktadır. 
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anlaşılır ki bu yortu 11 Mayısta eski Roma'nın yortusu ile birlikte eskiden İstanbul'da yapılan yortu cinsinden bir şey değildir. 

Kuşatma sırasında Osmanlı askerlerinin 29 Mayısta kaleyi fethetmeyi başarmasına ve Balıklı panayırının ise anlatıldığı şekilde kurulmasına bakılırsa bu panayırın fetih günüyle ilgili olaylarla bir münasebeti olmaması gerekmektedir. 


Jouannin rehberinde Balıklı hakkında verilen bazı bilgiler dikkat çekicidir. Bu rehberde deniliyor ki: . 


“Balıklı ayazması hakkında balıkların atladığına dair ünlü bir hikâye anlatılıyor. Hikâye şöyle: 

Osmanlılar İstanbul bedenlerine son hücumu yaptıkları sırada bir Rum rahibi bir manastırda balık kızartıyordu. Diğer bir rahip büyük bir telaşla ansızın mutfak kapısına gelip, “Şehir zapt edildi” diye bağırdı. İlk rahip, “Mümkün mü? 
Eğer pişirdiğim balıkların tavadan dışarı atladıklarını görürsem bu söze inanırım dedi. Bunun üzerine balıklar yarı kısımları kızarmış yarı kısımları kızarmamış olduğu hâlde canlı olarak tavadan dışarı atladılar. Bu balıkları ayin yaparak içinden avlayıp çıkarmış oldukları ayazma suyuna tekrar attılar. İnanmak mümkünse bu balıklar o su içerisinde hâlâ yaşamaktadırlar. Bugün de orada bir rahip bu harikayı ziyaretçilere gösterir ve takdis için onların üzerine mukaddes sudan birkaç damla serpmekte asla kusur etmez; bunu, böylece âdeta zorla suyu paraya çevirerek tekrar kendi kesesine düştüğünü görmek ümidiyle yaptığına şüphe yoktur!..”* 

Bazılarının söylediklerine göre de son Konstantin Balıklı'da balık pişiren rahibin yanındaymış! Osmanlıların 


* Balıklı ziyaretçilerinin ayazma suyu içine para atmaları eskiden beri alışılagelmiş âdetlerden biridir. 
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şehre girdiğinin haber verilmesi üzerine onun tarafından “Eğer şu pişen balıklar dışarı atlarsa bu söze inanırım!” denmişmiş! Balıklar da anlatıldığı üzere atlamışlarmış! 


Eski Yunan hurafelerini andıran böyle martavallara Jouannin rehberinin de ima ettiği üzere bugün bazı cahil ahmaklardan başka inanacak kimse bulunamaz. Bundan başka bu ayazma kale bedenlerinden altı yüz metre kadar uzaklıktadır. Osmanlıların kuşatma hattını bu bedenlerden bin adım mesafede tertip etmiş olduklarında hemen bütün tarihçiler hemfikirdirler. Bu ayazmanın kuşatma hattı üzerine ve başlıca hücum noktalarından olan Silivrikapı önlerine rastlaması dolayısıyla Osmanlılar tarafından işgal edilmiş ve belki yanı başına bir de büyük kuşatma bataryası yapılmış olması çok muhtemeldir. Bütün bu sebepler dolayısıyla böyle kuşatma hattı üzerindeki başlıca hücum noktalarından birinde rahipler takımının balık kızarttığını, özellikle Konstantin'in orada kalmış olduğunu kabul etmek ve sonra da bu yüzden manevi bir harikanın meydana geldiğine inanıp kanmak kadar cahillik olamaz. 


Bu beyanlarımıza göre Balıklı mabedinin ve dolayısıyla Balıklı panayırının, sonradan uydurma olduğu şüphesiz olan söz konusu meşhur hikâye ile de ilgisi olmaması tabii 


ve akla uygun olantdır. 


Bununla birlikte Lamartine ve Hammer'le Mufassal'ın ve diğer önemli Osmanlı tarihlerinin beyanlarına göre Osmanlı ordusu tarafından İstanbul'un kuşatmasına Rumların paskalyasından sonra gelen ilk cuma günü cuma namazının sur dışında kılınmasından sonra başlanmıştır ve gariptir ki Balıklı panayırı da her sene pazara rastlayan paskalyadan sonra gelen ilk cuma günü alışılmış bir merasimle gerçekleştirilmektedir. Bu gün, mart ve nisan ayları içinde oynamakta olduğundan 1453 H. yılında 6 Nisana rastlamışken 1902 M. 
yılında 19 Nisana rastlamıştır. Bu sebeple her türlü şüphe ve tereddüde yer kalmamak üzere her yıl Balıklı panayırının yapıldığı hususi gün, Osmanlılar tarafından son İstanbul kuşatmasının ilk günü olmak üzere kabul edilebilir. 


Balıklı panayırının fetihten önce de mevcut olan Balıklı mabedinde yapıla gelmesinden muhtemel bir yortuyu tamamlaya geldiği zannedilebilir. Bununla birlikte panayır gününün kuşatmanın başlarına rastlaması da herhâlde dikkate değer. Bu tesadüf, bu yortunun sonraları İstanbul'un kuşatılması, fethi, zaptı, Konstantin'in ölümü ve defnedilmesi meselesiyle ilgili olayların hatıralarıyla birleştirilmesi yoluna gidilmiş ve belki de bazıları tarafından rivayet edildiği üzere o hatıralara dayanarak ortaya çıkmış olması ihtimalini hatıra getirmektedir!.. 


Mufassal'da Balıklı panayırından hiç söz edilmemekle birlikte oradaki ayazma ve mabet hakkında şu bilgiler veriliyor: 


“Balıklı'nın eskiden beri bilinen şöhretine sebep oradaki ayazmadır. Burasının körlerin gözünü açmak derecesinde mucizeleri hakkındaki rivayetler Hristiyanlığın İstanbul'da yayılış tarihi olan devirlere kadar uzanır. 


Fatih'in babası İstanbul'u kuşatmaya karar verdiği zaman çadırını bu balıklı mevkiinde büyük bir bahçe içine kurmuştur. 


Sultan II. Mehmet devrinde sadrazam Karakulak İbrahim Paşa'nın Altımermer taraflarında evini inşa eden bir Ermeni mimarının teşebbüsü sonucu Balıklı mevkii, Ermenilere ve sonra bir kısmı müracaatlar üzerine Rumlara ihsan edilmiştir. 
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1833'te şimdiki Balıklı Kilisesi'nin inşasına saltanat tarafından izin verilmiş, çalışmalar sırasında eski büyük kilisenin temelleri ortaya çıkmış ve yeni kilise de o temeller üzerine yapılmıştır.” 


Kayserlerin Sarayında 
Bir Osmanlı Padişahı 


azı Osmanlı tarihlerinin ve özellikle Hayrullah Efendi ve Müneccimbaşı tarihlerinin beyanlarına göre fetih gününde Osmanoğulları Padişah'ı parlak bir törenle kaleye girmiş, şehri dolaşıp gördükten sonra ordugâhtaki çadırına dönmüş ve fethin ikinci çarşamba günü tekrar şehre girerek imparatorluk sarayına gitmiştir. 


Bununla birlikte Fatih'in fethin birinci veya ikinci gününden hangisinde şehre girdiğine ve gittiği sarayın hangi saray olduğuna dair tarihçilerin beyanları birbirlerine uymamaktadır. Bazı tarihçiler Fatih'in girdiği sarayın Edirnekapı civarında bulunan Tekfur Sarayı, bazıları Eğrikapı civarında bulunan Blaguernas (Vlakerna) Sarayı, bazıları eskiden Sultanahmet Camii'nin bulunduğu yerin yakınındaki Büyük Saray denilen saray, bir kısmı ise bugün Yüksek Askerlik Dairesinin bulunduğu yerde eskiden mevcut olan Eski Saray olduğunu rivayet ediyorlar. Ünlü tarihçilerden bir kısmının bu konudaki rivayetlerinden ileride söz edilecek ve onlardan kesin bir karar çıkarılmaya çalışılacaktır. 


Bazı meşhurların hâl tercümelerinden bahseden edebi bir eserde deniliyor ki: 
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“Padişah Eski Saray'a inince binanın süsü ve büyüklügüyle birlikte vahşet dolu bir hiçe döndüğünü görerek gayri ihtiyari gözlerinden yaş gelmeye ve dilinde, 


“Büm nevbet mi-zened ber tarem-i Efrâsiyâb Perdedâri mi-küned der kasr-ı Kayser ankebüt 


beytini tekrar etmeye başladığı hâkim mizacının işaretlerinden olmak üzere tarihlerde ifade edilen olaylardandır.* 


Şüphesizdir ki Fatih Konstantin'in sarayını hüzünle karışık bir sevinç ve iftiharla gezerken bunca asırlık koca Doğu Roma İmparatorluğu'nun sonunda tamamen mahvolduğunu bir hüzün ve şefkat duygusuyla görerek, ilahi saltanattan başka her şeyin en sonunda helak olacağını düşünerek Bizans imparatoru hakkında galeyana gelen merhamet duygularını ifade için bu hüzünlü beyiti okumuş; böylece Doğu ve Batının bütün tarihçilerini kendi hakkında bu yolda birçok övgülerde bulunmak zorunda bırakmıştır. 


I. Konstantin (Büyük Konstantin) tarafından eski Bizans şehrinin genişletilip onarılmasıyla vücuda getirilen, ondan sonraki imparatorlar zamanında da zaman zaman donatılan ve imar edilen İstanbul'daki Doğu Roma İmparatorluğu tahtının Fatih gibi zamanın pek ender yetiştirdiği ünlü bir cihangirin eline geçmesiyle Osmanlılar burada Romalıların yerini almışlar ve işte o zaman Devlet-i Ebed-Müddet-i Osmâniyye' ağırlık merkezini ve gerçek dengesini bulmuştu. 


Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerine sezarlar (kayserler) sarayında bütün asil Osmanlı, milleti ve İslam ümmeti adına tebrikler sunulurken Padişah'ın karşılık olarak, 'Şehit- 

Önlü tarihçilerden birçoğunun rivayetinden Fatih'in indiği sarayın Eski Saray değil Bla- 


guernas Sarayı olduğu ve hazin durumu hakkında bu beyiti okumuş olduğu anlaşılmaktadır. 
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lere Allah'tan rahmet, gazilere şeref ve şan, tebaama iftihar ve şükür layıktır!” tarzında özlü bir hitapla hepsinin gönlüne neşe verdiği, Konya'da Alaaddin Selçuki Camii'ndeki hususi kütüphanede el yazması bir kitapta kayıtlıdır. 


Ünlü tarihçi Hammer, fethin ertesi günü Padişah'ın, başvekil Notaras'nın yanına geldikten sonra şehir sokaklarında dolaşmasına devam ederek imparatorluk sarayına vardığını, bu saraya girip ıssız dairelerinden geçerken bu dünya işlerinin değişmesine dair sözü geçen Farsça beyiti okuduğunu” ve saraydan az uzaklıkta bulunan bir yerde bir fetih ve zafer ziyafeti düzenlenmesini emrettiğini yazıyor. 


Osmanlı tarihleri içerisinde ayrı bir yeri olan 74r//-i Atâ'da -eski Rum tarihlerinden ve Yunanistan kütüphanelerindeki eserlerden alıntı yoluyla- Rum imparatorlarına mahsus olan eski saraylar, bunlardan fetih zamanında Fatih'in girdiği saray ve bunlarla ilgili hususlara dair verilen bilgiler her yönden dikkate değer ve önemli olduğundan en mühimlerinin aşağıya alınması uygun görülmüştür: 


Bu tarihte devlet şurası üyelerinden Legofet Bey'in oğlu Astoraki Bey'in bu eserlerden alıntı yoluyla verdiği bilgiler nakledilerek deniliyor ki: 


“İstanbul'da imparatorlara mahsus olan saraylardan Büyük Saray denen bina Ayasofya Camii'nden At Meydanı'na, oradan Çatladıkapı'ya, buradan Ahırkapı'ya, oradan da Bâb-ı Hümâyun'a kadar olan yerleri içine alan arsa dâhilinde bulunuyordu. Bu saray, Fatih İstanbul'u fethetmezden önce Rum imparatorları tarafından terk edilmiş bir hâldeydi. Bundan do- 
* Bu beyit Hammer'de şöyle geçmektedir: 


“Perdedâri mi-küned der kasr-ı Kayser ankebüd Bum nevbet mi-zened ber künbed-i Efrüsyâb” 


076 Ahmet Muhtar Paşa 


layı fetih tarihinden otuz bir yıl önce İstanbul'u dolaşan ve yazmış olduğu eserde burasını anlatan Floransalı Buondelmontüi adlı zat bu saray hakkında eserinde hiçbir şey söylememiştir. 


İstanbul'un fethinin ikinci günü, Fatih Sultan Mehmet Han bu sarayın harap hâline bakarak büyük bir ibretle, 


“Büm-nevbet.... beytini okumuştur.* 


Rum imparatorları -Manuel Komnen adlı imparator tarafından yeniden inşa edilen, Eyüp tarafında (Eğrikapı civarında) bulunan ve Blakerna Sarayı denilen- sarayda hayli 


vakitten beri kalıyorlardı; bu ta İstanbul'un fethine kadar böyle sürdü. 


Bu Blakerna Sarayı yakınında Hepdomon Sarayı yahut Takiro Sarayı denilen bir saray vardı ki (Tekfur Sarayı) adı işte bu Takiro Sarayı isminden alınmış, bu saray Osmanlılar tarafından bu adla anılmıştır.** Bu saray Konstantin Porfırojenet adlı Rum imparatoru tarafından yeniden yapılmış, Fatih tarafından İstanbul kuşatıldığı zaman söz konusu sarayın korunması ve savunması yerliler tarafından Venedik elçisi Minotto'ya verilmişti.” 


Ve yine Tarih-i A24'da deniliyor ki: 


“Fatih fetih gününde İstanbul'a girdikten sonra derhâl Ayasofya'ya giderek bu kiliseyi camiye çevirdi. Aynı gün orada cemaatle namaz kıldı ve Edirnekapı civarında Tekfur Sarayı denilen imparatorluk sarayına indi.” 


* Sultanahmet Camii'nin bulunduğu yerde eskiden bir imparatorluk sarayı mevcut olduğu Tarih-i Atâ'da ayrıca da bildiriliyor. Sonraları bu sarayın yerine Sadrazam İbrahim Paşa'nın Kanuni Sultan Süleyman hazretleri için bir saray inşa ettirmiş olduğu yine aynı tarihte yazılıdır. Eskiden bu camiin yerinde bulunduğu ve yıldırım düşmesi sonucu havaya uçtuğu tarihlerde belirtilen cephaneliğin sonraları bu sarayın cephaneliğe çevrilmesiyle meydana gelmiş ve belirtildiği üzere yıkılmış bulunması muhtemeldir. 
Takiro ismi tekur (teklur), kayser, imparator manasına geldiğinden Takiro Sarayı veya Tekfur Sarayı'nı ifade eder. 


» 
» 
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Osmanlı ve yabancı tarihçiler tarafından ekseriya Blakerna Sarayı; Hepdomon Sarayı da denilen Tekfur Sarayı ile karıştırıldığı, yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere son imparatorların fetih zamanına kadar Blakerna Sarayı'nda oturdukları muhakkak olduğu ve Hepdomon Sarayı Konstantin Porfirojenet tarafından yeniden inşa olunduğuna göre harap bulunamayacağı için Fatih'in hüzün verici harap hâlini görmüş olduğu sarayın da Blakerna Sarayı (Vlakerna Sarayı) olması gerektiği 72r/h-i A14'nın nakledilen beyanlarından ortaya çıkmaktadır. Eğer Blakerna Sarayı birçok tarihçinin dediği gibi son imparatorların kaldığı yer olmayıp da harap hâlde bırakılmış ve bu imparatorlar fetih devrine doğru Tekfur Sarayı'nda oturmuşlarsa, Fatih'in harap hâlini gördüğü sarayın Blakerna Sarayı ve indiği sarayın Tekfur Sarayı olduğu kabul edilebilirse de bu ihtimal zayıf ve araştırılmaya muhtaçtır. 


Fatih'in indiği sarayın Blakerna Sarayı olması ve ünlü beyiti yine bu binanın hüzün verici hâli için okumuş olması da 


uzak bir ihtimal değildir. 

Tarih-i Atâ, Legofet Bey'in oğlu Astoraki Bey'in verdiği bilgileri nakletmeye devam ederek diyor ki: 

“Fatih Sultan Mehmet Forum Tauri denen geniş Teodosius Meydanı'nın” arazisi üzerine civarda bulunan binaların ve diğer eski Rum yapılarının taşlarıyla tarafından inşa edilmiş ünlü yazar Kordinos tarafından da eserlerinde Eski Saray adıyla anılmış bulunan Eski Saray'ı yaparak 1468 yılına kadar burada kalmıştır. Bu tarihte Büyük Konstantin zamanından önce Bizans şehrinin yeri olan Sarayburnu'ndaki * Eskiden Askerlik Dairesi ve Beyazıt Meydanlarını, birinci ve ikinci Teodosius'un heykel- 


lerini ihtiva eden geniş meydandır. Askerlik Dairesi meydanının eskiden imparatorların mezarlarını içine aldığı Jouannin rehberinde yazılıdır. 
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Yeni Saray adı verilen gönül ferahlatıcı köşkü inşa ettirmiştir. 
Enderun-i Hümayun'da bulunanların çoğunu Eski Saray'da bırakarak kendisi yılın birkaç ayını Yeni Saray'da istirahatla geçirirdi. Bu usul Kanuni Sultan Süleyman zamanına değin sürmüşse de o asırda Enderun-i Hümayun'da bulunanların hepsi Yeni Saray'a nakledilerek Eski Saray sultanların haremlerine bırakılmıştır.” 


Tarih-i A14'nın Legofet Bey'in oğlundan naklen verdiği bu bilgiler Eski Saray'ın Fatih'in eseri olduğunu bildirdiğin- den Padişah'ın fetih gününde indiği imparatorluk sarayının -daha önce sözü edilen edebi eserin dediği gibi- Eski Saray olduğuna hükmedilemez. 


O edebi eserin de beyanlarını nakil ve bu yoldaki diğer beyanları göstermek için 72r/h-i A14'da deniliyor ki: 


“Eski saray Üss-i Zafer'in sözünce fetihten iki sene sonra ve Ravzat'ül-Ebrâr rivayetince fetihten, hemen sonra yapılmış, bir edebi eserde kaynağı bildirilemeyen rivayete göre fetih sırasında süslü ve mevcut bulunmuş, 1642 tarihinde Nizamiye askerlerinin ilk tanziminde ve Sultan Mahmut'un 


devrinde Askerlik Dairesi olarak kullanılmıştır.* 


Yukarıda belirtilen bir edebi eserin rivayetine göre İstanbul'un fethinde Eski Saray mevcut ve çok tezyinatlı olduğundan Fatih zafer merasimiyle şehre girerek imparatorun kaldığı saraya inmiş ve bu sarayı padişah sarayı olarak kabul etmişti. 858 H. yılında cihangirane himmetine uygun olarak İslamiyetin gücünün gelişme kabiliyetini göz önünde * © Gariptir ki bazı rivayetlere göre de bu Eski Saray, İstanbul surunu yaptırmaya başlayarak bunu bitirdikten sonra çarşı pazarlarını, mahallelerini belirleyen ve tamamlayan, 

evlat ve torunları yedi hükümdarın ortaya çıkarak galip gelmesi sonucu İstanbul'dan 


uzaklaştırılmış olan Zend adlı hükümdar tarafından inşa edilerek hükümet merkezi kabul edilmiştir. 
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bulundurunca Eski Saray'ın saltanat dairesine yetmeyeceğini anlamış, bunun üzerine aynı yıl Yeni Saray'ın inşasına başlanmasını emretmiştir.”* 


Ve yine 7rih-i At4'da Rum tarihçilerinden Roma elçisi Aleksandr Efendi ile Legofet Bey'in oğlu Astoraki Bey'den alınan tarihi bilgiler esas kabul edilerek Yeni Saray'ın yerinden ve binalarından söz ediliyor ve deniliyor ki: 


“Şimdiki padişah sarayının yeri eskiden Vizandiyon'un bulvarıydı. Burası eski Hristiyan imparatorlarının Büyük Sarayı'nın sahasının büyük bir kısmını ve İstanbul'un üzerine kurulu olduğu yedi tepeden birincisinin eteklerini kaplar. Vizandiyon bulvarının etrafındaki kuleli sağlam duvarlardan çoğu Fukas zamanında kuvvetlendirilen Rum sarayının eski duvarlarıdır. Fatih'in İstanbul'u zapt edince yüce yaradılışı gereği Vizandiyon Sarayı'nda kalmak istemeyip eski bir manastır harabesi olan (bazı söylentilere göre imparatorların mezarlarını da ihtiva eden) yere Eski Saray'ı güzel ve muntazam bir şekilde inşa ettirdiği ve on dört, on beş yıl kadar orada kaldığı rivayet ediliyor. Fatih zeytin ağaçlarıyla kaplı Sarayburnu'nu gördükçe yerinin güzelliğine dayamadığından, 872 H. (1468 M.) yılında hemen etrafta bulunan Vizandiyon binaları yıkıntılarından buraya bir saray yaptırıp adını da Yeni Saray koydu.** Eski Saray yalnız 


* Ayasofya civarındaki Bâb-ı Hümayun üzerindeki kazılı yazılar Yeni Saray'ın Fatih tarafından inşa edilmiş olduğunu meydana koymaktadır. Bu saray 863-872 H. (1459- 1468.M.) yılları arasında inşa edilmiş ve inşaatın başlama ve bitiş tarihleri bu kapı üzerine yazılmıştır. 

** Bugün Nizamiye erzak ambarının yerinde olmak üzere daha sonraları inşa edilen ve civarda Topkapı bulunduğu için Topkapı Sarayı adıyla anılan büyük bina kazara çıkan bir yangında yanmış, ondan sonra bu isim Yeni Saray olmuştur. Dolayısıyla bugün Yeni Saray, Topkapı Sarayı adıyla anılır. Mangana Sarayı'nın, bugün Gülhane'de cephanelikler bulunan yerin önündeki bodrum harabeleri üzerinde olduğu kabul edildiği takdirde Yeni Saray'ın onun yerine yapılmış olması mümkün olamaz. 
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harem dairesinden ibaretti. Tarihçi Doukas'nın birçok ihtimalleri içeren rivayetine göre bu sarayın üzerinin manastırlardan ve eski binalardan çıkarılan kurşunla kapatılmış olduğu anlaşılıyor. İstanbul'un fethinden önce bu sarayın şimdi bulunduğu yerde Arkadius hamamları bulunuyordu. 
Bunları Arkadius adlı imparator -babasının ölümünden bir yıl önce- yaptırmıştı. 


Yeni Saray'daki hazine binalarının Bizanslardan kalmış olması ve bu sarayın iç dairesindeki bazı kârgirlerin, özellikle Gülhane altında olan mağara ve bodrumların imparatorlar zamanından kalmış bulunması muhtemeldir. 


Nihayet Yeni Saray ne zaman yapılmış olursa olsun Fatih bu sarayın yerinde bırakılmaya değer bir tarafını bulamamış ve tamamını yeniden yaptırmıştır.” 

Tarih-i At4'nın bu konuda verdiği diğer bilgiler: Fatih'in indiği imparatorluk sarayının Eski Saray değil, Osmanlı ve yabancı tarihçiler tarafından çoğunlukla civarındaki Tekfur Sarayı'nın adıyla anılan Blakerna Sarayı olduğu ihtimalini zayıflatamamakta; eskiden Yeni Saray denilen şimdiki Topkapı Sarayı'nın Fatih tarafından yeniden inşa edildiğini ve onun yeri civarında bazı binalar bulunmakla birlikte bunların oturulacak hâlde olmadıklarını göstermekte; dolayısıyla Fatih'in harap hâline beyit söylemiş olduğu imparatorluk sarayının bu saray da olmayıp ya Büyük Saray veyahut Blakerna ve Tekfur saraylarından biri olması gerektiğini ortaya 


koymaktadır. 


Yeni Saray'ın fetih sırasında mevcut olmadığı ve Fatih tarafından inşa edilmiş bulunduğu Haber-i Sahih'in şu ifadeleriyle de sabittir ve doğrulanmaktadır: 


“Fatih, Sırbistan tarafındaki ilk seferinden tekrar İstanbul'a 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dönünce şehrin en önemli noktasında bulunan ve o zaman zeytinlik, imar edildikten sonra da Yeni Saray denilen yerdeki eski padişah sarayının inşasına başlamıştır.” 


Bu ifadelere rağmen Jouannin La Tirguie adlı Osmanlı tarihinde Fatih'in Ayasofya'dan çıktıktan sonra bugün Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yerde olan imparatorluk sarayına girdiğini belirtiyor. Bu rivayete göre buradaki bir saray harabesi (Mangana Sarayı) için meşhur beyiti okumuş olması da uzak bir ihtimal sayılamaz. 


Ünlü Hayrullah Efendi Tarihi de Padişah'ın imparatorluk sarayına gidişiyle ilgili olarak şu bilgileri vermektedir: 

“Şehir içinde vatanını terk edenlerin ve savaşarak esir düşenlerin evleri, savaş sırasında ölen devlet büyüklerinin köşkleri askerler arasında yağma edildiği sırada Padişah bizzat imparatorun kaldığı saraya inmişti ki bu saray hâlâ Tekfur Sarayı dediğimiz harabenin bayındır hâli idi.* Bu saray, Hint ve Çin hakanlarının büyüklenme usulüne örnek olarak hayret verecek derecede özenle yapılmışken”** dünyanın değişmesiyle kemerlerinin bir anda gök kuşağı gibi harap olmaya ve merdiven gibi basamak basamak yükselen kubbelere benzeyen eğri salonlarının hadiselerin darbeleriyle yıkılmaya yüz tutmuş olduğu görüldü. Bunun üzerine Padişah 


derhâl: 


* Daha önce de söylendiği üzere son imparatorların Bilaguerna Sarayı'nda oturdukları, dolayısıyla burasının bayındır olması gerektiği, Tekfur Sarayı da denilen Hepdomon Sarayı; Hepdomon Mahkemesi civarında kale bedenlerine bitişik ve kuşatma sırasında anlatıldığı üzere Venedik elçisi tarafından savunulduğu için Hayrullah Efendi Tarihi'nin Tekfur Sarayı dediği sarayın Blaguerna Sarayı olması gerekir. Ancak bu sarayın daha önce de belirtilen Büyük Saray olması ihtimalinin daha kuvvetli olduğu, şimdiye kadarki beyanlarımızdan anlaşılır. Sözü edilen tarihin aşağıdaki, beyanları da bunu doğrular. ğ 

Bu ifadeye göre bu sarayın Sultanahmet Meydanı civarındaki Büyük Saray olması gerekmektedir. 


* 


* 
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“Perdedâri mi-küned der-tak-ı Kisri ankebüd 

Büm nevbet mi-zened der-kal'a-i Efrâsiyâb' beytini söyleyerek ahali için genel af ilan etti. Esir ve köylülerin çoğunu serbest bıraktırdı. Oradan yani bu sarayı seyrettikten sonra Azim-ür-Rüm' dedikleri imparatorlar devletine mektup ve hediyeler sunmak için komşu hükümetlerden gelen elçilerin büyük debdebe ve parlak törenlerle kabul edildikleri sarayı görmeye gitti. Burası şehrin merkezi gibiydi ve yüksekliği dolayısıyla da denizi tamamen görüyordu, bu sebeple Padişah bu sarayı kendisine tahsis etti.” 


Yukarıdaki ifadelere göre Fatih'in ikinci olarak ziyaret edip kendisine tahsis ettiği sarayın, bugün yerinde Askerlik Dairesi bulunan Eski Saray olması gerekiyor; hâlbuki bizim daha önceki ifadelerimizden anlaşılacağı üzere Eski Saray'ın bizzat Fatih tarafından inşa edilmiş olduğunu gösteren, önemli rivayetler vardır. Bununla birlikte bu tarihin aşağıdaki beyanları yukarıdaki ifadelerini daha da kuvvetlendir- 


mektedir: 


“Padişah'ın maiyetinde defterdarlık hizmetinde bulunan Karıştıran Süleyman Bey'in kaynı Turusina Bey'in -ki tarihçiler arasında Dursun Bey adıyla bilinir ve sonraları İstanbul defterdarlığına tayin edilmiştir- ifadesine göre Padişah, bu sarayın ikametgâh olarak seçilmesinin Galata'da bulunan Avrupalılar arasında dedikodulara yol açtığını duyunca burasını kadınlara tahsis ederek kendisi zeytinlik denilen yerde yeni ve her yönüyle mükemmel bir saray inşa ettirmiş ve oraya taşınmıştır. Terk edilen saraya verilen Eski Saray adı bugünlere kadar böyle kalmıştır.” 


Hayrullah Efendi Tarihi'nin bu beyanlarından açık olarak anlaşılıyor ki eskiden elçilerin parlak törenlerle kabul edil- 


İstanbul'un Fethi 1453 283 


dikleri saray dediği bina Eski Saray'dır. Burasının Fatih tarafından inşa olunduğuna dair yukarıdaki beyan ve rivayetler göz önüne alınırsa bu tarihin beyanlarında da hataya düşüldüğüne hükmetmek gerekiyor. Bundan başka imparatorlar zamanında elçilerin büyük ve gösterişli merasimlerle kabul edildiği sarayın hatta fetihten bir hayli önce harap bir hâlde bulunan Büyük Saray olduğu, burada yapılan parlak törenlerin birçok tarihçi ve yazarlara büyük bir sermaye teşkil ettiği bazı Osmanlı ve yabancı eserlerinde yazılıdır. Bundan dolayı Fatih'in Blakerna Sarayı'na inmiş, eski ve yeni sarayları daha sonra yaptırmış olduğunu kabul etmek her duruma bizce 


daha uygun düşmektedir. 


Ünlü Fransız yazarı Lamartine de Fatih'in ilk girdiği sarayın Palais Blakernes olduğunu söylüyor. Bu isimden Blakernas Sarayı'nın son imparatorların oturduğu imparatorluk sarayı olduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte bazı Avrupalı yazarların asıl adı Hepdomon olan Tekfur Sarayı'nı da bu isimle andıkları da unutulmamalıdır. 


Blakerna ve Hepdomon saraylarının ilkinin son imparatorların devamlı ikametgâhı olduğu bilinmektedir. Diğerinin ise kuşatma zamanında korunmasına ve savunulmasına çalışılmakla birlikte harap hâlde olması ve dolayısıyla bu harap hâli ile Fatih'in nazarı dikkatini çekerek meşhur beyiti okumasına sebebiyet vermiş bulunması uzak bir ihtimal değilse de bu sarayın Porfirojenet tarafından yeniden inşa olunması rivayetine karşı fetih zamanında harap hâlde bulunduğuna ihtimal verilemez. Bu sebeple daha önce de söylediğimiz üzere harap hâlde bulunan sarayın Büyük Saray veya Topkapı sarayının yerinde eskiden mevcut olabilen harap bir saray olduğunu kabul etmekten başka çare görülmemekte; 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bununla birlikte Fatih'in imparatorluk sarayını teşkil eden Blakernas Sarayı'na girmesi ve oranın maddi yönden harap hâli üzerine değil, belki burada oturanların dağılmasından dolayı hâkim olan sessizlik ve hüzünlü hava üzerine malum beyti okumuş olması ihtimalini de kesinlikle reddetmeye yarayacak deliller yoktur. 


Fatih'inimparatorluksarayınagirişihakkındalamartine'in verdiği bilgiler de şu şekildedir: 

“Fatih Sultan Mehmet fetih günü akşama doğru İstanbul'a girip Ayasofya'ya gitti. Oradan çıktıktan sonra yerleşmek, İstanbul'da devlet ve hükümeti kurmak üzere Blakernas Sarayı'na gitti. Sahibini değiştireli henüz bir gün olmuş olan bu ikametgâhın ıssızlığı, hazin hâli Fatih'in iftihar vesilesi olan başarılarla sevinçli, fakat derin düşüncelere dalmış olan ruh ve fikrine çok tesir etti ve onu üzdü. Kendi gözünde; muzafferiyet oradaki matemi gideremiyor, hâli o zamana kadar bilinmeyen tekfurun gölgesi oradaki kapıları, salonları, boş kalmış olan imparatorluk-tahtını hâlâ dolduruyordu. İmparatorluk karargâhının bu hazin manzarası karşısında Fatih Sultan Mehmet'in hatırına keder verici Farsça, “Büm nevbet... 
beyiti gelmişti. Roma generallerinden Seipion da “Kartaj” şehrine girerken aynı şekilde Truva şehrinin harap vaziyetiyle ilgili olarak ünlü şair Homeros'un bir beytini okumuştur.” 


Resmi Geçit, Ziyafet, 
Fetih ve Bahşişlerin Dağıtılması 


azı Osmanlı tarihçilerinin beyanına göre Fatih Sultan Mehmet Han fetihten hemen sonra -bugün Okmeydanı denilen yerde- Osmanlı gazilerine büyük bir fetih ve zafer alayı yaptırılmasını bu alaydan sonra askere ok attırılarak ve ziyafet de verilerek başarılan büyük fetihten dolayı eğlence tertip edilmesini, bu arada askerlerin ve diğer vazifelilerin değerli hediyelerle memnun edilmesini emretti.* 


Padişah'ın fermanı gereğince fetihten sonra Osmanlı ordusu Okmeydanı'na toplandı. Zamanımızdaki geçit resmine benzer şekilde askerlere büyük bir geçit resmi yaptırıldı. İslam gazilerine, tertip edilen çeşitli hedeflere karşı -o zamanın belli başlı atıcılık silahlarından olan- ok attırılmak suretiyle şenlik yapılmaya başlandı ki sonraları İstanbul ahalisinden bir kısmının tatil günleri bu meydana giderek Fatih'in koyduğu usul üzere ok atmaları o zamandan beri âdet olmuştur. 
Çok yakın bir zamana kadar parlak bir şekilde devam eden bu âdetin bugün bile hususi günlerinde Hazreti Ali tarikatına mensup bazı kimseler tarafından sürdürüldüğü işitilmektedir. Zamanla ok ve yayın yerini hafif ateşli silahlara bırakmasının o eski âdeti de unutturduğu ortadadır. 


Osmanlı askerlerine, anlatıldığı üzere ok attırılmak merasimi yaptırıldıktan sonra Fatih, Okmeydanı yakınında bulunan Tersane bahçesine gitti. Burası mükemmel bir şekilde donatılmıştı. Burada bütün Müslüman gazilere ziyafet verilmeye başlandı. Bu büyük ziyafetin üç gün üç gece devam ettiği, bu ziyafet esnasında Fatih'in “Seyyid'ül-kavmi hâdimühüm” hadis-i şerifinin yüce manasının gereğine uyarak hareket ettiği ve ziyafet işlerini bizzat yürüttüğü anlatılmaktadır. 


Büyük ziyafetin sonunda hususi bir şekilde hazırlanan 


* Bazı Avrupa tarihçileri ve Hammer, Fatih'in imparatorluk sarayına geldikten sonra onun civarında bir yerde bir fetih ve zafer ziyafeti tertip edilmesini emrettiğini bildiriyorlar. 
Okmeydanı eskiden imparatorların oturdukları Blakerna Sarayı'nın karşısındaysa da civarında değildir. 
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değerli hediyelerin dağıtılmasına başlandı. Bu hediyelerin bir kısmı Osmanlı ordusu içinde hizmet eden doktorlara, göz hekimlerine, cerrahlara, ücretli hamallara ve benzeri vazifelilere; bir kısmı şürefâya, âlimlere, salih kişilere, şeyhlere, mevâliye, kadılara, imamlara ve hatiplere verildiği gibi kalanı da fedakâr gazilere, karadan gemi çeken azaplara, yeniçerilerle, küçük ve büyük tımar sahiplerine, topçu, cebeci, lağımcı ve eşkinci sınıflarına, at kuluna, orduculara verilmiş; nihayet bu hediye dağılma merasiminde yüz yetmiş bin kişiye bol bahşişler, mal mülk ve evler verildiği deftere kaydedilmiştir.* 

Hediye verme töreninin sonunda Fatih'in yol göstericisi, Allah'ın velilerinin büyüklerinden Akşemseddin hazretleri ayağa kalkarak bütün askerlere, orada bulunanlara hitaben konuşmuştur. 


Şemseddin hazretleri, etkili nutkundan sonra Padişah'ın başına iki çatal eski sorgucu takmış ve kendisine hitaben, “Padişah'ım! Bütün Osmanoğulları'nın yüzünün suyu oldun, hemen Allah yolunda mücahit ol!” diyerek ezan okumuştur. 


Ulu şeyh Akşemseddin hazretlerinin ve Osmanlı ordusunda mevcut diğer ünlü şeyhlerin ve âlimlerin büyük fethe önemli manevi ve mukaddes hizmetleri geçmiş, dolayısıyla hepsi Padişah tarafından son derece iltifat ve iyiliklerle hoşnut edilmişlerdir. İmamzâde Esat Efendi Feth-i Konstantiniyye adlı risalesinde der ki: 


“Şeyh Akşemseddin Hazretleri İstanbulun fethinde 


* İstanbul kuşatmasında savunan kuvvetleri altı yedi bin ve kuşatma kuvvetlerini de dört yüz elli bin kadar gösteren Rum ve diğer yabancı tarihçilerin beyanlarındaki isabetsizlik burada verilen bilgilerden de ortaya çıkar. 
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bulunmak üzere kendisini davete gelen Ahmet Paşa ibn Veliyyüddin'le konuşurken ona hitaben, Falan gün ilk kuşluk vaktinde İstanbul surunun falan yerinden Müslümanlar girerler; sen o sırada Padişah'ın huzurunda bulunursun"” demiş, onun bu ilhamını paşa Padişaha nakletmişti. Fakat o bildirilen vakit geldiği hâlde kalenin fethedilememesinden endişe duyulduğundan Ahmet Paşa şeyh hazretlerinin çadırına gelmiş, yanına girmek istemiş fakat buna izin verilmemiş, paşa çadırın ipini kaldırarak içeri baktığında şeyhin başı açık secdede yalvarıp ağladığını görmüştür. O zaman Akşemseddin secdeden ayağa kalkıp *El-hamdu li-Ilâh-illezi fetahnâ bi-feth'il-Konstantiniyyete demiştir. Gerçekten de biraz sonra Osmanlı askerleri kaleye girmişler; şeyh hazretlerinin duasının yardımıyla fetih başarılmıştır. O sırada Ahmet Paşa Padişah'ın huzurunda bulunduğundan şeyhin söylediği aynen çıkmış, Padişah bu paşaya iltifat ederek, “İşte fetih, şeyh hazretlerinin söylediği şekilde oldu. Bu fetihle ferahladım; başlıca iftiharım, zamanımda böyle keramet sahibi bir zatın bulunmasıdır demiştir.” 


Bu beyanlara karşılık Hayru//2h Efendi Tarihi'nde Padişah hazretlerinin kale fethedildikten sonra şehir içinde dolaştığı ve daha sonra dönüp çadırına gittiği; oraya gelirken Başvezir Halil Paşa ile birlikte kalenin teslim alınmasını geciktirmeye uğraşan ulemanın kendisini karşılayarak, “Hamdolsun ulemanın duasının bereketiyle bu zor iş Padişah hazretleri için kolay oldu!” demeleri üzerine Fatih'in bazı yersiz tavırların- dan dolayı gücenerek, “Bu hususta sizlerin himmetine bizim minnetimiz yoktur. Bu iş yalnız kılıfla görülmüştür!” diye belindeki kılıcı gösterip onları susturduğu belirtiliyor. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in şeyhlere ve âlimlere son derecede saygı göstererek onların bir kısmını devamlı katında bulundurduğu; kendileriyle devamlı konuşmayı, sohbet etmeyi, hatta şakalaşmayı diğer zevklere daima yeğ tuttuğu; özellikle elbise ve saltanata önem vermeksizin ulema kıyafetini tercih ettiği; bilgiye büyük değer verdiğini bildirdiği bütün kıymetli tarihlerde yazılıdır. Bu sebeple Hayrullah Efendi Tarihi'nde yer alan bu beyanların doğru olmaktan çok uzak bulundukları ortadadır. Aynı zamadan bizzat yaptığımız araştırmalar, Hayrullah Efendi Tarihi'nde yer alan bilgilerin büyük bir kısmının yabancı tarihlerden tercüme yoluyla meydana getirilmiş olduğuna şüphe bırakmamaktadır. Bu sebeple bu tarihte geçen söz konusu rivayetlerin de art niyetle kaleme alınmış beyanlardan uzak kalmadıkları açık bir şekilde görülen yabancı tarihlerin birinden -söylendiği üzere- tercüme yoluyla aktarılmış olduğuna şüphe edilemez. 


Bu gibi kötü maksatlı beyanlarda bulunmakla taassubla ilgili türlü menfaatler sağlamaya çalışan tarihçilerden Hammer ve benzeri birtakım yabancı ve Rum tarihçileri fetih ve zafer ziyafetine de dil uzatırlar ve bu ziyafette güya birtakım münasebetsiz olayların cereyan ettiğinden, özellikle zafer sarhoşu olan Osmanlılar tarafından bu ziyafet sebebiyle (veya Ayasofya mabedinin camiye çevrilmesi sırasında taassub duygularının coşmasıyla) bazı yerli ve yabancı büyüklerin asılması yoluna gidildiğinden uzun uzadıya şikâyet ederler. 
Oysa Fatih İstanbul'u kılıcı sayesinde zapt etmiş, bütün yerlileri ve İstanbul'da bulunan bazı yabancı büyüklerini esir almış; onlara her şeyi yapabilecek güç elindeyken hepsini affetmiş, kendilerine son derecede iyi davranmış ve ikramlarda bulunmuş; hatta parlak bir törenle onlara bir de patrik seçmiş; Büyük Ansiklopedi gibi bazı önemli yabancı eserlerin belirttiği üzere fetihten hemen sonra şehirde asayiş ve güvenlik temin edilmiş; herkesin can, mal ve ırzı hemen güven 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altına alınmıştır. Hâl böyleyken Padişah'tan büyük iyilikler görmüş olan Lucas Notaras, benzeri bazı yerliler ve yabancı birtakım büyüklerin -çoğu Osmanlı tarihlerinde ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere- nankörlük yoluna saparak ziyafet gününde büyük bir karışıklık çıkarmak ve Avrupada Osmanlılar aleyhine büyük bir haçlı birliği kurmak düşüncesine kapılmaları; onların bu yoldaki kesin teşebbüslerinin açık seçik delillerle meydana çıkması; içlerinden bazılarının, her devlet ve hükümet huzurunda geçerli olan usullere uyularak idam edilmesi neticesini doğurmuştur. Değerli Osmanlı tarihleri ve özellikle eski patrikhane evrakları tetkik edilirse Fatih'in yerlilere ne kadar iyi, şefkatli ve babaca davrandığı gün gibi ortaya çıkacaktır. 


Ayasofya'da İlk Cuma Namazının Kılınması 


€C T Tarih Sultan Mehmet Han hazretleri İstanbul'u fethedince ilk cumanın Ayasofya'da kılınıp kendi adına hutbe okunmasını istedi ve derhâl duvarlardaki resimlerin bozulmasını, kıble tarafına mihrap, minber ve mahfıl* yaptırılıp mabedin cuma gününden önce hazırlanmasını ferman buyurdu. Bunun üzerine mimarlar o garip resimleri bozdular, yeni üslüp kararlaştırıldıktan sonra geceyi gündüze katıp çalıştılar. Cuma namazı vaktinden önce işleri bitirdiler. Cumanın gerekleri yerine getirildi. Yüce Sultan devlet büyükleri ve gazilerle birlikte camiye geldi... Nihayet Allah'ın kelamını ezberlemiş olan hafızlar aşr okumaya, güzel sesli müezzinler tekbirlere ve ezana başladılar. Ulu Şeyh Akşemseddin hazret- 


Mahfil: Camilerde parmaklıkla ayrılmış yüksek yer. 
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leri hutbe okudu ve onun imamlığında cuma namazı kılındı. Daha sonra devlet, Padişah ve İslam için devlet büyükleri ve halk duaya el kaldırıp öyle yalvardılar ki gökte melekler o duaya amin dediler. Namazdan sonra Padişah çadırına döndüğünde Halil Paşa'yı Yedikule'ye hapsettirdi. Mahmud Paşa sadrazamlığa getirildi.” 


Tarih-i Devlet-i Osmaniye diyor ki: 


“Eski Ayasofya Kilisesi camiye çevrilerek cuma namazı orada kılındı ve hutbede Mehmet Han'ın adı zikredilerek duada bulunuldu.” 


Müneccimbaşı Tarihi fetih gününden sonra ilk gelen cuma namazının Ayasofya Camii'nde kılındığını belirttiği gibi Haber-i Sahih'de Ayasofya'nın cami şekline getirilerek Padişah'ın ilk cuma namazını orada kıldığını ve 'Letüftehannel... hadis-i şerifinin işaret ettiği zat olmasından dolayı Allah'ın lütuflarına hamd ve şükürler ettiğini bildiriyor. 


Nakledilen rivayetlerden ve diğer Osmanlı ve yabancı tarihçilerin beyanlarından anlaşılıyor ki Fatih, fethin ilk cumasında cuma namazını Müslüman gazilerle birlikte Ayasofya'da kılmıştır. Fetih 1453 yılında 29 mayıs salı günü gerçekleştiğine göre Ayasofya mabedinde ilk cuma namazının aynı yılın haziran ayının birinde kılındığı ortaya çıkar. 


Osmanlı ve yabancı yazar ve tarihçilerinden bazıları bu cuma namazında hutbeyi bizzat Fatih okuduktan sonra imamlığa Akşemseddin hazretlerini geçirmiş olduğunu; bazıları da hutbe okuma ve imamlık vazifelerinin her ikisinin de Akşemseddin hazretleri tarafından yapılmış olduğunu bildiriyor; bir kısmı ise bu konuda ayrıntı vermeyerek yalnız ilk cumanın Ayasofya'da kılındığını belirtmekle yetiniyor. Bu konuda yaptığımız araştırmalar birinci ihtimalin en kuvverli 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olduğunu gösteriyor. Ve bu ilk ihtimal çerçevesi içerisinde bilgiler veren bazı önemli Osmanlı eserlerinden yaptığımız alıntıları, kısmen ifadesini değiştirerek, aynı zamanda bazı 


ilavelerde de bulunarak aşağıya aldık: 


“Fethin ilk cumasında Osmanlı mücahitlerinin en ileri gelenleri Ayasofya'da hazırdı. Bu gün Osmanlılar için gerçekten en büyük bayram olduğundan Müslüman gaziler devamlı olarak hep bir ağızdan tekbir alıyor ve on bir asırdan beri içinde Hristiyanlık ayini yapılan o eski kilise İslam güneşinin saldığı kurtuluş ışıklarıyla baştan başa nurla doluyordu. 

Selalar okunduktan sonra müezzinler tarafından “İnnallahe ve melâiketehü... ayet-i kerimesi de hüzünlü bir sesle okunma- ya başlayınca Akşemseddin hazretleri Fatih Sultan Mehmet'in koltuğuna girip büyük bir saygı ile kendisini minbere çıkardı. Etrafa hidayet nurları saçan Hazreti Muhammed'in kılıcı elinde parıl parıl parlıyordu. Fatih minberde yüksek ve heybetli bir sesle, “Elhamdülillah! Elhamdülillah...” diye hutbeyi okumaya, Cenab-ı Hakk'a şükür ve hamdü senalar etmeye başlayınca camide mevcut bütün Müslüman gaziler, İslam mücahidleri büyük bir sevinçle coşar gibi olup neşe ile feryat etmeye, gözlerinden sevinç yaşları dökmeye başladılar. 

Fatih hatip üslübu kaidesi üzere hutbeyi okuduktan sonra minberden indi ki Osmanlılar içinde okunan hutbelerin en mukaddesi, en sevinçlisi, en büyük şan ve şerefe sahip olanı bu güzel şükür ve sena hutbesidir denebilir. Bu hutbe İslamiyetin şan ve şerefinden, Müslümanlığın büyüklüğünden bahsetmekte; düşmanın gül renkli kanı içinde şehitlik şerbetini içerek yüce bir rütbe kazanan vatan şehitlerinin ruhlarını bile şüphesiz kendinden geçirmekte, sekiz buçuk asırdan beri bütün Müslümanların ulaşmayı şiddetle arzu ettikleri bir fethin 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Cenab-ı Hak tarafından Osmanlı padişahlarına, İslamiyetin koruyucusu olan o şanlı padişahların sadık tebaasını teşkil eden Osmanlılara verildiğini ilan etmekte idi. Orada Cenab-ı Resül-i Kibriyâ'nın ruhaniliği elbette hazırdı. Çünkü oradaki hatip, sekiz buçuk asır önce Hazreti Muhammed'in övgüsünü kazanmış, eshab-ı kiram hazretlerinin bile son derecede arzu ettikleri büyük bir saadete kavuşarak dünyasında cenneti bulmuş olan bir Osmanlı padişahı, yani “Muazzam Belde Konstantiniyye'yi kılıcının gücüyle fethetmiş olan Sultan Mehmet Han hazretleriydi. Çünkü orada hazır bulunan Müslüman cemaat, İslam gazileri, Hazreti Muhammed'in (.a.v.), 'Ne güzel asker” sıfatıyla övgüsünü kazanmıştı.” 

Fatih hutbeyi okuyarak minberden indikten sonra imamlığa Hazreti Akşemseddin'i geçirip cuma namazını o zamanın icaplarına göre İslam mücahitlerinin safları önünde kıldı. Ayasofya'nın altında gizlenen rahipler o cuma günü Müslüman oldular* ki içlerinden çok yaşlı birine Baba Mehmet adı verilmiştir. Bu zat, mihrabın sağındaki karanlık köşenin Hazreti Süleyman'a mensup eski mabedin yeri oldugunu bildirmesi üzerine Fatih uğur sayarak orada iki rekât hacet namazı kılmıştır. Yer altındaki bazı kıymetli eşyalar da onun yol göstermesi sonucu ele geçmiş, bazı mallar savaş ganimetlerinin gönderildiği Tersane bahçesine ve bir kısmı da padişahlık hazinesine taşınmıştır.** 


* Dahaöncede verilen bilgilerden anlaşılacağı üzere bazı yabancı tarihçiler Fatih'in fetih gününde Ayasofya'yı gezerken yer altındaki bölümlerini de gezmiş olduğunu bildiriyorlarsa da yukarıda kaydedildiği üzere bazı Osmanlı eserlerinin beyanları yeraltı salonlarında bazı rahiplerin gizlenmiş ve onların cuma günü anlatıldığı şekilde meydana çıkmış olduklarını göstermektedir. 

Yukarıda ilgili bahiste belirtildiği üzere kuşatma sırasında da Petro adlı rahip üç yüz kişi ile kaleden kaçıp Müslüman olmuş, kendisine Mehmet Petro adı verilmiştir. Bu zatın hücumlarda Osmanlı askerlerine büyük yardımda bulunduğu ve yol gösterdiği görülerek sonraları kendisine sancak beyliği verilmişti. 


* 
* 
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Galata'nın Civarındaki Şehir ve 
Kasabaların Zapt Edilmesi 


| | ammer diyor ki: 


“İstanbul'un zaptından sonra Galata varoşu da hususi bir şekilde boyun eğmiş ve teslim olmuştur. O zaman Galata kuvvetli ve sağlam bir surla muhafaza altına alınmıştı. 
Burada Cenevizliler oturuyor, donanmaları da denizi kaplıyordu. İstanbul'dan kaçan birtakım yerliler oraya sığınmıştı. 
Padişah'ın veziri olan Zağanos Paşa katına Galata'daki Cenevizliler tarafından gönderilen elçiler Galata'nın her türlü tecavüze karşı temin edilmek üzere teslimini teklif ettiler ve bu hususta müsade aldılar.” 


Galata'nın teslimi hakkında Osmanlılarla Cenevizliler arasında düzenlenen teslim şartnamesinin Rumca sureti ile Fransızca tercümesi Hammer tarihinin 2. cildinin sonunda- ki açıklamalar arasında yazılıdır. Bu şartnamenin üst tarafı Zağanos Paşa tarafından imza edilmişti. Bu teslim şartnamesinin sonunda ve tarih yerinde, “Dünyanın yaradılışının 6961. ve Hicretin 857. yılında mayıs ayının sonlarında yazılmıştır” ibaresi kayıtlı olduğu gibi bunun altına da Osmanlıca yazıyla ayrıca “Konstantiniyye ülkesinde 857 H. yılı haziranının son on günü içinde yazılmıştır” ibaresi yazılarak altının yine Zağanos Paşa tarafından imzalanmış olduğu Hammer'de bildirilmektedir. 


Hammer, İstanbul teslim olduktan sonra Galata'nın da hemen teslim olduğunu söylüyorsa da nakledilen beyanlar bunu pek doğrulamamaktadır. Bundan başka teslim anlaşmasının İtalyanca suretinde atılan tarihin haziran ayının ilk gecesi olduğu yine Hammer'de yazılıdır. Hammer gerçi bu 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son tarihte bir yanlışlık olduğunu ileri sürüyorsa da bu tarih, daha önce sözü edilen tarihe yani 'mayıs ayının sonlarında' tabirine uygun düştüğü gibi Feği#hnâme'nin aşağıda yazılı olan Galata ile ilgili olarak verdiği bilgilere de uymaktadır. 
Herhâlde kalenin 29 Mayısta fethedilmiş olmasına, şartname tarihinin mayıs sonları olmasına, özellikle Zağanos Paşa'nın notunun mayıs ayının son on günü içinde yazılmış bulunmasına dikkat edilirse Galata tesliminin şehrin zaptından biraz sonra gerçekleştiğini veya bir çeşit aman dileme belgesi demek olan padişah fermanının teslimden sonra ve- 


rilmiş olduğunu kabul etmek gerekmektedir. 
Arapça yazılmış olan Feti#nâme'de deniliyor ki: 


“İstanbul'un kuzey tarafında büyük bir liman, bunun sahilinde de Galata denen Ceneviz halkıyla dolu bir kale vardır. İstanbul'u kuşattığımız zaman düşmanımıza yardım etmemek şartıyla kendilerine dokunmamak hususunda anlaşma yapmıştık. Fetihten sonra ölüler ve esirler arasında Cenevizlilere de rastlanıp bu durumda bunların gizlice İstanbul'a yardım ettikleri ve anlaşmayı bozdukları anlaşıldığından cezaları verilmek üzere kahraman ordumuz Galata'ya hücuma geçirilmek istenince Galatalılar aman dilediler. Biz de suçlarını affederek mallarını ve mülklerini kendilerine bıraktık ve bura halkını vergiye bağladık.” 


Bazı yabancı tarihlerde deniliyor ki: 
“Galatada oturan Cenevizliler 29 Mayıs tarihinden beri kalenin anahtarlarını Padişah'a teslim etmişlerdi. Onlar ken- 


di surlarını yıkmaya mecbur oldular; fakat bazı imtiyaz ve muafıyetlerini muhafaza ettiler.” 


Hayrullah Efendi Tarihi de bu konuda şöyle diyor: 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“Galata surunda mahsur olan Ceneviz prensi Padişah hazretlerinin ezici kuvvetine dayanamayacağını bildiğinden üzerlerine gelen Zağanos Paşa'ya kaleyi teslim edip kendisi maiyeti ve eşyasıyla İtalya'ya doğru yelken açıp gitti; görülen lüzum üzerine surun arka tarafı yıktırıldı.” 

Haber-i Sahih diyor ki; 


“Galata'da bağımsız olarak yaşayan Cenevizliler Fetih'ten sonra Padişah'a boyun eğerek Osmanlı Sultanlığı'na tabi olduklarından orası da teslim alındı.” 


Bazı Osmanlı meşhurlarının hâl tercümelerinden bahseden bir edebi eserde Galata'nın istilası hakkında şu bilgiyi veriyor: 

“İstanbul fethedilince Galata halkı Osmanlıların adaletine sığınmışken Cenevizliler yine kendi hâkimiyetlerini iddiaya kalkışmış; Padişah, Ceneviz cumhuriyet hükümetini -halkın arzusuna karşı- ortaya attığı davada haksız gördüğü için bu maksadı reddetmiş; bunun üzerine Cenevizliler Devlet-i Âliyye'ye savaş ilan etmişler ve Amasra'daki donanmalarıyla Karadeniz'e sefer yapan Osmanlı gemilerine saldırmaya başlamışlardı.” 


Fezleke-i Tarih-i Osmâni'de deniliyor ki: 


“Ceneviz elçileri Galata'nın geri verilmesi iddiasına kalkışmışlar; İsfendiyaroğulları arasında da anlaşmazlık çıkmış olduğundan Fatih Sultan Mehmet Anadolu'ya geçip donanması Cenevizlilerden Amasra iskelesini almıştır.” 


Yukarıdaki beyanlardan anlaşılıyor ki Galata'nın Osmanlıların eline geçmesini eski İtalyanların bir kolu olan Cenevizliler bir türlü hazmedemeyerek bu durumu şiddetle protesto etmişler ve zaman zaman devletin başına öyle belalar açmışlardır ki Fatih'in daha fazla şanını yüceltmek üzere fetihten sonra Rumeli'nde ve Yunanistan'da yaptığı büyük savaşlardan birçoğunun, Venedik'e karşı yaptığı İskender Bey savaşlarının asıl nedeninin Cenevizliler olduğuna şüphe yoktur. Hatta bunlar - Venedikliler ve diğer hükümetlerle birleşerek- Osmanlıların başına büyük bir haçlı savaşı açmaya çok çalışmışlardır. Bu yolda bir hayli teşebbüslerde de bulunmuşlarsa da tam bir başarı elde edememişlerdir. Osmanlı Devleti'nin bunlarla uzun müddet çok kanlı savaşlar yaptıktan spnra imzaladıkları barış anlaşması, Osmanlıarla Avrupalılar arasında imzalanan barış antlaşmalarının ilki sayılmıştır. 


Muharebe sırasında bazı Rum kumandanları denizden Silivri kasabasına kaçarak sığınmışlardı. İstanbul'un fethinden sonra bunlar Silivri kalesinin anahtarlarını Padişah'la takdim ederek aman dilediklerinden hem Silivri'nin hem de İstanbul'un diğer civar kasabalarının zaptı için bir miktar askerle gönderilen Karaca Bey, Rumların elinde bulunan Burgas ve Bogados köylerini, İstanbul civarında bulunan diğer köyleri savaşsız zapt ederek merkez idareye bağladı. 


Fatih Sultan Mehmet -İstanbul zapt olunduktan, Silivri ve Bogados gibi nahiyeler de hâkimiyet altına alındıktan ve nihayet 18 gün bir rivayete göre de yirmi gün İstanbul'da kalıp fevkalade birçok icraatı başardıktan sonra- Karıştıran Süleyman Bey'i İstanbul muhafızı tayin ederek kalenin tamiri, memleket işlerinin düzene konması gibi hususları ona bırakıp eski başkenı Edirne'ye gitti. 
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Fatih Sultan Mehmet'in Devlet 
Adamlarına ve Halka Lütufkâr Davranışı ve Şehirdeki İlk Çalışmaları 


Börü Ansiklopedi İstanbul'un fethinden sonra geçen olaylardan söz ederek der ki: 


“Fethin dördüncü gününden itibaren İstanbul içinde düzen, disiplin tam olarak hüküm sürmeye başlamış; Fatih, şehrin ve diğer Rum memleketlerinin idaresini -seçilen Rum patriğine ve Ortodoks ruhani heyetine bırakmak suretiyle- gerçekten düzene sokmak için işe koyulmuştu. Âdeta ülkede yalnız imparatorun değişmiş olduğu ve yenisinin bazı düzensizlik belirtilerini ortadan kaldırmaya çalıştığı zannedilirdi.” 

Jouannin diyor ki: 

“Osmanlı askerleri şehre girdikten sonra Fatih her türlü üzüntü verici hadiselerin önüne geçmeyi gerekli gördü. Kaçan yerli halkı şehre çağırdı; harap olan evleri ve hasara uğrayan abideleri tamir ettirdi; hatta Rumlara dinlerinin gereklerini ve ayinlerini serbestçe yapmaları müsaadesini verdi...” 


Hayrullah Efendi Tarihi'nde deniliyor ki: 


“Vatanlarını terk edenlerin evleri ve eşyaları gerektiği gibi korunup şehre dönenlere bunların iade edileceği, iki aya kadar gelmedikleri takdirde ancak o zaman hükümet tarafından zapı edileceği ilan edildi.” 


Hayrullah Efendi Tarihi'nin bu gerçek beyanlarını, Fetihten sonra yerlilere birtakım haksız hareketler yapıldığından kötü niyetlerle bahseden Batılı tarihçi ve yazarların dikkat nazarlarına sunmaya değer görürüz. 
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Lamartine, Osmanlı Tarihi'nde der ki: 


“Padişah, Başvekil Notaras'ya türlü ihsanlarda bulunduğu gibi aynı zamanda başkent içinde esir düşen ve soylulukları, rütbe ve unvanları, servetleriyle meşhur olan ve tanınan kimseleri bizzat satın alarak serbest bıraktı. Gerek onları gerek rahipler heyeti üyelerini, ilim ve faziletleriyle ünlü rahipleri kendi hususi himayesi altına aldı. Bütün İstanbul ahalisi yüce Fatih'in cömertliğini takdir etti.” 

Kont Segür de Doğu Roma İmparatorluğu Tarihi adlı eserinde şöyle der: 


“Şehrin harap hâli ve ganimet toplama iki gün sürdü. Nihayet Fatih Sultan Mehmet göründü; dehşet veren sesiyle sessizlik emri verdi, nizam ve intizamı kurdu. Elem verici günlerin felaketinden ve belasından kurtulan bütün yerlilere hayatlarını ve hürriyetlerini bağışladı; yeniden halkın güvenini kazandı... Rumlar dini hürriyetlerini elde ettiler, konulan vergi karşılığında bunların huzur ve rahatı tam bir şekilde temin edilmişti.” 


Haber-i Sahih'te deniliyor ki: 


“Padişah fetihten sonra yirmi gün kadar İstanbul'da kaldı; yerlilerden, başka yerlere gitmeyip de vatandaşlığı kabul edenlere -o zamanlarda ve belki yakın devirlerde hiçbir galip devlette benzeri görülmedik şekilde- imtiyazlar verdi. Ruhani liderlerden Cenadius adlı zatı da müstakil patrik tayin ederek Rumlara derecesiz lütuflarda bulundu.” 


Fatih'in İstanbul'daki Rum devler büyüklerine ve yerli halka ne kadaç cömertçe davrandığı ve ancak bir babanın evladına göstereceği iyilik ve yardımın her türlüsünü Osmanlılara vatandaş olan yerlilere aynen göstermiş olduğu 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yukarıda verilen çeşitli tarihlerin rivayetlerinden çok iyi anaşılabilir. Fakat o zaman yerlilerden bir kısım nankörler bu kadar hoşgörülü ve şefkatlice yapılan muamelelerin değerini anlamamış; nimete küfredip, en alçakların bile yapmaktan utanacakları haince hareketlere girişmişti. Osmanlıları, tertip edilen fetih ve zafer ziyafeti esnasında gafletlerinden istifade ederek basıp kılıçtan geçirmek, memlekette büyük bir kavga çıkarmak, Avrupa'da Osmanlı aleyhine büyük haçlı birlikleri kurmak, haçlı muharebeleri düzenlemek yoluna sapmışlardır. Bunun öğrenilmesi üzerine bu gibi hainler, her din ve milletin kanununun vermesi tabii olan siyasi hükme, her yerde, her millet için geçerli olan adaletin yüce hükümlerine uyularak idam edilmişlerdir. Fakat gariptir ki bu haklı icraatı eski Bizans tarihçilerinden çoğu ve onları taklit eden Avrupalı yazarların birçoğu başka türlü göstermeye, bunları sermaye ederek Osmanlılar aleyhinde edepli bir dilin söylemekten utanacağı türlü hurafeler uydurmaya yeltenmişlerdir. Ancak hak ve hakikat o kadar canlı bir nurdur ki ne zaman olsa kendini meydana çıkarır, ne kadar gizlense o kadar gözükmeye çalışır. 

Osmanlılar aleyhinde taassub dolayısıyla yalanlar uydurmada en ileri giden tarihçilerden biri olan Hammer fethin ikinci günü Padişah şehirde dolaştıktan, Notaras'yı ziyaret ettikten ve imparatorluk sarayına girdikten sonra saraydan az bir uzaklıkta bir ziyafet tertip edilmesinin emredildiğini beyan ediyor. Bu ziyafet esnasında Notaras'nın ailesine bazı Osmanlıların saldırdığından, ağza alınmasından bile utanılacak olaylar meydana geldiğinden, birçok insanın idam edildiğinden söz ediyor; büyük iftiralarda bulunuyor. Biz burada bu tecavüzlere karşı şimdilik ilk savunma olmak üzere deriz ki: Hemen bütün Rum ve Avrupa tarihlerinin de tasdik etti- 


300 Ahmet Muhtar Paşa 


ği üzere Grandük Notaras ile diğer devlet büyükleri Padişah tarafından affedildikten başka derecesiz nimet ve iltifatlarını da elde etmiş, mal ve canları her türlü tecavüze karşı güven altına alınmışken bunların nankörlük edip daha önce beyan olunduğu üzere bazı haince hareketlere kalkışmaları üzerine içlerinden bazıları cezaya çarptırılmıştır. Hatta Hammer'in beyanlarından da tasdik edildiği üzere bu sırada Padişah'ın huzurunda bulunan yabancı itibarlı biri bile onların cezayı gerçekten hak ettiklerini tasdik ederek şiddetle cezalandırılmaları için teşviklerde bulunmuştur. 


Hammer, Venedik hükümetinin İstanbul'daki temsilcisi ile İspanya konsolosu ve oğullarının cezaya çarptırılanlar arasında bulunduğunu; bunların Kadınpazarı meydanında bulunan Arkadyus sütunu altında idam edildiklerini; Cantareno ve diğer Venedik asilzadelerinin yetmiş bin düka altını fidye karşılığında canlarının bağışlandığını; Kardinal İsidor'un esir düşerek satılmış ancak Galata'dan çıkan bir gemiye atlayarak kurtulmuş olduğunu; bu zat tarafından yazılmış bir hatıra yazısında dile getirilen figan ve şikâyetlerin şimdiye kadar gelmiş olduğunu; eski Rum tarihçilerinden Phranzes'nin esirken kaçıp ailesiyle Mora'ya yerleştiğini; fakat oğlu ve kızlarının İstanbul'da affedilerek kendilerine iyilikte bulunulduğunu Paulus, Bochiardi, Troilus adlarındaki büyüklerin, şehrin zapt edildiğini görünce Galata'ya çekildiklerini; meşhur Giustiniani'ye gelince onun da gerek savaş sırasında aldığı yaraların etkisinden gerekse utancından bir müddet sonra öldüğünü; diğer bütün yabancı kumandanların savaş esnasında imparatorun yanında hayatlarnı kaybettiklerini bildiriyor. Kuşatma olayları ve Fatih'in daha önce belirtilen ve bütün Rum ve yabancı tarihlerinin beyanlarıyla da tasdik edilmiş bulunan müsamahakâr davranışı düşünüldüğü takdirde Hammer'deki arz edilen beyanların hususi maksatlara dayanılarak art niyetle yazılmış veya nakledilmiş olduğu kendi kendine ortaya çıkar. 


Bundan başka Hammer cenapları tarihçi Doukas'dan naklen; şehrin fetholunduğunun üçüncü günü Osmanlı donanmasının yola çıkması için gereken emirlerin verilmiş olduğunu ve bu donanmanın çok kıymetli ganimet malları ve esirlerle dolu olarak yola koyulduğunu bildiriyor. Ancak o zaman İstanbul, Osmanlı Devleti'ne başkent kabul edilmiş, hatta ileride görüleceği üzere etraftan birçok meslek ve sanat erbabı ile bir hayli İslam ahalisi vs.nin buraya nakline, böylece şehrin imarına teşebbüs edilmiş olduğundan; ganimet malları olsa bile bunların donanma ile dışarıya götürülmesi- ne gerek olmadığı için bu husustaki beyanların da yalnızca art maksatlarla uydurulmuş olduğuna şüphe edilemez. 


Hammer bu beyanlarını tamamlamak üzere Doukas'dan naklen ordugâhta daha bir hayli kıymetli ganimet malları kalmış olduğundan en değerli malların ve eşyanın askerlerin ellerinde dolaştığından, altun kemerlerin köpeklere tasma edildiğinden, mukaddes kadehlerle şarap içildiğinden, mukaddes kaplarda yemek pişirildiğinden, sayısız kitapların arabalara yüklenerek bütün diğer vilayetlere taşındığından, Platon ve Aristo'nun eserlerinden ve teoloji kitaplarından on cildin bir sikkeye satıldığından, özenilerek ciltlenmiş kitapların tezhip* kısımlarının koparıldığından, resimlerin yakıldığından bahsediyor. Ancak bunların da uydurma yalanlar olduğu gerçeği bilenlerce kabul edilmektedir. Şu kadar ki zapt ve istila sırasında bazı saldırganca hareketlerin görülmesi tabiidir ve bu gibi hareketler savaşılarak zapt olunan 


* Tezhip: Yazma kitaplarda sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama. (y.n.) (TDK) 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birçok Avrupa şehirlerinde de değişik şekillerde çok görülmüştür. Ve haçlı muharebelerinde Hristiyanların Atilla'lara rahmet okutacak derecede yaptıkları tahribat ve şiddetli zulümle Endülüslülere reva görülen türlü hunharca muameleler ve vahşice işkencelere göre İstanbul fethinde görülen hadiselerin çok şefkatlice ve insanca olduğu bir gerçek olarak kendini gösterir. O da bir yana yukarıdaki rivayetlerin hemen hepsi, kin ve düşmanlık duygularıyla ve Osmanlılara karşı Batılıların kin ve düşmanlık hislerini harekete getirmek maksadıyla eski Bizans tarihçilerinin bir kısmı tarafından uydurulmuş birtakım Yunan ve yabancı tarihçi ve yazarları tarafından katmerleştirilmiş şeyler olduğundan hemen hepsi saçmalıklardan ibaret olan bu gibi yanlış sözlerin reddedilmesinde asla bir güçlük yoktur. Bunca Osmanlı yazar ve tarihçilerinin kütüphaneler dolduran bunca güzel eserleri bir yana birtakım Avrupalı yazarların ve hatta eski Bizans tarihçi ve yazarlarından bazılarının eserleri bile bu tür sözleri şiddetle yalanlamaya açık birer delil oluşturacak bilgilerle dopdoludur. Bu sebeple bu gibi saçmalıklara karşı lüzumsuz teferruata girmekten kaçınarak aşağıda sadece bazılarının reddi ve müdafaasıyla yetindik. 


Avrupada olduğu gibi Osmanlılarda köpekler yatak odalarına alınacak, arkadaş sayılacak derecede sevilmez ve bu hayvanlara o kadar değer verilmez ki altın kemerler boyunlarına tasma edilmiş olsun! Bütün Batılılar çok iyi bilmelidir ki bizde koyun sürüsü bekçisine altın kemer tasma edilemez. Şarap içmek, “Şeytanın işi bir pisliktir” ayetiyle bütün Müslümanlara haram ve kesinlikle yasak edilmiştir. 
Bir hadis-i şerifin yüce gereğini yerine getirmek yolunda canını ve dünyasını feda için İstanbul önüne gelmiş olan İslam mücahitlerinin -gayet dindar sevgili padişahları ile en 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büyük, din âlimleri ve en aziz ermiş şeyhler başlarında olduğu hâlde- İslamiyete son derecede bağlı oldukları bütün tarihçilerde kabul edilmiş, vakitlerinin önemli bir kısmını Allah'ı zikretmekle geçirdikleri Rum ve yabancı tarihleri tarafından da tasdik edilmişken Hazreti Peygamberin yüce methine kavuşarak daha hayatta oldukları sırada cenneti bulan bu Müslüman gazilerin isterse içlerinden bazılarını olsun Hristiyanlıkta mukaddes sayılan kaplarla şarap içmekle suçlamaya cesaret etmek gibi bir cehalet, hıyanet tasavvur edilemez. O mukaddes sayılan kaplar Müslümanlarca kirli ve bulaşıktırlar. Onlarla su bile içmeye bir Müslümanın vicdanı, midesi bir türlü müsade etmez, İslamiyet hakkında bir parça bilgisi olan bir tarihçi, bir yazar bu kadar büyük bir yalan uydurmaya cesaret edemez. 

Unutmayalım ki Batının muzaffer orduları fetih ve zafer ziyafetlerinde ölçüsüz şarap ve şampanya içerler. Sarhoş olup kadehleri parçalarlar!.. Bu eski bir âdettir. Düşüncesiz bazı eski yeni tarihçiler, yazarlar Batının bu âdetini hayallerinde İstanbul'u fetheden Osmanlılar için de canlandırmaya kalkışmakla çok gülünç bir yalancılığa düşmüşlerdir. Batılılar bilmezler ki İstanbul kuşatmasından çok yıllar sonra meydana gelen Viyana kuşatmasında bile Perh Tulsdorf kasabasını işgale giden Osmanlı müfrezesine verilen bir ziyafette billur kadehlerle şarap sunan peri yüzlülerin kadehlerinin reddedildiğini gören kasaba halkı hayrete düşmüş, Osmanlıların şarabın damlasını bile içmekten sakındığına o sıralarda bütün dünya bir kere daha şaşıp kalmıştı. 

İslamiyet hakkında çok az da olsa bilgisi olan hiçbir kimse düşünülemez ki mukaddes denilen ve ekseriya içine binlerce kişinin elinin girip çıktığı kaplar içind: Osmanlıların 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yemek pişirip yemelerine midelerinin, dinlerinin müsaade edebileceğini tasavvur edebilsin! Fetih devrinde Rumca ve Yunanca Osmanlı ülkesinde yaygın olmaması bir yana Müslümanlar arasında rağbet bile görmemişti ki bu diller- de yazılmış kitaplar araba araba diğer vilayetlere nakledilmiş olsun! Hemen çoğu eski Yunan hurafeleriyle, mitoloji hayalleriyle dolu olan efsane kitaplarının Osmanlılar arasında elden ele dolaşmasına o zaman hiç lüzum ve ihtiyaç da yoktu ki bunlar takım takım Asya'ya yani yeni Osmanlı başşehrinin dışına aşırılmış olsun! Gerçeğin tamamen dışında olarak İstanbul'da eskiden var olduğundan bahsedilen şeylerin -mükemmel istihkâm inşaatlarının, büyük ve yüksek binaların, ilmi ve medeni tesislerin, insani düzenin, türlü sayısız define ve hazinelerin, çeşitli güzel ve büyük sanat eserlerinin, türlü beşeri ihtiyaçları karşılayacak müesseselerin- sayılması ve anlatılması işinde eski Rum ve Yunan tarihçi ve yazarları, onların beyanlarını incelemeksizin ve düşünmeksizin kesin gerçek gibi kabul eden birtakım Batılı tarihçi ve yazarlar eserlerinde o kadar mübalağalara sapmışlardır ki bunları okudukça insanın Binbir Gece Masalları'nı ve Monte Kristo hayallerini de kesin hakikat kabul edeceği geliyor. Hemen bütün İstanbul imparatorlarının asırlar boyunca devamlı çabalarıyla meydana getirdikleri surlar ortadadır. Ayasofya bir yana bırakıldığı takdirde eskiden İstanbul'da varlığından bahsedilen büyük mabetlerden, yüksek binalardan hepsi degilse bile en önemlileri hâlâ mevcuttur. Aya kapısı ve Fener taraflarında Bizanslılar zamanından kaldığına ve eskiden en büyük devlet ricaline* mahsus bulunduğuna şüphe olmayan bazı binalar hâlâ gözümüzün önündedir. Göklere çıkarılan heykeller, abideler, sütunlardan çoğu -bazıları zamanla 


Rical: Yüksek makamlardaki devlet adamları. (y.n.) (TDK) 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harap hâle gelmiş bile olsalar- hâlâ araştırıcıların karşısında durmaktadırlar. Buondelmonti planı gibi İstanbul'un eski hâlini, bayındırlık derecesini, sokaklarını, meydanlarını gösteren, Paris ve Venedik kütüphaneleri gibi bir hayli büyük Avrupa kütüphanelerinde -muhtelif devirlerde çizilmiş- birçok şekilleri bulunan eski İstanbul planlarının asılları olmasa bile pek çok eserde rastlanagelen kopyaları meydandadır. 
Eski İstanbul kütüphanelerini doldurduğu rivayet edilen ve olağanüstü güzelliklerinden bahsedilen kitapların hepsi değilse bile hiç olmazsa bazı örnekleri, bugün İstanbul'da ve Atinada mevcut görülmeleri de mümkün ve kolaydır. 
İstanbul'da mevcut olduklarından bahsedilen ve her birisi bayındırlık ve mükemmelliğin son derecesinde gösterilen; fakat bizce taştan yapılmış büyükçe bayağı birer evden başka bir şey olmayan eski sarayların yerleri, harabeleri hâlâ meydanda duruyor. 


Bu hususların hepsi de tarafsız olarak fakat sağlam bir fikir, doğru bir görüşle gerçekçi bir tutumla inceden inceye üzerinde durulacak, kalan eserler yeniden dikkatle gözden geçirilecek olursa bunların, eski Bizans, Yunan ve Batı tarihçi ve yazarlarından hemen çoğunun uçurdukları seviyenin çok altında olduğu görülecektir. İstanbul ancak Osmanoğulları padişahlarının büyük gayretlerle burada meydana getirmiş oldukları bunca medeni inşaat ve tesisler sayesinde bayındır bir hâle gelmişken bunlara önemle bakmayarak büyük bir kısmı onlardan çok aşağı olan Bizans binaları harabelerine -hatta en kötü taşlarına kadar olmak üzere- büyük ehemmiyet verilmesi ve bu tutumun zamanımıza kadar devam edip gitmesinin, o tarihçi ve yazarların kaleme aldıkları Yunan mübalağaları ve hayalperestçe hurafeleri eseri olduğuna şüphe edilmemelidir. Heykel dikmek, mabetleri mozaik insan resimleriyle süslemek Müslümanlarca dine aykırı olmasaydı Süleymaniye, Sultanahmet, Rüstem Paşa camileri ve benzerleri ile Yenicami, Bursadaki Ulu Cami ve emsali gibi bugün de en güzel mimari eserlerden sanılan yüce mabetleri vücuda getiren Osmanlılar için bu gibi süslemelerde de Rumların çok ilerisine geçmek emin olunmalıdır ki işten bile değildi. 

Şüphesiz İstanbul'un eski hâli için sözü edilen tarihçi ve yazarlar tarafından başvurulan üslup, buradaki olaylar ve şehrin fetih ve zaptı meselelerinde de aynı şekilde tarafgir olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı bunların eserlerini ve yazdıkları her şeyi büyük bir ihtiyatla okumak, martavalları- na araştırmaksızın inanmamak gerçekçiliğin bir gereğidir. 

Hammer'in yukarıdaki gerçek dışı rivayetlerine karşı olan ret ve savunmalarımız diğer bazı Batılı ve eski yazarların onun üslubundaki beyanları ve bilhassa aşağıdaki rivayetler için de geçerlidir. 

Lamartine diyor ki: 


“Eski Rum tarihçilerine inanılacak olursa İstanbul'a giren Osmanlı büyükleri çok geçmeden Büyük İskender'in Persepolis'teki sohbet meclisini taklit ederek zaferlerini kutladıkları birkaç gün zarfında şehre girdikten sonra göstermiş oldukları cömertlik ve merhametten uzaklaşmaya başladılar. Tertip edilen bir ziyafette bazı yakışıksız durumlar baş gösterdi... Bunun üzerine Grandük Notaras kendi oğulları ve Kantakuzen ile birlikte idam edildi. Güven ve yakın ilgi kazanan bir yabancının teklif ve tavsiyesi üzerine daha önce affedilmiş olan bazı asilzadeler onlarla birlikte Venedik ve İspanya temsilcileri ve bunların oğulları cezalandırıldılar. 
Fakat o zamanın diğer tarihçileri, hatta o devrin Rum tarihçileri arasında bir kısmı bile, bu yolda uydurulmuş suçlama ve saçmalıklara karşı Osmanlıları savunurlar. Bunlar Notaras ve onunla birlikte idam edilen asilzadelerin Osmanlılara karşı Avrupalıları bir haçlı seferine kaldırmak için bu sıralarda sözü edilen yabancılarla müzakerelerde bulunduklarını itiraf ve tasdik ederler. Cezalandırılmalarını zafer sarhoşluğuna değil; belki Osmanlıların Notaras'dan -kendisine gösterdikleri bunca iyilik ve cömertliğe karşı- hıyanet ve nankörlükle karşılık görmeleri üzerine haklı olarak ona kızmış olmalarına verirler; böylece verilen cezayı tamamen 


haklı gösterirler.” 


Jonguiere de Grandük Notaras'nın kendi oğulları, başlıca yabancı kumandanlar ve birçok yerli senyörlerle birlikte idam edildiğini bildiriyor; ancak bunların kalkıştıkları hıyanetleri de belirtmiyor ve cezayı hak ettiklerini tasdik etmiyor ki bu da yaradılışı gereğidir. 

Kont Segür bu meseleden söz ederek diyor ki: 


“Serbest bırakılmış olan Grandük Notaras Paleologue bir süre kendi büyük servetini korudu. Bu serveti kendi memleketinin kurtuluşu uğrunda harcamadığı ve feda etmediği için Fatih tarafından azarlandı. Ona büyük iyiliklerde bulunulmakla birlikte o zamana kadarki ve ondan sonraki hareketleri gerek kendisinin ve gerekse oğullarının idam edilmesine sebep oldu. Phranzes'nin oğulları da aynı duruma düştüler. (Hammer bunların lütfen maiyete kabul edildiğini rivayet ediyor.) Yerlilerin büyüklerinden Komnenlere önce merkeze bağlı emirlik beyleri gibi saygılı davranıldı; fakar bunların da giriştikleri hareketler çok geçmeden hükümranlıklarını kaybetmelerine, idam edilmelerine sebep olmuştur.” 
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Jouannin de Notaras ile oğullarının ve önce affedilerek kendilerine karşı iyi davranılmış bulunan İspanya ve Venedik asilzadeleriyle birtakım Rum senyörlerinin idam edildiklerini söylemekte; fakat kalkıştıkları büyük cinayetlerden bahsetmeye düşmanlık duyguları sebebiyle o da yanaşmamaktadır. 


Büyük Ansiklopedi bu konuda der ki: 


“Notaras, Fatih Sultan Mehmet tarafından şehrin bir süre için idaresiyle vazifelendirilmek gibi bir lütuf da elde etti. 
Padişah savaşarak esir düşmüş olan yetkilileri, rütbe ve mevki sahiplerini satın alarak serbest bıraktı. İki gün sonra kendi zaferini ululayan ve ilan eden dini merasim yapıldı. Bu merasim sırasında Osmanlılar coştu; Notaras, kumandanların başlıca ileri gelenlerinden birçoğu, Katalan konsolosu, 


Venedikli Jülyano Minotto ile yerli asilzadelerden bir kısmı idam edildi.” 


Görülüyor ki teşebbüs ettikleri büyük cinayetten dolayı idam edilmiş olan Notaras ve arkadaşlarını Büyük Ansiklopedi de ilk cuma namazındaki bir coşkunluk ye heyecanın kurbanı gibi göstermeye yelteniyor. Bütün yabancılar iyice bilmelidirler ki Müslümanların böyle hiçbir dini merasimi tasavvur edilemez ki onda âlemlerin rabbi olan Cenab-ı Hakk'ın indirmiş ve ihsan buyurmuş olduğu Kuran-ı Kerim ile emredilen adaletin göz kamaştıran nurları parlamasın. 
İdam cezasına çarptırılanlar gördükleri bunca lütuf, merhamer, çeşitli iyilik ve ikramlara karşı nimete küfrederek alçakcasına hıyanete kalkışan, cezayı hak etmiş birtakım adi kimselerdi. 
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İstanbuun Fethinin Yerlilere ve 
Avrupalılara Etkisi 


pe Sultan Mehmet zamanına doğru Rumlar arasında mezhep kavgaları yapılmaya, halkın tabiatında büyük değişmeler görülmeye başlamış; Bizans İmparatorluğu çok zayıflamış, koca imparatorluk kuru bir debdebe ve gösterişli merasimlerden ibaret kalmıştı. Hatta Fatihin Boğazkesen hisarını inşa ettirerek Boğaz'ı tutması üzerine Rumların sonlarının geldiği kaygısıyla şaşırıp kaldıkları sırada Ayasofya'daki büyük bir toplantıda rütbe ve mevki davasıyla kavga çıktığı, sandalyelerin havada uçuştuğu rivayet edilir. 
Bu duruma göre İstanbul'un daha önce fethi mümkünken bazı engeller yüzünden bu emelin gerçekleşmesi gecikmiş, nihayet Fatih'in yüce gayreti sonunda bu engeller de geçilerek kale zaptedilmiştir. 


Devlet-i Aliyye İstanbul'u fethetmekle gerçek ağırlık merkezini bulmuş ve Fatih Sultan Mehmet saltanat hususunda yetkinleşerek gerçekten hükümdarlar hükümdarı olmuştur. 


İstanbul coğrafi yeri bakımından dünyanın en önemli noktalarından birinde bulunduğundan buraya sahip olan devletin de diğerlerine üstün gelmesinin tabii olduğunu çok sayıda yazar ve araştırıcılar, birçok mütefekkirler çeşitli şekillerde ispat etmişlerdir. Hatta ünlü Napolyon Bonapart'ın “Eğer yerküre tek bir devlet olsa başşehrinin İstanbul olması gerekir!” ve “İstanbul'a hâkim olan dünyaya hâkim olur!” dediği bir gerçektir. Bonapart'ın Tilsit anlaşmasını yapmak için Rus çarı Aleksandr ile konuşmasında “İstanbul! O! Orası dünya imparatorluğudur!” demiş oldugu bazı Avrupa tarihlerinde görülmektedir. Bunlar bir yana 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İstanbul fatihlerinin fetihten önce Hazreti Peygamber'in yüce methine mazhar olmaları, dünyanın başşehri” sayılmaya layık olan bu güzel şehrin taşıdığı büyük önemi her yönüyle açıklamaktadır. 


Anlatılan hususlar dolayısıyla İstanbul fethedilince başkent olarak devletin şanını daha da arttırmış, az zaman zarfında diğer devletlere üstün gelme imkânını vermiştir. Eğer İstanbul fetholunmamış olsaydı Osmanlı Devleti hemen bu güç ve kuvveti kazanamazdı. Osmanlı sultanlarının bu önemli noktayı sezmeleri dikkate değer, hamd ve şükrü gerektirir. 


Dikkate ve ince birşekildedüşünmeye değer ki İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı Devleti az bir zaman zarfında bir de mükemmel donanmaya sahip olmuş, Fatih Kırım'ı ele geçirdikten başka Avrupa ve Asya kıtalarında daha nice kale ve mevkileri Osmanlı ülkesine katmıştır. İlme, bilgiye ve âlimlere çok önem verdiğinden her taraftan ulema ve erdemli kişiler İstanbul'a akın ettiklerinden burası Orta Çağ sonuna, Yeni Çağ başlarına rastlayan o mühim asrın üniversitesi şeklini almış; bütün bunlardan dolayı yüce İslam milleti ve özellikle Osmanlı milleti çok faydalanmıştır. 


Lamartine Osmanlı Tarihi'nde İstanbul'un Osmanlılara merkez olmasındaki önemle, burasının eski ve şimdiki ehemmiyetiyle ilgili birçok bilgiler veriyor ve geniş açıklamalarda bulunuyor. 

Fransa'da yayımlanan Büyük Ansiklopedi İstanbul (Constantinople) kelimesiyle ilgili olarak verdiği açıklamada Osmanlı Devleti'nin Doğu Roma İmparatorluğu başkenti olan İstanbul'u fethetmekle bu imparatorluğun yerine geçtiğini; hatta Osmanoğulları padişahı olan Fatih'in eski Bizans'ın 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sembolü olan hilali de kabul ettiğini; bununla birlikte şehre kendi damgasını vurduğunu yani İslamiyeti yerleştirdiğini ve bir hayli kiliseyi camiye çevirdiğini fakat bu şehrin gittikçe Asyalılaştığını ileri sürüyor. 

Haber-i Sahih der ki: 


“Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi münasebetiyle düşmanını kahreden heybetli kılıcı bütün cihanı şaşırtmıştır. Bundan dolayı bütün hükümdarlar onun üstünlüğünü tebrik vesilesiyle dostluklarını belirtmeye çalışmışlardır. Vilakoğlu denilen Sırp kralı da Sultan 11. Murat zamanı fetihlerinden olup yine bu padişahın saltanatının sonlarına doğru Macarların yardımıyla geri almış olduğu bazı Sırp memleketlerini güvenini korumak için hususi bir elçi vasıtasıyla hemen Fatih'e iade etmişti.” 


Hammer diyor ki: 


“İstanbul'un fethiyle Osmanlılar kendi tarihlerinin ilk devresini sona erdirmişlerdi. Bu, büyük kahramanlık ve fetihlerle dolu olan bir buçuk asırlık bir devreydi. Osmanlı padişahlarının güç ve hâkimiyeti -bizzat Osman Gazi'nin düşüncesine uygun olarak- savaş ve mücadele sayesinde sağlamlık ve genişlik kazanmıştı. Bin yıllık bir varlıktan sonra Bizans İmparatorluğu'nun mahvolup dağılması, başşehrin Osmanoğulları hanedanının yedinci padişahı tarafından fethedilmesi, Osmanlılar için türlü saadetler, Avrupalılar için uzun savaşlar, mücadeleler, bela ve afetler silsilesi hazırlamıştır.” 


Fransada yayımlanan Büyük Ansiklopedi diyor ki: 


“İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedildiği tarihi olan 29 Mayıs 1453 gününün Avrupa olaylar tarihinin başlıca günlerinden biri olduğuna şüphe yoktur. Doğu Roma İmparatorluğu ortadan kaldırılarak Osmanlı başşehrinin İstanbul Boğazı üzerinde kurulması keyfiyetinin Batılılar için ne kadar kötü olduğunu, sonraları cereyan eden muharebeler iyice göstermiştir. Hatta zamanımızda bile bazı hükümetler huzurunda bu şehrin söz konusu edilen faydaları ve büyük önemi bu zararı açıkça göstermekte ve ispat etmektedir.” 


İstanbul'un fethi ve böylece Bizans İmparatorluğu'nun sona ermesi civarda bulunan bütün Rumlarda ve diğer milletlerde çok kötü bir etki bıraktı. Bütün Avrupa'yı heyecanlandırdı. Bundan dolayı Galata'daki tarafsız Cenevizlilerle, Silivri, Burgos, Bigados'ta bulunan muhafızlar ve diğer Rum şehir ve köyleri de hep teslim oldular. 


İstanbul'un fethi üzerine buranın halkı olan yerliler Osmanlılardan büyük şefkatle ve cömertçe muamele göreceklerini beklemeyerek önce onlardan çok korkmuş; hatta bunlardan birçoğu Avrupa'ya, şuraya buraya kaçmış ve göç etmişti. Bunun üzerine Fatih bunlara türlü lütuf ve ikramlarda bulundu. Şehirden kaçanların birçoğunu geri getirtti; Doğu Hristiyan milletlerinin papalık makamına denk ruhani bir başkanlık olan eski Rum patrikliği makamına bir patrik tayin etti. Yeniden tayin ettiği patriğe hususi itibar belirtisi olarak bir de asa armağan etti; böylece başkentin Hristiyan sakinlerini kendisinden son derecede memnun etti. Bununla birlikte arzu edenlerin de Avrupa ve Yunanistan'a veya başka yerlere gitmelerine müsaade etti; kalanlara da mezhep ve milliyet yönünden hürriyetlerini geri verdi. 


İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti, 


Katolik ve Ortodoks mezhepleri gibi iki büyük Hristiyan 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mezhebinin en eskisi olan Ortodoksluğun ruhani kürsüsü, Hristiyanlığın resmen ilan edilip yayıldığı yerdi. Bundan dolayı burasının fethi de tabii Avrupa'da büyük bir önemle karşılanmış, İslamiyetin Batıya doğru gittikçe genişleyip yayılması, Fatih'in -Poitiers'ye kadar giden Endülüslü Emir Abdurrahman Gazi gibi- Avrupa'nın göbeğine kadar ilerlemesi ihtimalleri Batılıları düşündürmeye başlamıştı. 


İstanbul'un fethi üzerine halkının birçoğu Avrupa'ya göç etmiş. Böylelikle Doğu Roma ilim ve edebiyatının Batıya taşınmasına sebep olan bu durum, Endülüs ile karışıklık ve haçlı seferlerinin sebep olduğu münasebetle başlayan gelişme ve ilerleme fikrini genişletmeye hizmet etmiş; dolayısıyla bugünkü medeniyete esas olmuştur. İşte İstanbul'un fethi hadisesinin büyüklüğü ve arz edildiği şekilde medeniyet degişmesine etkisi olması dolayısıyla bu olayın cereyan ettiği 
1453 yılı Orta Çağ'ın sonu ve Yeni Çağ'ın başlangıcı sayılmıştır. 


Doğu Roma İmparatorluğu'nun ortadan kalkması üzerine bütün Avrupa ülkeleri Osmanlı Devleti'yle antlaşmalarını yenilemişler; yine aynı yıl içinde Bosna ve Sırp kralı Lazar'ın vefatı dolayısıyla veraset hakkı Maria'ya geçmiş, o da bu hakkı Fatih Sultan Mehmet'e terk ve hediye etmişti. 


Kont Segür, Doğu Roma İmparatorluğu Tarihi'nde der ki: 


“Doğu Roma İmparatorluğu'nu oluşturan güzel ülkeler Osmanlıların eline geçti; Bizans medeniyeti darbelere maruz kaldığından dolayı ilk beşiği olan Asya ve Yunanistandan silindi. Bizans duyguları (şiir, müzik ve edebiyatı) İtalya'ya göç edip ilk barınağını orada Vatikanda buldu; kısacası Bizans'taki edebiyat ve sanat istek ve yeteneği savaş ateşi ile 


mahvolup gittikten sonra Avrupa'da daha parlak, daha devamlı bir ışık yaymak için anka kuşu gibi kendi külü içerisinden tekrar canlanarak ortaya çıktı.” 

Fetihten sonra İstanbul yerlilerinden Avrupa'ya göç edenler orada hocalığa, öğretmenliğe, yazarlık ve tarihçiliğe kalkıp birtakım hurafeler yayarak Batılıları Osmanlılar aleyhine çevirmeye çalışmışlar, öteden beri bunlardan bir kısmının Osmanlılar hakkında kötü düşüncelere sahip olmasına başlıbaşına sebep olmuşlardır. Bu uğursuzlar, eski Bizans harabelerini Batılılara zamanın eşsiz birer eseri olarak tanıtmış; eski Bizans başşehrini medeniyetin zirvesinde göstermeye; orasının her türlü ilim ve sanatın merkezi, kaynağı iken bunların değerinin bilinmeyerek atıldığına herkesi inandırmaya çalışmışlardır. Bundan dolayı zamanımızda bile memleketimize gelen hiçbir Avrupalı yoktur ki eski Bizans eserlerini araştırıp bulmaya şevkle, şaşırtıcı bir istek ve hevesle girişmiş olmasın! Gariptir ki bu turistlerden, eserleriyle onlara kılavuzluk eden yazarlardan pek çoğu İstanbul zeminini hayret verici heykeller, paha biçilmez define ve hazinelerle dolu zannetmektedirler. 


Bakın, 1893 yılında Yüzbaşı Pimodan tarafından yayımlanan bir seyahatnamede deniliyor ki: 


“İstanbul'da bugün bir kazıya ve araştırmalara başlanacak olsa harikulade şeyler bulunacaktır. Fetih tarihinden beri İstanbul'dan dışarı hemen hiçbir şey çıkmamıştır. Nea Roma denilen Yeni Roma başkentini (İstanbul'u) süslemek için Roma'dan yahut Yunanistan'dan buraya getirilmiş olan birçok hayret verici heykeller ince bir toprak tabakası altında gömülü hâlde mevcuttur ve bunların bazı yerleri belki kırılmış, hasar görmüştür; fakat asıl heykeller tahrip edilmemiştir. Eski sarnıçların içinde bulundurduğu kurumuş çamurların altında şehrin istilası sırasında yerliler tarafından atılan hazineler vardır. Yetkililerin bu hususta bazı araştırmalarda bulunması veya bir kontrol altında kendi menfaatlerine olarak girişilecek aramalara müsaade etmesi gerekmektedir. Bununla birlikte halk tarafından bu hususta tesadüfen bulunup çıkarılan şeyler de oldukça çoktur. Bu tür sanat ve meslek eşyasının dışarı çıkarılması yasak olmakla birlikte bunların ekseriyetle çeşitli şekillerde dışarı giderek yabancıların koleksiyonlarını zenginleştirmekte oldukları görülmektedir.” 


İstanbul Fethi ile İlgili Bazı Yorumlar 


Bi kuşatmalar görmüş olan İstanbul, Osmanlılar tarafından beşinci kuşatmasının elli dördüncü günü fethedilmiştir. Bu sebeple önümüzdeki mayısın yirmi dokuzuncu fetih gününden beri 450 yıl, yani dört buçuk asır geçmiş olacak, ertesi günü beşinci fetih asrının ikinci yarısı başlayacaktır. Önemli olayların her yıldönümü gününde ve bilhassa yirmi beşinci, ellinci, yüzüncü senelerinde özel törenlerler yapılması medeniyetin gereklerinden sayılmaktadır. 


Fetih devrinde Bizans İmparatorluğu eski olağanüstü büyüklüğünü kaybetmişse de bu devirde Avrupada Doğu Roma İmparatorluğu'nu koruyabilecek kuvvetli birçok devlet vardı. Almanya İmparatorluğu, Büyük Macaristan Krallığı, kuvvetli Venedik Hükümdarlığı... O zaman bütün Hristiyanlık âlemine hâkim olan maddi ve manevi Papa hükümeti vardı. Doğu Roma İmparatorluğu üzerine yürümek o zaman için âdeta bütün Kuzey ve Batı devletierine meydan okumak demekti. İstanbul ise o devirde zamanımızın Anvers kalesi gibi medeniyet dünyasının en kuvvetli beldesiydi. Fatih Sultan Mehmet her şeyi göze alarak Bizans başşehrine yürümüş, burasının fethi ve Galata'nın zaptı yüzünden o zamanın en güçlü devletlerinden olan Venedik'le ve diğer birtakım kuvvetli ordularla uzun süren çetin çarpışmalara girişmişti ki Avrupa tarihlerinde çok önemli sayfalar işgal eden bu müthiş savaşlarda Fatih'in gösterdiği kahramanlıklar, onun büyüklüğünü İstanbul fethinden de daha iyi ispat eder. Hiç şüphe yoktur ki Osmanlılığın Avrupa'da kesin olarak yerleşmesi, Fatih'in Osmanlı milletine değerli bir armağanı olan büyük fethin ve bunun sebep olduğu zincirleme savaşların hayat bahşeden neticesi olmak üzere gerçekleşmiştir. Bazı Balkan devletleriyle diğer bazı komşu devletlerin ve Avrupa devletlerinden bir kısmının bir hayli önemli tarihi olayların hatırlanması maksadıyla bunların yıldönümlerinde yaptıklan şenlikler ve düzenledikleri büyük törenler dikkate alınırsa, büyük fetih gününün de Padişah'ın sayesinde yüce hükümet tarafından en büyük milli bayram kabul edilmesi akla gelir. Bu bayramın günü geldikçe özel bir tören yapılarak birçok manevi faydalar elde edileceği aşikârdır. 


Büyük fetih günü Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a ayak bastığı gündür. Bu eskiden halk arasında kudüm günü adıyla anılırdı. Bu güne geldikçe eski nesiller tarafından şehit ve gazilerin ruhları için hayır yapıldığı, Kuran-ı Kerim okunduğu bazı eski eserlerde dikkatimizi çekmiştir. 


Osmanlıların milli iftihar bayramlarından olan büyük fetih günü hakkında meşhur yazarlarımızdan Ahmet Rasim Bey'in kaleminden şu yazılar dökülmüştür: 
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“... Büyük İstanbul fethi taşıdığı siyasi önemle Orta Çağ'ı gölgede bırakarak Yeni Çağ'a ait olayların kapılarını tarihi şahsiyetlere açmış büyük bir olaydrı ve bugün 448. yılına girilmiştir. 

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Sultanlığı'nın Anadolu'dan Rumeli'ye doğru uzanması sebebiyle her iki kıtayı birbirine bağlayarak devletin temelini İstanbul şehri ile sağlamlaştırmayı düşünmeye başlamış; dolayısıyla iki yüz bine yakın yigitle Edirne'den ayrılarak şehri kuşatmış ve donanmayı savaş harikalarından sayılan bir taktikle Dolmabahçe üzerinden kızaklarla Haliç'e indirmiş; o zamana kadar yerinde kullanılışı kimseye nasip olmayan havan toplarının eğri yollu mermileri ve on iki kantar ağırlığında mermi gülleler atan büyük toplarla Allah'ın yardımı sayesinde elli dördüncü gün fetih ayeti” Ayasofya Camii'nin kubbesinde inlemiştir. 


Bu sebeple Fatih Sultan Mehmet'in temiz ruhuna fatiha okur, ulu padişahımızın sıhhat ve afiyeti için dua borcumuzu ve kulluğumuzu arz ederiz.” 


YAYINCININ NOTU 


Değerli Okur, 


İstanbul'un fethi ve tarihi üzerine yapılan araştırmalar arasında Ahmet Muhtar Paşanın, orijinal ismiyle £e4/-i Celile-i Kostantiniyye kitabı, tarihimizi aydınlatan kapsamlı bir eserdir. Ahmet Muhtar Paşa, kitabını kırktan fazla yerli, ondan fazla Bizans ve Latin kaynağından, otuzu aşkın Rum, Yunan, Avrupalı tarihçi ve yazardan faydalanarak meydana getirmiştir. Ayrıca kitabın yazımı sırasında İstanbul surlarının eski ve yeni durumlarını yerinde inceleyerek tespit etmiş, bunlarla ilgili resim ve gravürler toplamıştır. 


Yeni bir çağ başlatan İstanbul'un fethedilmesini olgusunu anlatan, hicri takvimle 1320 yılında yayımlanmış olan bu kitap, her yaştan, kültürden okurun anlayabilmesi için sadeleştirilerek hazırlanmıştır. İstanbul'un fethine odaklanılması amacıyla, konu dışına çıkan belli bölüm ve başlıkların çıkartılması uygun görülmüştür. 


Eserin eksiksiz orijinal metni İSAM kütüphanesinde mevcuttur. 
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